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Kerkdiensten
Na alle diensten -
koffie drinken

Zondag 1 maart, 10:00, Kloosterzande 

Voorganger: Ds. H. Smeets, Spui
1e collecte: KIA zending Libanon		
2e collecte: Kerk
https://kerkinactie.protestantsekerk.
nl/collecterooster/collecte-kerk-in-ac-
tie-2026-voorjaarszending-libanon-veer-
tigdagentijd/ 

Zondag 8 maart, 10:00, Hulst

Voorganger: Ds. G. van der Weerd, 
Geertruidenberg 
1e collecte: KIA werelddiaconaat Egypte	
2e collecte: Kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.
nl/collecterooster/collecte-kerk-in-ac-
tie-2026-werelddiaconaat-egypte-veer-
tigdagentijd/ 

Zondag 15 maart, 10:00, Kloosterzande  
Kindernevendienst 

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 
Zuidzande
1e collecte: KIA Moldavië			 
2e collecte: Kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.
nl/collecterooster/collecte-kerk-in-ac-
tie-2026-werelddiaconaat-moldavie-veer-
tigdagentijd/  

Zondag 22 maart, 10:00, Hulst

Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen
1e collecte: KIA Burkina Faso			 
2e collecte: Kerk
https://kerkinactie.protestantsekerk.
nl/collecterooster/collecte-kerk-in-ac-
tie-2026-werelddiaconaat-burkina-faso/ 

Zondag 29 maart, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Drs. N. Roggeband-Baaij, 
Tholen
1e collecte: PKN Missionair werk		
2e collecte: Restauratiefonds
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/collecte-protestant-
se-kerk-2026-missionair-werk-neder-
land-pasen/ 

Donderdag 2 april, 20:00, Kloosterzande 
Witte donderdag “Stille Week”

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 
Zuidzande
1e collecte: Werelddiaconaat India		
2e collecte: Kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/paascollecte-kerk-in-ac-
tie-2026-werelddiaconaat-india/ 

Vrijdag 3 april, 20:00, Kloosterzande  
Goede Vrijdag “Stille Week” 
Niet-ambtelijke viering  

Zaterdag 4 april, 20:00, Kloosterzande 
Stille Zaterdag “Stille Week” 	

Voorganger: Ds. H. Smeets, Spui

Zondag 5 april, 10:00, Hulst 
Pasen - Kindernevendienst 

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 
Zuidzande 
1e collecte: Werelddiaconaat India		
2e collecte: Onderhoudsfonds
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/paascollecte-kerk-in-ac-
tie-2026-werelddiaconaat-india/
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Zondag 12 april, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge
1e collecte: Stichting de Melkkan		
2e collecte: Kerk 
https://stichtingdemelkkan.jimdofree.com/ 

Zondag 19 april, 10:00, Hulst 

Voorganger: Ds. A. Van Houweling, 
Zuidzande 
1e collecte: Voedselbank			 
2e collecte: Kerk
https://voedselbankennederland.nl/help-
mee/doneer/  

Zondag 26 april, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Ds. K. Steketee, Zwijndrecht 
1e collecte: Stichting Leergelden 		
2e collecte: kerk 
https://www.leergeld.nl/ 

Zondag 3 mei, 10:00, Hulst 

Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: KIA Noodhulp Myanmar		
2e collecte: Kerk
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-
noodhulp-myanmar/  

Zondag 10 mei, 10:00, Kloosterzande 

Voorganger: Ds. A. Van Houweling, 
Zuidzande 
1e collecte: CZWO Project Delta 		
2e collecte: kerk
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-
zending-kenia/

Donderdag 14 mei, 09:30
Let op locatie: PKN Axel, Hemelvaart
Nadere info volgt op onze website en 
mailcirkel 

Zondag 17 mei, 10:00,  Hulst 

Voorganger: Mevr. A. Koeman - van den 
Berg, Rilland

1e collecte: PKN Jongeren en Geloof		
2e collecte: Kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

collecterooster/collecte-protestant-

se-kerk-2026-missionair-werk-neder-

land-social-media 

Zondag 24 mei, 10:00, Kloosterzande, 
Pinksteren

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 
Zuidzande
1e collecte: Zending Cuba			 
2ee collecte: Restauratiefonds
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-

zending-pinksteren-cuba 

Zondag 31 mei, 10:00, Hulst

Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen
1e collecte: Samen voor Zin 			 
2e collecte: Kerk  
https://samenvoorzin.nl/ 

Zondag 7 juni, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Westerlicht 			 
2e collecte: Kerk
https://westerlicht.eu/ 

Zondag 14 juni, 10:00, Hulst 

Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens
1e collecte: Stichting de Herberg		
2e collecte: Kerk 
https://stichtingdeherberg.nl/ 

Zondag 21 juni, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Ds. G. van der Weerd, 
Geertruidenberg
1e collecte: KIA Binnenlands diaconaat 		
2e collecte: Kerk 
https://kerkinactie.protestantsekerk.

nl/collecterooster/collecte-kerk-in-ac-

tie-2026-binnenlands-diaconaat-neder-

land-vluchtelingen 
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Kindernevendiensten

Als er kindernevendienst is, 15 maart en 5 april,  staat dit achter 

de dienst vermeld, is er geen kindernevendienst dan blijven 

de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn kleurplaten aanwezig 

voor de kinderen.

De kindernevendienst wordt voorbereid door 

Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via: 

kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812

Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst 
gemist 

De kerkdiensten, zowel uit Hulst 

als uit Kloosterzande, worden elke 

zondag uitgezonden. U kunt als 

het goed is deze tijdens maar ook 

na kerkdiensttijd beluisteren. 

Ga naar 

www.kerkdienstgemist.nl.

Oppasdienst voor 
de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang 

afhankelijk van beschikbaarheid 

vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere 

kerkdiensten, maar ook voor kerke-

lijke feestdagen en doopdiensten. 

Mail naar: scribaat@pgoosthoek.nl 

of belt u de scriba: 06-48912812

mailto:kindernevendienst%40pgoosthoek.nl?subject=
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:scribaat%40pgoosthoek.nl%20?subject=
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Meditatie - Een Koning op een ezel

Enige tijd geleden lazen we uit het Bij-

belboek Daniël, hoofdstuk 7. Daniël ziet 

vier angstaanjagende dieren uit de zee 

oprijzen: een leeuw met arendsvleugels, 

een vraatzuchtige beer, een panter met 

vier koppen en vleugels en tenslotte een 

afschuwelijk beest met ijzeren tanden en 

tien horens. Het zijn beelden van brute 

macht – rijken die vermorzelen wat hen in 

de weg staat.

Daarna ziet Daniël “iemand als een men-

senzoon” komen met de wolken van de 

hemel. Aan Hem wordt macht, eer en 

koningschap gegeven – een heerschappij 

die nooit vergaat. Een majestueus beeld.

Jezus betrekt deze titel op Zichzelf. En 

met Palmpasen zien we Hem Jeruzalem 

binnengaan als koning – op een ezel. Wat 

een contrast. Geen oorlogspaard, geen 

machtsvertoon. De Mensenzoon verschijnt 

niet als een angstaanjagend beest, maar als 

een kwetsbare, zachtmoedige koning.

Dat contrast voelen wij nog steeds. We 

kennen de “beesten” van onze tijd: geopo-

litieke machten, maar ook ziekte, depres-

sie, rouw, gebroken relaties. Krachten die 

levens kunnen beheersen. Maar macht is 

méér dan geweld of dwang. Macht is ook: 

bepalen hoe wij de werkelijkheid zien. Wat 

wij normaal vinden. Wat vanzelfsprekend 

lijkt.

Als het normaal wordt om hard te zijn, 

gaan wij hard doen. Als het vanzelfspre-

kend is dat je terugslaat, dan slaan wij te-

rug. Als iedereen zegt: “Je moet eerst aan 

jezelf denken,” dan gaan wij dat geloven. 

Zo werkt definitiemacht: ze vormt onze 

verbeelding, onze normen, onze reflexen.

Jezus oefent juist dáár zijn koningschap 

uit. Hij definieert de werkelijkheid an-

ders. Hij laat zien dat vergeving sterker is 

dan vergelding. Dat dienstbaarheid geen 

zwakte is, maar ware grootheid. Dat vrede 

geen naïeve droom is, maar een kracht die 

de cirkel van geweld doorbreekt. “Wie het 

zwaard opneemt, zal erdoor omkomen.” 

Niet het beest, maar de Mensenzoon be-

paalt wat uiteindelijk waar en blijvend is.

De rijken uit Daniël – Babylon, Medië-Per-

zië, Griekenland – zijn verdwenen. Maar 

Jezus leeft voort in een wereldwijde 

gemeenschap. Zijn macht blijkt duur-

zaam, omdat zij harten en overtuigingen 

verandert.

Ben je je bewust van jouw invloed? Ook wij 

hebben definitiemacht. In hoe wij reage-

ren, wat wij normaal noemen, welke toon 

wij zetten. In navolging van Jezus mogen 

Vol vreugde en met luide stem begonnen ze God te prijzen: ‘Gezegend hij die komt 

als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!

Lucas 19: 38
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wij dragers zijn van een andere 

werkelijkheid: van recht, vrede en 

vreugde. In de weg van de Koning 

op de ezel.

Ds. Jan Verlinde

Zojuist, net tijdens het samenstellen 

van deze KIM hebben wij vernomen 

dat ds. Jan Verlinde uit Axel een 

beroep vanuit de PKN gemeente 

Hillegom heeft aangenomen. Dit 

betekent dat dit zijn laatste medita-

tie is. Wij willen Jan bedanken voor 

zijn overdenkingen die hij voor ons 

regelmatig geschreven heeft. Ook 

willen we Jan nog hartelijk bedanken 

voor de ondersteuning die hij onze 

gemeente als consulent heeft gege-

ven tijdens de vacante periode.

Wij wensen hem namens de 

Protestantse Gemeente Oosthoek 

een mooie en zegenrijke tijd toe bij 

deze nieuwe uitdaging.

Laat heb ik u lief gekregen

"Laat heb ik U lief gekregen,

O schoonheid, zo oud en zo nieuw,

Laat heb ik U lief gekregen!

En Gij waart binnen en ik was buiten,

En daar zocht ik U,

En ik rende, wanstaltig als ik was,

Op de schone dingen af die door U gemaakt zijn.

Gij waart bij mij en ik niet bij U.

Ik werd ver van U gehouden

Door dingen die niet bestaan zouden hebben,

als ze niet in U bestaan hadden.

geroepen hebt Gij,

geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;

gestraald hebt gij,

geschitterd en mijn blindheid verjaagd;

gegeurd hebt gij

En ik heb ingeademd en snak nu naar U;

geproefd heb ik

En nu honger ik en dorst ik.

Aangeraakt hebt gij mij

En ik ben ontvlamd naar uw vrede."

Aurelius Augustinus 

(bundel “Levend Geloven”)
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Van hart tot hart  
Joop Basting

Hallo beste mensen. Mij is gevraagd om iets 

over mijzelf te vertellen. Bij deze dus. 

Wie ben ik?

Ik ben Joop Basting, geboren 30 maart 1952 te Retranchement.

(Wat soms grappige opmerkingen oplevert; “Bent u geboren in Frankrijk 

meneer??“) Opgegroeid in Breskens in de polder als boerenzoon, vlak bij de duinen 

en de zee. Weten jullie meteen waar mijn liefde voor het strand vandaan komt.

Ik ben in 1973 getrouwd met Mattie Bakker, (*16-9-1952 – + 9-6-2020). 

Wij hebben 3 zoons en 8 kleinkinderen.

Sinds 2 januari 1977 wonen wij in Hulst. Ik ging toen werken bij Morres. Daar heb ik 

25 jaar gewerkt en daarna heb ik als begeleider bij Stichting Tragel, locatie De Sterre 

gewerkt tot ik met pensioen ging.

Vrijwel meteen nadat wij in Hulst kwamen wonen werd ik door Dominee de Neeling 

gestrikt om ouderling te worden. Ik heb dan ook 12 jaar in de Kerkenraad gezeten. 

Tijdens die periode ook in beroepingscommissies gezeten en vier predikanten mee-

gemaakt. Dominee de Neeling kende ik al voor ik in Hulst kwam wonen, doordat ik 

op 15-jarige leeftijd al Regionale Jeugddiensten organiseerde. Zondagsschool deed 

ik in Breskens en hier in Hulst ook nog een paar jaar. Na mijn huwelijk was ik jonge-

renouderling in Oostburg.

Het geloof speelde bij ons thuis een heel belangrijke rol. Christelijke School, zon-

dagsschool, catechisatie, belijdenis. Dat catechisatie was wel een dingetje. Geloofde 

ik wel? Tot ik naar de Chr. HAVO in Middelburg ging daar werd ik geconfronteerd 

met allerlei Christelijke stromingen en indachtig het woord; “Onderzoekt alle 

dingen en behoudt het goede”, deed ik dat. Ik was nieuwsgierig wat mensen 

dreef. Urenlange gesprekken voerde ik met mijn schoolvriend Chris, 

Gereformeerde Gemeente en met mijn vriendin Mattie. Zo ging het geloof 

mij steeds meer zeggen. Hier en daar had ik wel wat kritische vragen, maar 
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die wogen niet op tegen het besef dat het geloof veel voor mij was gaan betekenen. 

De volgende stap was dan ook belijdenis doen. Achttien was ik en op een stralende 

Palmzondag morgen zei ik: “Ja“  tegen God.

Toch was niet alles koek en ei, want het leven gaf mij grote klappen en ik dacht wel 

eens; “Waar bent U nu??? “  Toen las mijn schoonzus een gedicht voor, van Nel 

Benschop: “Voetstappen in het zand“.  Dat mooie gedicht heeft mij erg geholpen in 

mijn leven.

Jullie kennen mij als een van de organisten (al zo’n jaar of 40) en dirigent van onze 

gelegenheids- zanggroep “Cantabo “ (Ik zal zingen) van onze Protestantse Gemeente 

Oosthoek, een warme, pluriforme gemeenschap, waar iedereen zich welkom mag 

voelen en is. Het zal dus niet verbazen dat muziek en zingen een grote passie is. 

Ik bezoek dan ook vaak concerten en bezoek regelmatig de Opera in Gent en 

Antwerpen. Daarnaast is mijn grote hobby wandelen, jawel vooral langs het strand. 

En ben ik bezoekvrijwilliger bij Tragel (van twee oud cliënten) Op vakantie gaan is 

ook een van mijn lievelingsbezigheden, soms alleen, maar elk jaar ook enkele dagen 

met mijn (klein)kinderen.

Een passie van een heel andere soort is het bijwonen van Herdenkingen van WO II. 

Ik doe dat met een groepje Canadian Scottish of Hulst. Wij dragen daarbij een 

Canadees- Schots en een Pools militair kostuum. Enkelen spelen ook op de 

Bagpipe. Wij doen dat om te blijven herdenken dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is 

en uit respect en dankbaarheid voor de Bevrijders van onze streek.

Joop Basting, februari 2026

Ik draag het stokje over aan Nel Fransoo.
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Uit de kerkenraad 
Vergadering van 2 februari 2026

Opening 

Dominee Aart van Houweling opent met gebed en 
daarna zingen we samen lied 978 vers 1 en 4 

Verslag vergadering december 2025

Verslag wordt vastgesteld en actielijst wordt bijgewerkt

Uit de gemeente: Aart van Houweling
Opdragen Leon Popovich 

Ouders hebben gevraagd of Leon opgedragen kan worden, met eventuele zalving. 
AVH wil voorstellen om een zegening toe te passen in een dienst. Deze dienst heeft 
inmiddels plaatsgevonden op zondag 22 februari.

Vorming en toerusting 

Contextueel bijbellezen en volwassencatechesegespreksgroep lopen, er worden 
nieuwe data via mailcirkel en in de afkondigingen bekend gemaakt.

Uit het Moderamen/scribaat

Kennismaking Corine van Eck heeft plaatsgevonden, Corine wil graag meedenken 
over de toekomst van onze kerk.  Er wordt een nieuwe samenkomst met de 
kerkenraad georganiseerd. 
Nieuwe vergaderdata moderamen en kerkenraad, allen bekijken en akkoord 
bevonden. 
Infogids gaat voor laatste controle rond en kan worden gedrukt. 
Nieuwe gemeenteleden zijn aangemeld en worden besproken.
Datum voor BBQ-vrijwilligers wordt vastgelegd op 30 mei.

Diaconaat

Er is overleg geweest met Hulst voor Elkaar en Caritas in De binnendeur over 
mensen, die zingeving zoeken.
Voedselbank actie heeft plaatsgevonden.
Afspraak met Tragel vindt binnenkort plaats over mogelijkheden voor bezoek 
van onze diensten.
Er komt een vergadering voor vluchtelingenwerk.
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Kerkrentmeesters

Vertaalapp voor anderstaligen in onze kerk is nog steeds lastig. Het kost veel geld. 
Mogelijk wel de diensten op papier vertalen maar dit is niet altijd haalbaar. 
Kerkbalans is geweest. 

Bespreken aanschaf eventueel groot scherm Kloosterzande. KIK wil niet mee 
faciliteren om een scherm aan te schaffen. We houden het voorlopig bij 
het huidige diascherm.

Liturgiecommissie en komende diensten:

Gesprek vanuit de KR met Cantabo over mogelijkheden van medewerking 
aan erediensten en vieringen en over afstemming vooraf.  
Vanuit de liturgiecommissie is er weer medewerking tijdens de drie dagen van Pasen. 
Volgende vergadering liturgiecommissie: 17 maart

Pastoraal team

Koffie Hulst, wanneer er iemand uit de kerkenraad mee wil draaien horen we 
dit graag. Mogelijke ruimte bij een van onze leden.  Laat dit nog weten.
Volgende vergadering pastoraal team volgt binnenkort (eerder uitgesteld 
vanwege ziekte). 

Rondvraag

Afkondigingen soms te lang, vraag of effect dan nog nut heeft. Proberen kort 
en bondig te houden. 
Geluid Hof te Zande kerk. Geeft soms nog wat problemen.  Belangrijk is om dit 
direct tijdens de dienst te melden zodat we er iets aan kunnen doen ter plekke. 
Kosters verantwoordelijk voor hoorbaarheid, assistentie bieden bij de spreker. 

Sluiting

Sluiting door de voorzitter. 

Volgend moderamen: 16 maart 
Volgende kerkenraadsvergadering: 24 maart
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Van de 
Kerkrent-
meesterstafel
BEDANKT! 

Een van de taken van de Kerkrentmeesters is het verzorgen van de KihM en 

Kerkbalans. 

Dit kunnen wij echter niet alleen en daarom willen wij langs deze weg onze waarde-

ring en dank uitspreken aan onze vrijwilligers die door weer en wind zorgen dat 

deze bij u worden bezorgd. BEDANKT! 

Maar ook zonder uw steun kunnen wij onze taken niet uitvoeren en daarom willen 

wij u ook bedanken  voor uw bijdrage in 2025. U heeft er gezamenlijk voor gezorgd 

dat er een aanzienlijke stijging is te zien in de bijdrage aan de actie kerkbalans. 

BEDANKT! 

Voor u die ook dit jaar weer al een toezegging of bijdrage hebben geleverd. Bedankt! 

Is het u ontglipt? Het kan alsnog! Scan de QR-code hieronder. 

KihM

Gezien de oplopende kosten voor het drukken van o.a. deze KihM willen we 

verzoeken of het daadwerkelijk noodzakelijk is om een papieren versie te ontvangen. 

De KhiM is namelijk ook digitaal te ontvangen. Daarbij besparen niet alleen enorm op 

de kosten maar ook het milieu is hiermee gebaat en dragen wij bij aan onze status als 

“Groene Kerk”.  Geef uw emailadres en wensen aan ons door via kim@pgoosthoek.nl  

dan kunnen we u nog beter van dienst zijn.
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Collectebonnen

Voor het bestellen van de collectebonnen kunt u een mail versturen naar pm-krm@

pgoosthoek.nl. Het bedrag kunt u overmaken op reknr: IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 

t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek . Vermeld bij de opmerkingen uw “naam” 

en “collectebonnen”  i.v.m. uw traceerbaarheid. Dit is helaas niet af te lezen in onze 

afschriften. De penningmeester zorgt er voor dat u de collectebonnen ontvangt.

Collectes en giften

Dank voor uw giften en bijdragen. 
Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters

Datum Bijdrage Kerkvoogdij Bijdrage Diaconie

4-jan 54,70€                 Restauratiefonds 48,10€                 Havenevangelisatie

11-jan 115,40€               Kerk 60,20€                 KIA Noodhulp Oekraïne 

18-jan 78,95€                 Kerk 36,90€                 PKN Jonge Generaties

25-jan 105,70€               Kerk 120,89€               Missionair werk

1-feb 68,30€                 Kerk 88,55€                 KIA Wereld Diaconaat 

8-feb 44,35€                 Kerk 73,02€                 KIA Noodhulp Zuid-Soedan

15-feb 51,30€                 Onderhoudsfonds 44,40€                 Binnenlands Diaconaat 

25,00€                 Gift ZWO Delta (Colombia) 

10,00€                 Gift ZWO Delta (Colombia) 

“Verstaat gij wat gij hoort”?
Nee, dit is geen overdenking maar het is een oproep!

Waar gaat het om? Het komt nogal eens voor dat we tijdens het koffiedrinken na de dienst 
de opmerking horen dat sommige delen van de dienst moeilijk te verstaan waren. 
Nu zal niet iedereen daar last van hebben, maar zeker bezoekers met een minder gehoor. 
Het jammere is dat we er dan niets meer aan kunnen doen. Zoiets kan liggen aan de ring-
leiding, het microfoongebruik of een schuifje iets verder open zetten van de versterker. 
Meestal kan er mogelijk iets aan het probleem gedaan worden tijdens de dienst.

Hiermee kom ik tot de oproep. Als dit probleem zich voordoet, geef dat dan even aan. 
Dan kan direct een oplossing gevonden worden voor het probleem en hoeft niemand 
ets te missen. Er is tijdens onze diensten wel zoveel vrijheid, dat niemand dat vervelend 
hoeft te vinden. Maar zo komen we wel samen tot: “Gij verstaat wat gij hoort”!
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Graag had ik u op deze plaats een update gegeven over het wel en wee van leden 

van onze kerkelijke gemeente, in zoverre dit bekend is en door de betrokkenen 

wordt gewaardeerd. Mijn laptop met daarin heel veel relevante gegevens is echter bij 

de reparateur. U houdt het tegoed. Wilt u ondertussen uw ogen en oren de kost geven 

en zo nodig en desgewenst heilzaam nabij zijn?  Meerderen gaan een zware weg. 

AvH

Omzien naar...

Onderweg
Het is goed om te zien, hoe er momenteel best veel dynamiek in en om de kerkelijke 

gemeente is. Meerdere nationaliteiten ontmoeten elkaar. Er is een vrouwengroep, die 

geregeld samenkomt. Het koor Cantabo o. l. v. muzikaal leider Joop Basting dijt uit. 

Het oefent in de consistorie. Sommige omwonenden menen lijsters te horen zin-

gen, anderen spreken over nachtegalen. Er is een mooi groepje, dat zich bezighoudt 

met volwassenencatechese. We verdiepen ons in de Apostolische Geloofsbelijdenis 

en vragen ons af, hoe de oude geloofswoorden ons bestaan nu raken. Ze blijken 

verrassend actueel te zijn. We doen op gezette tijden aan contextueel bijbellezen en 

laten de woorden van de Schrift klinken in de context van ons bestaan.  Er bewegen 

zich meerdere mensen rondom onze kerkelijke gemeente. Een enkeling treedt toe. 

Van harte welkom! Verrijk ons met je vragen en inzichten! We hebben het nodig. In 

de dialoog leren we elkaar kennen. Akkoord, het is allemaal kwetsbaar, zoals alles wat 

van waarde kwetsbaar is. Maar we mogen God danken voor wat ons wordt gegeven.

Het is duidelijk, dat we een gemêleerd gezelschap zijn. Dat geldt voor onze geloofs-

beleving, maar ook geloofsinhoudelijk. We zijn bepaald geen eenheidsworst en zeker 

geen kerkelijke gemeente, waarin alle neuzen bij voorbaat dezelfde richting opstaan. 

We zijn pluriform en pluraal. Dat is soms wel eens vermoeiend, maar kan vooral als 

verrijkend worden ervaren. 

Van 20 april tot en met 3 mei ben ik op vakantie en in principe niet bereikbaar voor 

werkgerelateerde zaken. Zo nodig kunt u contact opnemen met scriba Mirjam van 

Blarikom. 

AvH
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Actieweek Voedselbank 2026
Het was een groot succes! Dankjewel!!

Groet namens de diaconie en caritas, www.pgoosthoek.nl en www.hmsdz.nl

Terugblik op 
activiteiten 

Onze structurele steun aan de werkgroep ‘versproducten van het Voedselbank-

project’ gaat natuurlijk gewoon door. Daarmee wordt in Hulst ook St. De Melkkan 

voorzien (naast de Voedselbank).

Het Voedselbankproject, verse producten voor de Voedselbank. Een groep 

vrijwilligers in Zeeuws-Vlaanderen  die wekelijks versproducten ophaalt, 

inpakt en aanlevert aan de Voedselbank.

De Feijter -‘Het Boertje’ in Terneuzen levert producten via de veiling; de andere 

vrijwilligers kopen/ontvangen de verse producten van akkerbouwers en fruittelers

in de regio.  Versproducten als: wortelen en groenten, appels, peren, aardappelen, 

eieren.

Betrokkenen: Agrarische Natuurvereniging (ANV), de diaconie van de Protestantse 

Gemeente (PG) Terneuzen, de Feijter -‘Het Boertje’ . De diaconieën van: Evangelische 

Gemeente De Kandelaar Terneuzen, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Axel, GKV Hoek, 

GKV Terneuzen en GKV Zaamslag. Caritas van de Elisabethparochie Midden Zeeuws 

Vlaanderen, Protestantse Gemeente (PG) Axel, PG Hoek, PG Oosthoek Hulst, PG Philippine- 

Sas van Gent-Sluiskil, PG Terneuzen en PG Zaamslag, PG De Verbinding in West Zeeuws 

Vlaanderen en de Hervormde Elimkerk in Terneuzen. Caritas H. Maria Sterre der Zee  

Katholieke kerk Oost Zeeuws Vlaanderen.

Donaties voor het versproject op rekening van de diaconie van PG Terneuzen.

Donaties worden besteed aan de vergoeding van de versproducten. Kerken die 

willen aansluiten bij het project: rdreves@zeelandnet.nl of bellen 06-20632473.

Stort NIET rechtstreeks aan de Voedselbank, als u dit versproject wilt steunen. 

Er is een aparte bankrekening.
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We hebben in de afgelopen periode ook 
velen van buiten onze kerkelijke gemeente in 
de erediensten en vieringen mogen begroe-
ten. Dat was in het bijzonder het geval op 
zondag 25 januari: 

• ’s Ochtends vond de jaarlijkse Kerk-/  
Schooldienst in Hulst plaats. We verwel-
komden een menigte kinderen van basis-
school De Wereldboom met hun ouders en 
leerkrachten. Het thema van de dienst was: 
gevonden worden. We zongen en baden en 
de kinderen speelden onder leiding van do-
cente Geestelijke Vorming Sandra Dieleman 
twee gelijkenissen van Jezus uit: die van het 
verloren schaap en de  verloren zoon ( beter: 
de Vader van de twee zonen) uit Lc. 15. Ook 
zamelden we in een samenwerking van kerk 
en school producten in voor de voedselbank. 
Het was hartverwarmend om te ervaren met 
hoeveel enthousiasme er vanuit De wereld-
boom aan de dienst werd meegewerkt. Dit 
verdient navolging. 
Na afloop mochten de kinderen choco-
lade muntjes ( zie ook Lc. 15) zoeken. Die 
waren door de hele kerkzaal heen verstopt. 
Een gerespecteerd lid van onze kerkelijke 
gemeente, dat plaats had genomen in de 
regentenbanken, vond er voorafgaande aan 
de dienst al enkele op zijn zitplaats. Meteen 
stopte hij ze begerig en met een verlekkerd 
gezicht in zijn mond. Hap, slik, weg. Kunnen 
we hem dit ‘guilty pleasure’ vergeven? 

• ’s Avonds vond er ook in de kerk aan de 
Houtmarkt  een vesper in het kader van de 
week van gebed voor de eenheid plaats in 
samenwerking met Pastoor Wiel Wiertz. 

Het was verheugend, hoeveel deelname er 
was vanuit de parochie, zeker in verhouding 
tot de deelname vanuit de PG Oosthoek. 
We namen plaats in een kring en volgden 
een liturgie, waarin we gebruik maakten 
van teksten uit de Armeens Orthodoxe Kerk. 
Deze kerk is éen van de oudste kerkgenoot-
schappen ter wereld. De focus wordt er 
vooral in gericht op de verhoogde Christus, 
Die troont aan de rechterhand van de Vader, 
veel minder op de vernederde en gekruisig-
de Christus, Die ons in de veertigdagentijd 
vooral voor ogen komt.  

Op zondag 1 februari jl. werd er een thema- 
dienst gehouden in de Hof te Zandekerk. 
Het thema luidde: technologie en Evangelie. 
Heinrich Bierman gaf ons op instructieve, 
realistische en humoristische wijze een 
inkijkje in enkele zich in zeer snel tempo 
voltrekkende technologische ontwikkelin-
gen, met name die van de robotica en A. I. 
Hij ging hierbij in op de vraag: helpen ze ons 
verder, of drijven ze ons het moeras in? In 
de Tale Kanaäns geformuleerd: zijn ze tot 
zegen of tot vloek? Aan het einde van zijn 
bijdrage haalde hij de kerkvader Augustinus 
aan, die stelde: ‘Wij zijn de tijden’. Met andere 
woorden: wij vullen de tijden ( mede) in. 
In de uitleg en verkondiging ging het om 
het verschil tussen A. I. en Evangelie. Een 
verschil is, dat A. I. is gebaseerd op onze 
input. We kunnen het laten buikspreken. Dat 
geldt niet voor Evangelie. Dat is, mits goed 
verstaan, een even kritische als bevrijdende 
boodschap van Gene Zijde.  Aan het slot 
was er nog een uiterst waardevolle en sterke 
bijdrage van Henk Meesen. Als ervaringsdes-

BIJ DE EREDIENSTEN 
EN VIERINGEN
Op zondag 11 januari werden wij verrast met 
een bezoek door de Commissaris van de Koning in 
Zeeland, Hugo de Jonge. Dit deed hij als een soort 
“kerkenpad” waarbij hij kerkdiensten in Zeeland bezoekt. 
Tijdens het koffie drinken na de dienst nam hij de tijd voor gesprekken. 
Dit werd zeer gewaardeerd.
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kundige wees hij erop, hoe belangrijk het is, 
dat de strijd tegen kanker wordt aangegaan, 
met alle mogelijke middelen, dus ook met 
bijvoorbeeld A. I. Een thema- dienst als deze 
roept de vraag op: kunnen we dat niet vaker 
doen? 

Zondag 22 februari was de eerste zondag 
van de veertigdagentijd. We stonden stil bij 
woorden, die je als levensmotto van Jezus 
zou kunnen beschouwen: ‘Vader in Uw 
handen leg ik mijn geest’ ( Lc. 23: 46).  En we 
dankten voor het van God ontvangen leven 
van Leon Popovich. Hij ontving hiermee 
samen met zijn ouders Stanislav en Alina en 
in de nabijheid van broers Oleg en Arthur en 
zusje Veronica de zegen. Moge hij opgroeien 
in een gemeenschap, waarin hij tot geloof 
kan komen en gedoopt wil worden. Het koor 
Cantabo zong bij deze gelegenheid enkele 
passende liederen, terwijl Mirjam van Blari-
kom als voorzangeres optrad. 

Op vrijdag 6 maart vindt de jaarlijkse Wereld-
gebedsdag, voorheen Vrouwenwereldge-
bedsdag, plaats. In dit verband vindt er om 
19.00 uur een oecumenische viering in het 
kerkgebouw aan de Houtmarkt plaats. Een 
groep vrouwen uit de parochie, de Waalse 
Kerk en de PKN zal als liturgen optreden. Er 
wordt een liturgie gevolgd, die is opgesteld 
door vrouwen uit Nigeria. Leidende, op Je-
zus teruggaande, woorden zijn hierin: ‘Kom, 
Ik zal jullie rust geven’, naar aanleiding van 
Mt. 11: 28 t/ m 30.

Op 29 maart is het Palmzondag. Daarna 
begint de Stille Week, die uitloopt op de 
viering van de Drie Dagen van Pasen. Deze 
wordt vanuit de liturgie- commissie voorbe-
reid. Vanouds is dit het hoogtepunt van het 
kerkelijk jaar. Er worden vier samenkomsten 
gehouden. De eerste drie vinden plaats in de 
Hof te Zande- kerk en beginnen steeds om 
20.00 uur. Voor deze samenkomsten zal een 
liturgieboekje worden gemaakt. De  laatste 
samenkomst vindt plaats in het kerkgebouw 
in Hulst en begint om 10.00 uur. Hiervoor 
wordt er een aparte liturgie gedrukt. De 
samenkomsten vormen een geheel. Het gaat 
om de ene gedachtenis van Christus: 

de Lijdende, Gekruisigde, Gestorvene, 
Opgestane, Levende. Een overzicht:  

Witte Donderdag, 2 april: korte dienst van 
Schrift en Tafel. We zingen en bidden en 
scharen ons rondom de Tafel. Na brood en 
wijn te hebben gedeeld, wordt de Tafel 
afgeruimd. Vervolgens bidden we het Luthers 
Avondgebed. We verlaten de kerkzaal in 
stilte. Ondergetekende gaat voor. 

Goede Vrijdag, 3 april: Avondgebed o. l. v. 
ds. Pieter Overduin. Het lijdensevangelie 
volgens Johannes wordt gelezen door 
meerdere lectoren. Tussendoor zingen we 
en klinkt er meditatie muziek. Na het doven 
van de Paaskaars volgt er een stilte. Tegen 
het einde van de viering worden ook de 
lichten in de kerkzaal gedoofd. We vertrek-
ken in stilte. 

Stille Zaterdag, 4 april: Paaswake met de in-
tocht van het Licht, lezing van een aantal van 
de klassieke lezingen in de Paasnacht over 
de overgang van een leven in het duister van 
de machten van dood en verderf naar een 
leven in het licht. We gedenken ook onze 
doop. Voorganger is ds. Huub Smeets. 

Paasochtend, 5 april: Eredienst, waarin de 
Paasjubel los mag barsten. Verheugend en 
dankbaar stemmend is, dat Karel Bryssinck, 
die al enige tijd met ons oploopt, en als 
kind al werd gedoopt, Openbare Belijdenis 
van het geloof zal afleggen en zich bij onze 
kerkelijke gemeente zal aansluiten. Het koor 
Cantabo zal enkele liederen ten gehore 
brengen. Ondergetekende gaat voor.     

Rest me om voor de komende zondagen de 
Evangelie- gedeelten volgens het Oecume-
nisch Leesrooster door te geven: 15 maart: 
Joh. 9: 1- 13, 26- 39; 22 maart: Joh. 11: 1- 4, 
17- 44; 29 maart: Mt. 21: 1 t/ m 11; 5 april: 
Joh. 20: 1- 18; 12 april: Joh. 20: 19- 23; 19 
april: Joh. 21: 1- 14; 26 april: Joh. 10: 1- 10; 
3 mei: Joh. 14: 1 t/ m 14; 10 mei: Joh. 16: 
16- 24.

Goede erediensten en vieringen toegewenst!
AvH



18 Kerk in ‘t Midden | maart 2026

Stichting De Kerk in Klooster
presenteert een optreden van

LENNY KUHR
OP ZONDAG 15 MAART CONCERT OM 14:30 UUR 

DE KERK IS OPEN VANAF 14:00 UUR. 

L I C H T: Dat is de titel van het concertprogramma. Een levendigheid die haar bezielt en 

waarvan ze zo graag zingt. Begeleid door haar twee favoriete muzikanten, tevens de producers 

en arrangeurs van het album; Frans de Berg toetsen en zang, Freek Dicke, gitaren en zang.

Lenny Kuhr kondigde vorig jaar september de release aan van haar nieuwe album, getiteld 

“L I C H T” en bevat zeven nieuwe Nederlandstalige liedjes en vormt een ode aan hoop, 

inspiratie en de kracht van muziek. 

In “LICHT” verkent Lenny Kuhr thema’s als troost, bezieling en verbondenheid. De liedjes

 zijn ontstaan uit een periode van reflectie en creativiteit, waarbij ze inspiratie omschrijft als 

“licht dat binnenviel op de donkere aarde”.

– Eigenzinnige composities: De liedjes worden gekenmerkt door warme melodieën, 

subtiele arrangementen en de kenmerkende stem van Lenny.

Dit concert maakt deel uit van een laatste serie die Lenny Kuhr in ons land zal brengen. 

Dus een unieke kans om haar live nog een keer te horen zingen en spelen. 

Over Lenny Kuhr:

Lenny Kuhr brak in 1969 internationaal door met haar overwinning op het Eurovisiesongfestival 

met het zelfgeschreven nummer “De Troubadour”. Sindsdien heeft zij een indrukwekkend oeuvre 

opgebouwd, waarin zij zich steeds opnieuw weet te vernieuwen. Met haar authentieke stemge-

luid, poëtische teksten en diepe gevoeligheid behoort zij tot de meest geliefde singer-songwri-

ters van Nederland.

Ga voor reservering/tickets naar www.stichtingdekerkinklooster.nl 

volwassenen € 20,-/ vrienden: € 17,50. 

Onze Belgische vrienden kunnen contant tickets kopen aan de zaal.  

Bezoek onze website:

www.stichtingdekerkinklooster.nl

Vriend van de stichting worden kunt u ook en 

dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief.   

http://www.stichtingdekerkinklooster.nl
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Agenda - Protestantse gemeente Oosthoek 
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Volg ons verder via facebook of de website: 

www.pgoosthoek.nl

10 maart	 13:30 - 16:00		  Koffiemiddag Poorthuis

16 maart 	 19.30 uur		  Moderamen 

24 maart 	 19.30 uur 		  Kerkenraadsvergadering 

25 maart	 14:00 - 16:30		  Koffiemiddag Poorthuis (Caritas)

14 april	 13:30- 16:00		  Koffiemiddag Poorthuis

22 april	 14:00 - 16:30		  Koffiemiddag Poorthuis (Caritas)

12 mei	 13:30- 16:00		  Koffiemiddag Poorthuis
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Heeft u iets voor de agenda in de KIM of 

voor de website geeft u het dan tijdig door 

aan scribaat@pgoosthoek.nl   

Koffietijd!
Koffiedrinken in de kerk in Hulst 
elke maandag van 10:00 - 11:00 uur. 
Wees welkom! 

http://www.pgoosthoek.nl
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