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Kerkdiensten 
Zondag 12 september, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: Missionair werk    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 19 september, 10.00 uur, Hulst, Startzondag – 
Afscheids/bevestigingsdienst-  
Koffie-ontmoeting 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s Heer- Arendskerke 
1e collecte: Zending     2e collecte: Kerk 
 
Zondag 26 september, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. V. Dees, Westdorpe 
1e collecte: Kerk in Actie, Vredeswerk   2e collecte: 
Restauratiefonds 
 
Zondag 3 oktober, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse 
1e collecte: Kerk en Israël    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 10 oktober, 10.00 uur, Kloosterzande, koffie-ontmoeting 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Ede 
1e collecte: JOP      2e collecte: Kerk 
 
Zondag 17 oktober, 10.00 uur, Hulst, doopdienst 
Voorganger: Ds. J. Verlinde, Axel 
1e collecte: Werelddiaconaat    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 24 oktober, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent 
1e collecte: PSC Antwerpen    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 31 oktober, 10.00 uur, Hulst, Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. H. Smeets, Terneuzen 
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 7 november, 10.00 uur, Kloosterzande, Dankdag 
Voorganger: Ds. M. Van Manen, Breskens 
1e collecte: Dorcas     2e collecte: Kerk 
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Kinderoppas  
Alleen op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van 
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook 
voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.  
Contactpersonen: Sophie Leenknecht en Rina van Vooren 
Tel.:  06-48912812 
E-Mail:  scribaat@pgoosthoek.nl   
 
Kindernevendienst PG Oosthoek 

 
 
Wie wordt er blij van kinderen en wil ze vertellen over God, Jezus en uit de 
bijbel voorlezen? 
We bieden circa 1 keer per maand kindernevendienst en we zijn hard op zoek 
naar leiding. 
Tijdens de kindernevendienst bieden we allerlei activiteiten aan waaronder: 
vertellen, zingen, bidden, een rondje hoe het met je gaat en wat je beleefd 
hebt. Dan ga je door met verwerking van de bijbeltekst door een 
knutselopdracht, een spel of een uitbeelding. Je leert veel van de kinderen, en 
kan geweldig veel plezier met ze hebben.  
Wil je meer informatie of heb je zin om deze vacature in te vullen?  
We bieden je een vergoeding van € 25 per keer.  
Naam:   Sarina de Schepper 
Telefoon:  06-48 91 28 12 
E-mail:   kindernevendienst@pgoosthoek.nl  
Website: www.pgoosthoek.nl 
 
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Meditatie 
 
‘Van U is de Toekomst’ 
 
Dit is de titel van de Visienota van de Protestantse Kerk op weg naar 2025 en 
tevens het thema voor het Startweekend in vele kerken.  
Een titel vol hoop.  
 
We hebben moeilijke jaren achter de rug met Corona en grote uitdagingen, 
zoals de klimaatverandering, staan ons nog te wachten. We hebben aan den 
lijve ervaren dat dingen die onvoorstelbaar waren opeens plaatsvonden, denk 
aan de Lockdown. Dat brengt bij veel mensen ook onzekerheid.  
Het spreekwoord zegt ‘In nood leert men bidden’, maar die vlieger ging niet op 
de afgelopen jaren met (bijna) gesloten kerken. Dat vaste baken, de 
geloofsgemeenschap, staat ook onder druk. Als je kijkt naar de lege kerkbanken, 
het gebrek aan animo, de weerbarstigheid van de kerkelijke gemeente dan zou 
je somber kunnen worden.  
Maar dan de focus aangereikt door de landelijke kerk: ‘Van U is de Toekomst’, 
die geeft hoop! Christus breekt het hier en nu open en roept ons op om niet 
alleen maar te zien met onze natuurlijk ogen, maar om ook te durven zien met 
de ogen van het geloof; 
Dat deze wereld uiteindelijk in Gods handen is. Dat Christus de Alpha is en de 
Omega. Met beide handen houdt God onze levens omgeven.  
De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van 
verbondenheid met Jezus Christus, we volgen Hem. Daarom zeggen we niet: 
Jezus is waar de kerk is, maar waar Jezus is, daar is de kerk.  
 
Tegelijk leven we in de verwachting van de grote toekomst van God, een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Wij 
leven zijn toekomst.  
Vrijmoedig spannen wij ons hoopvol in voor kerk en wereld, met de bede ‘Uw 
wil geschiede, zoals in de hemel ook op de aarde.’ 
Vanuit deze focus mogen we met elkaar kerk zijn en nieuwe wegen vinden.  
 
Moge de Heer het werk van onze handen zegenen. 
 
Ds. Jan Verlinde 
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Op zondag 19 september is de afscheids- en bevestigingsdienst van 
ambtsdragers gepland. Vanwege de corona-maatregelen was het niet haalbaar 
deze eerder plaats te laten vinden. We zijn extra blij dat de dienst nu door kan 
gaan, en ook nog met als voorganger ds. Marjo Wisse. Zij zou deze bijzondere 
dienst in januari dit jaar ook al leiden. We nemen afscheid van Helge van 
Drongelen de Meijer (ouderling-voorzitter), André Fokker (ouderling-scriba) en 
Sophie Leenknecht-Dieleman (ouderling). Verder zullen bevestigd worden als 
ouderling (met als speciale taak het voorzitterschap) John van der Hoeven en 
diaken Geraldine van Heesch-Kirpestein. Geraldine zal in deze dienst ook 
belijdenis van het geloof doen. Deze dienst, die ook onze startdienst is, zal ook 
in het teken staan van het jaarthema van de Protestantse Kerk: “Uw Koninkrijk 
Kome”. We sluiten af met een koffie-ontmoeting. We hopen samen met u een 
mooie dienst te hebben. 
 
Op zondag 17 oktober hebben we wederom een feestelijke dienst. Deze zondag 
zal de Heilige Doop worden bediend aan Kato Leenknecht uit Vogelwaarde, 
dochter van Jeroen en Sophie Leenknecht. In deze dienst zal ds. Jan Verlinde uit 
Axel voorgaan. We zien uit naar een mooie en bijzondere dienst! 
 
Op zondag 7 november gaat ds. Marien van Manen uit Breskens voor in de 
Dankdienst voor Gewas en Arbeid. Deze dienst is in Kloosterzande. 
 
We hopen op mooie en waardevolle diensten samen. 
 
De basis-coronamaatregelen blijven, zoals u weet, voorlopig nog van kracht. We 
houden de namen van de bezoekers nog steeds bij, zodat we later contact met 
u op kunnen nemen als dat nodig is. 
 

Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
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Waarvoor collecteren wij?   
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
 
12 september 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 
'gekliederd': 
op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen 
eten.  
Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en 
met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in 
aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, 
hoop en liefde. 
 
19 september 2021 - Collecte Kerk in Actie Zending 
Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in 
Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo 
kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt 
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en 
helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van 
hoop en herstel kan blijven. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie 
 
26 september 2021 - Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending 
Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar 
te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve 
stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in 
contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over 
elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/israelpalestina 
 
3 oktober 2021 - Israëlcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk israël deel van de eigen 
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke 
geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we 
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antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek 
en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De 
Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de 
relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
10 oktober 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun 
kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij 
spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag 
willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder 
andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de 
kerkdienst bij geloofsopvoeding. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
17 oktober 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien 
en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de 
regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met 
steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De 
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze 
tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kameroen 
 
24 oktober 2021 - Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
Het Protestants Sociaal Centrum geeft steun aan mensen in nood in Antwerpen. 
Het is een warme beweging van en met mensen die samen geloven dat het 
anders kan en daar ook naar handelen. Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, 
goede moed en frisse ideeën. Presentie, daar waar onze ziel ligt. Het PSC wil 
naast mensen staan, aan hun kant: mensen in armoede, mensen op de vlucht, 
mensen op zoek naar een plek, naar een medemens, naar ruimte om zichzelf te 
zijn en om op te staan.  
Onze kerk collecteert regelmatig voor het PSC in Antwerpen en steunen zo deze 
mooie organisatie. 
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31 oktober 2021 – Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat ieder mens de Bijbel als bron 
voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en 
Vlaanderen werken ze bijvoorbeeld aan verschillende bijbelvertalingen, 
debijbel.nl, de app Mijn Bijbel. Daarnaast gebruiken duizenden kinderen de 
kinderdienstmethode Bijbel Basics en boeken als de Samenleesbijbel of 
de Prentenbijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel. 
Onze gemeente vindt het belangrijk het Ned. Bijbelgenootschap te steunen. 
 
7 november 2021 – Dorcas 
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in 
dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
De hulp van Dorcas is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende 
verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten 
rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze 
trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen 
hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer 
genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi 
streven!  

Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst. Storten 
op onze bankrekening kan ook. Als u één van de bovenstaande doelen wilt 
steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum het bedrag 
overmaken op Bankrekening:  NL 55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!! 
 
Wij gedenken – mevrouw Anny Picavet-Faas 
Wij ontvingen het bericht van overlijden van ons gemeentelid mevrouw  
Anny Picavet-Faas, zij overleed op maandag 30 augustus in de leeftijd van  
95 jaar. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van mevrouw Picavet. 
In het volgende kerkblad zal een uitgebreider In Memoriam volgen. 
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 15 juli 2021 
Jaarrekening 2020 Diaconie 
Op grond van de jaarstukken en het verslag van de kascontrolecommissie 
besluit de kerkenraad het college van Diakenen decharge te verlenen voor het 
jaar 2020. 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Scribaat: 
*  Leander Klanderman wordt vervangend voorzitter van de Kerkenraad. 

Moderamen zal bestaan uit John v.d. Hoeven, Ineke Proost, Leander 
Klanderman en Jan Karremans. 

* Dienst van bevestigen/afscheid wordt 19 september (voorganger ds. 
Wisse)   

* Doopdienst van Kato Leenknecht wordt 17 oktober (voorganger ds. 
Verlinde) 

*  André Fokker wil preekvoorziening op zich nemen. 
       
Pastoraat: 
Lopende zaken worden doorgenomen. Vergadering van het Pastoraal team (Jan 
K, Kees, Saskia en Peter Morée) wordt binnenkort gepland.  
 
Diaconie: 
Actie Vakantietas wordt toegelicht.  
Als er door Diakenen bezoeken bij mensen worden afgelegd zullen die gemeld 
worden aan het Pastoraal team.  
 
Nieuwe predikant, pioniersplek of combinatie hiervan 
De verschillende scenario’s worden doorgenomen, iedereen ziet wel de 
noodzaak van pionieren/vernieuwing. Verschillende opties: 
Iemand aantrekken voor pionieren, zodat daar veel aandacht naar uit kan gaan 
(1). Of predikant met daarnaast een kerkelijk werker die pionieren op zich 
neemt (2), of alleen een predikant die beide taken op zich neemt 
(kerkenraadswerk/predikantswerk en zich richt op pionieren) (3) 
Goed nadenken over: “Waar willen we naar toe als gemeente” – gemeente 
hierin meenemen. Belangrijk: sturing van de kerkenraad/gemeente en 
daarnaast inspirerend leiderschap. 
De bevindingen zullen verder uitgewerkt worden en in een document verwoord 
worden – volgende vergadering (september) hierover verder praten en een 
besluit nemen. 
 
Rondvraag: 
* Eventueel in toekomst samenwerken met kerkelijke gemeente in België 

- op de agenda zetten  
*  Boekbespreking – kerkenraad zal worden uitgenodigd  
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Contextueel bijbellezen (CBL), gespreksgroep PG Oosthoek. 
In de volgende KihM hopen we u meer te vertellen over de herstart van onze 
gespreksgroep CBL. 
Want net als zoveel andere dingen hebben we ook deze bijeenkomsten tijdens 
de lockdown tijdelijk stopgezet. 
  
Naast de ‘eigen’ gespreksgroep, waar ook personen uit andere buurtgemeenten 
aan deelnemen, hebben we in 2019 een regionale toerustingsdag 
georganiseerd. 
Hieronder een terugblik. 
  

• Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek. 
 
26-10-2019 
 
Onderwerp: De grenzen van zelfredzaamheid. 
Vraag: Heeft de bijbel ons nog iets nieuws te vertellen? 
 
Onder leiding van Inge Landman (Kerk in Actie) en Aart Houweling (predikant 
Oostburg) gingen 15 personen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in 
gesprek. 
De meeste aanwezigen gaven na afloop aan verrast te zijn door de verschillende 
nieuwe inzichten die de bespreking van de tekst had opgeleverd. De tekst lijkt 
dichterbij het persoonlijke leven te komen. Aan het begin van de dag leek het 
een grote uitdaging om met 15 mensen die verschillende visies hebben, in 
gesprek te gaan. Door te vragen en te luisteren bleken de tegenstellingen lang 
zo groot niet. Deze manier van bijbel lezen stijgt uit boven geloofsverschillen. 
Eerst wordt er over de eigen context gesproken, daarna wordt het handelen 
van de personen en groepen in het verhaal uitgebreid bekeken en vervolgens 
wordt er (terug) naar het eigen handelen gekeken. Iedereen was het erover 
eens; de bijbel heeft ons nog iets te vertellen! Dit werkt voor de dagelijkse 
praktijk en is inspirerend! 
 
Vervolg: 
De toerusting lijkt voor herhaling vatbaar. Inge Landman en ds. Aart van 
Houweling gaan de mogelijkheid voor een training in Zeeuws- Vlaanderen 
onderzoeken, zodat groepen hiermee steeds meer zelfstandig aan het werk 
kunnen gaan. Informatie: avanhvdm@zeelandnet.nl 
 
 

about:blank
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Samenvatting van de inhoud: 
Voor het gesprek werd er gebruik gemaakt van de methode “Op verhaal 
komen”. Een methode van “contextueel bijbel lezen” (CBL). De methode kent 
vaste onderdelen: 
ZIEN; Wat zie je in je eigen leven. 
Voor deze dag: ‘de grenzen van zelfredzaamheid?’ 
TEKST; Lezen uit de bijbel. 
Voor deze dag: Lezing uit Marcus 10: 46-52 Wat haal je uit de tekst? HANDELEN; 
En hoe is het dan in onze huidige context? 
 
Lees meer over de methode ‘Op verhaal komen’ 
op www.kerkinactie.nl/bijbellezen. 
 
Sarina de Schepper-Dekker, Protestantse gemeente Oosthoek 
(Hulst/Kloosterzande). Tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-Vlaanderen, 
namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta 

  
PG Oosthoek is een Groene Kerk. 
 

 
 
Kort voor 2014 nam de ZWO-commissie kennis van de organisatie Groene Kerk. 
www.groenekerken.nl 
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder 
jaar één duurzame stap zet. 
 
Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en 
inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwek en omgang met natuur.  Een 
groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht 
doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. 
 

about:blank
about:blank
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Andere kerken die zich als Groene Kerk hadden aangesloten, maken op de 
website kenbaar dat ze zich als kerkelijke gemeenschap inspannen voor een 
betere en rechtvaardige wereld. Ze laten zien wat hun bijdrage is aan het 
verminderen van het klimaatprobleem, of het opkomen voor eerlijke handel of 
het bevorderen van biodiversiteit. 
 
Bijbelstudie: Je volgende stap in duurzaam boodschappen doen… 
Voor de zomervakantie hebben enkele mensen al deelgenomen aan de online 
workshop ‘God in de supermarkt’. 
Alfred Slomp heeft ook een boek geschreven: ‘Superwaar’, met daarbij een 
Bijbelstudie van 9 bijeenkomsten. 
We gaan aan de hand van de Bijbel en het boek kijken en praten over wat we 
zelf kunnen doen. 
Iedereen is welkom, of je nu al veel met duurzaamheid bezig bent of niet. 
We kunnen allemaal van elkaar leren! 
https://sites.google.com/view/pknaxelpkn/activiteiten-en-
meldingen/superwaar?authuser=0 
Start: donderdag 14 oktober 2021 
Iedere donderdagavond (9x) van 20:00 tot +/- 21:30 uur in de kerk in Axel 
(28 oktober niet i.v.m. herfstvakantie) 
  
Aanmelden mag rechtstreeks via de link zie je de contactpersonen van Axel. 
Maar aanmelden kan ook via diaconie van PG Oosthoek 
Hulst: diaconie@pgoosthoek.nl 

  
PG Oosthoek: 
Op de startzondag in 2014 presenteerde de ZWO-commissie (diaconie) 
informatie over het ontwikkelingsproject NOVA van Kerk in Actie. Er werden 
duurzame producten gepresenteerd, waaronder duurzaam geteelde koffie. 
Sindsdien schenken we na de kerkdiensten eerlijke koffie (Fair Trade koffie en 
thee, om op te komen voor eerlijke handel). 
 
In de periode 2014-2020 zijn verschillende themadiensten gehouden rondom 
dit thema, waarbij we onder andere de Gem Hulst hebben gevraagd het 100-
100-100 project te presenteren en daarover met ons in gesprek te gaan. Ook 
zijn er gasten uit andere Groene Kerken (uit de regio) op bezoek in een 
themadienst, om ons te inspireren. Themadiensten die we hebben gehouden 
over Armoede en Vluchtelingen pasten eveneens binnen deze missie. 
 
Er zijn sinds 2014 jaarlijks “groene” aanpassingen gedaan:  

about:blank
about:blank
about:blank
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Zoveel mogelijk verlichting is vervangen door spaarlampen. 
Afvalscheiding volgens gemeentebeleid in de kerk en consistorie. 
Gebruik van biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke schoonmaak 
producten. 
Bewuste keuzen van gebruik stenen koffiekopjes en theeglazen, in plaats van 
wegwerpbekers. 
Isolatie van kerkgebouw en Poorthuis. 
Blijvende oriëntatie op meer duurzame keuzes in het brede beleid van PG 
Oosthoek. 
 
We zijn officieel aangemeld bij Stichting Groene Kerk, staan ook zo vermeld op 
jun website en dragen die naam op de gevel van het kerkgebouw. 
 
Afrondend: 
Ieder die zich door het lezen van deze tekst geroepen voelt om te reageren 
en/of mee te denken, mag zich welkom voelen! 
Contact via de diaconie: diaconie@pgoosthoek.nl 
 
Augustus 2021 
De diaconie van PG Oosthoek maakt deel uit van het Diaconaal Werkverband 
Zeeuws-Vlaanderen.  
Hierin ontmoeten de verschillende diaconieën elkaar en proberen elkaar te 
ondersteunen.  
 
In 2021 hebben wij met een groot aantal van hen gezamenlijk meegedaan met 
de Actie Vakantietas en daarmee in Zeeuws-Vlaanderen zo’n 450 kinderen 
tussen 3-14 jaar een gevulde vakantietas kunnen schenken. 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. 
Geld voor leuke uitjes is er niet. Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie 
kunnen kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio verrassen 
met een rugzak vol verrassingen.  
 
 “De vraag is dan natuurlijk wel: hoe bereik je de juiste gezinnen? Wij werken 
daarvoor samen met de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het uitdelen 
van producten, en kennen de gezinnen. Deelnemende diaconieën hebben de 
tasjes gebracht naar de vaste uitdeelpunten.”  
 
In de tasjes zijn briefjes toegevoegd dat het een cadeautje is van de kerken in 
Zeeuws-Vlaanderen. 

about:blank
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Daarnaast wordt wel de ogen en oren open gehouden voor andere kinderen 
met kwetsbare ouders. “Zo heeft bijvoorbeeld Stichting Present, samen met 
een diaconie van een gemeente in de buurt, een aantal tasjes uitgedeeld aan 
kinderen van ouders die in een kwetsbare situatie zitten”.  
 
In september wordt deze deelname geëvalueerd op de vergadering van het 
Diaconaal Werkverband. Maar de kans is groot dat de diaconieën ook in en na 
2022 gezamenlijk zullen deelnemen. 
 
Daarnaast staan er meer doelen en projecten op de gezamenlijke wensenlijst, 
omdat het bundelen van de krachten kansen biedt! 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-
vakantietas/ 
 
Groet Sarina de Schepper-Dekker namens de diaconie van PG Oosthoek. 
 
Van de kerkrentmeesters 
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening 
2020 is op afspraak in te zien bij dhr. J. Leenknecht, graag een mail aan  
pm-krm@pgoosthoek.nl bij interesse. Ook is het mogelijk om digitaal de 
jaarrekening in te zien.  
 
De afgelopen jaren hebben we bij het samenstellen van de jaarrekening steeds 
verder ontwikkelde software van de PKN Nederland die we kunnen gebruiken. 
Hierdoor is het tijdperk van de losse Excel bestanden verdwenen en is het 
makkelijker en sneller werken nu. Zo is er in het programma dat we gebruiken, 
FRIS genaamd, alles geïntegreerd. We kunnen daar als gemeente onze 
begroting, jaarrekening en meerjarenbegroting in opmaken.  
Al deze documenten worden gelinkt aan elkaar waardoor we minder tijd kwijt 
zijn met alle documenten opstellen. Ook worden we herinnerd door het 
systeem wanneer we zaken zijn vergeten of als er iets niet klopt.  
 
Voor ons als Kerkrentmeesters is dit een flinke vooruitgang, maar zeker ook 
voor onze administratrice Ineke is het overzichtelijker en sneller werken. 
De jaarrekening 2020 is er een die heel erg beïnvloed is door het feit dat we het 
afgelopen jaar veel minder mochten samen komen, maar ook door 
veranderende regelgeving vanuit de PKN onderhevig was. Zo is het jaar 
afgesloten met een kleine plus van € 2.446.  
De belangrijkste redenen waarom we een positief resultaat behaald hebben zijn 
de volgende:  

about:blank
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1. Minder diensten die uitgevoerd zijn, waardoor we minder kosten 

hebben voor voorgangers, stoken, elektriciteit 

2. De vacatureruimte voor een nieuwe voorganger, doordat we geen 

eigen dominee hebben zijn er geen loonkosten.  

 

Verder zien we een forse toename in ons balanstotaal. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de wijze van het waarderen van onze gronden, beleggingen en 

onroerend goed zijn gewijzigd. Voor ons als gemeente betekent dit dat we onze 

pachtgronden tegen 40% van de grondwaarde hebben moeten opvoeren in 

onze jaarrekening. We moeten ons hier echter niet rijk rekenen aangezien dit 

geen levend geld betreft en daarnaast ook gelden betreft waar allerlei regels 

aan verbonden zijn gezien de pacht die op deze gronden ligt. 

 

Al met al hebben we financieel gezien een goed jaar gedraaid doordat we een 

klein overschot hebben bewerkstelligd. Desalniettemin blijven we als 

kerkrentmeesters waakzaam voor de toekomst, maar zien we die positief 

tegemoet. 

Namens deze weg nogmaals iedereen bedankt voor de bijdrage met betrekking 
tot het samenstellen, controleren en goedkeuren van deze jaarrekening. 
 
Collectes en giften 
 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

18 juli € 68,30 Kerk € 92,80 Stichting De Melkkan 

25 juli € 65,60 Kerk  € 80,10 Vluchtelingen 
Griekenland 

1 aug € 71,50 Kerk € 60,90 Bloemen 

8 aug  € 54,60 Kerk € 59,40 CZWO 

15 aug € 76,00 Kerk € 51,90 Zending Pakistan 

22 aug € 63,05 Kerk € 87,90 PDC de Herberg 

29 aug € 67,20 Kerk € 82,50 Voedselbank 

 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
 
Taizédienst weer van start 
We gaan weer beginnen op 30 september a.s. zoals gebruikelijk in de RK kerk te 
Hengstdijk, aanvang 19.30 uur. 
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Het thema van deze Taizé dienst zal in het teken staan van de komende 
Vredesweek met als onderwerp “ Wat doe jij in Vredesnaam ? “ Zoals u 
gewend bent zal er weer muzikale begeleiding zijn en vooral ook gelegenheid 
tot stilte. 
Omdat we waarschijnlijk toch nog moeten voldoen aan Corona-protocollen wil 
ik u verzoeken om indien mogelijk per mail of telefoon uw aanwezigheid vooraf 
kenbaar te maken. Zie mailadres en tel.nr. onderaan. Ook zullen we uw naam 
en tel.nr. nogmaals noteren bij binnenkomst in de kerk, indien nodig. We hopen 
u na zolang afwezigheid weer te mogen ontmoeten. 
 
Graag tot donderdag 30 september, 
Ralf Grossert, Cees Cosijn, Reina Koning-Hermans, Joop Basting 
 
Aanmelding vooraf via cosijnzee@zeelandnet.nl / 06-42825466 
 

 

MEEHELPEN? 
Wilt u ook uw talent inzetten als vrijwiliger? 

Neem dan contact op met het scribaat 
scribaat@pgoosthoek.nl 

06-48912812 

 
Als kerkenraad vinden wij het belangrijk en ook leuk om allerlei zaken te 
organiseren. Samen willen we verder met ons ons doel om samen het geloof uit 
te dragen en samen het geloof te beleven. “Samen” houdt in…we kunnen het 
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niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen. Wilt u 
eens kijken of er vrijwillgerswerk is wat bij u past? 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met deze taken: 
 
Bezorgen Kerk in het Midden in Clinge 
 

 
 
Voor ons kerkblad “de Kerk in het Midden”  zijn wij op zoek naar een bezorger 
in Clinge. Vindt u het leuk om te helpen met bezorgen, neem dan contact op 
met scribaat@pgoosthoek.nl en we vertellen u meer over deze vacature. 
 
Vacature koffie-vrijwilliger Hulst 
 

 
 
Voor onze kerk in Hulst zijn wij op zoek naar iemand die wil helpen bij het 
verzorgen van de koffie en thee als er koffie-ontmoeting is na de kerkdienst. 
Vindt u het leuk om te helpen met de koffie-ontmoetingen neem dan contact 
op met scribaat@pgoosthoek.nl 

about:blank
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Mededeling van Rouwzorg Regio 0114 
Ons 20-jarig bestaan werd uitgesteld naar 2021. We keken er naar uit maar 
omdat de 1,5 m. afstandsregel nog altijd van kracht is en wij iedereen de kans 
willen geven aanwezig te zijn, hebben we toch besloten om ons samenzijn door 
te schuiven naar 4 oktober 2022. 
 

 
 
In plaats daarvan gaat het optreden van Theo van Teijlingen wél door op  
5 oktober a.s. met inachtneming van de geldende coronaregels. 
 
Voorstelling door Theo van Teijlingen op 5 oktober 2021   
om 20.00 uur in de Truffinozaal De Blaauwe Hoeve  Truffinoweg 2 te Hulst. 
Theo, geboren in Vlaardingen, was deel van het Folk duo ‘Benedicamus’. 
Hij woonde ruim 5 jaar in Denemarken en is nu woonachtig in Goes, waar hij  
docent is aan het CIOS maar hij is vooral een troubadour met een verhaal.  
Hij wil met zijn liedjes en verhalen mensen troosten, inspireren en aan het 
denken zetten. Via zijn stichting ‘De figurant’ steunt hij het ontwikkelingswerk 
‘Amecet’ van zijn zus Els in Oeganda.  
 
Om de voorstelling veilig te laten verlopen, is het nodig om 1,5 m. afstand te  
bewaren en vóór 12 september in te schrijven bij het rouwzorgteam : 
Katrien Van de Wiele    tel. 06-41322776     kvdwiele@zeelandnet.nl 
Fien Martinet              tel. 0114-36050        fmartinet@zeelandnet.nl  
Maggie Sandkuyl          tel. 0114-315149        msandkuijl@zeelandnet.nl  
 
 
Bericht van stichting de Kerk in Klooster 
Kerktuinconcert door K.H. Cecilia uit Kloosterzande op zondagmiddag 19 
september, aanvang 14.30 uur. De toegang is gratis.  
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Het tuinconcert gegeven door het Kon. Harmonieorkest gaat nu dan toch echt 
door na een aantal keren dat het moest worden geannuleerd vanwege de 
coronacrisis. 
Als Stichting zijn we daarover zeer verheugd. En er komt zelfs een gast: Fanfare 
Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde.  
 

 
 
Natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om iets te drinken. De enige restrictie is 
dat we u vragen om de afstand tot elkaar nog wat in acht te nemen, rekening 
houdend met de dan vigerende regels.  
Wij hopen u zeker bij mooi weer in de fijne kerktuin met alle plezier weer te 
mogen ontvangen in de kerktuin van de Hof te Zandekerk te Kloosterzande.  
 

 
 
 
Donderdag 21 oktober  Kerkenraadsvergadering in Hulst   20.00 uur 
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