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Kerkdiensten 
Zondag 31 oktober,  10.00 uur, Hulst, Heilig Avondmaal, kindernevendienst 
Voorganger: Ds. H. Smeets, Terneuzen 
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 7 november, 10.00 uur, Kloosterzande, Dankdag, kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. Van Manen, Breskens 
1e collecte: Dorcas    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 14 november, 10.00 uur, KLOOSTERZANDE, koffie-ontmoeting  
(let op – afwijkende locatie!!) 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: St. Amecet Oeganda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 21 november, 10.00 uur, HULST, Gedachteniszondag, 
kindernevendienst  
Koffie-ontmoeting 
(let op –afwijkende locatie!!) 
Voorganger: Dhr. T. van Teijlingen, Goes 
1e collecte: Rouwzorg    2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 28 november, 10.00 uur, Hulst, 1e Advent 
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: CZWO    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 5 december, 10.00 uur, Kloosterzande, 2e Advent, kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s-Heer Arendskerke 
1e collecte: Zending Rwanda   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 12 december, 10.00 uur, Hulst, 3e Advent, koffie-ontmoeting, 
kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat  2e collecte: Kerk 
 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
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Kindernevendienst  

.  
 
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
   
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 
06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
 
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Meditatie 

Verzet & Overgave…  
 
Overdenking in het teken van een Dietrich 
Bonhoeffer project.   
(zie aankondiging bij de agenda) 
 
Uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 

12:14 t/m 18:14: Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15 Wees 
blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16 Wees 
eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga 
niet af op uw eigen inzicht. 17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, 
alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 

about:blank
about:blank
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Deze woorden van de apostel Paulus verdienen navolging, omdat ze doorleefd 
zijn en een hoger doel nastreven. Hoezeer Paulus zelf ook aan den lijve heeft 
ondervonden hoeveel kwaad er in de mens (ook in hemzelf) en in de wereld 
kunnen huizen, hij raakte niet verbitterd, maar herinnerde zich het leven en de 
woorden van Jezus, zijn Heer. Hij kón dit als een opdracht neerschrijven omdat 
hij wist van de weg van Christus, die al het kwaad overwon door juist het goede 
te doen.  
 
Iemand als de theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
heeft dat ook sterk beseft en geleefd. Zo schreef hij verscheidene gedichten in 
de zomer van 1944, toen hij gevangen zat in Berlijn. Hij dacht veel na over het 
thema vrijheid. En toen schreef deze moedige theoloog en pastor Bonhoeffer, 
die pal aan het eind van de 2e WO in Kamp Flossenburg werd vermoord, deze 
woorden over discipline doen, lijden en dood: (ik citeer de laatste 3 strofen van 
dit gedicht):  
Niet wat je wenst maar het goede doen en wagen, niet dromen over 
mogelijkheden, maar het werkelijke leven dapper aangaan. Niet op de vlucht 
der gedachten, maar alleen in de daad ligt de vrijheid. Laat het angstige talmen 
achter je, begeef je in de storm van de tijd, gedragen door Gods Woord en je 
geloof alleen; juichend zal de vrijheid je geest omgeven. Wonderlijke 
verandering. Je sterke handen zijn gebonden. Machteloos eenzaam zie je het 
einde van je daden. Toch adem je op en legt, stil en getroost, de goede zaak  in 
sterkere handen, in aanvaarding (..). Kom nu, hoogste feest op de weg naar de 
eeuwige vrijheid, (..) opdat wij eindelijk zien wat hier nog aan onze ogen 
onttrokken is. Lang zochten wij je, vrijheid, in discipline, daadkracht en lijden. 
Stervend vinden wij je voor het aangezicht van God. 
Aldus de intenste woorden van Dietrich Bonhoeffer. 
 
De daad (van verzet, de verijdelde aanslag op Hitler) was hij steeds meer gaan 
zien en waarderen als enige mogelijkheid om de vrijheid te hervinden. Dat ene 
woord van Paulus (“vergeld geen kwaad met kwaad”) kwam voor hem in zijn 
situatie toch wat anders te liggen. De werkelijkheid van de wereld had met hem 
alles te maken met de werkelijkheid van Christus! Bonhoeffer spreekt over: 
“Geen vlucht voor de werkelijkheid en het stormen daarvan in het rijk der 
gedachten, in apathie of blinde gehoorzaamheid. Als een mens zijn vrijheid van 
handelen ontnomen wordt, als hij aan banden wordt gelegd, gecensureerd of 
gearresteerd, vormen aanvaarding en geloofsovergave de weg tot de vrijheid.  
 
Bij het naderen van de dood geldt de hoogste vorm van loslaten: in de kunst 
van het sterven coram Deo: “voor het aangezicht van God”. Hij, mens met de 
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mensen, die heel zwak worden wanneer het moeilijk wordt. Mensen kwetsbaar 
ten gevolge van honger, waardoor idealen onder druk komen te staan. Zo zelfs 
dat menswaardigheid verloren gaat en men elkaar naar het leven staat. 
Bonhoeffer zegt ergens: “Niet het kwaad, maar onze zwakte en apathie is wat 
de menselijke waardigheid ten diepste verminkt en naar beneden trekt”. 
Dietrich Bonhoeffer heeft dat in het zwarte Duitsland van de oorlogsjaren aan 
den lijve ondervonden.  
 
Op 9 april 2020 herdachten we dat hij als kritisch theoloog en verzetsstrijder 
tegen de Nazi ideologie - na een lange gevangenschap van 18 maanden - drie 
weken voor het einde van de WO ll werd vermoord in het concentratiekamp 
Flossenbürg, samen met anderen die betrokken waren bij verschillende 
pogingen om een (mislukte) aanslag op Hitler te plegen.  
In de week voor Pasen (eind maart, begin april 1945) werd hem nog gevraagd 
om in de gevangenis een aangepaste kerkdienst te houden voor de mede-
gevangenen. Op 30 maart was het Goede Vrijdag. We mogen aannemen dat 
Bonhoeffer in Buchenwald doorging met zijn dagelijkse meditaties, gebeden en 
het zingen van gezangen, zelfs al moest dat geluidloos of uit het hoofd 
gebeuren. Maar hij zou daarin het evangeliewoord indachtig zijn waar hij in zijn 
laatste preek over had gesproken, over de genade van het martelaarschap: 
“Hetzelfde geldt voor jullie, wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is 
opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht 
gedaan.”  
 
Wie zijn levensverhaal ter harte neemt zal zich bewust worden van het feit dat 
ook in onze tijd er (helaas) veel problematiek valt aan te wijzen die bepaalde 
overkomsten vertonen. Ook in onze tijd gaat het voor de christenmens en de 
kerken om de vraag of we geloofwaardig zijn als het gaat om de navolging van 
Christus in deze tijd.  
Pieter Overduin, em. predikant te Hulst. 
 

 
 
Op 31 oktober gaat ds. Smeets uit Terneuzen voor in de dienst in Hulst, sinds 
lange tijd is er dan weer een viering van het Heilig Avondmaal. We zullen de 
kleine glaasjes (die u nog wel kent van de vieringen van vorig jaar) blijven 
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gebruiken, dat is anders als “vroeger”, toen we gewend waren de beker rond te 
laten gaan. Wat wel weer terugkeert is het staan in de kring. Zo hopen we het 
Heilig Avondmaal op een mooie en verantwoorde wijze te kunnen vieren. 
Kinderen zijn bij deze viering ook welkom in de kring, zij krijgen een bekertje 
druivensap aangeboden. 
Op zondag 7 november gaat ds. Marien van Manen uit Breskens voor in de 
Dankdienst voor Gewas en Arbeid. Deze dienst is in Kloosterzande. 
Op zondag 21 november hopen we op een mooie Gedachtenisdienst in de kerk 
in Hulst, voorganger is Theo van Teijlingen. Verderop in dit blad besteden we 
hier meer aandacht aan. 
 
We hopen op mooie en waardevolle diensten samen. 
 
De coronamaatregelen zijn gelukkig versoepeld. Zo is de anderhalve-meter-
maatregel niet meer van kracht, wel is het verstandig op dit punt rekening te 
houden met elkaar. Normaalgesproken zijn er voldoende zitplaatsen in de kerk 
om, als u dat wenst, afstand te houden. 
Het noteren van namen is niet meer nodig en wij zijn als kerk niet verplicht om 
te vragen om een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs. Ver terug naar 
normaal dus! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 
In Memoriam Anna Willemina Picavet-Faas. 
Anna Picavet werd geboren in 1925, een periode van weinig welvaart, en haar 
kinderwens om te gaan studeren en kinderarts te worden zou niet in vervulling 
gaan, ondanks haar capaciteiten. Als 13-jarig meisje moest ze gaan werken om 
bij te dragen aan het huishouden. Dat bleef ze doen tot ze haar man Eduard 
leerde kennen en trouwde in 1958. In de eerste jaren van hun huwelijk werden 
de 2 dochters en 2 zonen geboren. Die vroegen alle aandacht, ook omdat haar 
man veelal van huis was voor zijn werk.  
Ondanks moeilijke periodes stond haar leven in het teken van het gezin. Met 
veel liefde en ongekende toewijding zorgde ze voor de kinderen, alles tot in de 
puntjes verzorgend, nooit iets te kort komend. Toen ze eenmaal uit huis waren 
kwam er een nieuwe taak: de 5 kleindochters. Haar liefde voor hen was zo 
mogelijk nog groter. Dat was wederzijds.  
Samen met haar man had ze een grote vriendenkring om zich heen verzameld. 
Ze werd wel eens een ware mater familias genoemd, geliefd door velen, omdat 
ze ook oprecht interesse toonde voor de ander en voor haar eigen gezin. Ze 
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heeft haar kinderen dan ook altijd gestimuleerd om te studeren; iets in het 
leven te bereiken, wat voor haar in haar kinderjaren niet mogelijk was. Ze stond 
midden in het leven en kon ook voluit genieten van de goede dingen des levens. 
Had ook een goede smaak. Had gevoel voor humor, schoonheid en een lief 
woord of goede daad voor de mensen. 
 
Ondanks dat de kinderen en kleinkinderen door de familie van haar man meer 
in de rk. traditie werden grootgebracht bleef zij haar Protestantse achtergrond 
trouw. Hoewel niet zozeer kerkgaand, putte ze kracht uit de Bijbelverhalen en 
het gebed. Tegelijkertijd maakte zij geen onderscheid als het ging om de 
geloofsachtergrond van de ander. Zij hield van allen evenzeer en haar 
vriendelijkheid was bij velen bekend.   
Zo bezocht ik haar vanaf 2003 – 2019 regelmatig en waren er goede gesprekjes 
over het geloof, het leven en de kerk en haar gezin waar ze trots op was. Na 
vele jaren aan de Zoutestraat te hebben gewoond, was zij de laatste jaren 
woonachtig aan de v.d. Maelstedeweg te Hulst.  
Haar man Eduard Picavet overleed in 2012. Omdat ze ’t liefst niet alleen was 
bleef ze ook toen haar kinderen, kleinkinderen en goede vrienden veelvuldig 
bezoeken of ontving hen thuis.  
Enkele maanden voor haar sterven wist zij dat ze ernstig ziek was. Na een 
moedig gedragen ziekbed overleed zij in haar vertrouwde omgeving  op  
30 augustus in de leeftijd van 95 jaar. Op de zaterdag daarvoor konden we rond 
haar sterfbed nog een zegengebed over haar leven uitspreken. 
 
Als oud predikant was ondergetekende destijds gevraagd om haar te bezoeken 
en aanwezig te zijn bij de uitvaart die op maandag 6 september plaatsvond in 
de aula van het crematorium te Terneuzen.  
Mooie herinneringen werden aldaar opgehaald en foto’s getoond uit haar 
leven. Psalm 25 lazen we met elkaar en een In Memoriam werd uitgesproken. 
Dankbaarheid stond centraal voor wat zij heeft mogen betekenen voor haar 
gezin en vele anderen. Allen die haar hebben gekend zullen haar herinneren als 
een wijze en gelovige en fijne vrouw, moeder en oma, familielid, die de ander 
belangrijker achtte dan zichzelf.  
Ons medeleven gaat uit naar haar vier kinderen en vijf kleinkinderen, en allen 
die haar hebben gekend. Dat de gedachtenis aan deze bijzondere vrouw tot 
zegen mag zijn.  
  
Pieter Overduin, em. predikant gemeente Oosthoek.   
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Waarvoor collecteren wij?  Toelichting op de collectedoelen van onze 
Diaconie 
31 oktober 2021 – Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat ieder mens de Bijbel als bron 
voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Voor Nederland en 
Vlaanderen werken ze bijvoorbeeld aan verschillende bijbelvertalingen, 
debijbel.nl, de app Mijn Bijbel. Daarnaast gebruiken duizenden kinderen de 
kinderdienstmethode Bijbel Basics en boeken als de Samenleesbijbel of 
de Prentenbijbel. Zo ervaren ook nieuwe generaties de rijkdom van de Bijbel. 
Onze gemeente vindt het belangrijk het Ned. Bijbelgenootschap te steunen. 
 
7 november 2021 – Dorcas 
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in 
dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
De hulp van Dorcas is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende 
verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten 
rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze 
trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen 
hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer 
genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi 
streven!  
 
14 november  2021 – Stichting Amecet Oeganda. 
Amecet betekent  schuilplaats van vrede (in het Atesso) en is er voor kinderen 
die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees 
zijn binnen gebracht. Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als 
nodig is. De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn 
en voldoende zijn aangesterkt.  
Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van 
Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt. Er zijn inmiddels twee huizen in 
gebruik. Voor meer informatie over het mooie werk van deze stichting zie 
www.defigurant.nl 
 
21 november  2021 – Rouwzorg 0114 
In  Oost Zeeuws-Vlaanderen is rouwzorg 0114 opgezet vanuit RK parochie in 
samenwerking met de Protestantse kerken. De bedoeling is begeleiding te 
organiseren na het overlijden van een betekenisvol iemand. 
Men werkt in gespreksgroepen, die begeleid worden door het rouwzorgteam. 
Dit team (met landelijk certificaat: rouw- en verliesbegeleiding) bestaat uit drie 
personen: een pastor als beroepskracht en op vrijwillige basis: 

about:blank
about:blank
about:blank
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ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundig maatschappelijk werkster. Zij 
vormen de dagelijkse leiding. Zij organiseren de activiteiten van de rouwzorg en 
ondersteunen de stuurgroep. Wij collecteren deze zondag voor dit belangrijke 
werk in onze regio, van harte bij u aanbevolen. 
 
28 november 2021 – CZWO 
Meer dan 50 gemeenten uit Zuid-West-Nederland ondersteunen samen  
“Kerk in Actie” voor kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor 
Indonesië’ worden voor een periode van 3 jaar verschillende partners 
ondersteund op de eilanden Java en Papoea. Er krijgen 3 projecten extra 
aandacht: Duurzame landbouw, Opvang van straatkinderen en het opleiden van 
vrouwen. Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-
actie/onze-themas/delta-voor-indonesie/ 
 
5 december 2021 – Zending -Adventscollecte 
Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen 
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama 
Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie 
zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, 
zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. 
Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke 
begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze 
voorlichting over Hiv/aids op scholen en in kerken. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 
 
12 december 2021 -  Binnenlands Diaconaat- Adventscollecte 
Een stabiel thuis voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 
hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van 
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen 
wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk 
in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel 
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 

Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst. Storten 
op onze bankrekening kan ook. Als u één van de bovenstaande doelen wilt 
steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum het bedrag 
overmaken op Bankrekening: NL 55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!! 

about:blank
about:blank


10 
 

Erepenning voor Helge van Drongelen-de Meijer voor 45 jaar inzet voor de 
kerk 
Vijfenveertig jaar inzet voor de kerk – dat mag wel worden beloond, daarom 
ontving Helge op zondag 19 september 2021 de erepenning van de PKN met 
bijbehorende oorkonde. 
Helge Van Drongelen is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw actief als 
vrijwilliger. Eerst voor de Gereformeerde kerk en later voor de Hervormde kerk 
in Terneuzen, Axel, weer Terneuzen en sinds 2008 in de Protestantse gemeente 
Oosthoek. 

 
Helge van Drongelen met haar onderscheiding. Natuurlijk was er ook een mooie 
bos bloemen voor haar. 
Ze begon eind jaren zestig als vrijwilliger bij de Gereformeerde kerk in 
Terneuzen waar zij onder meer bezoekwerk deed. In de jaren zeventig, toen de 
familie Van Drongelen in Axel woonde, was zij actief voor de Hervormde kerk 
daar. In 1991 verkaste het gezin terug naar Terneuzen en werd Helge lid van de 
kerkenraad van de Hervormde kerk in Terneuzen. 
Enkele jaren later werd zij scriba van de toenmalige classis Zeeuws-Vlaanderen, 
een functie die ze bekleedde naast haar lidmaatschap van de kerkenraad. 
De familie Van Drongelen verhuisde begin 2008 naar Kloosterzande, waar Helge 
van 2008 tot en met 2013  lid van de kerkenraad van de onze Protestantse 
gemeente Oosthoek was. Toen zij werd bevestigd als ouderling was dat met een 
bijzondere opdracht, omdat zij nog scriba van de classis Zeeuws-Vlaanderen 
was. Dat scribaat vervulde zij tot medio 2008. 
In de jaren 2014 tot en met 2016 werd nooit vergeefs een beroep op haar 
gedaan om zitting te nemen in commissies als de commissie Beleidsplan 
Diaconie of voor andere zaken. Van 2017 tot en met 2020 was zij ouderling-
voorzitter van onze kerkenraad. De vergaderingen zat zij voor op een rustige, 
prettige manier met oprechte aandacht voor haar medekerkenraadsleden, zo 
werd verteld tijdens de afscheidsdienst in onze kerk in Hulst op 19 september. 
Ouderling Kees van Deijk overhandigde haar de erepenning met bijbehorende 
oorkonde. Van harte verdiend Helge! 
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Bevestiging Geraldine van Heesch-Kirpestein 
 

 
 
Op 19 september jl. deed Geraldine belijdenis van het geloof en werd daarna 
bevestigd door Marjo Wisse in de kerkdienst in Hulst. Geraldine is Diaken 
geworden. Heel veel succes Geraldine! 
 
Afscheid Sophie Leenknecht-Dieleman 
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Sophie nam afscheid in de dienst van 19 september jl., ze is van 2014 tot en met 
2020 ouderlinge geweest in onze kerkenraad. Zeven jaar trouwe dienst! 
Nogmaals heel erg bedankt Sophie! 
 
Afscheid André Fokker 
 

 
 

Van André namen we ook afscheid in de dienst van 19 september. André is van 
2018 tot en met 2020 ouderling-scriba geweest in onze kerkenraad. Nogmaals 
bedankt voor al je werk André! 
 
Voor Geraldine, Sophie en André was er een leuke attentie en een mooie bos 
bloemen en natuurlijk een toespraak namens de kerkenraad door Kees van 
Deijk. 
André en Sophie blijven nog actief als vrijwilliger wat wij erg waarderen. 

 
Gedachteniszondag 21 november in Hulst 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar denken wij aan degenen, die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen; binnen de kring van onze geloofsgemeen-
schap, maar ook daarbuiten.  
In deze dienst zullen de volgende namen worden genoemd:  
• Anna Catharina Schrijver-Gerritsen overleden op 14 december 2020 in  

de leeftijd van 90 jaar 
• Magdalena Maat overleden op 25 juni 2021 in de leeftijd van 84 jaar 
• Catharina van der Hooft-de Bree overleden op 5 juli 2021 in de leeftijd  

van 98 jaar 
• Anna Willemina Picavet-Faas overleden op 30 augustus 2021 in de  

leeftijd van 95 jaar 
• Jacobus Johannes Goeree overleden op 6 september 2021 in de leeftijd  

van 82 jaar 
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• Anthonie Jacobus Dieleman overleden op 14 september 2021 in de  
leeftijd van 89 jaar 

Wij gedenken ook hen die wij al langer moeten missen. Voorganger in deze 
Gedachtenisdienst is Theo van Teijlingen uit Goes. Alle aanwezigen in de kerk 
krijgen de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor iemand waar zij aan 
denken. 
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. 
 
Scribaat en Moderamen: 
*  Cliënten van St. Tragel zullen kerkdiensten in Hulst m.i.v. oktober 2021 

weer bezoeken. 
*   Kerkdienstrooster september – december 2021,  we starten weer op met 

Heilig Avondmaal, regelmatig koffiedrinken na de dienst en de inzet van 
lectoren. Rooster wordt doorgestuurd naar betrokkenen.  

*   Rooster 2023 – wordt doorgenomen en doorgestuurd naar preekvoorziener  
  André Fokker, hij kan de predikanten binnenkort gaan benaderen.  

24 december valt op zondag, we houden dan alleen de Kerstavond-dienst, 
geen morgendienst. 

*  Huidige scriba zal in ieder geval tot 1 januari 2022 deze taak op zich nemen.  
*   Er is een takenlijst opgesteld van diverse taken binnen onze kerk. Deze wordt 

door de colleges en het scribaat up-to-date gehouden 
 
Kerkrentmeesters 
*    Jaarrekening 2020 van het college van Kerkrentmeesters  

Op grond van de jaarstukken en het verslag van de kascontrolecommissie 
besluit de kerkenraad het college van Kerkrentmeesters decharge te  
verlenen voor het jaar 2020.  

*   Het verzoek voor grondruil van het perceel Hogeweg 25 Hulst wordt 
toegelicht.  

  Vergadering gaat akkoord. 
*  Plannen voor de  tuin bij de kerk in Hulst worden toegelicht – tuin wordt  
  meer patio-achtig. Het zal iets smaller worden om te parkeren. 
*   Kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die onze website kan beheren.  

Vacature kan toegevoegd worden aan taken/vacaturelijst en worden 
gepubliceerd in de KIM.  

 
Diaconie 
*  Het “overleg Noodhulp Hulst” (Diaconie PG Oosthoek, Melkkan en 

Caritas) wordt toegelicht 
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Onze Diaconie wil onder dezelfde voorwaarden als Caritas deelnemen  
aan “Noodfonds” van Hulst voor Elkaar. 
Er wordt nagedacht over maken van “een gezamenlijk stroomschema”, 
dit zou praktisch zijn. Betrokkenen kunnen zo bij de juiste hulpverlener 
of het juiste noodfonds uitkomen.  

*  Er wordt een Actie van de ZWO van PG Oosthoek voor “Delta voor 
Indonesië” opgezet. 

*  De actie “Delta voor Indonesië” van de ZWO afdeling Zeeland wordt 
verlengd tot september 2022. 

  
Nieuwe predikant, pioniersplek of combinatie hiervan 
Arie van der Maas zal binnenkort met ons vergaderen over de te nemen 
stappen. 
 
Overig: 
Plan om de groep van Contextueel Bijbellezen weer op te starten. Er wordt 
gedacht om een vaste gespreksleider te benaderen. Dit zal eerst binnen de 
groep worden besproken. 
 

Stichting De Kerk in Klooster organiseert : 
 
Zondag 31-10-2021- aanvang 14.30 uur   Muzikaal Poëtisch programma “Verzet 
en Overgave” – door: Huub Smeets, Jan Verlinde, Anja Overduin en Pieter 
Overduin. 
Voor reservering ga naar www.stichtingdekerkinklooster.nl 
 
Vrijdag 19 -11-2021 :  18.00 tot 20.00 uur  - Wintermarkt – vrije toegang 
Zaterdag 20 11-2021: 13.00 tot 17.00 uur  - Wintermarkt – vrije toegang 
Adres: Hof te Zandekerk - Willem de Zwijgerlaan 2, Kloosterzande 

 
Wintermarkt - Hof te Zandekerk - vrijdag 19 en zaterdag 20 november 
Na een jaar zonder wintermarkt, vanwege de coronamaatregelen, zal er dit jaar 
2021 toch weer een wintermarkt georganiseerd worden. 
 
Locatie is zoals altijd de Hof te Zande Kerk in Kloosterzande. 
Openingstijden zijn op vrijdag 19 november van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 
20 november van 13.00 tot 17.00 uur. 
 

about:blank
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Er zullen weer diverse hobbyisten aanwezig zijn om hun creativiteit te laten 
zien. O.a. iemand die mooie dingen maakt van natuurlijke materialen en een 
proeverij van heerlijke wijnen en likeuren 
Natuurlijk zullen er weer wafels worden gebakken, die met een kopje koffie of 
thee heerlijk zullen smaken. 
De loterij met leuke prijsjes, het boodschappen spel en de snuffeltafel zullen 
allemaal weer bijdragen aan de gezellige sfeer. 
Zet de data vast in uw agenda, we hopen velen van u te verwelkomen!!!!!! 
 
ALLEN WELKOM, VRIJE TOEGANG 
 

GEEF U SNEL OP VOOR DE DELTA INSPIRATIEDAG, 27 NOVEMBER 2021! 

voor ambtsdragers, taakdragers, vrijwilligers en andere belangstellenden. 
Locatie is het Prins Maurits College aan de Koningin Julianaweg 57, 3241 XB in 
Middelharnis. 

THEMA’S 

Hoofdthema van de dag is ‘Toekomstgericht 
kerk-zijn’. De grondtoon hierbij sluit aan bij het 
jaarthema en de visienota van de Protestantse 
Kerk ‘Van U is de toekomst’. Het thema is 
uitgewerkt in vijf subthema’s die door 
verschillende leden van gemeenten uit de 

classis, medewerkers van de Dienstenorganisatie en andere deskundigen en 
betrokkenen bij de classis worden aangeboden. 
 
De vijf onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn 
 
A SAMEN LICHTER KERK-ZIJN  
Verschillende experts en ervaringsdeskundigen gaan met deelnemers in gesprek 
over kwesties als op welke wijze het voor kleiner wordende gemeenten nu en in 
de toekomst mogelijk is het kerk-zijn in de eigen omgeving vorm en inhoud te 
blijven geven. Daarbij worden de bestuurlijke knelpunten, het leiding geven en 
mogelijkheden en grenzen van samenwerking bekeken. 
 
B JONGE GENERATIES VOOROP  
Mensen van Jong Protestant, Youth for Christ en HGJB zijn aanwezig om 
deelnemers te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de betrokkenheid van 
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jonge generaties bij de gemeente te stimuleren en vergroten. Hoe betrek je 
jonge generaties bij het gesprek over toekomstgericht kerk-zijn? Tijdens de dag 
wordt informatie en inspiratie gedeeld over verschillende vormen van 
geloofsoverdracht en geloofscommunicatie. 

C NAAR BUITEN GERICHT 
De Dorpskerkenbeweging en de verschillende Pioniersplekken in de classis Delta 
doen hun verhaal over de betekenis van de christelijke geloofsgemeenschap in 
een dorp of wijk voor de omgeving. Kunnen de opgedane ervaringen nog 
vruchtbaarder gemaakt worden en kunnen de pioniersplekken inspireren tot 
vernieuwd missionair bezig zijn? Het is meteen een mooie gelegenheid om nader 
kennis te maken met de pioniersprojecten en wat zij doen. 

D GROENEKERKEN BEWEGING 
Een aantal gemeenten uit de classis Delta deelt ervaringen over de 
mogelijkheden om in het verband van kerk en gemeente aandacht te hebben 
voor duurzaamheid en het behoud van de schepping. Het netwerk van Groene 
Kerken kan voor deze urgente onderwerpen veel betekenen. 
 
E ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING –  DELTA VOOR INDONESIË 
Veel gemeenten in de classis zijn betrokken bij het Kerk in Actie-project Delta 
voor Indonesië. Op de inspiratiedag is veel gelegenheid om hierover inspiratie op 
te doen en informatie te ontvangen. Vanuit Papoea (Indonesië) is Meilanny 
Alfons aanwezig om het project P3W toe te lichten, een van de projecten van 
Delta voor Indonesië die vrouwen opleiden. Praktische inspiratie rondom 
jongeren en diaconaat staat centraal bij Jong in Actie. Op de inspiratiedag wordt 
toegelicht hoe je diaconaal bewustzijn stimuleert bij de jongeren in jouw 
gemeente. Ook is er de mogelijkheid om dit praktisch uit te werken. 
 
PROGRAMMA 
De opzet van de dag is dat niet van tevoren al keuzes gemaakt dienen te 
worden voor workshops. Tussen 11.00 en 15.00 is er een doorlopend 
programma waarbij op de locatie voor alle deelnemers duidelijk inzichtelijk is 
waar wat op welk moment te zien, horen en beleven is. Naast bovengenoemde 
hoofdthema’s zal er ook aandacht zijn voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld 
zaken die in het bijzonder voor kerkrentmeesters van belang zijn. Voor 
informatie over nadere uitwerking van bepaalde sub thema’s kunt u deze 
website in de komende weken blijven volgen. 
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De tijdlijn van het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
 
9.30  – 10.00 uur:  Ontvangst / inloop met koffie, thee en wat lekkers. 
10.00 – 10.45 uur: Plenaire opening met muziek, zang, lezing, gebed. Sprekers  

      o.a. ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode en     
      Meilanny Alfons van Kerk in Actie-project P3W in Indonesië.    
      Muzikale medewerking van een combo uit de regio. 

11.00 – 15.00 uur: doorlopend programma en infomarkt. U wordt via  
      verbindende lijnen langs de mogelijkheden geleid. 

12.00 – 14.00 uur: doorlopende lunch. 
15.00 – 15.30 uur: plenaire afsluiting met lied, gebed, gesproken woord. 
15.30 – 16.30 uur: napraten met drankje en hapje. 

 

DEELNAME 
Deelname, inclusief koffie, thee en lunch, is gratis maar kent wel (mede 
vanwege de coronasituatie) een maximum van 250 deelnemers. Het tonen van 
het corona-toegangsbewijs (QR code met daarin bewijs van vaccinatie, test of 
doorgemaakte besmetting) is voor dit evenement noodzakelijk. 

BUSVERVOER 
Er is busvervoer voor deelnemers vanuit het zuidelijke deel van de classis. 
Hiervoor wordt een eigen bijdrage van €10,= euro gevraagd (contant en gepast 
afrekenen in de bus). Gebruik van mondkapje in de bus is verplicht. Het schema 
van de bus of meerdere bussen wordt definitief gemaakt aan de hand van de 
aanmeldingen. In elk geval is dit de voorlopige planning: 
8.00 uur Busstation Terneuzen 
8.30 uur Stationspark Goes (achterzijde station) 
9.00 uur Busstation Sas Zierikzee 
9.30 uur Prins Mauritscollege Middelharnis 
De bus vertrekt ’s middags weer om 16.15 uur. 

 

AANMELDEN 
Opgeven voor de Delta Inspiratiedag en voor busvervoer kan tot maandag 22 
november via onderstaande knop, op de website: www.gelovenindedelta.nl 
Maar u kunt zich tot 18 november ook aanmelden via 
diaconie@pgoosthoek.nl of door te bellen met de scriba van PG Oosthoek, 
Ineke Proost: 06-48912812.  
 

 

about:blank
about:blank
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Vacature chauffeur cliënten St. Tragel 
 

 
 
Voor onze kerk in Hulst zijn wij op zoek naar mensen die het leuke vinden om 
ongeveer één keer in de twee maanden cliënten van St. Tragel van en naar de 
kerkdienst (zondagmorgen) in Hulst te brengen.  Het gaat om een aantal vaste 
bezoekers van onze kerk, die graag onze diensten bezoeken. U maakt hen er 
heel blij mee! Als u in het bezit bent van Rijbewijs B is dat voldoende. 
Vindt u het leuk om ons hiermee te helpen, neem dan contact op met 
scribaat@pgoosthoek.nl  en we vertellen u meer over de vacature. 
 

Vacature website bijhouden van onze kerk 
 

 
 
Handig met computer en/of internetsites? dan kun je helpen om onze website 
bij te houden/aan te passen. Onze website is gemaakt met Wordpress maar 
hier hoef je geen inhoudelijke kennis van te hebben. Het bijhouden van de 
website is wekelijks een uurtje tijd op berichten erop te plaatsen. Heb je echter 
ook inhoudelijke kennis van Wordpress dan zou je kunnen helpen om de site 
nog beter te maken. 

about:blank
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Collectes en giften 
 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

5 sept € 66,00 Kerk € 75,50 Jeugddorp de Glind 

12 sept € 67,10 Kerk  € 90,00 Missionair werk 

19 sept € 89,50 kerk € 
139,50 

KIA Indonesië  

26 sept € 37,10 Restauratiefonds € 47,00 KIA Zending 

3 okt € 43,90 Kerk € 
140,80 

Kerk en Israël  

10 okt € 77,30 Kerk € 78,31 JOP 

17 okt € 
128,45 

Kerk € 
119,25 

Werelddiaconaat 

 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
 
 

 
 
 
4 november    Ochtend Vrouwengroep  (info: ina_muldervselst@hotmail.com) 
 
25 november Kerkenraadsvergadering – aanvang 20.00 uur 

locatie Poorthuis 
 
25 november  Ochtend Vrouwengroep  (info: ina_muldervselst@hotmail.com) 
 

about:blank
about:blank


20 
 

 


