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Kerkdiensten 
Na alle diensten - koffiedrinken 
  
Zondag 24 juli, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte:  Schuldhulpmaatje, Hulst   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 31 juli, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Mission Possible    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 7 augustus 10.00 uur, Kloosterzande – doopdienst, kindernevendienst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Diaconie     2e collecte: Kerk 
   
Zondag 14 augustus, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. Den Hollander, Oostkapelle 
1e collecte: St. ADI     2e collecte: Kerk 
 
Zondag 21 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: St. Epafras     2e collecte: Kerk 
 
Zondag 28 augustus, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens 
1e collecte: Jeugddorp De Glind    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 4 september, 10.00 uur, Kloosterzande – Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent 
1e collecte: Werelddiaconaat Myanmar    2e collecte: 
Restauratiefonds 
 
Zondag 11 september, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Jong Protestants    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 september, 10.00 uur, Kloosterzande – Startzondag, 
kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. A. Koeman – v.d. Berg 
1e collecte: CZWO Project    2e collecte: Kerk 
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Kindernevendienst  

 
 
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
Tijdens de zomervakantie is er alleen op 7 augustus kindernevendienst. 
 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker of Jané Bierman. 
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 
06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-
11717820. 
 
Data kindernevendienst: 

07-08-2022 Kloosterzande doopdienst 

11-09-2022 Hulst   

18-09-2022 Kloosterzande Startzondag 

 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812. 
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Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Meditatie/ bezinning over: De liefde van Christus beweegt de wereld… 
Bezinning bij wijze van meditatie over het thema van de elfde assemblee van de 
Wereldraad van Kerken.  

 
Van 31 augustus tot 8 september 2022 vindt in de 
Duitse stad Karlsruhe de elfde assemblee van de 
Wereldraad van Kerken plaats. Christenen uit 
ongeveer 350 kerken en uit meer dan 110 landen 
komen bij elkaar om samen te getuigen van hun 
hoop voor onze wereld.  
‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot 
verzoening en vrede’, zo luidt het thema van de 
bijeenkomst.  
De Raad van Kerken in ons land hoopt dat de 
assemblee ook christenen in Nederland zal 
uitdagen om samen na te denken over de vraag 
wat de bevrijdende boodschap van het evangelie 

voor mensen nu kan betekenen, in een wereld die gekenmerkt wordt door 
ongelijkheid (racisme en discriminatie), door conflicten, door hongersnood en 
onrecht, door groeiend populisme, door bedreiging van het klimaat, door een 
pandemie en door vervreemding (individualisme en egoïsme). Maar nu ook 
door de hartverscheurende oorlog in Oekraïne, dus in Europa, naast de 
brandhaarden die elders in de wereld maar doorgaan. Een opsomming waar je 
niet blij van wordt. 
 
De vraag die met de dag urgenter lijkt te worden is: hoe kunnen wij er, op onze 
plek en in onze omgeving, aan bijdragen dat de wereld menselijker, 
rechtvaardiger en veiliger wordt?  
Hoe kunnen wij als gelovigen, geïnspireerd door de liefde van God voor de 
wereld, die zichtbaar is geworden in Messias Jezus, die liefde doorgeven aan 
anderen, dichtbij en ver weg, en zo van de aarde een liefdevol huis maken?  
 
In de dienst van 19 juli, waarin ik in Hulst hoop voor te gaan wil ik wat dieper 
ingaan op het belangrijke thema van deze Assemblee dat luidt: ‘De liefde van 
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Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Een thema ingegeven 
door 2 Korintiërs 5, 14a: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’. Het toont ons 
het hart van het evangelie, dat de wereld de diepte en het wonder van de liefde 
van God de Drie-Ene schenkt. Het is geworteld in Gods plan voor eenheid en de 
verzoening van allen, een plan dat zichtbaar is geworden in de menswording 
van de liefde van God in Christus Jezus. Juist in deze dramatische tijd waarin we 
leven mogen we hier niet aan voorbij gaan.  
 
De focus op liefde verenigt ons niet alleen als christenen, maar beweegt ons 
ook tot een diepere relatie met alle gelovige mensen en alle mensen van goede 
wil. Liefde heeft, als een thema dat stroomt door verschillende geloofstradities, 
sterke fundamenten gelegd voor dienstbaarheid en het streven naar 
gerechtigheid die grenzen overstijgt.  
In liefde hebben wij niet alleen aandacht voor onszelf, maar ook voor de 
‘ander’, en door radicale gastvrijheid en solidariteit maken wij vreemden (zoals 
de vele vluchtelingen in ons midden) tot buren. Liefde is de taal van ons geloof. 
Zij kan actief en op profetische wijze de wereld, zoals we die vandaag zien en 
ervaren in al z’n gebrokenheid en met al z’n mislukkingen, bewegen in een 
richting die het verschil zal maken voor een ged(h)eelde toekomst.  
Hoe noodzakelijk dit is hoef ik u niet meer te vertellen: de wereld immers 
schreeuwt om vrede en gerechtigheid, om barmhartigheid!  
De spannende vraag is uiteindelijk of de kerk, de mensheid en de politiek 
verantwoordelijken zich willen laten mee-bewegen door de liefde van Christus 
en of de liefde ons als navolgers van Hem voldoende in beweging  zal brengen 
en houden. Want laat ik duidelijk zijn: Christus beweegt zijn volgelingen om de 
wereld lief te hebben die Hij liefhad en om een teken te worden van de 
genezing, verzoening en eenheid waar een gebroken wereld om schreeuwt. De 
getuigenis van de apostelen is dat Christus door Zijn Geest alle bekende grenzen 
van verschil en verdeeldheid afbreekt, verzoend.  
 
Tenslotte: Dit thema over de liefde van Christus beweegt de wereld tot 
verzoening en eenheid en is in wezen een loflied voor God, wiens liefde ons in 
Christus - door de werking van de Geest - in beweging zet. Het is een ‘verklaring 
van geloof en vertrouwen’, dat het Gods wil is om ons door liefde te bewegen 
tot verzoening en eenheid, tot offerbereidheid en tot compassie met de mens 
naast ons en de mensenwereld.  
Met u hoop ik dat we in deze onzekere en spannende tijd, met vele opgaven, 
we vanuit onze verbondenheid met vele christenen hier ter plaatse en uit de 
wereldkerk, we biddend en werkend een weg zullen vinden en gaan die hoopvol 
is en ons stimuleert om zo veel als in onze macht ligt het kwade te overwinnen 
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door het goede te doen (Romeinen 12, 21); de dienst van verzoening te laten 
plaatsvinden. Omdat Christus’ liefde ons daartoe drijft.  
 
In het verlengde van deze Bijbelpassage zegt Paulus dat God ons de (dienst) 
verkondiging (boodschap) van de verzoening heeft toevertrouwd. En zegt hij: 
‘namens Christus vragen wij: laat u (de wereld zich) met God verzoenen’.  
In 2 Korintiërs 6:2 lezen we de beloftevolle gedachte: ‘Wanneer de tijd daarvoor 
gekomen is, luister Ik naar je, op de dag van de redding help Ik je…’ 
Wie de bezinningsuitgave in z’n geheel wil lezen kan bij mij terecht voor een 
(digitaal) exemplaar. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website 
www.raadvankerken.nl en van de Wereldraad: www.oikoumene.org.  
 

Pieter Overduin,  
emeritus predikant te Hulst 

overduin54@kpnmail.nl  
 
 
 
 

 

 

 
 
Op 7 augustus a.s. is er een doopdienst gepland in Kloosterzande. Voorganger is 
Ds. Overduin uit Hulst. De doop zal worden bediend aan Eva-Maria van 
Blarikom en haar zusje Madeleine. We zien uit naar een mooie dienst. 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 
Pinksteren: 
We kijken terug op een fijne Pinksterdienst met als voorganger Annemieke 
Koeman-v.d. Berg. 
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Tijdens deze feestelijke dienst werd de doopvlinder van Kato Leenknecht 
uitgereikt aan het gezin van Jeroen en Sophie Leenknecht-Dieleman.  
 

 
 

      
  
Waarvoor collecteren wij?  
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
 
Zondag 24 juli : Stichting Schuldhulpmaatje 
In Hulst staan 10 getrainde Maatjes en één coördinator vrijwillig klaar met raad 
en daad om mensen met schulden bij te staan die het moeilijk vinden om goed 
met geld om te gaan, of een bewindvoerder nodig heeft of er gewoonweg niet 
uit kan komen met de inkomsten en uitgaven. 
Daarom ook is het beter als er ook wat geld naartoe zal gaan. 
Meer lezen: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/zeeuws-vlaanderen/ 
 
Zondag 31 juli: Mission Possible 
Mission Possible is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op 
jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, 
kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit (invloedsfeer van) de 
voormalige Sovjet-Unie-staten. Dit doen zij van vanuit christelijke bewogenheid, 
zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook; 
dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in 
Mattheüs 25:35-40. De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, 
materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van 
deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen. 

about:blank
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Meer lezen: www.missionpossible.nl/over-mission-possible 
 
Zondag 7 augustus: Diaconie 
De diaconie is er om mensen te ondersteunen met een bloemetje, een kaartje 
of op een andere leuke manier. Uiteraard is wie goed doet goed ontmoet; de 
diaconie kan altijd wel een extraatje gebruiken.  
 
Zondag 14 augustus: Stichting ADI  
ADI is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- 
meervoudige handicap, zowel cognitief als fysiek (lichamelijk). De twee 
vestigingen van ADI zijn opgericht in 2001 (Jeruzalem) en 2005 (Negev-Nahalat 
Eran). Hun innovatieve aanpak en niet-aflatende inzet hebben sindsdien het 
landschap van revalidatiezorg in Israël veranderd. ADI draagt de zorg voor 
kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. De waarde van het 
leven staat hoog aangeschreven bij ADI en het leven wordt gekoesterd. ADI 
streeft ernaar de brede maatschappij bewust te maken dat de zorg en het 
welzijn van deze bijzondere mensen, een collectieve verantwoordelijkheid is. 
Meer lezen:  https://adi-il.nl/over-adi/ 
 
Zondag 21 augustus: Collecte Stichting Epafras  
Epafras zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in buitenlandse 
gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat iedereen waardevol is, laten wij 
niemand zitten. Wij bieden hen geestelijke steun en praktische hulp. Menselijk 
contact is waardevol, niet alleen voor gedetineerden maar ook voor familie en 
vrienden, ook aan hem bieden wij steun.  
 
Zondag 28 augustus: Jeugddorp de Glind 
Jan en Jenneke hebben een bijzonder gezin. Ze bieden acht kwetsbare kinderen 
een thuis in hun gezinshuis de Glind. Geleidelijk bouw je een band op en gaat 
het kind je vertrouwen. Met elkaar zijn wij één familie en dat willen wij hen 
laten voelen. 
 
Zondag 4 september: Werelddiaconaat Myanmar  
Gezinnen in Myanmar, die kinderen hebben die gehandicapt zijn, zijn extra 
kwetsbaar. Ze behoren vaak tot de allerarmsten en hebben te maken met hoge 
medische kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen en met zorg en 
revalidatie, maar ook met het vinden van werk. Daarnaast krijgen kerken en 
sociale gemeenschappen voorlichting en training hoe zij mensen met een 
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen 
ondersteunen.  

about:blank
about:blank
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Meer lezen:  kerkinactie.nl/collecterooster 
 
Zondag 11september: collecte Jong Protestant  
De kerk is een thuis voor jongeren. Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Des 
te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze zich serieus genomen voelen 
en een volwaardige stem hebben.  
 
Weetje ---Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de 
kerkdienst---maar ook;  
Storten op onze bankrekening kan. Als u één van de bovenstaande doelen wilt 
steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum, het bedrag 
overmaken op Bankrekening:  NL55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!! 
 
Wij gedenken 
In memoriam --  Clara Adriana Bakker - de Jonge, Clara 
Op 26 juni is overleden het gemeentelid Clara Adriana Bakker – de Jonge, ze 
woonde aan de Kalverdijk 17 in Walsoorden. Ze was 80 jaar. Sinds 9 maart van 
dit jaar weduwe van Frans. Ze zijn samen 38 jaar lid geweest van de 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Zaamslag. Toen ze het daar niet meer 
konden vinden werden ze lid van PG Oosthoek. Clara is hier ouderling geweest. 
In 2020 kreeg Frans na een aantal TIA’s de diagnose dementie.  
In mei 2021 kreeg Clara de diagnose alvleesklierkanker. Er was geen 
behandeling meer mogelijk. Clara was hier nuchter onder. “80 is een mooie 
leeftijd” zei ze. 
Grote zorg was dat Frans alleen verder zou moeten. Hij zou dan ook niet meer 
thuis kunnen wonen. Frans overleed 9 maart dit jaar, toen Clara al niet veel 
meer kon.  
Ze ging kort na het overlijden van Frans naar het Hospice in Terneuzen. 
Op de rouwkaart werd het afscheid door de kinderen en kleinkinderen zo 
verwoord: “Met grote bewondering en respect voor de waardigheid waarmee 
zij met haar ziekte omging hebben wij afscheid genomen van onze moeder, 
schoonmoeder en oma”. 
Het lied waar Clara haar geloof en vertrouwen op stelde was Psalm 121 vers 1, 
wat ook op de rouwkaart is vermeld: 
 
“Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van de Here, die 
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dit alles heeft geschapen. 
Mijn Herder zal niet slapen”. 
We bidden om troost voor de kinderen en kleinkinderen. 

Peter Morée – pastoraal werker PG Oosthoek 
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 23 juni 2022 
Jaarrekening Diaconie 2021  
De vergadering keurt de jaarrekening van de Diaconie over 2021 goed. 
Op grond van de jaarstukken en het verslag van de kascontrolecommissie  
besluit de kerkenraad het college van Diakenen decharge te verlenen voor het jaar 
2021. 
Naar aanleiding van verslag vorige vergadering 12-5-2022 

• Pastoraal team heeft op 22-07-2022 een overleg geprikt. Leontien zal 
aansluiten.    

•  Heropening Goede Herderkerk Terneuzen 2 en 3 juli. Er zal iemand namens 
onze gemeente naar toe gaan.  Attentie wordt voor gezorgd. 

Scribaat en Moderamen        

• Evaluatie diensten en bijzonderheden komende diensten  
Pinksterdienst is als een mooie dienst ervaren. Hierbij uitreiking van de doopvlinder, 
een mooi moment om dat in deze dienst te doen. 
Per september zoeken we een nog een extra vrijwilliger die maandelijks in Hulst  
koffie zet, dit naast de reeds bestaande vrijwilligers. Koffiedrinken na iedere dienst 
wordt positief ervaren, we gaan hier mee door.  
Waar gaan we naar toe als gemeente 
Met betrekking tot het onderzoek van Leontien: 
We zullen een extra overleg voor de Kerkenraadsleden fysiek inplannen om 
vragen met elkaar te beantwoorden. Ook licht Leontien de uitkomsten van de 
zelftesten toe. Voor de vervolgstap in het onderzoek wil Leontien andere 
mensen in de gemeente gaan betrekken.  
Tenslotte bemoedigt Leontien ons met woorden uit het Handboek voor 
Gezonde Gemeenten. 
Schrijver Robbert Warren.  
Voorzitter kerkenraad  
Leontien Slabbekoorn zal vanaf september 2022 technisch voorzitter zijn. 
Eén van de leden van de kerkenraad zal regulier voorzitter worden, dit komt in 
de vergadering van september op de agenda.   
Diaconie          
Notulen van de Diaconie worden als kennisgeving aangenomen. 
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Mededeling: Er zijn 64 zakjes bollen verkocht door PG Oosthoek, ten bate van 
Delta voor Indonesië. We zijn blij met het resultaat. 
 
Kerkrentmeesters 

• In Kloosterzande is er voorlopig geen digitale opname van de kerkdienst 
mogelijk. Hangt samen met de provider. Kerkrentmeesters proberen een 
oplossing te vinden. 

• We spreken over de kerkenvisie, waarvan de power point is gedeeld. De 
kerkrentmeesters nemen deel aan de gesprekken, PG Oosthoek is  
deelnemer als één van de kerken.  

Pastoraat         
Mededelingen. Op 22-07-2022 staat er een overleg gepland van het pastoraal 
team. Een lid uit Kloosterzande zal ook aansluiten om te oriënteren.   
Overig 
Jan Karremans en Leander Karremans waren voor de laatste keer bij een 
kerkenraadsvergadering aanwezig. Ze nemen beiden in januari 2023 afscheid. 
Rondvraag 
Sarina vraagt of we op de vergadering in september het dienstrooster samen 
kunnen bekijken, doel is herverdelen 
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  OOSTHOEK 

 
De kerkenraad hoort graag uw mening over de toekomst van PG Oosthoek.  

Uitnodiging deelname interview.   

De Protestantse Gemeente Oosthoek (Oost-Zeeuws-Vlaanderen) wil graag 
weten hoe ze toekomstbestendig kerk kan zijn. Ik mag dit onderzoek namens 
deze gemeente begeleiden en uitvoeren.  
 
De kerk heeft een aantal basistaken zoals het gaande houden van de eredienst, 
diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming. Mooie taken, 
maar ook veel werk voor een kleine gemeente met weinig ambtsdragers.  
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We weten al dat er een groep trouwe kerkbezoekers is die de zondagse dienst 
erg waardeert. Daarnaast wil de kerkenraad graag van zo veel mogelijk (rand-) 
kerkleden, maar ook van stads-en dorpsgenoten horen waar mogelijke 
perspectieven liggen voor deze gemeente. Dit onderzoek helpt de kerkenraad 
bij het verzamelen van ideeën en het maken van keuzes.  
 
Binnenkort ga ik starten met het maken van de vragenlijsten en ik wil u nu al 
vragen of u mee wilt doen met bijvoorbeeld een individueel interview. Het is 
ook mogelijk om met meerdere mensen per adres, of met een aantal mensen 
mee te doen aan een groepsinterview. Ook ga ik kijken naar de mogelijkheid om 
mee te doen met een online-enquête. Dan kunt u gewoon vanaf thuis uw 
antwoorden bijvoorbeeld via uw computer ingeven. Maar de voorkeur gaat uit 
naar een persoonlijke ontmoeting.  
We overwegen ook een kerkdienst speciaal ingericht rondom dit thema. Dan 
kunt u na afloop van deze dienst het interview invullen. Het invullen kost circa 
30 minuten maar levert zeker gespreksstof op en mooie ontmoetingen.  
 
Samen met de kerkenraad zal ik u op diverse manieren benaderen; via de Kihm, 
de nieuwsbrief, de website (www.pgoosthoek.nl) maar ook persoonlijk. Het 
onderzoek begint vanaf oktober 2022 te lopen met een maximale looptijd van 6 
weken.  
Voor elke stap in het onderzoek geldt: ik ga netjes om met uw privacy en 
presenteer de resultaten anoniem.  
Als u tot zover vragen heeft, neem dan gerust even contact met mij op.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, Kerkelijk werker PG Oosthoek 
Tel: 06 2080 4451, E-Mail: l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl 
 
Bericht van classispredikant ds. Arie van der Maas: ZOMER 2022 

 
Op het moment dat in het gebied van classis Delta voor velen de vakanties op 
punt van beginnen staan. Periode van rust en recreëren. In de geopolitiek 
situatie en ook in de Nederlandse samenleving is het echter allesbehalve rust. 

about:blank
about:blank
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Voortgaande oorlog en daarmee gepaard gaande verwoestingen in Oekraïne; 
gevolgen hiervan voor wereldwijde economie en voedselvoorziening; stromen 
mensen op de vlucht, op zoek naar een veilig onderkomen; wanhoop bij boeren 
en hun families omdat ze geen toekomst meer zien voor hun bedrijf en 
daarmee verbonden bestaan; polarisatie van standpunten en verharding, niet 
alleen op het stikstofdossier maar op tal van onderwerpen in politiek en 
samenleving. Een hete zomer, die van 2022. Laten we hopen en bidden om een 
milde herfst en winter. 
Ook de psalmdichters kenden deze onrust en ongerustheid. ‘Wat drijft de 
volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?’ zingt 
psalm 2 in de magistrale berijming van de hand van Muus Jacobse. En de psalm 
herleidt de waanzin tot weerspannigheid tegen God en zijn gezalfde. De mens 
met zijn ambities en driften, de maat aller dingen, zonder correctie en richting 
door iets of Iemand die de beperkingen van het mens-zijn overstijgt. 
’Machtigen, o koningen, wees wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder vrede. 
Vrees God de Heer en dien Hem naar zijn eis, verheug u bevend, zoek bij Hem 
uw vrede.’  
Herschepping 
Schepping en samenleving lijken te snakken naar recreatie, herschepping. Ook 
velen onder ons zijn op zoek naar rust, naar helderheid te midden van 
verwarring, verlangen naar vernieuwing in een tijd die sterk tekenen vertoont 
van uiteenvallen of zelfs ontbinding. Dit geldt voor verschillende onderdelen in 
de samenleving, maar de eerlijkheid gebiedt te constateren dat het ook aan de 
kerk niet voorbijgaat. Ook wij verliezen soms elkaar in verharding van 
standpunten; lijden onder het wegvallen van vertrouwde structuren; zoeken 
wegen voor het samen kerk-zijn, ter plaatse en in het geheel van de kerk, waar 
het soms nauwelijks meer mogelijk lijkt. 
Zoeken 
Zomer 2022. Voor mij als uw classispredikant is het evengoed een zoeken te 
midden van dit alles. Hopend en biddend dat het mij gegeven is dit zoeken te 
doen in levende verbinding met Woord en traditie en in inspirerende en soms 
corrigerende verbinding met allen die zich met mij geroepen weten 
verantwoordelijkheid te dragen voor de kerk als plaats in deze wereld waar 
Gods Woord klinken en weerklinken mag. 
Daarbij hoop en bid ik ook dat het u, jullie en mij gegeven is in deze zomer ook 
de nodige rust te vinden te midden van een wereld in beroering om op te laden, 
om te recreëren en ons te laten re-creëren. 



14 
 

Ik sluit af met een lied uit het Nieuwe Liedboek (2013) dat vermoedelijk bij 
velen nog niet zo bekend is, lied 932. Rust nu mijn ziel. Het is een lied uit de 
Iona–gemeenschap (in Schotland), vertaald door Andries Govaart op een 
melodie van John L. Bell. Met de woorden van dit lied wens ik u allen een goede 
en gezegende zomer 2022. 
 
Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 
dringen om ruimte die God toebehoort. 
Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, 
chaos vraagt een herscheppend woord. 
 
Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 
te vroege vrede, maar geef je aan God. 
Voedsel is het dat niet verzadigt, 
drinken te over, toch kwelt dorst. 
 
Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 
jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 
Soms even raakt hemel de aarde; 
God geve dat je ziet en weet. 
 
Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 
durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 
In pijn en leed deel je in Christus, 
Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 
 
Ds. Arie van der Maas, 
classispredikant. Overgenomen van de website www.gelovenindedelta.nl  
 
ZWO 

 
De classis Delta organiseert op 5 november 2022 een classisbrede 

Inspiratiedag. 
  
Wie:  Voor ambts- en taakdragers en belangstellende gemeenteleden.  

about:blank
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Wat:  Een dag om elkaar te inspireren, informeren en ontmoeten! 
Inhoud: Noteer het alvast in uw agenda. 

https://www.gelovenindedelta.nl/opnieuw-inspiratiedag-op-5-november/ 

Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke ZWO commissie Zeeland, Sarina 
de Schepper-Dekker,  

Contactpersoon Zeeuws Vlaanderen  E-mail: sarinadsd@zeelandnet.nl 

Van de kerkrentmeesters 
De jaarrekening is klaar. De kascontrole is gepland. Daarom ligt de jaarrekening 
weer klaar ter inzage. Dit kan door een mail te sturen aan  
pm-krm@pgoosthoek.nl ter attentie van Jeroen Leenknecht penningmeester 
Kerkrentmeester.  
Een aantal belangrijke zaken die we terugzien in de jaarrekening is dat de 
inkomsten dalen en dan vooral de inkomsten door kerkbalans. Deze daling van 
de kerkbalans inkomsten zal zich de komende jaren doorzetten is de verwachting. 
Het afgelopen jaar was uiteraard een jaar vol corona, hierdoor hebben we heel 
lang geen diensten kunnen organiseren. Dit had tot gevolg dat de kosten ook 
beduidend lager zijn uitgevallen dan andere jaren. Zo moesten we minder vaak 
een dominee inhuren en hadden we ook minder kosten aan het gebruik van het 
gebouw.  
Al met al hebben we een mooi jaar gedraaid financieel, maar is het geen jaar wat 
representatief was voor onze gemeente. We houden er dan ook rekening mee 
dat het komende jaar, 2022, een verlies zal opleveren.  
Vanuit de kerkrentmeesters in elk geval aan een ieder een prettige vakantie 
gewenst! 
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

5 jun € 77,90 Kerk € 97,15 Zending Zuid-Afrika 

12 jun € 67,30 Restauratiefonds € 64,20 Palazzolli 

19 jun € 49,50 Kerk € 88,95 St de Melkkan 

26 jun € 137,60 Kerk € 101,50 Binnenlands Diaconaat 

3 jul € 61,70 Kerk € 66,50 Werelddiaconaat India 

10 jul € 64,45 Kerk € 86,28 Diaconie 

 
Giften Diaconie 
Er is een anonieme gift ontvangen van € 50,00 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 

about:blank
about:blank
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Actie Vakantietas Kerk in Actie 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. 
Geld voor leuke uitjes is er niet.  
Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel 
Nederland kinderen in armoede in hun regio verrassen met een rugzak 
vol verrassingen.  
In juni/juli 2022 vond de actie voor de derde keer plaats.  

 
Drie jaar geleden startte de diaconie in Terneuzen, in 2021 nam de diaconie van 
Hulst voor het eerst deel en dit jaar werd de actie verder uitgespreid naar 
diaconieën over heel Zeeuws Vlaanderen.   
Met de actie Vakantietas kunnen gemeenten in heel Nederland kinderen uit 
kwetsbare gezinnen verblijden met een rugzak vol vakantie-verrassingen. “De 
vraag is dan natuurlijk wel: hoe bereik je de juiste gezinnen? Wij werken 
daarvoor samen met de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het uitdelen 
van producten, en kennen de gezinnen. Wij hebben de tasjes zelf uitgedeeld op 
hun vaste uitdeelpunten.”  
De diaconie van Terneuzen bijvoorbeeld, heeft daarnaast wel de ogen en oren 
open gehouden voor andere kinderen met kwetsbare ouders. “Zo heeft 
Stichting Present, samen met een diaconie van een gemeente in de buurt, een 
aantal tasjes uitgedeeld aan kinderen van ouders die in een kwetsbare situatie 
zitten.  
PG Oosthoek: 
Naast 88 tassen aan de Voedselbank (Hulst), heeft de diaconie in Hulst dit jaar 
in overleg met St De Melkkan 31 tasjes aan hun doelgroep geschonken. 
Heel waardevol vonden wij het om dit jaar samen te werken met Caritas Hulst. 
Naast een aantal van onze diaconie leden hebben ook zij geholpen met 
inpakken in Spui, waar diaconale werkgroep Actie Vakantietas alles prima had 
georganiseerd. Tevens worden in Hulst de kosten gedeeld tussen de diaconie 
van PG Oosthoek en Caritas. 
 
Diaconie PG Oosthoek, Geraldine van Heesch, Mart Verbrugge en Sarina de 
Schepper-Dekker. 
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Schoenendoosactie Kerk in Actie 

 
Op 16 oktober zullen we tijdens ‘de kinderen in de kerkdienst’, ook aandacht 
besteden aan de Schoenendoosactie. 
  
Meer informatie over hoe je kunt deelnemen, volgt na de zomervakantie. 
  
Voor vragen kun je mailen met diaconie@pgoosthoek.nl 

  
 Op 16 oktober Kinderen in de kerk dienst mmv basisschool de Wereldboom. In 
Hulst. 
Voorganger: Theo van Teijlingen. 
 
 

about:blank
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MEEHELPEN? 

Wilt u ook uw talent inzetten als vrijwiliger? 
Neem dan contact op met het scribaat 

scribaat@pgoosthoek.nl 
06-48912812 

 
 

Als kerkenraad vinden wij het belangrijk en ook leuk om allerlei zaken te 
organiseren. Samen willen we verder met ons ons doel om samen het geloof uit 
te dragen en samen het geloof te beleven. “Samen” houdt in…we kunnen het 
niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen. Wilt u 
eens kijken of er vrijwillgerswerk is wat bij u past? 
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij verzorgen van de koffie na de 
kerkdienst 

 
 
Voor onze kerk in Hulst zijn wij nog op zoek naar iemand die willen helpen bij 
het verzorgen van de koffie en thee bij onze koffie-ontmoetingen na de 
kerkdienst. Op dit moment hebben we al twee vrijwilligers, maar het zou fijn 
zijn als er meer mensen mee willen doen. Als we dan een rooster opstellen ben 
je maar eens in de vier of zes weken aan de beurt. 
Vindt u het leuk om te helpen met de koffie-ontmoetingen neem dan contact 
op met scribaat@pgoosthoek.nl 
 
 

about:blank
about:blank
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Gedicht 
Leven 
Het leven is vergankelijk 
Wij komen op aarde, worden geboren 
Onze taak is er zijn en verbinding te zoeken 
Met mensen om ons heen en de aarde, 
de lucht, water en vuur het licht  
van Vrede door te geven  
de harten hoop te geven, 
Ruimte in de mens en om ons heen: 
te beschermen. 
To be connected 
with all creatures on earth 
to live in peace 
Peace is among us 
Hope in our hearts 
and The Greatest Love of God,  
will reunite us 
to make this world  
a better place  
 
Light 
will 
always 
find  
LOVE 
 
Geraldine van Heesch 
 

 
 
8 september 20.00 uur    Kerkenraadsvergadering  Kerk Hulst 
22 september 19.30 uur    Vredesdienst – Taizédienst  Kerk Hengstdijk 
16 oktober 10.00 uur    Kinderen in de kerk        Kerk Hulst  

       m.m.v. basisschool de Wereldboom i.v.m. 
       de schoenendoosactie (Kerk-in-Actie). 

5 november        ZWO classis Delta organiseert een classisbrede     

                   Inspiratiedag. 
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