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Kerkdiensten 

Na alle diensten – koffiedrinken          
 

Zondag 22 januari 2023, 11.00 uur, Hulst, BASILIEK, gebedsdienst voor 
eenheid Christenen 
Voorganger: Ds. P. Overduin en RK pastoraal werker Ralf Grossert 
Collecte: Raad van Kerken 
 
Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur, Kloosterzande, afscheid ambtsdrager - 
kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. L. Slabbekoorn-de Muijnck, Driewegen 
1e Collecte: Voedselbank   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 5 februari , 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen 
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 12 februari, 10.00 uur, Kloosterzande –kindernevendienst 
Voorganger: Ds. K. Steketee, Zwijndrecht 
1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië  2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zaterdag 19 februari , 10.00 uur, Hulst – afscheid koster 
Voorganger: Ds. H. Smeets, Spui 
Collecte: CZWO Delta    2e collecte: Kerk 
 
Zondag  26 februari, 10.00 uur, Kloosterzande (40-dagen tijd) - 
kindernevendienst 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: Kerk in Actie – Zambia  2e collecte: Kerk  
 
Zondag  5 maart, 10.00 uur, Hulst (40-dagen tijd) 
Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw 
1e collecte: Kerk in Actie - Voorjaarszending 2e collecte: Kerk 
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Zondag 12 maart, 10.00 uur, Kloosterzande (40-dagen tijd) - 
kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 2e collecte: Kerk 
  
Zondag 19 maart, 10.00 uur, Hulst (40-dagen tijd) - kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland 
1e collecte: Missionair werk   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 26 maart 2023, 10.00 uur, Kloosterzande -  (40-dagen tijd)  
Voorganger: Mevr. I. Koeman, Antwerpen 
1e collecte: Prot. Soc. Centrum Antwerpen 2e collecte: Kerk  
 
Zondag 2 april, 10.00 uur, Hulst (40-dagen tijd) 
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: Jong Protestants   2e collecte: Kerk 
 
Vrijdag 7 april, 19.00 uur, Kloosterzande – Goede Vrijdag 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
 
Zondag 9 april, 10.00 uur, Hulst -  Eerste Pasen - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië  2e collecte: Onderhoudsfonds  
 

Kindernevendiensten 
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Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 

 
Data kindernevendienst:  
29-1-2023   12-03-2023 
12-2-2023   19-03-2023 
26-2-2023   09-04-2023 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of 
Marwien de Jong. 
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 
06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website bezoeken. 

 
Meditatie 
Een gelukzalig Nieuwjaar! 
We zijn het nieuwe jaar alweer binnengelopen. Vele wensen zijn via kaarten,  
E-mails, WhatsApp’s, telefoontjes en wat al niet meer verstuurd. De allerbeste 
wensen met b.v. de woorden als voorspoedig, gelukkig, gezond, gezegend, enz. 
We wensen elkaar welgemeend veel geluk. Maar wat is geluk?  
Ik moet denken aan de reclamespotjes van b.v. de Staatsloterij. Je ziet dan 
iemand dansend van geluk blij zijn met een lot waar nog niet eens een prijs op 
gevallen is. Blijkbaar maakt een uiterst kleine kans om een grote prijs te winnen 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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iemand al blij. En dat werkt dan aanstekelijk om ook maar een lot te kopen, 
want die kans wil je toch niet missen?  
Wat is geluk? Hierbij gaat het om een geluksgevoel. Dat kan voor iedereen 
anders zijn. Iemand is gelukkig als hij naar de wintersport kan gaan, terwijl een 
ander daar juist heel ongelukkig van zou worden. Gelukkig en ongelukkig 
kunnen dicht bij elkaar liggen. Dat zie je bij sport en spel. De winnaar is super 
gelukkig en de verliezer? Die is soms zelfs tot tranen toe bewogen ongelukkig. 
Ongelukkig wil niemand zijn. Daarom gunnen wij elkaar een mooi nieuw jaar 
met de beste wensen. 
Ieder jaar vraagt men zich af, wat zal er dit jaar gaan gebeuren. Als we zien hoe 
onrustiger het in de wereld geworden is. Mensen die niet meer in vrijheid 
kunnen en mogen leven. Oorlogsgeweld, vluchtelingenstromen, financieel de 
eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, de energiecrisis en wat al niet 
meer. Maar ook heel dichtbij, opeens kan door ziekte of een ongeluk ons leven 
totaal veranderen.  
Maar gelukkig zijn er troostrijke woorden waarmee wij elkaar kunnen sterken, 
zoals: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla 
ik dus de ogen naar het onbekende land”. We wensen elkaar een gelukkig en 
geen ongelukkig nieuwjaar toe. 
Wat zegt de Bijbel over geluk. Nou, daar kom je veel teksten tegen over Gods 
wil doen en daardoor gelukkig zijn. 
Het Psalmboek begint direct met Psalm 1:1 “Gelukkig de mens die niet meegaat 
met wie kwaad doen” en Psalm 119: 2 “Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem 
zoeken met heel hun hart”. Eigenlijk komt het neer op het oude liedje: “Zoekt gij 
naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart, de donkere nacht 
verdwijnt, de gouden dag verschijnt, enz.” 
”Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. 
Psalm 34:9. Deze tekst mag de uitdaging zijn voor dit nieuwe jaar. Wat er ook 
gebeurt, Hij is bij ons en we mogen proeven en genieten van Zijn goedheid en 
Zijn bescherming. 
Op Hem kunnen en mogen we vol vertrouwen bouwen. 
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
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Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam 
Ik bouw op U 
Mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met U die mij hebt voortgeleid           
Lied 124 Opwekking 
Zo ben je mede met Hem overwinnaar, dan heb je door Hem en met Hem de 
hoofdprijs: “Een gelukzalig leven”! Niet door een kansarme prijs, maar door Zijn 
belofte, want je staat er nooit alleen voor. Al is het dal nog zo diep, al is de weg 
nog zo moeilijk begaanbaar, Hij helpt ons er doorheen, Hij gaat ons voor, zelfs 
door de dood. Hij laat ons nooit alleen! 
Tip: Luister naar dit lied op een mooie wijze uitgevoerd, voer in bij Google: Ik 
bouw op U – Christian Verwoerd en geniet en zing gerust mee!  
Een “gelukzalig” 2023! 
Jan-Frans Mulder  
 

KIM in kleur en INFO gids 
Het kan u niet ontgaan zijn, de Kerk in ’t Midden is in een “nieuw jasje” 
gestoken. Met dank aan Jeroen Leenknecht die de redactie van de KIM gelukkig 
wou helpen om er een mooi geheel van te maken. We zijn benieuwd naar uw 
mening, laat het gerust weten aan de redactie van de KIM of aan één van de 
kerkenraadsleden. 
Graag wijzen we u nog op het recent uitkomen van onze Infogids. Hierin kunt u 
alle praktische gegevens vinden van onze gemeente. Gegevens over 
kerkenraad, colleges, commissies, contactgegevens etc. U kunt de infogids 
meenemen in de kerk van Hulst of de Hof te Zandekerk, ook kunt u de gids 
opvragen bij het scribaat, dan wordt de infogids naar u verzonden. 
scribaat@pgoosthoek.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke Proost – in ’t Anker 
Scriba 
 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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Informatie pastoraat  
Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo'n manier - in gesprek 
of in een ontmoeting - dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart 
zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat kan gebeuren in een 
gesprek, in een groep maar ook in een onverwachtse ontmoeting. Een inleiding 
op pastoraat als kernopdracht van de kerk én een overzicht van pastorale 
vormen helpen u om daar zicht op te krijgen. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk spreekt op een paar plaatsen over 
pastoraat, onder andere in Ordinantie 8 art. 4:  

1. De gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht 
door het verlenen van herderlijke zorg. 

2. Deze pastorale opdracht betreft zowel de leden van de gemeente, de 
niet-gedoopte kinderen van leden van de gemeente en hen die blijk 
geven van verbondenheid met de gemeente, als ook anderen die 
herderlijke zorg behoeven. 

3. De herderlijke zorg ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen 
krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden 
opgewekt tot omzien naar elkaar en naar anderen die dit behoeven, als 
ook in de pastorale arbeid die door en onder leiding van predikanten en 
ouderlingen wordt verricht. 

4. De gemeente vervult haar pastorale opdracht mede in de omgeving 
waarin zij leeft, en zij geeft uitdrukking aan haar verbondenheid met 
bijzonder pastoraal werk dat daar gebeurt. 

Pastoraat is van de hele gemeente 
In dit kerkorde-artikel wordt heel wat gezegd over pastoraat. Pastoraat is geen 
bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. De pastorale aandacht is er 
voor een wijde kring van mensen. En: pastoraat is niet alleen iets voor 
dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente wordt 
uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’. Elke vorm waarin dat omzien gestalte 
krijgt, is dus pastoraat. Pastoraal bezoekwerk door ambtsdragers of 
bezoekvrijwilligers is een belangrijke vorm van pastoraat.  
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We zetten op een rij welke vormen van pastoraat er in en rond de plaatselijke 
gemeente zijn. Daarbij spreken we van een pastor als degene die pastorale zorg 
en aandacht geeft. Dat kan een predikant of een kerkelijk werker zijn, maar ook 
een ouderling, diaken, bezoekmedewerker, vrijwilliger of gemeentelid. (In de 
praktijk zullen de laatsten zich niet zo snel ‘pastor’ noemen). De pastorant is 
degene die pastorale zorg en aandacht ontvangt. In ieder geval in eerste 
instantie, want de rollen kunnen omdraaien. 

Mogelijke vormen van pastoraal contact 
Er zijn diverse vormen van pastoraat mogelijk. Zo kun je denken aan individueel 
pastoraat, dat richt zich op mensen persoonlijk. Het zijn gesprekken waarin je 
elkaar mag ontmoeten, waarin je mag ervaren dat je persoonlijk wordt gekend. 
Je mag je in vertrouwen uitspreken en weten dat er iemand een stukje met je 
oploopt op je levensweg. Een voorbeeld is een kennismakingsbezoek of een 
ziekenbezoek.  
 
Een tweede vorm is het groepspastoraat. In groepen kun je dan je ervaringen 
en vragen met elkaar delen. Je kunt elkaar helpen en bijstaan. De diepgang en 
vertrouwen groeien naarmate men vaker met elkaar spreekt en naar elkaar 
luistert. In een groep is het mogelijk bepaalde thema’s of levens-en 
geloofservaringen te delen.  
 
Een derde vorm vloeit voort uit het gemeente-zijn en het kerk-zijn. Pastoraat is 
namelijk een kerntaak van het gemeentezijn. Je kunt hierbij denken aan de 
manier waarop de kerkenraad leidinggeeft aan de gemeente en de kerk. Je kunt 
ook denken aan de vorm en inhoud die je geeft aan de erediensten. Een preek, 
een gebed, een lied en een sacrament zijn allemaal mogelijkheden om elkaar 
pastoraal dichterbij te komen. Ook de diaconie kan op een pastorale manier te 
werk gaan. Je kunt eigenlijk concluderen dat het pastoraat van de kerk en de 
gemeente in uitdrukking komt in ál haar handelen.  
 
Bij al die vormen van pastoraat geldt dat het contact gedijt wanneer er sprake is 
van liefde, aandacht en toewijding. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijk 
woord: niet over iemand praten zonder diens toestemming, en doen wat je als 
pastor hebt toegezegd. Ieder pastoraal contact bloeit op als de pastor probeert 
om aandacht te geven zonder oordeel (‘Daar heb je dat verhaal weer …’). 
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Bijbels grondslag van pastoraat 
De leerlingen van Jezus werden de wereld in gezonden, ze werden apostelen. 
Het apostolaat van de kerk vormt het kader van de opdracht tot pastoraat. We 
mogen het pastoraat derhalve in die bredere context zien. Vanuit de Bijbel zijn 
diverse voedingsbodems te vinden voor het pastoraat. Te denken valt aan het 
beeld van de herder. Jezus is daarbij hét voorbeeld van de Goede Herder. De 
Goede Herder is in Mattheüs 9: 35-38 met innerlijke ontferming bewogen over 
de schare, die is als een kudde zonder herder. Je kunt je zo af en toe zomaar 
eenzaam en verlaten van God en mensen voelen. Dan is het fijn wanneer er 
mensen zijn die je pastoraal (herderlijk) willen bijstaan en helpen.    

Een andere invalshoek voor het pastoraat vormt de tekst van 1 Kor. 12, waarin 
staat dat wij zijn aangewezen op elkaar. De gemeenschap waarin wij zijn 
opgenomen, wordt het lichaam van Christus genoemd. Daarin heeft iedereen 
zijn eigen plaats en gaven ontvangen ten dienste van de ander. Daardoor kan 
recht worden gedaan aan ieders behoefte om gekend te zijn, met zijn vragen en 
verlangens, zijn gaven en mogelijkheden. De onderlinge verhouding is er een 
van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Ieder geeft én ontvangt vanuit de 
gemeenschap in Christus. Deze notie ondersteunt het onderlinge pastoraat als 
een uitdrukking van 'omzien naar elkaar'.  

Een derde invalshoek is die van het gesprek over geloofs- en levensvragen 
waarin mensen elkaar troosten, bemoedigen, terechtwijzen, tot zegen zijn enz. 
In de (pastorale) brieven van Paulus worden voorgangers en gemeenteleden 
aangespoord met elkaar te spreken op grond van de genade die God 
geschonken heeft in Jezus Christus. Het gaat hierbij om elkaar troosten, 
bemoedigen, vermanen, ondersteunen en wegwijs maken. Dit geldt zowel voor 
trouwe kerkgangers als mensen die we niet regelmatig ontmoeten maar wel op 
ons pad komen. 

Pastoraat in de Protestantse Gemeente Oosthoek 
Binnen de Protestantse Gemeente Oosthoek is er één centraal pastoraal team 
aanwezig. Dat bestaat uit: 
Peter Moree, pastoraal werker, moree026@kpnmail.nl tel: 06 28898410, 
bezoekt regelmatig ouderen in onze gemeente, crisispastoraat. 

mailto:moree026@kpnmail.nl
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Kees van Deijk, ouderling, k.v_deijk@scarlet.be tel: 06-22523560, naast een 
algemene bezoektaak eventueel een meer gerichte taak in het bezoekwerk, 
tevens lid van de kerkenraad. 
 
Mart Verbrugge, lid van de kerkenraad en lid pastoraal team, tel:06-51107043 
 
Saskia van der Hoeven, bezoekmedewerker, saskiavdhoeven@gmail.com  
Ze heeft een algemene contact- of bezoektaak en geen 
kerkenraadsverantwoordelijkheid, bezoekt de nieuw-ingekomenen.  
 
Loes van der Beek, bezoekmedewerker, beekies@kpnmail.nl  
Ook zij heeft een algemene contact-of bezoektaak en geen kerkenraads-
verantwoordelijkheid , doet het verjaardagsfonds en bezoekwerk in 
Kloosterzande. 
 
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, kerkelijk werker, 
l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl, tel.: 06-20804451. helpt met het uitwerken van 
een stukje beleid richting de kerkenraad 
 
Koppeling pastoraat-kerkenraad 
Tijdens een kerkenraadvergadering worden ervaringen gedeeld die belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van het kerkelijk beleid. Hierbij kun je denken aan 
zaken die opvallen, als illustratie valt te denken aan alleenstaanden met gemis, 
mensen die tobben met gezondheid, relatieproblemen etc. Vanzelfsprekend 
wordt er nooit informatie doorgegeven die we vertrouwelijk hebben 
ontvangen!  
 
Pijler voor toekomstig beleid 
Uit de resultaten van de enquête Toekomstgericht gemeente blijkt dat men 
over het algemeen tevreden is over de pastorale zorg binnen de gemeente. 
Men vindt dat pastorale zorg gegeven wordt in een veilige en deskundige 
setting. Daar mogen we trots op zijn. Verder wordt aangegeven dat er meer 
aandacht zou mogen komen voor het “huis-tuin-en keuken pastoraat” en 
daarmee wordt de gewone zorg en belangstelling bedoeld. Nu gaat er nog 
redelijk veel aandacht naar 80+ en crisispastoraat, dat is overigens goed te 
verklaren. Ook mag er meer aandacht geschonken worden aan pijnlijke 
omstandigheden, zoals ziekte, rouw en stress.  

mailto:k.v_deijk@scarlet.be
mailto:saskiavdhoeven@gmail.com
mailto:beekies@kpnmail.nl
mailto:l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl
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Wie mag bezoek verwachten? 
Het bezoekwerk vindt plaats op basis van inventarisatie welke adressen nog 
regelmatig bezoek willen hebben. Overige adressen kunnen op aanvraag bezoek 
krijgen. Ook hier geldt weer: pastoraat is van ons allemaal en het team is ook 
afhankelijk van input van gemeenteleden. Dus als uzelf behoefte heeft aan een 
pastoraal gesprek of iemand weet die daar behoefte aan heeft, neem gerust 
contact op! 
 
In ontwikkeling…. 
Het pastorale team is “jong”, dat wil zeggen dat we zoeken naar een zo goed 
mogelijk werkende vorm van pastoraat. Dat zal gaan met vallen en opstaan en 
ontdekken wat werkt en wat niet. Dat houdt in dat we in gesprek met elkaar 
zijn en blijven. Zo denken we na over de vraag: “Waarom doen wij dit werk en 
wat betekent dit voor ons persoonlijk geloof? Op wie mogen we een beroep 
doen en hoe kunnen we onze ervaringen inzetten voor een nog betere 
pastorale gemeente en hoe maken we aan de gemeente kenbaar wie we zijn en 
hoe de gemeenteleden ons kunnen bereiken”. 
De eerstkomende keer dat we als pastoraal team samenkomen is op 13 februari 
2023 in de kerk van Hulst. We zetten dan meteen de deuren open voor u en 
zetten een bakje koffie voor u gereed.  
Alvast van harte welkom!  
Leontien de Muijnck 
Kerkelijk werker PG Oosthoek 
 

Update onderzoek toekomstgericht gemeente zijn 

In december ben ik begonnen met de eindrapportage van het onderzoek 
"toekomstgericht gemeentezijn". Op de voorkant heb ik een datum gezet: 
januari 2023. Dat helpt mij in ieder geval om me te richten op de einddatum en 
me daar ook aan te houden. Er zijn nog een paar losse eindjes, maar de 
contouren staan er al. Zo heb ik in ieder geval al beschreven wat ik heb gedaan 
en hoe ik dat gedaan heb en heb ik diverse deelvragen al kunnen 
beantwoorden. Momenteel ben ik bezig met een theoretische onderbouwing, 
dat helpt om straks tot onderbouwde adviezen te komen. Ik kan me voorstellen 
dat het gedeelte met de antwoorden en de adviezen het meest interessant is 
voor jullie als lezer. Zelf haal ik voldoening uit het proces, het is best een groot 
project. En ik weet van te voren niet welke kant het op zal gaan voor wat 
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betreft adviezen, discussiepunten, enzovoort. Het is net alsof je een legpuzzel 
hebt zonder voorbeeld waar in de loop van de tijd de contouren toch helder 
worden. Nog een paar puzzelstukken te gaan en dan kan ik het eindrapport met 
jullie delen. Dat gaat de gemeente helpen in de keuzes die gemaakt worden, 
omdat er in ieder geval een goed onderbouwd stuk ligt. Dat gaat ook helpen in 
de communicatie naar buiten, zeker als de gemeente weer zover is om weer 
een nieuwe herder aan te trekken. 
 Met vriendelijke groet, 
Leontien de Muijnck 

 
Bij de diensten 
We kijken terug op fijne Kerstdiensten in Kloosterzande en Hulst. 
Op Kerstavond speelden Leander Klanderman en Ds. Pieter Overduin onder 
meer een mooie melodie van het Kerstlied 508 op klarinet en piano.  
De preek haakte ook in op dit lied en bevatte als kerngedachte onderstaand 
fragment:  
Dit verassende en vreugdevolle teken moet niet uitgelegd, maar verkondigd en 
bezongen worden.  
Weet u wat het mooiste nog is: dat kind van Bethlehem zoekt nog steeds 
mensen die zelf vredestichters willen zijn op aarde. Hij zoekt u en mij om hun 
huis en haard open te stellen voor Zijn warme licht, en daardoor voor anderen  
(em.-predikant Ds. Overduin) 
 
Op Eerste Kerstdag hebben we onder meer genoten van het optreden van ons 
eigen Kerstkoor. Het klonk prachtig! Dank ook Joop voor jouw begeleiding. 

 
Kerstkoor PG Oosthoek 
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Vooruitkijken naar de komende diensten: 
 
Op zondag 29 januari gaat onze kerkelijk werker Leontien Slabbekoorn-de 
Muijnck voor in Kloosterzande. In deze dienst nemen we afscheid van onze 
diaken Jan Karremans. Jan “zwaait af” na vele jaren trouwe dienst in onze 
Diaconie.  Jan maakt dan geen deel meer uit van de kerkenraad, maar blijft 
gelukkig nog wel actief als vrijwilliger in onze kerk. 
  
Op zondag 19 februari gaat ds. Huub Smeets voor. Ook dan is er weer een 
afscheid, deze keer van één van onze kosters in Hulst, Gerrit Blaauwendraat. 
Ook Gerrit is vele jaren actief geweest voor onze kerk in diverse functies. 
 
Vanaf 26 februari vangen de diensten van de 40-dagentijd aan, met als 
afsluiting de Goede Vrijdagdienst in Kloosterzande.  
Aansluitend vieren we de dienst op Eerste Paasdag in Hulst op 9 april. 
 
We hopen u te ontmoeten! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 

Waarvoor collecteren wij? 
Zondag 12 februari Collecte Kerk in Actie. Noodhulp en rampenpreventie. 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 
raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert 
de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en 
nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 
weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de 
kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar 
zijn als de oogst tegenvalt. 
 
Zondag 19 februari Kerk in Actie. CZWO Delta project Delta voor Indonesië. 
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De 
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het 
inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen  
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verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun 
producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op 
demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze 
boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn 
van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook 
kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken 
stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen 
omgeving te komen. 
kerkinactie.nl/landbouwindonesie 
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten 
en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen 
om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen 
terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief 
willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke 
school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil niet alleen 
opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie 
werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat 
kinderrechten beter nageleefd worden. 
kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 
Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen 
kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W 
staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen bijvoorbeeld 
terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet 
(voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van 
drie maanden. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, 
vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben 
meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten 
vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven 
betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen 
te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. 
kerkinactie.nl/vrouwenindonesie 
https://www.gelovenindedelta.nl/indonesie 
 
Zondag 26 februari 40-dagentijd. Collecte Kerk in Actie Zending in Zambia.  
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor  
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
https://www.gelovenindedelta.nl/indonesie
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deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook  
overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes 
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. 
 
Zondag 5 maart 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie. Voorjaarszending 
Palestina.                          
Samen bijbel lezen opent deuren.  
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: 
minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, 
zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer 
bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en 
worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving 
en zoeken naar oplossingen.  
 
Zondag 12 maart 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie. Binnenlands Diaconaat. 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of 
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig 
naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie 
ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en 
hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een 
nieuwe kans bieden in de maatschappij.       
(Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd) 
 
Zondag 19 maart 40-dagentijdcollecte Protestantse kerk. Missionair Werk. 
Ontdekken in Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in 
het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van 
kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbel 
verhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die 
geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats 
van geloof, hoop en liefde. 
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Zondag 26 maart. PSC Antwerpen. www.psc-antwerpen.be 
Sinds 1979 geeft het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen steun aan 
mensen in nood. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en 
uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun 
vanuit de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen, en in samenwerking 
met goede partners en bondgenoten. Het PSC is een open organisatie van 
vrijwilligers en teamleden uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende 
landen, culturen, religies en inspiratiebronnen, samen voor een betere wereld! 

Zondag 2 april. Palmpasencollecte Protestantse Kerk. Kinderen en jongeren. 
Paas Challenge: Terug in de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de 
week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de 
karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken 
ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde 
van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 
 
Zondag 9 april Paascollecte Kerk in Actie. Werelddiaconaat Moldavië. Kerk 
helpt kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners 
in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze 
er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid 
(MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint 
jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn 
jong én oud wat minder alleen! 
 
Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst.  
Storten op onze bankrekening kan ook. Als u één van de bovenstaande doelen 
wilt steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum het bedrag 
overmaken op bankrekening: NL 55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank! 
 

Even een woordje van mijn kant 
Gemeente, het is alweer een lange tijd geleden dat wij hier kwamen wonen in 
1979, net de tijd dat ds. de Neeling afscheid nam. Na twee jaar kwam ds. de 

http://www.psc-antwerpen.be/


 
Kerk in ’t Midden 

 
 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023  18 

 

Hartog. Van 1981-1987 samen met Barto van der Wel  dienden zij de gemeente, 
Barto als pastoraal medewerker. Huisbezoeken bleven niet uit, zoals ook ds. de 
Hartog bij ons thuis kwam terwijl wij vol in de verbouwing zaten, maar dat 
vonden wij helemaal niet erg. Na verloop van tijd werd ik gevraagd om in de 
kerkenraad plaats te nemen als ouderling, ik zal u zeggen voor iemand die van 
katholieke afkomst was, viel dat niet mee in het begin. In de jaren die volgden 
heb ik veel geleerd in het kerkelijk werk en als ouderling, met natuurlijk veel 
steun vanuit de kerkenraad. Ik heb dit negen jaar mogen doen met veel passie 
en plezier, maar na die jaren vond ik het even genoeg, het neemt natuurlijk best 
wel wat vrije tijd van je in beslag.  
Na een jaar of zeven kreeg ik een bezoek, en niet één keer, maar meerdere 
keren met de vraag of ik terug wilde komen in het kerkbestuur. Jos Nelis gaf het 
niet zomaar op. Ik stemde toe, maar dan wel als diaken. 
Het verzorgen van de bloemen op zondag, bloemengroet thuis, het verzorgen 
van het avondmaal in de kerk, maar ook voor de kleine kring in de Blaauwe 
hoeve te Hulst en Antonius  te Kloosterzande. 
De vele vergaderingen, twee keer per jaar het diaconaal overleg ( de gemeentes 
uit de Kanaalzone), de bezoeken die ik af en toe bracht aan de voedselbank, 
waren altijd bijzonder en fijn. Mooie tijden liggen achter mij, en dit alles samen 
met de vele vrijwilligers.  
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Samenwerkend al in de tijd dat we nog een Hervormde gemeente waren met 
twee kerkenraden, Hulst en Hontenisse, hebben we veel werk verzet. Een 
verbouwing/aanpassing van het Poorthuis, oprijlaan Pastorie opnieuw gelegd, 
maar het mooiste vond ik wel het verwijderen van de bebossing en bomen 
rondom de kerk Hof te Zande en als slot het hekwerk, maakte het een mooi 
compleet geheel. Met heel veel mankracht was dat super gezellig, koffie 
drinken en tussen de middag een frietje eten met een snack in het Poorthuis.  
Na 21 jaar diaken en 9 jaar ouderling vond ik het tijd om mijn bestuurlijke taken 
neer te leggen. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan , vooral de 
warmte die ik heb mogen ontvangen vanuit u, de gemeente, maar ook van de 
medecollega’s.  
Met vriendelijke groet, 
Jan Karremans. 
 

De Koster! 
Mijn laatste kosterdienst in Hulst was op 20 november 2022 en zal mij nog lang 
heugen. 
Het was kil en koud en ik was al tegen negen uur in de kerk om te zorgen dat de 
kerkgangers op een fijne manier de dienst konden bijwonen. 
Omdat de thermostaat van de verwarming alleen in een periode van een week 
ingesteld kan worden, staat die op handmatig. De dienstdoende koster kan in 
de week voor de dienst de thermostaat op automatisch zetten. Ik ga altijd vroeg 
en stel dan de gewenste temperatuur in, na een uur is het dan heel behaaglijk. 
In dat uur heb je ook goed de tijd om het liedbord aan te passen, de microfoon 
te testen en het zilverwerk uit de kluis te halen, voordeur te openen en 
eventueel nog koffie te zetten voor de predikant die vaak van ver moet komen. 
Voor mijn laatste kosterdienst was er een stroomstoring geweest in Hulst en 
daar wist ik niets van. 
Bij aankomst in de kerk snel naar de thermostaten om de verwarmingsketels 
aan te zetten, maar die stonden op zwart?? Toen in de toren kijken waar de 
ketels staan of ik daar iets kon regelen, ook alles uit!! Nog snel even een 
berichtje naar de kostersapp, maar dat leverde niets op! 
De verlichting in de kerk deed het wel, dat was raar, waarom de rest niet?? 
De organist kwam binnenlopen, we hebben de meterkasten opengemaakt en 
zagen dat er een aantal stopschakelaars naar beneden stonden. 
Dus dat was het euvel, deze weer in de normale stand gezet, daarna de ketels 
gereset, ook in de keuken en alles kwam op gang! 
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Nadat alles was geregeld en de temperatuur behaaglijk was, kon de dienst op 
tijd beginnen! 
Toen ik de voordeur dichtdeed hoorde ik de ouderling van dienst iedereen 
welkom heten, maar de microfoon deed het niet, terwijl ik hem wel getest 
had?? Nadat ik de laptop had geopend zag ik dat alles goedstond, toen maar 
onder het preekgestoelte gekeken, wat aan de bedrading getrokken en opeens 
was de ouderling weer via de microfoon te verstaan. 
Doordat de verwarmingsketels bij aanvang van de dienst hard moesten werken, 
waaide onze oud-burgemeester zowat van zijn stoel, die zat net bij het punt van 
de aanzuiging van koude lucht! Ik kon daar niets aan doen, alleen de stoelen 
wat verschuiven. 
Toen ik op mijn plaats wilde gaan zitten, wenkte nog iemand naar me om te  
zeggen dat de ringleiding het niet deed, dat dus ook nog! 
Volgens mij deed het geluidsopname-apparaat, voor luisteraars thuis, het 
inmiddels ook. 
Een pittig uurtje om alles in orde te krijgen vooral omdat in deze dienst de 
overledenen van onze gemeente werden herdacht en het extra druk was. 
 
Al met al heb ik vele jaren mijn diensten voor de kerk in  Hulst en Kloosterzande 
in verschillende functies met plezier en gezondheid kunnen uitvoeren! 
Ik dank ook op deze manier alle collega’s en dat zijn er vele, daarom wil ik geen 
namen noemen, dat we alle zondagen in Hulst of Kloosterzande de deuren 
hebben kunnen openen. 
Gerrit Blaauwendraat.  

 

Herinnering: 
Langs deze weg willen we u herinneren aan de mogelijkheid uw energie-
compensatie te schenken aan de diaconie. 
Met uw gift zullen we regionale hulpvragen beantwoorden die ons anoniem 
bereiken via partners als Hulst voor Elkaar, Stichting de Melkkan en Stichting 
Schuldhulpmaatje. 
 
Bankrekening:  
NL55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Oosthoek. 
Onder vermelding van: solidair 
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Kerkbalans en jaarrekening 
Bij het huidige kerkblad zal de kerkbalans 2023 mee verspreid worden. Verder is 
de begroting voor 2023 goedgekeurd. Op dit moment zijn we alle facturen en 
dergelijke bij elkaar aan het zoeken en alle benodigde gegevens aan het 
verzamelen om onze jaarrekening te kunnen gaan opstellen. Het streven is om 
omstreeks april de eerste versie klaar te hebben. 

 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

11 dec € 115,90 Kerk € 87,92 Binnenlands Diaconaat 

18 dec € 51,54 Kerk € 60,55 Jong Protestants 
24 dec €   € 322,56 Warchild 
25 dec € 115,40 Kerk € 189,45 Kinderen in de knel 

8 jan € 126,55 Kerk € 92,10 Kerk en vluchteling 

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften! 
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Dominee L.C. Meijer – oud-predikant Hontenisse 
 

 
September vorig jaar ontmoette ik in de Hof te Zandekerk Anneke van 
Romondt, achter-achterkleindochter van Ds. Meijer. Anneke en haar man 
Diederik vonden het leuk om een dienst mee te maken in de kerk waar de bet-
overgrootvader van Anneke, Lambertus Meijer, in de periode van 1829 tot 1873 
voorganger was. 
Anneke stuurde me de foto van Ds. Meijer en ook de tekst van een lied 
toegezongen aan Ds. Meijer bij zijn veertigjarig ambtsjubileum. 
Leuk om dit met u in de Kerk in ’t Midden te delen. 
Ineke Proost, scriba 
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Concert herdenking watersnoodramp 1953.  
Het komende jaar is het al weer 70 jaar geleden dat Nederland door een grote 
watersnoodramp getroffen werd. 
Op zaterdag 4 februari wordt er hiervoor een herdenkingsavond georganiseerd 
in de Grote Kerk aan de Noordstraat in Terneuzen.  
Gemengd koor "Met Hart en Stem" en "Christelijk Mannenkoor Zeeuws-
Vlaanderen" zullen, zowel afzonderlijk als ook samen, hierbij optreden.  
Komt u ook, om d.m.v. samenzang, die natuurlijk niet  op het programma 
ontbreekt, deze herdenking mee te beleven?  
Het concert begint om 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur. 
Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. 

 
Agenda 
26 januari 2023  19.30 uur   Vergadering Kerkenraad 
26 januari 2023    Vrouwengroep 
31 januari 2023  20.00 uur   Contextueel Bijbellezen    Kerk Hulst 
13 februari 2023 09.30 uur   Open Kerk Hulst – (tot 11.00 uur) 
2 maart 2023    Vrouwengroep 
14 maart 2023  20.00 uur   Contextueel Bijbellezen     Kerk Hulst 
23 maart 2023  19.30 uur   Vergadering Kerkenraad 
23 maart 2023  19.30 uur   Taizédienst  RK kerk Hengstdijk 
25 mei 2023  19.30 uur   Taizédienst  RK kerk Hengstdijk 
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OPTOMETRIE  OPTIEK  CONTACTLENZEN  NACHTLENZEN  LOW-VISION 
 
Prada  D&G  Chopard  Gant  Burberry  Miu Miu  Lindberg 
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