
 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 

Informatieblad van en voor
de PG Oosthoek te Hulst

Verschijnt 6 maal per jaar

jaargang 34   -   nr. 2   -   maart 2023



2 Kerk in ‘t Midden | maart 2023

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 
 
Predikant:  
Vacature 
Kerkelijk werker:  
Leontien Slabbekoorn  
Gsm: 06-20 80 44 51 
Pastoraal werker: 
Peter Morée    
Gsm: 06- 28 89 84 10 
Scriba: 
Ineke Proost 
Gsm: 06-48 91 28 12 
E-Mail:   
scribaat@pgoosthoek.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen voor het volgend nummer dienen 
uiterlijk 16 mei a.s. door de redactie te zijn ontvangen 

Colofon 
Redactie:   
Roel en Ebrien Mulder  
Ineke Proost   
Redactieadres:   
Stationsweg 76, 
4561 GB Hulst  
Tel: 0114-690688 
kopij bij voorkeur: 
kim@pgoosthoek.nl  
Rekeningnummer Kerk in 't 
midden:  
NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Oosthoek 
o.v.v. Bijdrage De Kerk in ’t 
Midden 2023 
Adres/postadres: 
Houtmarkt 11, 4561 CX Hulst.  

Website: www.pgoosthoek.nl 

 

 

 

 

3 april 2023  09.30 uur 
Open Kerk Hulst 

Koffiemorgen 
(tot 11.00 uur) 
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Kerkdiensten  

Na alle diensten – koffiedrinken    
 
Zondag 19 maart, 10.00 uur, Hulst (40-dagen tijd) – kindernevendienst –
Gemeente-overleg na de dienst 
Voorganger: Mevr. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland 
1e collecte: Missionair werk   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 26 maart 2023, 10.00 uur, Kloosterzande -  (40-dagen tijd)  
Voorganger: Ds. I. Koeman, Antwerpen 
1e collecte: Prot. Soc. Centrum Antwerpen 2e collecte: Kerk  
 
Zondag 2 april, 10.00 uur, Hulst (40-dagen tijd) 
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: Jong Protestants   2e collecte: Kerk 
 
Vrijdag 7 april, 19.00 uur, Kloosterzande – Goede Vrijdag 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
 
Zondag 9 april, 10.00 uur, Hulst - Pasen - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië  2e collecte: Onderhoudsfonds 
     
Zondag 16 april , 10.00 uur, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. L. de Muijnck, Driewegen 
Collecte: CZWO Delta Project   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 23 april, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Mevr. A. Snitselaar, Ede 
1e collecte: St. De Herberg   2e collecte: Kerk 
 
Zondag  30 april, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s Heer Arendskerke 
1e collecte: St. De Melkkan   2e collecte: Kerk 
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Donderdag 4 mei, 18.30 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande – Nationale 
Dodenherdenking 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
Aansluitend kranslegging 
 
Donderdag 4 mei, 18.45 uur, Basiliek Hulst – Nationale Dodenherdenking 
Met medewerking van: Rooms-Katholieke voorganger 
Aansluitend kranslegging  
   
Zondag 7 mei, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Dr. N. Roggeband, Tholen 
1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 14 mei 2023, 10.00 uur, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat  2e collecte: Kerk  
 
Donderdag 18 mei, 09.30 uur, AXEL – Hemelvaart – gezamenlijke dienst met  
Prot gem. Axel  Kerk: Koestraat 2, Axel 
Voorganger: Ds. J. Verlinde, Axel 
 
Zondag 21 mei, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: Missionair werk   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 28 mei, 10.00 uur, Kloosterzande – Pinksteren – kindernevendienst 
(uitreiking doopvlinders) 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Zending Egypte   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 4 juni, 10.00 uur, Hulst  - Heilig Avondmaal - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent 
1e collecte: Prot. Soc. Centrum, Antwerpen 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 11 juni, 10.00, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Dhr. T. van Teijlingen, Goes 
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1e collecte: St. Amecet, Oeganda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 juni, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Vakantietasjes   2e collecte: Kerk  
 
Kindernevendiensten 
 

 
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
 
Data kindernevendienst:  
09-4-2023  04-6-2023     
16-4-2023  11-6-2023  
14-5-2023  09-07-2023 
28-05-2023 
 
 De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of 
Marwien de Jong. 

Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl.  
Of telefonisch via de scriba: 06-48912812. 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820. 
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Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Meditatie 
Liedmeditatie bij  het Lied (860*) Gij die ons hebt geschapen… 
De liturgische oorsprong van het lied ligt in de healing service zoals deze 
gebruikelijk is in de Iona-gemeenschap in Schotland. In zo’n dienst mag wie wil 
naar voren komen om in de kring de handen opgelegd te krijgen en te worden 
gezegend met de bede dat heel mag worden wat gebroken is, naar lichaam en 
ziel. In dit lied komt pijnlijk dichtbij wat er kan spelen rondom zonde of schuld en 
vergeving. Pijnlijk dichtbij zoals in gebroken relaties, contacten, waar ieder mens 
wel eens mee te maken kan krijgen. Zonde of onmacht kan het leven van jezelf 
en anderen verzieken. Dit lied tekent het met indringende woorden: donkere 
schaduw, verblindend licht. Het laat je de pijn voelen van een open wond, van 
koorts die je in heel je lichaam kan voelen. De gebrokenheid kan zeker ook 
worden betrokken op het leed in een nogal zieke wereld, wat mensen elkaar 
aandoen of als een ramp hen is overkomen.  
Andries Govaart, prior van de abdij te Huissen, schreef ‘Gij die ons hebt 
geschapen’ voor een Nederlandse variant hiervan tijdens een Iona-weekend.  
 
 
Daarvoor gebruikte hij een toegankelijke melodie van Rob Goorhuis met de 
bijnaam: ‘De weg is afgelopen’.   

Lied 860 is voor alles een gebed. Degene die het bidt, reikt over een diepe breuklijn 
heen naar de Eeuwige: ‘Maak heel wat is gebroken, / herstel in ons uw leven, / uw 
levenskracht’, zo klinkt het refrein tot 2 x toe. Dit refrein draagt het hele lied, zowel 
door de herhaling na ieder couplet als door de melodische woordherhaling binnen 



7maart 2023 | Kerk in ‘t Midden

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 
het refrein zelf: ‘Maak heel wat is gebroken’. Hier gaat het om! Wat een mens dan 
nodig heeft, is verzoening en verbinding. Een ervaring om mee naar God te gaan. 
Hij is immers een God van helende verbondenheid. Zo is Hij zelf. En zo heeft Hij 
ons naar zijn beeld geschapen: mensen van verbondenheid. Het gebed uit Psalm 
51 **) kan hier ook een inleiding op zijn. Ik citeer nu de 4 coupletten van dit lied:  

1: Gij die ons hebt geschapen uit aarde, adem,       
     woord, die ons hebt uitgeroepen,   
    beginakkoord. (refr.) 
 
2: De schaduw, de verblinding, de koorts, de open   
    wond: verzoen me en verbind mij,  
    spreek mij gezond. (refr.) 
 
3: Geef wie is uitgestoten, geborgenheid   
    ontbeert een huis, een naam en warmte  
    en alle eer. (refr.) 
 
4: Het huis dat wij bewonen, ons lichaam in de   
    tijd: geef vrede alle dagen, ook in de strijd.  (refr.)  
 
Couplet 1                                (toelichting bij illustratie***)          
Het eerste couplet zet in met een aanroep: ‘Gij die ons hebt geschapen / uit 
aarde, adem, woord’. Dit is aanroep en belijdenis tegelijk, met een verwijzing 
naar Genesis 2,7: uit aarde is een mens genomen. Door Gods Geest is leven in de 
mens geblazen, op zijn woord is de levensreis van de mensheid begonnen. Als 
een ‘begin-akkoord’: vanaf het vroegste begin staat hij/zij in verbinding met de 
Schepper. ‘Akkoord’ verwijst zowel naar het lied van de schepping als naar de 
instemming, het ja van de Schepper. Dit verbond vormt de grond onder de bede 
om herstel, om ‘herschepping’. 
Couplet 2 
Het tweede couplet zet in met gebrokenheid. Deze wordt met enkele 
trefwoorden aangeduid: ‘schaduw’ (de schaduw des doods) en ‘verblinding’ (de 
eigen waan, het gebroken licht); ‘koorts en open wond’ (de drift en de blijvende 
kwetsuur in lichaam, geest en ziel).  Wij hebben de breuken in ons eigen leven en 
in heel Gods schepping gebracht. Vanuit de verscheurdheid wordt geroepen om 
verzoening en verbinding. De zin ‘spreek mij gezond’ herinnert aan een bede bij 
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de viering van brood en wijn: ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden’ (vergelijk Mattheüs 8: 5-17). Wat een 
vertrouwen spreekt daaruit!  
Couplet 3                                                                                                                                                   
In het derde couplet wordt de blik breder gericht. Bede wordt voorbede. ‘Geef 
wie is uitgestoten, / geborgenheid ontbeert…’ Vier soorten geborgenheid wordt 
de uitgestotene toegewenst: een huis om in te wonen, een naam om mee gekend 
te zijn, warmte die verkilling verjaagt, en alle eer. Het is een oplopende reeks 
levensvoorwaarden. Onmiddellijk zie je situaties voor je van talloze mensen die 
in deze crisistijd het aan het meest wezenlijke ontbreekt, hetzij door doffe 
ellende na een aardbeving of overstroming, tijdens een oorlog of door armoede, 
honger, door eenzaamheid of verlatenheid, door schuld of schuldgevoelens. 
Maar God maakt zelf heel of wijst een weg om heel te maken wat is gebroken. 
Jezus kwam op aarde, zijn ‘way of life’ (van kruis, opstanding en dienstbetoon) 
laat zien hoe anders de mens kan omgaan met de naaste, en hoe Gods Geest 
daarin nog steeds aanwezig wil zijn, mensen verbindt en heelt. Couplet 3 kunnen 
we verstaan als een opdracht om het goede te geven, te doen. en solidair naast 
een ander te staan. Opdat er heling kan ontstaan. 
Couplet 4 
Het lied eindigt zo dicht bij huis als we maar kunnen zijn: ‘Het huis dat wij 
bewonen, / ons lichaam in de tijd’. Het gebed richt zich niet op een gedroomde 
tijd die eens zal aanbreken, maar op vrede hier en nu, ‘ook in de strijd’. Ook als 
strijd onontkoombaar is, kan er innerlijke vrede zijn. Soms blijven er littekens.  
Soms blijft een pijn voelbaar, door ontstane trauma’s. Dit lied 860 is geen lied 
waarin alles mooi afloopt. Maar het helpt je wel om alle pijn en gebrokenheid bij 
God neer te leggen, het te delen met de ander. Immers als verzoening mogelijk 
is, dan geneest dat je verhouding met God en de naaste. Dat biedt een hoopvol 
perspectief, ja zelfs hoop ondanks alles! Een lied om in deze 40-dagentijd te 
overdenken.  
Ten slotte: Lied 860 is in ons Liedboek opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’. Qua 
thematiek past daar veel onder: hoe we van jongs af aan onderweg zijn, samen 
of alleen, wat een mens kan overkomen, tijden van gezondheid en ziekte, 
breuklijnen en verlies, wat wij hopen en verlangen. Dit alles stuurt ons bidden. 
Het lied verdient overigens een breder gebruik dan alleen in een healing service. 
Het kan gezongen worden als een intense voorbede in een zondagse viering, 
bijvoorbeeld in de adventstijd of de veertigdagentijd, maar ook door het jaar 



9maart 2023 | Kerk in ‘t Midden

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 
heen kan het aansluiten bij thema’s die in de lezingen aan de orde zijn. Door het 
beeldende taalgebruik leent het zich goed voor een creatieve en meditatieve 
verwerking.  

*)     Uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, bv Liedboek 2013  
**)   Een prachtig muziekalbum over o.a. psalm 51 (Miserere: Songs  
         of mercy and redemption) schreef sir Karl Jenkins. Dit album kwam uit bij   
         Decca in 2019.     
***) Illustratie. Maak heel wat is gebroken van Corja Bekius; collage met acryl 
         op doek.                                                            
              Ds. Pieter Overduin/40dagentijd 2023 
 
Bij de diensten 
Terugkijken en vooruitblikken 
Op zondag 29 januari namen we in de Hof te Zandekerk afscheid van onze diaken 
Jan Karremans. Jan kreeg voor zijn vele jaren inzet voor onze kerk, eerst als 
ouderling en diaken voor de Hervormde Gemeente Hontenisse en later als 
diaken voor de Protestantse gemeente Oosthoek, een oorkonde van de PKN.  
Op zondag 19 februari namen we in de kerkdienst in Hulst weer afscheid van 
iemand die zich heel veel jaren heeft ingezet voor onze gemeente. Ditmaal werd 
koster en oud-kerkrentmeester Gerrit Blaauwendraat in het zonnetje gezet, ook 
hij ontving een oorkonde met draaginsigne. Elders in dit blad kunt u meer lezen 
over het afscheid van Jan Karremans en Gerrit Blaauwendraat. 
Op 19 maart, na de kerkdienst in Hulst, hebben we een gemeente-overleg 
gepland. We bespreken de conclusies van het rapport wat Leontien voor 
onze gemeente heeft gemaakt, “Toekomstbestendig gemeente-zijn”, en 
het profiel van de te zoeken voorganger. U bent allemaal van harte 
welkom om over beide onderwerpen mee te denken en te praten. 
 
Goede Vrijdag (Avondgebed) – 7 april 
Het avondgebed op Goede Vrijdag wordt gekenmerkt door een meditatief 
karakter. 
De omschrijving van de symbolische schikking heeft als meditatieve tekst de 
volgende omschrijving: Ten hemel schreiend. Gekruisigde verlosser, brenger van 
genade en trouw aan ons. Deze woorden komen zowel in de lezingen (uit m.n. 
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het passie-evangelie naar Johannes), in de (passie-) liederen en in de meditatie 
onder het kruis naar voren.  
Na de gebeden voor de Goede Vrijdag volgt Het beklag Gods, een aanklacht van 
God tegen wat wij mensen van de schepping maken. Enkele liederen zullen ten 
gehore worden gebracht door de  piano en klarinet. Ook lied 860 zal daarbij een 
plek innemen (zie de liedmeditatie). Zo hopen we o.a. in dit avondgebed in de 
Hof te Zandekerk, in deze stille goede week, ons voor te bereiden op het feest 
van Pasen. Er is een orde van dienst bij het liedboek aanwezig.  
Medewerking wordt verleend door enkele lectors, organist Joop Basting, 
klarinettist Leander Klanderman en voorganger/pianist Pieter Overduin.  
 

 
 

Pasen – 9 april - Pasen 
Op 9 april zal er bij de Paasdienst medewerking worden verleend door ons PKN-
koor. Van dit koor hebben we ook bij Eerste Kerstdag al mogen genieten. De 
repetities zijn al in volle gang, het belooft weer een mooi optreden te worden! 
Voorganger bij Pasen is Ds. Krijn van de Jagt uit Renesse. 
 
Tijdens de 40-dagen tijd en bij Pasen kunnen we genieten van het  Liturgisch 
bloemstuk wat gemaakt wordt door Pleuni Verbrugge. Iedere week zien we een 
bloemstuk speciaal voor deze zondag gemaakt. De meditatieve tekst bij Pasen 
behorende bij de schikking: 
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Nieuw leven  
De dood overwonnen  
Kleuren Geuren  
Kringloop  
Begin zonder eind 
 
Op 18 mei – Hemelvaart – hebben we een gezamenlijke kerkdienst met de 
Protestantse gemeente Axel. Aanvang van deze dienst is 09.30 uur, adres: Axel - 
Koestraat 2.  
Indien u vervoer wenst, neemt u dan contact op met de scriba. 
 
Op 28 mei, bij Pinksteren zullen we de doopvlinders die we afgelopen jaar 
(augustus 2022) bij de doopdienst in de boom hebben gehangen uitreiken aan 
de doopouders. De vlinders van Madelein en Eva Maria worden overhandigd aan 
hun ouders. Voorganger in deze dienst is Tineke Werner uit Tilburg. 
 
We hopen u te ontmoeten in of buiten de kerk! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba,  
tel. 06-48 91 28 12. 
 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie. 
 
Zondag 19 maart: Missionair werk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in 
het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk 
zijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken.  
 
Zondag 26 maart: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen (PSC)  
Het PSC geeft steun aan mensen in nood in Antwerpen. Mensen die geloven dat 
het anders kan en daar ook naar handelen. Het PSC wil naast mensen staan, aan 
hun kant, mensen in armoede, mensen op de vlucht en mensen op zoek naar 
een plek, naar een medemens naar ruimte om zichzelf te zijn en om op te staan. 
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Zondag 2 april: Jong Protestants 
De kerk is een thuis voor jongeren. Jongeren zijn de toekomst van de kerk. 
Belangrijk dat zij zich er thuis voelen en dat ze zich serieus genomen voelen en 
dat ze een volwaardige stem mogen hebben. 
 
Zondag 9 april: Werelddiaconaat Moldavië 
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze 
kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid (MCA) 
ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en 
traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Zo zijn jong en oud minder 
alleen.  
 
Zondag 16 april: CZWO Delta Project 
Ruim vijftig gemeenten uit de provincie Zeeland zetten zich in voor Indonesië.  
 
Zondag 23 april: Stichting de Herberg 
Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je 
te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van 
verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Een 
gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele 
begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die 
bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-
adem. 

Zondag 30 april : Stichting de Melkkan 
Stichting de Melkkan is een non-profit organisatie, die geen subsidies ontvangt 
en afhankelijk is van donaties en giften. Er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt 
en ons gehele budget, wordt gebruikt om alle activiteiten en boodschappen te 
bekostigen. 
Wij ondersteunen gezinnen, alleenstaande ouders en ouderen uit de gehele 
Gemeente Hulst, die vooral door financiële problemen onze hulp nodig hebben. 
Onze hulp en ondersteuning is heel breed en toch voor iedereen op maat. 
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Zondag 7 mei: Kerk in Actie: Oekraïne 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners 
grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog 
zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een 
toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. 
 
Zondag 14 mei: Binnenlanddiaconaat 
Kerk-zijn met en voor elkaar. Als Kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, 
verandert er niet alleen wat in de levens van de mensen in de knel, maar ook in  
de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in 
heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
 
Zondag 21 mei: Missionair werk 
Pioniersplekken- nieuwe vormen van kerk zijn binnen de Protestantse Kerk – 
zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te 
delen op een manier die hen past. 
 
Zondag 28 mei: Zending Egypte 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. 
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap lezen 
tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met 
Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De 
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Kerken uit het hele land komen er naartoe. Een feest van hoop!  
 
Zondag 4 juni: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
Het Protestants Sociaal Centrum geeft steun aan mensen in nood in Antwerpen. 
Het is een warme beweging van en met mensen die samen geloven dat het 
anders kan en daar ook naar handelen. Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, 
goede moed en frisse ideeën. presentie, daar waar onze ziel ligt. Het PSC wil 
naast mensen staan, aan hun kant: mensen in armoede, mensen op de vlucht, 
mensen op zoek naar een plek, naar een medemens, naar ruimte om zichzelf te 
zijn en om op te staan. Het PSC werkt met steun vanuit de overheid, kerken en 
liefdadigheids-instellingen, en in samenwerking. 
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Zondag 11 juni: Stichting Amecet Oeganda 
Amecet n' ainapakin oftewel 'Schuilplaats van Vrede' biedt kansarme zieke 
kinderen een tijdelijk onderkomen en verzorging.  
Els van Teijlingen bezocht in 2001 Oeganda en werd geraakt toen ze daar met 
eigen ogen zag welk lot sommige kinderen te wachten stond omdat ziek waren 
en hulp van eigen ouders of familie te kort schoot. Het gebeurt dat er een kindje 
wordt geboren waarvan de moeder sterft tijdens de bevalling of niet in staat is 
om het kind de juiste verzorging te bieden omdat ze zelf te ziek is of het baby'tje 
ernstig ziek is. 
Ook armoede speelt een grote rol of het kindje kan worden verzorgd. 
Haar bewogenheid en de wil om hier wat mee te doen heeft geleid tot de 
oprichting van dit prachtig opvanghuis.  
 
Zondag 18 juni: Vakantietasjes 
Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je met je gemeente kinderen in 
armoede in je eigen omgeving verrassen met een rugzak vol verrassingen voor 
de zomervakantie. Ook zijn de komende zomerperiode de Oekraïense kinderen 
in Nederland vrij van school. Help mee dat het geen saaie zomer voor ze wordt 
en kom in actie met je plaatselijke kerk. Regel activiteiten en benader mensen 
tijdig in verband met vakanties. Sluit aan bij plaatselijke stichtingen die 
zomervakantie-weken of kindervakantiespelen organiseren. En verras de 
kinderen met een vakantietas van Kerk in Actie!  
 
Onderzoeksrapport 
Vanavond, 7 maart is er een extra kerkenraadsvergadering. Als u dit leest, is dat 
alweer achter de rug. We bespreken vanavond de publieksversie van het 
onderzoeksrapport en nog een aantal zaken in concept. Na afloop van de dienst 
van 19 maart willen we de resultaten delen met de gemeente. Hierbij nodigen 
wij, de kerkenraad en ondergetekende, u alvast van harte uit.  
Met vriendelijke groet, 
Leontien 
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Korte impressie van de oecumenische kerkdienst in het kader 
van de gebedsweek voor de eenheid der christenen. 
Op zondag 22 januari vond de afsluitende dienst van de gebedsweek plaats in de 
Sint Willibrordus Basiliek. Een dienst georganiseerd voor de r.k. Parochie en de 
Prot. gemeente Oosthoek te Hulst, en werd geleid door p.w. Ralf Grossert en ds. 
Pieter Overduin. Met rond de 150 kerkbezoekers werd het ondanks dat de niet te 
verwarmen kerk - vanwege de hoge energiekosten – toch een betekenisvolle 
viering. Het thema DOE GOED ZOEK RECHT - ons aangereikt via de Raad van 
Kerken door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota - bleek actueel en 
betekenisvol te zijn.  
Het thema bepaalde de kerkgangers bij de boodschap dat door samen te bidden 
voor eenheid we als kerken in staat worden gesteld om na te denken over wat 
ons bindt en hoe we samen met anderen in de maatschappij ons nog meer in 
kunnen zetten voor projecten die onderdrukking, onrecht en verdeeldheid 
tussen mensen kan tegengaan.  
De dienst begon met een uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving, waarna 
de woorddienst volgde. 
De overdenking ging nader in op de waardevolle woorden van de profeet Jesaja 
(hoofdstuk 1) en uit de eindtijdrede van Christus (Mattheüs 25: 31-46) over de 
werken van barmhartigheid als een ‘wake up call!’ Een zaak van solidariteit met 
de kansarmen. 
Aan de hand van enkele verhalen als levende stenen werd getuigenis gegeven 
hoe in onze tijd het goede en het zoeken naar recht voor onze naaste concreet 
werk wordt gemaakt. Dankbaar mogen we constateren dat, gezien de vele nood 
van mensen dichtbij en veraf,  dit door de inzet van vele vrijwilligers en donaties 
via hulporganisaties kan worden gerealiseerd. Bijzondere aandacht kreeg ook 
het werk en de aandacht voor de vluchtelingenopvang, het werk van 
schuldhulpmaatjes en de Voedselbank, naast aandacht voor de ouderen.  
Door het Dameskoor en organist Marcel Mangnus en met het zingen van 
inspirerende liederen en de inzet van de overige medewerkenden aan deze 
viering, werd het een bemoedigende dienst om ook dit jaar het GOEDE TE 
BLIJVEN DOEN EN HET RECHT VOOR EN MET DE ANDER TE ZOEKEN.  
                                                                Pieter Overduin, em. predikant PG Oosthoek 
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Afscheid van diaken Jan Karremans 
Zondag 29 januari jl. ontving Jan Karremans in de Hof te Zande kerk een mooie 
oorkonde met draaginsigne in goud van de Protestantse kerk. Jan ontving dit 
voor ruim 30 jaar dienst aan onze Protestantse gemeente. 
In de jaren ‘80 in de vorige eeuw is Jan 9 jaar ouderling geweest, o.a. bij Domina 
De Hartog bij de toenmalige Hervormde gemeente Hontenisse.  
Na een aantal jaren geen functie te hebben gehad is Jan weer toegetreden tot 
het kerkbestuur van de Hervormde gemeente Hontenisse (welke later overging 
in de Protestantse gemeente Oosthoek), deze keer als diaken. Jan heeft dit 22 
jaar gedaan.  
Jan heeft veel voor onze gemeente betekend, waarvoor hij werd bedankt in de 
kerkdienst op 29 januari door mede-diaken Geraldine van Heesch-Kirpestein. 
Een greep uit het vrijwilligerswerk wat Jan met veel toewijding voor onze 
gemeente deed: 
Het verzorgen van de bloemen op zondag, bloemengroet thuis, het verzorgen 
van het avondmaal in de kerk, maar ook voor de kleine kring in de Blaauwe 
hoeve te Hulst en Antonius  te Kloosterzande.  
Al zit hij niet meer in de kerkenraad, gelukkig blijft Jan nog wel actief als 
vrijwilliger voor onze gemeente. 
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Uit de kerkenraad – vergadering 26 januari 2023 
Opening 
Leontien opent de vergadering met een filmpje met een vertelling van Naomi en 
Ruth. We gaan daarna het gesprek aan met elkaar over wat we in de verhalen 
van Naomi en Ruth herkennen als we denken aan onze PG Oosthoek. 
Waar gaan we naar toe als gemeente 
Leontien praat ons bij over de stand van zaken. 
Het onderzoek is in de afrondende fase. Laatste hand wordt gelegd aan het 
verslag, er zal naast het volledige verslag een samenvatting komen, 
literatuurverwijzingen worden hieruit weggelaten en het is makkelijker leesbaar. 
Wat afwijkt van de oorspronkelijk opdracht is dat de mening van randkerkelijken 
niet in het onderzoek zijn meegenomen. Adviezen/tips om de mening van deze 
groep nog in kaart te brengen zijn opgenomen in het te publiceren rapport. Het 
in kaart brengen van de mening van randkerkelijken wordt als een apart 
onderzoek gezien 
Presentatie aan de gemeente: 19 maart na de kerkdienst in Hulst. 
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Vooraf zal het verslag door de kerkenraad in een aparte vergadering worden 
besproken. 
Pastoraat: 
Taken van het Pastoraat zouden meer uitgewerkt kunnen worden, duidelijkheid 
over hoe zaken worden aangepakt. De meningen binnen de kerkenraad worden 
gepeild. Op korte termijn zal dit nog niet opgepakt worden. 
Verslag vergadering 21 november 2022 
* Verslag 21-11-2022. Verslag wordt onveranderd goedgekeurd. 
 Ondertekening volgt digitaal. 
* Actielijst/besluitenlijst 21-11-2022 
 Actielijst/besluitenlijst wordt geactualiseerd.  
 Naar aanleiding van de actielijst: 
- N.a.v. advies i.v.m. akoestiek kerk Hulst – offerte voor gordijnen opgevraagd. 
- Stuk over Pastoraat doorsturen naar Kerkrentmeesters – wordt geplaatst  
 op de website. 
- Diaconie heeft contact gezocht met Vluchtelingenwerk – vakantietasjes  
 (ongeveer 20 stuks) die over zijn van onze actie “Vakantietas” kunnen  
 gegeven worden aan nieuwe Vluchtelingengezinnen die in de gemeente  
 komen wonen. 
Uit Moderamen / scribaat 
*  In- en uitgaande post – geen bijzonderheden 
*  Samenstelling Moderamen 2023: Vergadering gaat akkoord met  
 voortzetten huidige samenstelling: 

 Leontien de Muijnck (kerkelijk werker), Mart Verbrugge (diaken),  
Ineke Proost (scriba).  

*  Mededelingen Moderamen  
Diaconie 
Geen bijzonderheden. Notulen van de Diaconie zijn ter kennisgeving rondgemaild. 
Kerkrentmeesters 
*  De begroting voor het jaar 2023 is goedgekeurd door het RCBB. 
*  Orgel uit kerk Sluiskil. De taxatie van het orgel heeft plaatsgevonden,  
 de totaalprijs zal binnen het begrote bedrag blijven, hierdoor kan de koop  
 doorgaan. De kerkenraad van Sluiskil moet hierover nog definitief  
 beslissen, ons college van KRM verwacht goedkeuring van de verkoop  
 door Sluiskil. 

 Tijdsbestek opbouwen nieuwe orgel en afvoeren oude orgel: periode  
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tussen Pasen en Pinksteren 2023. Wordt uitgevoerd door orgelbouwer  
Nijsse. Communicatie hierover volgt. 

*  De herinrichting van de tuin in Hulst zal vanaf volgende week plaats 
 vinden. Ook zal extra verlichting worden aangebracht. Werkzaamheden  
 nemen ongeveer 1 week in beslag. 
*  Afscheid koster Gerrit Blaauwendraat is gepland op 19-2. 
Rondvraag 
*  Kees – vraagt naar het afscheid van koster Blaauwendraat. 
    Herbevestiging van leden kerkenraad van wie de termijn al verlopen is.  
 Leontien adviseert dit deze keer als “stilzwijgende verlenging” te zien.  
 Advies om dit volgende keer tijdig op te pakken als er een termijn verloopt  
 van een ambtsdrager. (beschreven in de kerkorde). 
 Ook aandacht op 19 februari voor stoppen Leander als ouderling. 
*  Ad Wolfert: Laat ons foto’s zien van het orgel van Sluiskil 
*  Ineke: Vraagt naar hoe het nu gaat met de website. Antwoord: Dit komt  
 altijd aan de orde op vergadering Kerkrentmeesters. Een herinnerings- 
 mail zal gestuurd worden naar de communicatiecommissie om de website  
 nog eens door te nemen en te actualiseren.  
Sluiting 
Sarina sluit af met een stuk van Theo van Teijlingen: 
“De kerk als atelier” 
 
INFO gids 
Graag wijzen we u nog op het recent uitkomen van onze Infogids. Hierin kunt u  
Alle praktische gegevens vinden van onze gemeente. Gegevens over kerkenraad,  
colleges, commissies, contactgegevens etc. U kunt de infogids meenemen in de  
kerk van Hulst of de Hof te Zandekerk, ook kunt u de gids opvragen bij het scribaat,  
dan wordt de infogids naar u verzonden. Scribaat@pgoosthoek.nl 
 
VACATURES 
Onze gemeente kent veel vrijwilligers, dat is heel fijn en we zijn dankbaar dat 
zoveel mensen een handje toesteken. Toch zijn er nog een aantal functies/taken 
waar we hulp bij kunnen gebruiken. Zoals: 
* Koffie zetten voor de kerkdienst in Hulst. Eens in de 4 of 6 weken. 
* Gastheer/koster voor de kerk in Hulst. Eens in de 6 weken. 
* Redactielid voor de Kerk in ’t Midden, hulp bij samenstellen van het kerkblad. 
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Ook de kerkenraad kan op alle posten nog mensen gebruiken, ouderlingen, 
diakenen, ouderling-kerkrentmeester. 
Wilt u (vrijblijvend) meer weten over één van deze functies neem dan contact op 
met de scriba: 
scribaat@pgoosthoek.nl of 06-48 91 28 12. 
 
Januari 2023 
Het Voedselbankproject 
Opgezet door een werkgroep in Zeeuws-Vlaanderen, die versproducten 
aanlevert aan de Voedselbank. 
Vanuit de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst (ANV) is al heel wat jaren 
geleden, een plan opgevat om samen met de diaconie van de Protestantse 
Gemeente (PG) Terneuzen wekelijks een versproduct aan te leveren bij de 
Voedselbank.  
Vanaf de start is ook Groenteboer Familie de Feijter - ‘Het Boertje’ in Terneuzen 
als leverende partij betrokken. 
 
Het project wordt ondersteund door: 
ANV, Boertje de Feijter en de diaconieën van: Evangelische Gemeente De 
Kandelaar Terneuzen, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Axel, GKV Hoek, 
GKV Terneuzen en GKV Zaamslag. Caritas van de Elisabethparochie Midden 
Zeeuws Vlaanderen, Protestantse Gemeente (PG) Axel, PG Hoek, PG Oosthoek 
Hulst, PG Philippine- Sas van Gent-Sluiskil, PG Terneuzen en PG Zaamslag 
ondersteunen de werkgroep financieel, naar vermogen en draagkracht. 
PG De Verbinding in West Zeeuws Vlaanderen en de Hervormde Elimkerk in 
Terneuzen, ondersteunen het project middels extra inzamelingen van goederen. 
Caritas H. Maria Sterre der Zee van de Rooms Katholieke kerk Oost Zeeuws 
Vlaanderen, zal vanaf begin 2023 zowel praktisch als financieel gaan participeren  
in dit project. 
 
Geldstroom: 
Via de diaconie van PG Terneuzen wordt het geld besteed aan de vergoeding van 
de versproducten. Kerken die willen aansluiten bij het project: 
rdreves@zeelandnet.nl of bellen 06-20632473 
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!!Stortingen rechtstreeks aan de Voedselbank worden NIET voor dit project 
gebruikt. 
 
Werkwijze werkgroep: 
In de start periode waren er zo’n 250 gezinnen in beeld, momenteel worden er 
ongeveer 718 pakketten verdeeld over 524 gezinnen.  
Het huidige te besteden bedrag is voor 2023 begroot op wekelijks € 220,00 (dus  
€ 11.440,00). Dat bedrag ligt hoger ten opzichte van 2022 in verband de 
stijgende kosten. Doch de verwachting is dat het aantal gezinnen verder stijgt, 
wat de kosten mogelijk niet toereikend maakt. Levering en inpakken van de 
producten vindt wekelijks plaats en wordt om de beurt geregeld: 1x per 3 weken 
door ‘het Boertje’  
 
(producten via de veiling); andere woensdagen worden verzorgd door een 
werkgroep vrijwilligers vanuit de ANV en vanaf 2023 1x in ieder geval 1x in de 6 
weken door vrijwilligers van Caritas H. Maria Sterre der Zee (producten van 
akkerbouwers en fruittelers).  
Versproducten als: wortelen en groenten, appels, peren, aardappelen, eieren. 
 
Taizédienst 23 maart a.s. – Hengstdijk -  19.30 uur 
Hierbij alvast een vooruitzicht op de komende Taizedienst van 23 maart 
a.s. zoals gebruikelijk om 19.30 in de RK kerk te Hengstdijk. 
Het thema is afkomstig van een nieuw zogenaamd “ Hongerdoek “ met als 
gedachte “ Wat is ons heilig “  
We hopen jullie weer te ontmoeten om dit vooral in stilte  te ontdekken.  
Hopelijk tot dan. 
Namens de werkgroep,  
Ralf Grossert, Reina Hermans Koning, Joop Basting, Cees Cosijn. 

 
ZWO 
Vooraankondiging!  
De classicale ZWO regio avond wordt gepland 
op: donderdag 13-04-2023. 
Locatie en tijd: 
De regio avond begint om 19.30 uur en zal in de zaal van 
de PKN te Hoek zijn. 
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Uitgenodigd zijn diaconieën en ZWO-commissie van Zeeuws – Vlaanderen. Alle 
geïnteresseerden zijn welkom. 
Voorlopige agenda: 

1. Op deze regio avond kunt u kennis maken met onze nieuwe consulent  
Nick Rijnbende, die Menno Hanse gaat opvolgen. 
Menno gaat meer werken in de regio’s vlak bij zijn eigen woonplaats. 

2. We zullen op deze avond aandacht schenken aan de afronding van het 
huidige project Delta voor Indonesië. 

3. Tevens zal op die avond het nieuwe project De Delta voor Columbia 
(Kerk in Actie) aan u worden voorgesteld. 
Het project dat we gaan steunen vanaf 1 september 2023. 

4. Ook zal op die avond uw toestemming worden gevraagd voor de 
financiële toezegging voor uw regio van € 15.000,00 voor heel 2023. 
(2022 was  
€ 13.000,00) 
Dit betekent 2/3x € 15.000,00 = € 10.000,00 nog voor het project  
De Delta voor Indonesië en vanaf 1 sept 1/3 x € 15.000,00 = € € 5.000,00 
voor het nieuwe project De Delta voor Columbia. 
 
Hebt u vragen. Bel of mail gerust.  
Naar penningmeester Petra v d Berge 
ZWO Zeeland pvandenberge@zeelandnet.nl 06-13167690 

  https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/ 
  
Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke ZWO commissie Zeeland, 
Sarina de Schepper-Dekker, contactpersoon Zeeuws Vlaanderen  
E-mail: sarinadsd@zeelandnet.nl 
 
Gevraagd 
Beste lezer, 
Mocht iemand interesse hebben om in een volgende KIHM een stukje tekst te 
plaatsen over het onderwerp Vluchtelingen, dan is dat zeer welkom. 
Bij deze deel ik een aantal websites van Stichtingen die opkomen voor de 
belangen van deze doelgroep. 
Groet Sarina de Schepper-Dekker, diaconie PG 
Oosthoek. diaconie@pgoosthoek.nl 



23maart 2023 | Kerk in ‘t Midden

 
Protestantse Gemeente Oosthoek 

 

Jaargang 34   nr. 1   Januari 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informatieblad van en voor de PG Oosthoek  

te Hulst 
 

Verschijnt 6 maal per jaar 
 

Kerk in ‘t Midden 

www.inlia.nl  

 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. 
Een landelijke netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die 
asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. 
 
stichtingkenv.nl  

 
Wij behartigen vanuit de kerken de belangen van vluchtelingen en allochtonen. 
 
De Stichting wordt gedragen door de Protestantse en Katholieke kerk. 
 

Kinderen in de kerkdienst 
 
Op 19-10-2022 vierden we een -kinderen in de 
kerkdienst- in Hulst.  
Met medewerking van basisschool De 
Wereldboom uit Hulst en voorganger  
Theo van Teijlingen. 
Het thema was ‘de omgekeerde school’. 
  
We hebben de kinderen in die dienst een 
tegoedbon gegeven voor een rondleiding. 
Hier hebben ze inmiddels gebruik van gemaakt. 
  

In twee groepen bezochten de kinderen onze kerk in Hulst. In bijzijn van hun 
GVO docent Sandra Dieleman. 
Namens PG Oosthoek  hebben Jaap Geensen, Maarten Tanis en Saskia v.d. 
Hoeven de kinderen op een interactieve manier rondgeleid. 
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Ze hebben veel geleerd over de geschiedenis van onze christelijke traditie en hoe 
ze elementen kunnen herkennen in de kerk. 

  
Als dank gaven de kinderen van de 
eerste groep een mooie paarse 
persoonlijke bedankplaat. 
Deze kaart staat in de kerk van Hulst. 
Nadat het bezoek klaar was, vervolgde 
de groep kinderen hun programma met 
een tweede rondleiding in de basiliek in 
Hulst, onder leiding van pastoraal 
werker Ralf Grossert.  

 
 
 
 
 

SchuldHulpMaatje 
SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe maatjes. In Nederland heeft 1 op de 5 
huishoudens financiële problemen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. De rekeningen 
stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er 
tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Sluis, 
Terneuzen en Hulst helpen om deze problemen op te lossen. We hebben op dit 
moment in Zeeuws-Vlaanderen totaal 30 Schuld Hulp Maatjes. Dat moeten er 
meer worden.  
Ben jij ons nieuwe maatje? Wat doet een maatje? Een SchuldHulpMaatje is een 
gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt om alle 
inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Samen met de hulpvrager maak je 
een lijst met alle onbetaalde rekeningen en een plan om die te betalen. Het doel 
is dat de hulpvrager overzicht krijgt en leert hoe hij of zij de geldzaken op orde 
houdt en uit de schulden blijft. Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren 
en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft 
praktische hulp.  
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SchuldHulpMaatje worden. Na de driedaagse training kan je als 
SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt 
ondersteund door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing. Wie zijn geldzaken 
op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.  
 
Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid 
te ervaren? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met coördinator 
Jaap Klok voor Hulst en Sluis (06-33580176) of coördinator Riny Dees voor 
Terneuzen (06-1961763). 
 

 
 

Coördinator worden? De coördinator coördineert het werk van de maatjes, voert 
het intakegesprek met de hulpvrager, koppelt maatjes aan hulpvragers en ziet 
erop toe dat het begeleidingswerk zorgvuldig en tijdig wordt verricht.  
Ben jij iemand die dit ziet zitten, neem dan contact op met Jaap Klok. Hij kan je 
alles over de belangrijke rol van coördinator vertellen (06-33580176).  
Over SchuldHulpMaatje.  
Volgens SchuldHulpMaatje Nederland heeft 10 procent van de Nederlandse 
huishoudens ernstige betalingsproblemen. Uit schaamte zoeken veel mensen 
(te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om 
mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder 
verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële 
zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende 
schuldenproblematiek terug te dringen. 
Clara Dekker 
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Van de kerkrentmeesters 
Kerkbalans ligt alweer even achter ons. We hebben inmiddels vele 
retourenveloppen mogen ontvangen waarvoor we uiteraard de bezorgers en de 
gevers willen bedanken.  
Mocht u de retourenvelop nog niet hebben geretourneerd dan verzoeken we u 
om dit alsnog te doen. Met uw steun kunnen we de kerkdeuren open houden. 
 
We hebben 19 februari jongstleden op gepaste wijze afscheid genomen van  
Gerrit Blaauwendraat als vrijwilliger. 
 In de dienst werd gememoreerd aan zijn jarenlange inzet als kerkrentmeester. 
Na 2002 is hij gestopt als kerkrentmeester, maar bleef zijn taak als koster 
behouden. Ook voor werkzaamheden rondom de kerk kon je altijd op hem 
rekenen. Een bronzen speld en oorkonde is hem aangeboden.  
In het dankwoord van Gerrit bedankte hij iedereen en vertelde dat de 
kerkgemeenschap enkel kan bestaan met hulp van vrijwilligers wat wij uiteraard 
kunnen beamen.  
 
Mocht u ook de kerkgemeenschap ten dienste willen zijn neem dan contact op 
met iemand van de kerkenraad. 
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De kerkrentmeesters (en kerkenraad) zijn zeer in de nopjes met het kerkorgel uit 
Sluiskil welke in Hulst zal worden geplaatst ter vervanging van het huidige orgel. 
Het kerkgebouw de Ark in Sluiskil zal worden gesloten. Het vierdagorgel aldaar is 
gebouwd in 1969 en heeft 2 klavieren.  
Het orgel is in 2000 vanuit Rotterdam naar Sluiskil verhuisd en zal na Pasen 
worden geïnstalleerd in Hulst. Het unieke geluid en het in de regio behouden 
heeft ons overtuigd om deze kans niet te laten liggen.  
Zoals gezegd zal het in de 2 weken na Pasen worden geplaatst door fa. A. Nijsse 
en zoon.  
We kunnen daarbij nog wat helpende handen gebruiken. Dus als u hierin 
geïnteresseerd bent neem dan even contact op een van de kerkrentmeesters. 

 
En met enige vertraging hebben we de kerktuin in Hulst aangepakt. Met een 
onderhoudsvriendelijke versie met groot terras hopen we in de zomers daar 
gezamenlijk koffie te kunnen drinken. 
 
Groeten, Jeroen, Ad en Leander 
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

15 jan € 32,90 Kerk € 58,20 Haven Pastoraat 
22 jan   €  Raad van Kerken 
29 jan € 89,60 Kerk  € 154,30 Voedselbank 
5 feb € 69,45 Kerk € 65,05 Werelddiaconaat 
12 feb € 87,80 Restauratiefonds € 184,70 Syrië en Turkije 
19 feb € 83,35 Kerk € 92,95 CZWO Delta 
26 feb € 66,70 Kerk € 67,00 KIA Zambia 
5 maart € 71,15 Kerk € 77,60 Zending 

 
Het bedrag van 22 januari houd u nog van ons tegoed. 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
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Boodschappenpakketactie ---- voor Stichting de Melkkan. 
Loes van Beek en Rina van Vooren hebben zich ingezet om dozen te sparen via  
de boodschappenpakketactie. Met hulp van vele mensen die hun zegels wilden 
doneren, plakten Loes en Rina vele kaarten. 11 dozen hebben ze overhandigd 
aan Stichting de Melkkan in Hulst. 
Dank voor de organisatie Loes en Rina en dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen. 
 
Verslag lezing Rouwzorg Regio 0114 op 7 februari door Gerke 
Verthriest met als thema Nabij zijn… in het donkerste donker. 
Nabij zijn… iets wat niet meer evident is, de dag van vandaag, zeker niet als het 
leven moeizaam gaat. Nabij blijven ook als het nog altijd moeilijk is, als de tranen 
nog altijd in je ogen staan. Nabij blijven heeft te maken met ‘trouw’, met 
luisteren en inleven, met lichaamstaal als woorden tekort schieten. Nabij zijn is 
van levensbelang, ook fysiek (weten we nog van de coronatijd). We willen ons 
verbonden weten.  
Als we rouwen is het alsof we in een woestijn belanden; niets is nog zoals het 
was en we voelen ons ‘onveilig, kwetsbaar, eenzaam en leeg’. Iemand missen zit 
in verschillende lagen. Dan hebben we nood aan nabijheid, verbondenheid, 
troost. Troosten is een natuurlijke reactie (befriending) maar toch is het vaak 
moeilijk om troost te geven of te ontvangen: we willen de ander niet belasten of 
we zijn bang om het erger te maken…  
Troost is niet hetzelfde als medelijden. Medelijden maakt het verdriet groter. 
Troosten is nabij zijn op een speciale manier nl. geraakt worden en vanuit die 
kwetsbaarheid de ander nabij zijn met een stevige rug zodat de ander zich 
erkend kan voelen in zijn/haar verdriet.  
Emoties mogen er zijn. We moeten er niet bang voor zijn. Zij vertellen ons iets; 
er is altijd een reden voor en als wij er woorden aan geven, gaan we ze ook 
begrijpen en kunnen we problemen oplossen. Elkaar nabij zijn en troost voelen 
kan ook over de dood heen als we ons beschermd/bijgestaan weten door onze 
overledenen. Dit werkt echter niet onder dwang van anderen bv. zij zou gewild 
hebben... Zo kunnen mensen ook troost vinden in hun geloof. Om te ervaren hoe 
het voelt om elkaar nabij te blijven, nodigde Gerke uit om als experiment per 2 in 
stilte bij elkaar te zijn zonder iets te zeggen. Vanuit ‘respect met rust en geduld 
aandachtig en inlevend’ bij elkaar zijn, voelt als een cadeau.  
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Elkaar nabij blijven helpt ons geloven dat het goed komt, dat het waar is wat op 
de website van Gerke staat: ‘Zelfs het donkerste donker draagt licht in zich’. 
De lezing was leerrijk en het voelde goed om weer als vanouds met 70 mensen 
samen te zijn. 
Meer over de lezing is te vinden in de uitgebreide powerpoint presentatie 
(https://www.rk-kerk-ozvl.nl/nieuws/1847-verslag-lezing-rouwzorg-regio-0114-
op-7-februari-2023). 
De gedichtenbundel ‘Solanum dulcamara‘ schreef Gerke in 2020 nadat haar man 
overleed. 
Verslag rouwzorgteam 
 
Stichting de Kerk in Klooster presenteert:  
 

  
 
 
 
 
 

 
Zondag 19 maart 2023 om 14.30 uur: 
Concert Anne van Damme. Anne is een singer-songwriter van oorsprong Zeeuws-
Vlaamse (geboren in Hulst) en schreef de titelsong van de film over de 
Hedwighepolder.   www.annevandammemusic.com  
 
Zaterdag 22 april 2023 om 20.00 uur. 
Concert Yesterday papers. Een Zeeuwse band die de muziek uit de jaren zestig 
en zeventig laat herleven. www.yesterdaypapers.nl   
 
Zondag 11 juni 2023 om 14.30 uur. 
Concert Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Kloosterzande in de tuin van de Hof te 
Zandekerk. Toegang vrij.  
Voor reserveringen en informatie ga naar www.stichtingdekerkinklooster.nl 
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Leger des Heils 
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 Agenda   Protestantse gemeente Oosthoek                                                                
 
19 maart 2023  11.00 uur Gemeente-ontmoeting na  

kerkdienst Hulst 
 
23 maart 2023  19.30 uur Vergadering Kerkenraad 
 
23 maart 2023  19.30 uur Taizédienst  - RK kerk Hengstdijk 
 
3 april 2023  09.30 uur Open Kerk Hulst – ’s morgens  

(tot 11.00 uur) 
 
6 april 2023  09.30 uur Vrouwenochtend (Paasviering) 
 
9 mei 2023  20.00 uur Contextueel Bijbellezen     - Hulst 
 
11 mei 2023  19.30 uur Vergadering Kerkenraad 
 
25 mei 2023  09.30 uur Vrouwenochtend 
 
25 Mei 2023  19.30 uur Taizédienst  -  RK kerk Hengstdijk 
 
22 juni 2023  19.30 uur Vergadering Kerkenraad 
 
29 juni 2023  09.30 uur Vrouwenochtend 
 
21 september 2023 19.30 uur Taizédienst  -  RK kerk Hengstdijk 
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