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29 mei 2023 
13.00 – 16.00 uur 

Open Kerkendag Hulst 
Het nieuwe orgel wordt  bespeeld! 
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Kerkdiensten  

Na alle diensten – koffiedrinken    
 
Zondag 28 mei, 10.00 uur, Kloosterzande – Pinksteren – kindernevendienst 
(uitreiking doopvlinders) 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Zending Egypte   2e collecte: Restauratiefonds 
     
Zondag 4 juni, 10.00 uur, Hulst  - Heilig Avondmaal - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent 
1e collecte: Prot. Soc. Centrum, Antwerpen 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 11 juni, 10.00, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Dhr. T. van Teijlingen, Goes 
1e collecte: St. Amecet, Oeganda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 juni, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Vakantietasjes   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 25 juni, 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. S. Ketelaar, Lede 
1e collecte: Werelddiaconaat Colombia  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 2 juli 2023, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: Werelddiaconaat Indonesië  2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 9 juli, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen 
1e collecte: Samen voor Zin   2e collecte: Kerk 
 
 
 



 
Zondag 16 juli, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw 
1e collecte: St. Leergeld    2e collecte: Kerk  
   
Zondag 23 juli , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
Collecte: Westerlicht (Palazolli)    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 30 juli, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven 
1e collecte: St. Vrienden voor Mikodo  2e collecte: Kerk  
  
Zondag  6 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: Voedselbank   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 13 augustus, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: Zomerzending – Ghana  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 20 augustus 2023, 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw 
1e collecte: Bloemen    2e collecte: Kerk  
 
Zondag 27 augustus, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Schuldhulpmaatje   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 3 september, 10.00 uur, Kloosterzande – Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
1e collecte: Werelddiaconaat Israël  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 10 september 2023, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Mevr. A. Snitselaar, Ede 
1e collecte: Jong Protestants   2e collecte: Onderhoudsfonds 



Kindernevendiensten 

 

 
Kindernevendienst  
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
 
Data kindernevendiensten:  
28-5-2023    11-06-2023 
04-06-2023    09-07-2023    
Van 16 juli t/m 27 augustus is er vakantie van de kindernevendienst 
 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of 
Marwien de Jong. 
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba:  
06-48912812. 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers.  
Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten. Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba:  
06-48912812. 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
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Meditatie 
Heiligheid 
Wat een prachtig verhaal is de roeping van Mozes. Als hij daar plotseling een 
brandende braamstruik ziet. En wonderlijk! de vlam wordt niet door hout 
gevoed en blijft ongedeerd. God zelf voedt de vlam. Mozes wil het fenomeen van 
dichtbij gaan bekijken maar dan klinkt Gods stem: 
‘Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. Doe je schoenen van je voeten. Want de 
plaats waarop je staat, is heilige grond.’ 
Ik moest denken aan dit verhaal toen ik las dat bij het Pinksterfeest er een soort 
vlammen verschenen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten. Ook dit zijn vlammen die symbool zijn van heiligheid, welke 
gepaard gingen met de komst van de heilige Geest (Handelingen 2). 
 
Heiligheid, wat is dat nu precies en wat vraagt dat van ons? Rabbijn Jonathan 
Sacks zei hierover:  
‘Heilige ruimte of tijd innemen betekent afzien van menselijke creativiteit om 
existentieel open te kunnen staan voor de creativiteit van God. Het heilige is 
ruimte/tijd gedefinieerd door de wil van God en niet door de wil van mensen. 
We treden Gods domein binnen op zijn voorwaarden – niet op de onze. Dat is 
niet een consequentie van heiligheid, maar de diepste betekenis ervan.’ 
Als wij de Heilige Geest dus ontvangen, die in ons woning wil maken - (bv. 
Romeinen 8: 15 ‘U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem te 
kunnen aanroepen met Abba Vader.’ - dan betekent dit dus dat er een stukje in 
ons leven gereserveerd wordt voor God. Een plaats waar jij je terugtrekt, je buigt 
en erkent ‘mijn leven is onder uw macht gesteld.’ Het is de plaats in je hart, in je 
ziel, in je wezen, waar je je schoenen uitdoet: 
 
‘Heiligheid is de ruimte die we scheppen voor God als de Ander – 
door te luisteren, niet door te spreken 
door te zijn, niet door te handelen 
door toe te laten dat er iets met ons gebeurt, in plaats van dat wij iets laten 
gebeuren.’ Jonathan Sacks 
 
Wat goed is om te weten, is dat je volgens Paulus, de heilige Geest die in je 
woont ook kan doven: ‘Doof de Geest niet uit’ 1 Tes. 5:19  



Een kaars doof je door hem uit te blazen. Een vuur blus je met water. Hoe kan je 
de Geest doven? 
‘Heiligheid betekent je losmaken van de stroom van activiteiten waarmee we 
onze menselijke doelen proberen op te leggen aan de wereld, waardoor er 
ruimte ontstaat voor Gods doeleinden.’ volgens de rabbijn.  
Je dooft de geest in jezelf dus met een stroom van activiteiten, 
door geen ruimte te hebben voor het geheimenis, 
door je schoenen aan te houden, 
door niet te weten van grenzen: dat er een macht boven je is gesteld, 
leven op eigen voorwaarden, niet die van God.  
 
Jij, als gelovige, hebt ook de heilige Geest ontvangen. Heb jij een vlammetje dat 
in je brandt, of is het vuur gedoofd? 
Doe jij je schoenen wel eens uit voor de Eeuwige? 
 
Ik wens je ruimte voor God toe, een lege plek in je leven bestemd voor de 
Heilige, opdat je mag Leven! 
 
ds. Jan Verlinde, Axel 

 
Bij de diensten 
Terugkijken en vooruitblikken. 
We kijken terug op waardevolle diensten in de 40-dagen tijd en een mooi 
Avondgebed op Goede Vrijdag met muziek op klarinet en piano van Leander 
Klanderman en Pieter Overduin. Ook de Paasdienst met medewerking van onze 
eigen PKN zanggroep was een dienst waar we met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken. Zie hieronder nog de mooie liturgische bloemschikking zoals die 
er stond op Eerste Pasen. 

 



Op 28 mei, bij Pinksteren zullen we de doopvlinders die we afgelopen jaar 
(augustus 2022) bij de doopdienst in de boom hebben gehangen uitreiken aan 
de doopouders. De vlinders van Madelein en Eva Maria worden overhandigd aan 
hun ouders. Voorganger deze dienst is Tineke Werner uit Tilburg. 
De nieuwe liturgiecommissie zal aan deze dienst meewerken en haar mede 
vormgeven. 
 
Het heeft even geduurd, maar we gaan weer richting zachter en beter weer zoals 
het er nu naar uitziet. De kerkenraad wenst u alvast een mooie zomer toe.  
 
We hopen u te ontmoeten in of buiten de kerk! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 

In Memoriam Krijn Witte 
Op de avond van woensdag 22 maart jl. is na een korte opname in het Hospicium 
van Zorgzaam overleden ons gemeentelid Krijn Witte. Hij bereikte de gezegende 
leeftijd van ruim 90 jaar. Op 9 april zou hij 91 jaar zijn geworden.  
Twintig jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw uit Zaamslag naar Sint Jansteen 
en vonden zij als kerkgangers aansluiting in deze gemeente. In 2015 overleed zijn 
vrouw Elizabeth. Ze waren gezegend met 3 dochters en 1 zoon. Later kwamen 
daar nog de 7 klein- en 6 achterkleinkinderen bij.  
Dhr. Krijn Witte verhuisde een jaar geleden naar een huisje op het Blaauwe 
Hofke. Ook omdat zijn gezondheid toch wat achteruit ging. Maar hij bleef de 
man die voluit meeleefde met zijn kinderen en hun gezinnen. Hij onderhield 
graag contact met medebewoners en heeft ook altijd deelgenomen aan het 
verenigingsleven. Was ook een natuurliefhebber en zeer verbonden met de zorg 
voor de huisdieren en zijn tuin. En hij was altijd bereid om te helpen.  
Ondanks de jaren van zorgen om de gezondheid, eerst van zijn vrouw en later 
van hemzelf, was hij een dankbaar mens die van de kleine dingen bleef genieten. 
Hij stond open voor een geestelijk gesprek en een opbeurend woord. Naast de 
predikant ook vanuit het pastoraal team.  
De familie heeft een beroep gedaan op onze oud-predikant Pieter Overduin om 
de uitvaartdienst te leiden, waarbij de woorden uit Ps. 139 en Filippenzen 4 - 
over de vreugde en de vrede die alle verstand te boven gaat – centraal stonden. 



De uitvaart werd in besloten kring gehouden jl. woensdag bij uitvaartverzorger 
De Ridder. 
Dhr. Witte werd evenals zijn vrouw begraven op de Alg. begraafplaats alhier. Ons 
medeleven gaat uit naar zijn kinderen en naaste familie.  
Dat de gedachtenis aan Krijn Witte een ieder tot zegen mag zijn.  

 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie. 
Zondag 28 mei: Zending Egypte 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. 
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap 
lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een 
boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te 
beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op 
verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er naartoe. 
Een feest van hoop!  

 
Zondag 4 juni: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
Het Protestants Sociaal Centrum geeft steun aan mensen in nood in 
Antwerpen. Het is een warme beweging van en met mensen die samen 
geloven dat het anders kan en daar ook naar handelen. Desnoods tegen de 
wind in. Vol kleur, goede moed en frisse ideeën. presentie, daar waar onze 
ziel ligt. Het PSC wil naast mensen staan, aan hun kant: mensen in armoede, 
mensen op de vlucht, mensen op zoek naar een plek, naar een medemens, 
naar ruimte om zichzelf te zijn en om op te staan. Het PSC werkt met steun 
vanuit de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen, en in samenwerking. 
 
Zondag 11 juni: Stichting Amecet Oeganda 
Amecet n' ainapakin oftewel 'Schuilplaats van Vrede' biedt kansarme zieke 
kinderen een tijdelijk onderkomen en verzorging.  
Els van Teijlingen bezocht in 2001 Oeganda en werd geraakt toen ze daar met 
eigen ogen zag welk lot sommige kinderen te wachten stond, omdat ze ziek 
waren en hulp van eigen ouders of familie te kort schoot. Het gebeurt dat er 
een kindje wordt geboren waarvan de moeder sterft tijdens de bevalling of 
niet in staat is om het kind de juiste verzorging te bieden omdat ze zelf te ziek 
is of het baby'tje ernstig ziek is. 



Ook armoede speelt een grote rol of het kindje kan worden verzorgd. 
Haar bewogenheid en de wil om hier wat mee te doen heeft geleid tot de 
oprichting van dit prachtig opvanghuis.  
 
Zondag 18 juni: Vakantietasjes 
Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je met je gemeente kinderen 
in armoede in je eigen omgeving verrassen met een rugzak vol verrassingen 
voor de zomervakantie. Ook zijn de komende zomerperiode de Oekraïense 
kinderen in Nederland vrij van school. Help mee dat het geen saaie zomer 
voor ze wordt en kom in actie met je plaatselijke kerk. Regel activiteiten en 
benader mensen tijdig in verband met vakanties. Sluit aan bij plaatselijke 
stichtingen die zomervakantieweken of kindervakantiespelen organiseren. En 
verras de kinderen met een vakantietas van Kerk in Actie!  
Zondag 25 juni: Werelddiaconaat Colombia: Perspectief voor jonge 
vluchtelingen uit Venezuela. 
De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in 
Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van 
mensenhandelaren vallen.,  
 
Zondag 2 juli; Werelddiaconaat Indonesië;  
Pastorale en praktische hulp voor migranten; De Timorese Kerk (GMIT) geeft 
voorlichting over de veilige migratie en zet economische projecten op zodat 
mensen minder snel emigreren en biedt hulp aan getraumatiseerde 
slachtoffers.  

  
Zondag 9 juli: Samen voor Zin  
Op school gaan ouders samen met de kinderen op zoek naar zingeving vanuit 
het Evangelie. Met jouw bijdrage steunt de Protestantse Kerk 
Pioniersplekken; nieuwe vormen van Kerk Zijn en aansluiting zoeken bij de 
leefwereld van de bezoekers.  

  
Zondag 16 juli: Stichting Leergeld  
Stichting Leergeld is een potentiële partner voor uw kerk en diaconie. In 
Nederland bestaan 102 diaconale stichtingen Leergeld die ondersteund 
worden door een landelijke vereniging. Elke lokale stichting is zelfstandig. 
Met de lokale stichting Leergeld kan elke kerk en diaconie makkelijke een 



gemeenschappelijke actie uitvoeren. Een Moederdag actie, een fiets- of 
computeractie, of een sponsorwandeling. Kijk op www. leergeld.nl  
Het motto: elk kind telt mee.  
 
Zondag 23 juli: Westerlicht voorheen Palazzoli  
Centra voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Westerlicht 
is een luisterend oor voor contact met lotgenoten, afleiding te vinden en een 
arm om je heen.   

  
Zondag 30 juli: Stichting vrienden voor Mikondo   
Deze stichting zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen in de wijk 
Mikondo in Kinshasa in de Congo in Afrika. En investeert in schoon 
drinkwater. Momenteel is er een nieuwe project; de Praktijklessen.  
Te volgen op facebook; Muasi Mosala.  
 
Zondag 6 augustus: Voedselbank  
Voedselbank Zeeuws Vlaanderen helpt mensen tijdelijk die niet in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Echter met de hoge baten en kosten van 
nu zijn er heel veel mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank.  

  
Zondag 13 augustus: Zomerzending Ghana  
Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk 
land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Het 
opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid 
voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.   

  
Zondag 20 augustus: Bloemen  
Onze gemeente geeft graag bloemen aan de 80 plus-jarigen, maar ook aan de 
zieken en mensen die soms een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij 
willen dit zeker blijven doen, omdat we de Bloemen van de Kerk belangrijk 
vinden. U toch ook? Want Bloemen houden van mensen.   

  

Nieuwe Liturgiecommissie  
In december 2022 kwamen Jan Verlinde, een aantal gemeenteleden en ikzelf 
tijdens een vruchtbare bijeenkomst bij elkaar. Al snel werd er gesproken over 



het effect van mooie diensten, het gevoel van bij elkaar horen en een 
opbouwende preek en mooie liederen. Deze mensen gaven aan mee te willen 
denken over de vorming van de liturgie en daarmee, samen met een voorganger, 
vorm te geven aan een herkenbaar geluid vanuit deze gemeente. Lang verhaal 
kort: er werd een liturgiecommissie geboren!  
De kerkenraad heeft op 30 maart jl. toestemming gegeven voor deze commissie. 
De commissie heeft als wens 4x per jaar een themadienst te organiseren. 
Iedereen die het leuk vindt om een keer mee te draaien is daarbij van harte 
welkom. Voor nu wordt bijvoorbeeld gedacht aan een themadienst rondom de 
christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Het kunnen 
ook andere momenten zijn, In overleg met de preekvoorziener helpen zij een 
voorganger kiezen. Jan-Frans Mulder is aanspreekpunt voor deze commissie en 
ze willen zo snelle mogelijk starten. Zodra de eerste themadienst is geweest, 
ontvangen ze graag jullie feedback om het nog beter te doen!  
Mooie ontwikkelingen dus in PG Oosthoek!  
Met vriendelijke groet,  
Leontien de Muijnck  
l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl  
06-20804451 
 

Uit de kerkenraad – vergadering 30 maart 2023 
Opening 
Leontien opent de vergadering met het stukje “Emmaüs” uit het boekje  “Van 
verdriet naar vreugde” (een boekje voor de 40-dagentijd). 
Verslag vergadering 26 januari 2023 
Verslag 26-01-2023 
Wordt onveranderd goedgekeurd – ondertekening volgt digitaal. 
Actielijst/besluitenlijst 26-1-2023 
Actielijst/besluitenlijst wordt geactualiseerd, zie aparte bijlage. 
Naar aanleiding van de actielijst: 
- Er staat een stukje over vacatures op de website . We kijken of er ook links 

opgenomen kunnen worden, waar je op door kan klikken naar de vacature. 
- Avondmaal Blaauwe Hoeve - Peter Morée gaat ermee aan de slag  
- Vergadering Website staat voor 4 april gepland 



- Koffiemorgen in Hulst op 3 april: communicatie via Facebook. Verder ideeën: 
aankondiging op publicatiebord aan de kerk in Hulst; folderen op de 
maandagmarkt in Hulst. 

Toekomst gemeente 
Concept Profiel kerkelijk werker 
Er is één reactie binnengekomen uit de gemeente, we bespreken de reactie.  
Het punt over aandacht voor leerhuis, dit krijgt aandacht in de Profielschets 
onder het onderdeel “Vorming en Toerusting”. 
Tijdens het bespreken op 19 maart en later tijdens het overleg met een groep 
gemeenteleden (23 maart) is er gevraagd naar de sacramentsbevoegdheden van 
een kerkelijk werker. Leontien heeft aan de vraagstellers uitgelegd dat een 
kerkelijk werker ook deze bevoegdheden kan krijgen. 
Leontien heeft nog contact met Arie van der Maas m.b.t. een aantal punten. 
We denken na over een aantal mensen die samen de zoektocht naar een 
kerkelijk werker op zich nemen (commissie Kerkelijk werker). 
We bespreken de tekst in het document “Referentieprofiel Kerkelijk werker 
schaal 9”.  
Alleen op “collegiaal niveau” zal er contact zijn tussen kerkelijk werker en 
predikanten in de regio (de zgn. werkgemeenschap). Een kerkelijk werker kan 
prima zelfstandig een gemeente onder zijn/haar hoede hebben. 
Tekst Vacature: 
* Er zal worden opgenomen in de tekst: Bij voorkeur benoemen in het ambt. 
* Onderaan de vacature zullen contactgegevens van de scriba komen. 
* Reactietermijn 1 maand 
Na afstemming met Arie v.d. Maas kan de vacature gepubliceerd worden, 
planning rond Pasen 2023.  
Er zal door de Kerkrentmeesters nagedacht worden over voorkeur dienstverband 
van de Kerkelijk werker. Vacature zal ook in België uitgezet worden.  
Liturgie Commissie 
We bespreken het verzoek van de groep gemeenteleden a.d.h.v. het document 
toegestuurd door Leontien: 
*  We verlenen de groep toestemming om te starten als Liturgiecommissie. 
*  Altijd aandachtmoment voor kinderen in de dienst: hierover is in het 

verleden ook al gesproken. We houden dit zoals het was, in de liturgie 
die de gastpredikant krijgt toegestuurd staat voor de lezingen: “mogelijk 
aandacht voor de kinderen”. Dit wordt aan de voorganger overgelaten. 



*  Preekrooster voor 2024 kan worden opgevraagd.  
*  Meedenken over namen gastvoorgangers door liturgiecommissie voor 

2025 is prima, we houden daar rekening mee en zullen zo mogelijk de 
aangedragen namen uitnodigen als gastvoorganger voor een te 
organiseren themadienst.  

*  Ontwikkeling van het ontstaan van de liturgiecommissie zal worden 
gedeeld in KIM en Nieuwsbrief . 

 
Uit Moderamen / scribaat 
a.  In- en uitgaande post: Geen bijzonderheden 
b.  Verzoek van gemeentelid om weer meer uit de Evangelische Liedbundel te  

zingen. We vragen om een voorstel hierover vanuit de Liturgie commissie. 
Ook het gebruik van het Blauwe boekje kan in dit voorstel meegenomen 
worden.  
We spreken over het benaderen van mensen voor voorzitter van de 
kerkenraad.  

Diaconie 
Sarina bespreekt het volgende: 
Als Diaconie hebben we beschikking over een subsidiebedrag wat is aangevraagd  
uit het Kansfonds. 
De Diaconie trekt samen op met Caritas van de RK kerk om dit bedrag (inmiddels  
al een flink bedrag ontvangen uit dit fonds) zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen  
over noodhulpaanvragen. Caritas neemt hierin het voortouw. Meerdere plaatselijke 
hulporganisaties (Melkkan etc.) zijn er bij betrokken. 
Uiterlijk in mei dit jaar moet dit bedrag besteed worden.  
Vraag aan de vergadering: Willen jullie nu, maar ook in de toekomst, jullie ogen en  
oren openhouden om hulpvragen “op te pikken”? En deze dan doorspelen aan de 
Diaconie? 
Deze vraag zal ook bij het Pastoraal Team worden neergelegd. Sarina zal de  
uitgebreide informatie met kerkenraad en Pastoraal Team delen. 
Kerkrentmeesters 
*  Profiel Kerkelijk werker is akkoord voor Kerkrentmeesters 
*  Leander heeft aangegeven voorlopig Ouderling-Kerkrentmeester te willen 

blijven, maar wel met focus op het werk van Kerkrentmeester.  
 Vergadering is akkoord. 
*  Jeroen geeft een korte samenvatting van het gesprek van het college van  



 KRM met de KIK. 
Geld uit het Restauratiefonds van onze kerk wordt uitgekeerd aan de KIK  
als er een goede bestemming voor is. Deze bestemming kan dan gedeeld 
worden met de gemeente. 

*  Agenda van de KIK zal structureel in de KIM worden geplaatst. 
*  Kerkrentmeesters zullen de Diaconie ondersteunen in het beheer van de 

huisjes aan de Cloosterstraat in Kloosterzande. Ze willen hiervoor wel een 
mandaat binnen welke kaders ze (financieel) kunnen handelen.  

 Diaconie zal dit in orde maken. 
Sluiting 
We sluiten de vergadering om 22.00 uur 
 

Uit de kerkenraad - vergadering 9 mei 2023 
Opening 
Leontien opent de vergadering met een “Gebed van Salomon” uit het 
gebedenboekje “Help ons u te vinden”. 
Verslag vergadering 30 maart 2023 

a. Verslag 30-03-2023: verslag wordt onveranderd goedgekeurd.  
 Ondertekening volgt digitaal. 

       b.  Actielijst/besluitenlijst 30-3-2023: wordt geactualiseerd, zie aparte bijlage. 
 Naar aanleiding van de actielijst: 

- Vrijwilligersdag plannen:  kijken of dit te koppelen is aan kerkdienst met  
   Theo van Teylingen op 11 juni a.s.  
-  Nadenken over soort dienstverband kerkelijk werker:  
    Kerkrentmeesters  onderzoeken of bij het in dienst nemen van een  
    kerkelijk werker al ingespeeld kan worden op het “nieuwe model” wat    
    binnen afzienbare tijd  van toepassing wordt.  

Pastoraal Team 
Geen vragen over de bijgevoegde verslagen 
Peter en Leontien richten zich op dit moment op een stuk toerusting van het 
Pastoraal Team, bijv. hoe kan je bidden met iemand. Ook wordt gedacht over: 
Wie bezoeken we / waarom bezoeken we.  
Het team komt momenteel regelmatig bijeen. 
Open Kerk Hulst 11 mei 13.30 – 15.30 uur. In advertentieblad is een advertentie 
geplaatst. Communicatie volgt ook via facebook. 
 



Toekomst gemeente 
We bespreken de reacties die ontvangen zijn op de vacature en denken na over 
gespreksvragen voor een kennismakingsgesprek. 
Uit Moderamen / scribaat 

a. In- en uitgaande post  
Uitnodiging van Raad van Kerken in Goes 31 mei a.s. (Oecumene).  
Leontien zal gaan. Van te voren overleg met Sarina en Joop.  

b. Vergaderrooster 2023: Het rooster wordt aangepast naar maandag/ 
donderdag vergaderen om en om.  

8. Diaconie 
Jaarrekening 2022 
Jaarrekening wordt besproken en goedgekeurd. Op grond van de jaarstukken  
en het verslag van de kascontrolecommissie besluit de kerkenraad het college  
van Diakenen decharge te verlenen voor het jaar 2022.  
Actielijsten 
We bekijken de laatste actielijst van de Diaconie. Er zijn geen vragen. Mart licht  
zijn werk voor de vluchtelingen in Lamswaarde toe, Nel Fransoo wil samen met  
Mart en Rina haar steentje bijdragen. 
Kerkrentmeesters 
*  Nieuwe orgel in Hulst is vandaag gereed gekomen. Vanaf 21 mei a.s. zal  
 het in gebruik worden genomen. A.s. donderdag 11 mei wordt het door  
 de organisten in ontvangst genomen. 
*  Wellicht zal er 29 mei (2e Pinksteren) meegedaan worden met “Open 

Kerkendag” en kan dit gekoppeld worden aan extra aandacht voor het  
 orgel op die dag. Dit hangt o.a. af van beschikbaarheid organisten.  
*  Inwijding van het orgel bij eerste gebruik. Wordt nog over nagedacht  
 door KRM. Vanuit de vergadering geen speciale voorkeur voor wel/niet  
 inwijding.  
*  Keukeninventaris kerk Sluiskil wordt verkocht. Wij hebben de vaatwasser 

overgenomen. Deze wordt in de kerk in Hulst geplaatst. 
*  Jaarrekening 2022: er zijn wat problemen met uploaden mutaties van de  
 bank (identiteitsverklaring). Vandaar dat er vertraging is. Er wordt aan  
 gewerkt dit zo snel mogelijk op te lossen. 
*  Installeren Wifi: i.v.m. de kosten voor het creëren van een goede wifi 

verbinding (Hulst) is dit nog niet gedaan. Komt opnieuw op agenda 
Kerkrentmeesters. 



Rondvraag: 
Sarina:  Bijeenkomst Armoedefonds in Den Bosch, 03-06-23, zal worden bezocht  
 door St De Melkkan, iemand van Caritas en Sarina. 
-  Er is een mail gestuurd naar Kerkrentmeesters over gebruik vertaalapp. 
-  Leontien en Sarina hebben van de PKN de online bijeenkomst over de  

“Kliederkerk” gevolgd. Interessant, is voor jong en oud -/gezinnen, 
randkerkelijken. missionair kerk zijn. 
Het zou mooi zijn dat we dit structureel meerdere keren per jaar konden 
inzetten bij of buitenom kerkdiensten, evt. mensen die de Scholendienst 
bezoeken zouden een doelgroep kunnen zijn. 

Kees:   Voorstel om bij “Open Kerk” morgen/middag een vlag te plaatsen i.p.v. 
flipover. 

-  Mailing over “slavernijverleden”. Vanuit onze kerk geen extra aandacht  
 voor, wel vanuit de Classis. 
Sluiting 
Mart leest een avondlied “O diepe nacht die ons omringt”. 
 

Open Kerkenmiddag - 29 mei - in de Protestantse Kerk van 
Hulst (Houtmarkt). 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de landelijke Open Kerkendag op 
tweede pinksterdag, 29 mei 2023.  De Stichting Open Kerken streeft ernaar 
zoveel mogelijk kerkgebouwen in Nederland open te stellen voor 
bezichtiging, zodat gezamenlijk deze veelal prachtige gebouwen onder de 
aandacht kunnen worden gebracht bij een breed publiek.  
In de Protestantse kerk van Hulst kunt u op 29 mei tussen 13.00 – 16.00 uur 
vrij binnenlopen om dit enige jaren geleden volledig gerenoveerde 
kerkgebouw te bezichtigen. Maar nog steeds treft u in het kerkinterieur een 
aantal oorspronkelijke meubelstukken aan, waaronder de herenbank en de 
kansel, die ooit in de basiliek hun plek vonden.  

 
Tevens zullen er orgelbespelingen plaatsvinden op het juist deze maand 
geïnstalleerde Vierdagorgel afkomstig uit de voormalige Prot. kerk te Sluiskil. 
Verschillende organisten zullen u kennis laten maken met de prachtige 
klankkleur van dit twee-klavier orgel. 
(Een foto-impressie van de orgelverhuizing ligt in de kerk ter inzage).  
U bent van harte welkom. 



Project tulpenbollen 

Hierbij een foto van het resultaat van de tulpenbollen van het project van de 
diaconie. We zijn er erg blij mee. De kleur past perfect bij de tijd voor Pasen.  

 

 
 
Groet Jan Traas, Kloosterzande.  
 

Vacature kerkelijk werker voor onze Protestantse 
gemeente Oosthoek 
Inmiddels is de vacature voor een kerkelijk werker breed uitgezet. De tekst van 
de vacature is o.a. te vinden op onze website onder de nieuwsberichten. Zodra er 
meer bekend is over eventuele kandidaten brengen we u middels de 
gebruikelijke kanalen op de hoogte. 

Heeft u vragen over de vacature of wellicht kent u iemand die aan het profiel 
voldoet, laat het ons weten. U kunt bellen of mailen met de scriba 
(contactgegevens op pagina 2). 

https://www.pgoosthoek.nl/organisatie-pgo/vacature-kerkelijk-werker/vacature-
predikant/ 

 



Donderdagmorgen 11 mei: moment 
van overdracht Vierdagorgel voor de 
gemeente Oosthoek.  

 
Op deze dag was het dan zover: dhr. René Nijsse 
van de firma Nijsse orgelbouw uit het Zeeuwse 
Wolphaartsdijk, was deze morgen aanwezig om 
in bijzijn van het collegelid van 
kerkrentmeesters dhr. Leenknecht, de koster 
dhr. Maarten Tanis en de drie organisten, dhr. 
Ger Groenewegen, dhr. Joop Basting en dhr. 

Pieter Overduin en zijn vrouw Anja, officieel het Vierdagorgel over te 
dragen aan het college van de gemeente Oosthoek.  
Dhr. Nijsse demonstreerde de aanwezigen welke mogelijkheden dit orgel 
in huis heeft en vergeleken met het vorige orgel wel een enorme 
uitbreiding van de registers en daardoor een rijkere klankkleur.  
De dispositie van het twee-klaviersorgel is als volgt: 
Hoofdwerk (Manuaal l): prestant, gedekt, octaaf, mixtuur; 
Manuaal ll: (Echowerk: ) holpijp, roerfluit, fluit, nasard; 
En de zogenaamde Chamade (uitstekende orgelpijpen) aan het voorfront 
van het orgel: de Regaal en voor de pedaalpartij: een Bourbon (16 voet).  
Daarnaast als speelhulpen verschillende koppelingen voor Manuaal l en ll. 
Tenslotte een tremulant voor het 2e klavier.  
 
Alleen al het feit dat dit orgel twee klavieren heeft, biedt het veel meer 
mogelijkheden om te kunnen variëren met de registraties van de 

verschillende registers. Ook kan er mooi 
worden gespeeld met uitkomende 
stemmen om de melodie van een lied of 
compositie te benadrukken.  
Of het volle werk kan worden ingezet bij 
de begeleiding van gemeentezang in onze 
gemeente hangt natuurlijk sterk af van de 
hoeveelheid kerkgangers.  



Al met al zijn de organisten zeer verheugd met deze nieuwe aanwinst. Dat 
de klankkleuren van dit orgel tot inspiratie van zowel de organisten alsook 
de luisteraars moge zijn.  

 
Bij de foto-impressie: 

Aan de achterzijde van het geïnstalleerde 
orgel ziet u een aantal van 13 hoge 
orgelpijpen staan voor het pedaal. Voorheen 
in Sluiskil waren die vooral onder het orgel in 
de vloerruimte opgeborgen. Op het balkon 
kon dat natuurlijk niet meer, vandaar deze 
geniale oplossing.  
 
 
 

 
 
 
 
Verder ziet u hier een tweetal 
foto’s van het serie regaalpijpen, 
dit zijn tongwerken. Deze zijn 
overigens wel gevoelig voor 
temperatuurswisselingen en zullen 
af en toe moeten worden gestemd.  
De foto van de beide klavieren zijn kenmerkend qua kleurstelling. Anders dan 
bij de pianotoetsen overheersen de kleuren zwart t.o.v. de witte toetsen. Dit 
was vroeger ook de gewoonte, zoals bij clavecimbels en dus bij orgels nog 
steeds het geval is.  

 
In de kerk treft u een fotoalbum aan met een impressie van de verhuizing 
van het orgel van de voormalige Prot. kerk in Sluiskil naar Hulst. Het was 
een indrukwekkend project met het demonteren van de maar liefst 700 
orgelpijpen, van klein tot groot, van de grote orgelkast, van het transport 
naar het balkon en het monteren  en intoneren van het instrument.    



Kort overzicht van het orgel zelf: 
Het bouwjaar van het Vierdagorgel uit Enschede is 1972. De 
ingebruikname van het nieuwe orgel was in de Bethlehemkerk te 
Rotterdam-Zuid op 5 sept. 1972. 
In het jaar 2000 kwam het over naar de toenmalige hervormde gemeente 
van Sluiskil. En vanaf mei mogen wij er nu van genieten en kan het orgel 
voor Zeeuws-Vlaanderen bewaard blijven. Hopelijk in lengte van jaren.  
Pieter Overduin, 12 mei. 
 

Een nieuwe cursus theologische verdieping 

Op 7 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische 
verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes. 
 
 Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus is 
geschikt voor wie: 
- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 
- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 
- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en 

bezoekwerk 
- bewuster kerkdiensten wil beleven 
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 
-  zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige samenleving. 
 
Zie voor meer informatie op de website van Geloven in de Delta: 
https://www.gelovenindedelta.nl/nieuwe-cursus-theologische-verdieping-ctv-in-
goes/ 
Op donderdag 24 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, 
Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder 
opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij  
Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 
18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl. 
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen 
met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail: 
ajobsen@zeelandnet.nl.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Open Kerkenmiddag in de Protestantse Kerk van Hulst 
(Houtmarkt). 
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de landelijke Open Kerkendag op 
tweede pinksterdag, 29 mei 2023.  De Stichting Open Kerken streeft ernaar 
zoveel mogelijk kerkgebouwen in Nederland open te stellen voor 
bezichtiging, zodat gezamenlijk deze veelal prachtige gebouwen onder de 
aandacht kunnen worden gebracht bij een breed publiek.  
In de Protestantse kerk van Hulst kunt u op 29 mei tussen 13.00 – 16.00 uur 
vrij binnenlopen om dit enige jaren geleden volledig gerenoveerde 
kerkgebouw te bezichtigen. Maar nog steeds treft u in het kerkinterieur een 
aantal oorspronkelijke meubelstukken aan, waaronder de herenbank en de 
kansel, die ooit in de basiliek hun plek vonden.  

 
Tevens zullen er orgelbespelingen plaatsvinden op het juist deze maand 
geïnstalleerde Vierdagorgel afkomstig uit de voormalige Prot. kerk te Sluiskil. 
Verschillende organisten zullen u kennis laten maken met de prachtige 
klankkleur van dit twee-klaviersorgel  
(Een foto-impressie van de orgelverhuizing ligt in de kerk ter inzage).  
U bent van harte welkom. 

 
Van de Kerkrentmeestertafel 

Mede dankzij intensieve arbeid en flinke 
inspanningen van de organisten en kosters 
tijdens de verhuizing is donderdag 11 mei 2023 
het Vierdagorgel, afkomstig uit de protestantse 
kerk in Sluiskil, overgedragen door de Firma 
Nijsse aan onze gemeente. Afgaande op de 
enthousiaste reacties van zowel de organisten 
als andere gemeenteleden hebben wij de indruk 
op deze wijze een mooie bijdrage te hebben 
geleverd aan de beleving van de diensten en 
uitstraling van ons kerkgebouw. Op 2e 
pinksterdag zal de kerk ’s middags open zijn in 
het kader van ”open kerken dag”. Tijdens deze 



middag zal het orgel ook worden bespeeld door onze organisten. Voor meer 
informatie verwijzen we u graag naar de info elders in de Kihm.  

 
Ook de tuin begint in de afrondende fase te 
komen. De verlichting is zo goed als klaar en in 
het najaar worden nog bodembedekkers 
aangeplant. 
Met een bijdrage uit het verjaardagfonds is een 
tuintafel en een 3-tal statafels aangeschaft. 
Wij hopen dat het koffiedrinken na de dienst 
(bij mooi weer) zo extra glans krijgt.  
 
 
 
 

Tijdens de diensten wordt regelmatig gecollecteerd voor het 
restauratiefonds. Op aanvraag van de Stichting “Kerk in Klooster” wordt een 
bijdrage geleverd voor het schilderen van de binnenmuren van de Hof te 
Zande Kerk. Tevens willen wij langs deze weg onze waardering uitspreken 
voor de leden en vrijwilligers van de Stichting voor de wijze waarop zij de 
Hof te Zande kerk in ere houden.  

 
Gezocht gastheren en gastdames 
Wij werken nu met een kleine, fanatieke club vrijwilligers die diverse 
functies vervullen.  
Wilt u ook een bijdrage leveren aan onze gemeente, maar ziet u een 
volledige functie niet direct zitten?  Laat het ons toch weten. Wij komen 
graag in contact met gemeenteleden die hun steentje bij willen dragen en 
deel activiteiten willen oppakken die ze leuk vinden en/of goed in zijn. Met 
uw hulp kunnen we onze de gemeente draaiende houden.  
Jeroen, Leander en Ad  
 

 
 
 



Collectes en giften 
Datum Kerkvoogdij Diaconie 

12 mrt € 81,50 Kerk € 72,10 KIA Binnenlands Diaconaat 

19 mrt € 82,60 Kerk € 81,75 Missionair werk 

26 mrt € 39,70 Kerk  € 93,61 P.S.C. Antwerpen 

2 apr € 65,55 Kerk € 54,60 Jong Protestants 

9 apr € 121,45 Kerk € 
148,72 

KIA Moldavië 

16 apr € 69,20 Kerk € 78,85 CZWO Delta Projects 

23 apr € 45,90 Kerk € 83,40 St de Herberg 

30 apr € 66,55 Kerk € 74,35 St de Melkkan 

7 mei € 66,10 Kerk € 88,55 KIA Oekraïne  

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 

 
Van de Diaconie 

Buiten de collecten om hebben we in 2022 de volgende Projecten gesteund: 
St. de Melkkan, diverse aanvragen       
Samen voor Zeeuws-Vlaanderen (Schuldhulpmaatje)       
Hulst voor Elkaar, diverse aanvragen  
Mensen Kinderen , Brandhout   
Oekraïne   
Voedselbank   
Moldavië   
St. Boot Vluchtelingen    
Sponsorloop Terneuzen Stilte Centrum   
Pakistan   
Boodschappen fonds   
Sint en Kerst – Noodfonds   
Vakantietasjes   
Warchild    
Kinderen in de Knel   
Indonesië. 
In totaal voor een bedrag van € 8.474,00  
De nood is groot op deze wereld, en wij doen ons best om de pijn wat  
te verzachten. 



 

Agenda Stichting de Kerk in Klooster  

De Stichting Kerk in Klooster presenteert zelf in de Hof te Zandekerk of in 
samenwerking met derden het volgende programma in de komende periode: 
Pinksterzondag 28 mei om 15.00 uur: Scaldis kamermuziekfestival met 
artistiek leider en violist Mathieu van Bellen en vele andere musici. Zij vieren 
hun tienjarig festivaljubileum. Voor reservering: www.scaldisfestival.nl  
Zondag 11 juni om 14.30 uur: het jaarlijkse tuinconcert door de Koninklijke 
Harmonie Sint Cecilia met eventueel een gastorkest.  
Toegang gratis. 
Zaterdag 12 augustus: het Bernardusfeest in de tuin van de Hof te Zande 
kerk. Een ambachten- en streekproductenmarkt, voorzien van diverse 
Cisterciënzer trappistenbieren en niet te vergeten de overheerlijke wafels.  
Tuin open van 12.00 uur tot 18.00 uur. Toegang ook nu gratis.  
Om vast te noteren: Zomeropenstelling: vanaf de zondagen 20 augustus tot 
na het Open Monumentenweekeind.  
Op zaterdag 16 september officiële opening historische wandeling Hof te 
Zandesite om 14.00 uur. 

 

Verslag filmvoorstelling Rouwzorg Regio 0114  
op 18 april 2023. 
Onder regie van Peter Cattaneo en in de hoofdrollen Kristin Scott Thomas en 
Sharon Horgan, is ‘The Singing Club’ een tragikomedie, die op een waargebeurd 
verhaal gebaseerd is, over een groep vrouwen van militairen op missie in 
Afghanistan. Om hun angst te overwinnen om hun geliefden aan het front, 
vormen ze een koor. Dat ze niet kunnen zingen, doet er niet toe. Ze zijn elkaar 
nabij als het moeilijk wordt. Zo ontstaan er onverwachte vriendschappen en de 
muziek zal hun dagelijkse leven grondig veranderen. Uiteindelijk leidt het tot een 
optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Vanuit wat ze bewaren uit hun 
brieven, schrijven ze dan zelf een lied: “De tijd gaat zo traag… er lijkt geen eind 
aan te komen… maar hoe langer je wacht, hoe zoeter de kus.”…“Om tien uur kijk 
ik vanavond naar de maan… dat is half twee bij jou. Sta je daar dan ook? Dan 
weet ik dat hij tegelijk schijnt op mij en op jou. Zoiets eenvoudigs geeft mij 
houvast… ik zal er voor jou zijn.” 

about:blank


“Je kunt nu niet zeggen hoe jij je echt voelt maar wat ongezegd blijft, voel ik net 
zo goed. Zo leven we nu ons leven per brief… niets maakt mij blijer dan jouw 
groet…” 
“Vol in de stormwind zet ik alle zeilen bij en hoop dat die wind mij zo naar jou 
toe blaast.”…“Jij wist zo goed hoe je iedereen aan het lachen bracht… 

 ’Tot we weer lachen’… was jouw groet aan ons.” 
Een hartverwarmende avond werd het voor de 75 aanwezigen… ontroerend en 
herkenbaar hoe ze elkaar nabij blijven vanuit hun motto ‘samen staan we 
sterker’  

 Ook óns thema dit jaar ‘Elkaar nabij …’ en óns motto… STRONGER TOGETHER…    
 (verslag rouwzorgteam) 

 

 
 

 

Agenda   Protestantse gemeente Oosthoek                                                                
 
25 mei 2023  09.30 uur Vrouwenochtend 
25 mei 2023  19.30 uur Taizédienst -  RK kerk Hengstdijk 
29 mei 2023  13.00 uur Open Kerkendag Hulst tot 16.00 uur–  

het nieuwe orgel wordt  bespeeld 
     26 juni 2023  20.00 uur Vergadering Kerkenraad 
     29 juni 2023  09.30 uur Vrouwenochtend 
     21 september 2023 19.30 uur Taizédienst -  RK kerk Hengstdijk 

 
 



 


