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Kerkdiensten  
 
Na alle diensten – koffiedrinken   

        
Zondag 26 mei, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1 e collecte: CZWO Project– Delta voor Colombia 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 2 juni, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: St. Leergeld     2e collecte: Kerk 
 
Zondag 9 juni, 10.00 uur, Hulst - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1 e collecte: Samen voor Zin    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 16 juni, 10.00 uur, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: Het Vakantiebureau – Zorgvakanties 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 23 juni, 10.00 uur, Hulst – Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Moldavië 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 30 juni, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. I. Koeman, Antwerpen  
1e collecte: Prot. Soc. Centrum -Antwerpen   2e collecte: Kerk 
   
Zondag 7 juli, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: PKN - Preken in gebarentaal 2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 14 juli, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
1e collecte: St. Gain     2e collecte: Kerk 
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Zondag 21 juli , 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e Collecte: Schuldhulpmaatje    2e collecte: Kerk 
  
Zondag 28 juli , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen 
1e Collecte: St. Westerlicht    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 4 augustus , 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Drs. N. Roggeband–Baaij, Tholen 
1e Collecte: Bartiméusfonds    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 11 augustus, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. W. Kaljouw, Zaamslag 
1e collecte: Kerk in Actie  - Zomerzending  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 augustus , 10.00 uur, Kloosterzande – Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e Collecte: St. Edukans    2e collecte: Restauratiefonds 
  
Zondag 25 augustus , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven 
1e Collecte: Bloemen     2e collecte: Kerk 
 
Zondag 1 september , 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e Collecte: Missionair werk - De kliederkerk  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 8 september , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland 
1e Collecte: PKN Jonge Generaties   2e collecte: Kerk 
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Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek.nl of belt u de scriba: 06-48912812 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Kindernevendiensten 

 

 
 
Kindernevendienst  
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
Data kindernevendienst:  
* 9 juni * 16 juni 
In de zomervakantie is er geen kindernevendienst, nieuwe data volgen in de Kerk 
in ’t Midden van augustus. 
 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina de Schepper-Dekker of Jané 
Bierman  
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-
48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820. 
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Meditatie  
Te land, ter zee en in de lucht.       

De vakantieperiode breekt weer aan, velen maken 
plannen en reizen worden geboekt. Er even tussenuit, 
even weg. Vakanties per auto, fiets, trein, boot, bus, 
vliegtuig, de keuze is groot.  
Ik wil met u stilstaan bij onze Reisleider die ons 
voorgaat, altijd bij ons is, waar wij ook gaan en ons 
overvloedig geeft wat we nodig hebben. Een reis over 
het land, een reis op het water of een reis in de lucht, 

het maakt niet uit, Hij heeft alles voor ons doorstaan. 
Een reis over het land.  
Vele mensen zijn Jezus gevolgd om zijn boodschap te horen en Zijn wonderen te 
zien. Dagen volgen ze Hem. Dan vraagt Jezus midden in een landelijk gebied aan 
zijn discipelen om hen eten te geven. Dat kan toch niet? Ze vinden een jochie 
met vijf broden en twee vissen, maar daar kan je toch niets mee? Jezus kijkt 
omhoog en dankt God voor het eten en gaat het brood en de vis breken en 
delen. Vijfduizend man raken verzadigd en er blijft nog heel veel over. 
Overvloed! 
Een reis op het water. 
Er komt storm op het meer van Galilea. De boot met Jezus en Zijn discipelen gaat 
heen en weer en op en neer. Jezus slaapt achterin de boot op een kussen. Er 
komt water in de boot en de discipelen worden bang. 
Ze maken Jezus wakker en zeggen niet: “Heer, help ons, wij vergaan” 
Nee, ze zeggen iets heel anders, ze verwijten Hem:  
“Meester kan het U niet schelen dat we vergaan”! Hebt u er geen boodschap 
aan….. 
Maakt u zich geen zorgen over ons? Vreemd, Jezus en de leerlingen zitten in het 
zelfde schuitje. Als de boot vergaat, vergaan ze allemaal. 
“Meester kan het U niet schelen dat we vergaan”! Bekommert U zich niet over 
ons. 
Het kan ook stormen in ons eigen leven. Dat er zoveel op ons af komt, dat we 
diep in de put zitten, zorgen hebben over gezondheid, over wat mensen elkaar 
aandoen zeker nu in onze tijd, het kan donker in ons leven zijn, uitzichtloos. Niet 
meer weten hoe het verder moet. God lijkt dan zo ver weg! 
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“Meester, Heer, kan het U niet schelen dat we vergaan”! Heer kan het U niet 
schelen dat ik ………. Vul dat zelf maar aan. 
Terug naar het scheepke, Jezus was dichtbij, Hij was zelf aan boord! En toch was 
er zorg, waarom? 
“Meester kan het U niet schelen dat we vergaan”! 
Ja, natuurlijk wel, maar waar was hun vertrouwen…. 
Dan spreekt Jezus de storm bestraffend toe en zei tegen het meer: “Zwijg, wees 
stil”!  
De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Zachtjes kabbelt de 
boot voort. 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven!  Matth. 11: 
28 
Kent u dit lied nog? 
Als ge in nood gezeten , geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot. 
En op ’t nachtlijk duister volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad. 
God zal u behoeden, uw Toeverlaat. 
 
Een reis door de lucht. 
Hemelvaart! Hij ging heen om voor ons een plaats te bereiden. Een behouden 
aankomst, een warm welkom aan het eind van de reis. Daar waar geen verdriet, 
geen oorlog, geen honger, geen ziekte en dood zal zijn. Voor altijd in Zijn 
heerlijkheid.  
“Er ruist langs de wolken een lief’lijke naam, die hemel en aarde verenigt tesaam, 
geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, Hij balsemt de wonden en heelt aller 
smart. Kent gij die naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
mijn lied” en verder: ”Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, genade bij 
God door Zijn zoenbloed verwierf. Kent gij die Jezus niet, die om ons te redden de 
Hemel verliet.”  
Van “reislijder” naar reisleider! “Jezus ga ons voor op het levensspoor”. 
Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst! 
Als alles duister lijkt in ons leven: 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn 
levenslot.  



8 Kerk in ‘t Midden | maart 2024

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ‘k Zie naar Hem op en ik weet Hij is mij 
steeds nabij. 
Ga dat maar zingen, dan wordt de duisternis licht. 
Hij geeft liefdevol troost, hulp, steun, genade, alles wat we nodig hebben in 
overvloed. 
“Overvloedig geef Ik u; 
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel Mijn liefde uit; 
vrede zij u”.   
 
Een prachtig lied, zoek het op YouTube: “Overvloedig geef ik u” door jong 
gemengd koor Immanuel. 
 
Vanuit die overvloed mogen wij delen met anderen. Een goede reis en vooral 
een behouden aankomst! 
 
Jan- Frans Mulder  
 
Prioriteiten en Uitdagingen 
Onlangs vond de eerste evaluatie van mijn werkzaamheden met een 
vertegenwoordiging van de kerkenraad plaats. Ik heb van mijn kant kenbaar 
gemaakt, dat het me goed doet om in de Protestantse Oosthoek werkzaam te 
zijn en te mogen ontdekken, dat de gemeente een vitale kern heeft. De vraag 
werd me gesteld, welke prioriteiten en uitdagingen ik zie in mijn taak voor de 
gemeente. Tsja, dat zijn er meer dan genoeg. Kort geformuleerd komen ze 
hierop neer: de gemeente begeleiden in het voortdurend vinden van een weg in 
de navolging van Christus. Hoe deze weg eruit ziet, is afhankelijk van de 
omstandigheden- je zou ook kunnen zeggen:  van waar Christus ons brengt, wat 
daar speelt en wat daar wordt gevraagd. Ik ben voor mezelf bezig om deze 
omstandigheden in kaart te brengen. Graag laat ik me erbij helpen. Informeer 
me s.v.p., praat me in.  
Vooralsnog zie ik prioriteiten en uitdagingen op de volgende punten:  

• Lichter kerkzijn:  
Voor dit punt is al eerder aandacht gevraagd. De kerkenraad is klein, 
toegewijd en serieus. De leden doen, wat ze kunnen. Maar ze kunnen 
niet alles, mede doordat enkelen van hen voor kortere of langere tijd om 
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gezondheidsredenen hun taak niet kunnen verrichten. Ze hebben 
ondersteuning en medewerking van buitenaf nodig. Ze kunnen niet 
zonder Inbreng vanuit de gemeente. Enkele kerkenraadsleden zijn nu 
bezig om de taken, waarvoor de kerkenraad als geheel verantwoordelijk 
is, in pakketjes te bundelen. We zien uit naar gemeenteleden, die bereid 
zijn om voor zo’ n pakketje zorg te dragen. Dit geldt met name voor het 
werk, dat de diakenen verrichten. Zij hebben opmerkelijk veel ijzers in 
het vuur. Wellicht wordt er in verband hiermee binnen afzienbare tijd 
een beroep op u gedaan. Wilt u dit dan serieus overwegen? Wellicht 
zullen we voor de blijvende vervulling van de taken ook een beroep op 
het bredere kerkverband moeten doen. Of we zullen keuzes moeten 
maken…  

• Visie op liturgie ( het vorm en inhoud geven aan de erediensten en 
vieringen):  
Het is mijn indruk, dat de gemeente niet echt een gedeelde visie op de 
liturgie heeft. Er bestaan verschillende inzichten over de invulling. Ik zie 
dit op tenminste drie punten terugkomen: 
1. Het eerste punt is, dat een deel van de kerkgangers hecht aan een 

verantwoorde en beproefde liturgie, terwijl een ander deel meer 
voelt voor een vrijere liturgie, waarin de onderdelen niet zo 
vastliggen en er ruimte is voor spontane inbreng.  
Een vraag hierbij: kan een verantwoorde en beproefde liturgie als 
keurslijf worden ervaren?    

2. Het tweede punt hangt samen met het eerste. Het betreft het 
onderscheid, dat wordt gemaakt, tussen reguliere en bijzondere 
diensten. Sommige gemeenteleden lijken een voorkeur voor 
bijzondere diensten te hebben. Waarom? Ervaren ze deze als 
laagdrempeliger, informeler, sfeervoller, vrijblijvender? Hoe het ook 
zij, andere gemeenteleden lijken geneigd om bijzondere diensten te 
mijden, omdat ze er voor zichzelf niet zo veel in opdoen. Dat kan er 
mee te maken hebben, dat ze niet tot de doelgroep behoren, 
waarop in deze diensten wordt gemikt.   
Een vraag hierbij: moet er onderscheid worden gemaakt tussen 
reguliere diensten en bijzondere diensten? is niet iedere dienst op 
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zich bijzonder? Achter deze vraag zit een  theologische: is de Geest 
afhankelijk van onze onderscheidingen?     

3. Het derde punt betreft de liederen, die we zingen. Wie deelneemt 
aan een eredienst, hoort het meteen: de Protestantse Gemeente 
Oosthoek houdt van zingen en doet dit met volle overgave. Een 
aantal gemeenteleden maakt hierbij graag gebruik van oudere 
bundels met bekende liederen, anderen zoeken het liever in het 
nieuwe liedboek en andere meer recente bundels.  
Een vraag hierbij: Hebben de heersende voorkeuren in de gemeente 
voor bepaalde liederen alleen met de melodieën te maken of spelen 
ook de teksten een belangrijke rol?  

In een poging om tot een meer gedeelde visie op liturgie te komen, leg ik 
een kaart op tafel. Het is aan de kerkenraad, liturgische commissie en u 
en jullie als gemeente om de kaart al dan niet op te pakken en uit te 
spelen. Op de kaart staat een aanbeveling om in de zondagse 
erediensten steeds uit te gaan van een verantwoorde en beproefde 
liturgie. Dat is wat mij betreft de oecumenisch- protestantse liturgie. 
Deze liturgie volgend, worden we in een tijdsbestek van een uur in een 
even kwetsbaar, wonderlijk als bevrijdend gebeuren door diepe dalen en 
over grote hoogten geleid om als daarna als gezegende mensen de 
wereld tegemoet te kunnen treden. Een versie van deze liturgie is in het 
zogenaamde blauwe boekje weergegeven. De oecumenisch- 
protestantse liturgie biedt mijns inziens veel ruimte, zeker ook voor 
spontaniteit. Het komt erop aan om deze ruimte te benutten, 
bijvoorbeeld met het oog op de kinderen, of buitenstaanders. Komt het 
hiertoe, dan wordt het onderscheid tussen reguliere en bijzondere 
diensten zeer betrekkelijk. In het licht van het Evangelie kan er heel veel 
worden ingebracht. Dat kunnen bijvoorbeeld behalve oude en 
vertrouwde liederen ook nieuwe liederen uit het Liedboek en andere 
nieuwe bundels zijn. We hebben goede organisten, die ze uitstekend 
kunnen introduceren. Er kan ook een beroep worden gedaan op 
voorzangers. En misschien kan en wil ook Cantabo een rol vervullen? 
Ik leg, zoals gezegd, een kaart op tafel. Hierbij stel ik voor om de 
liturgische commissie, die nu als een soort commissie voor bijzondere 
diensten fungeert, om te vormen tot een werkgroep vieringen. Deze 
werkgroep krijgt dan verantwoordelijkheid voor alles, wat met eredienst 
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en vieringen te maken heeft.  Van de leden mag worden gevraagd open 
te willen staan voor de (grote!) mogelijkheden, die de liturgie biedt. Het 
zou goed zijn, wanneer de werkgroep nauwe contacten onderhoudt met 
de musici onder de gemeenteleden (ook het nu verborgen talent) en ook 
die daarbuiten, de leiding van de kindernevendienst, het College van 
Kerkrentmeesters (in verband met de inrichting van de ruimte), het 
College van Diakenen ( in verband met de inzameling van de gaven), 
liturgische schikkers en anderen, die de gave van de verbeelding 
bezitten, etc.    

• Organisatie van het pastoraat ( letterlijk: herderschap): 
Het Pastorale Team is bezig met de opzet van een structuur voor het 
bezoekwerk. Dit is van vitaal belang voor de samenhang van de 
gemeente. Het omzien naar elkaar; het elkaar je verhaal kunnen doen en 
het daarop aangesproken worden; het kunnen delen van vreugde en 
verdriet, geloof en ongeloof; het met elkaar kunnen komen tot 
verheldering, dragen in belangrijke mate bij aan die samenhang. 
De leden van het team zijn beschikbaar voor het afleggen van bezoeken. 
Wie prijs stelt op een bezoek kan een beroep doen op Loes van der Beek  
tel 0114 681890) , Saskia van der Hoeven (tel. 06 12389132) en 
ondergetekende (tel. 0117 852402/ 06 57173329). Er wordt dan door 
één van de leden contact met u of jou gezocht. Het Pastorale Team kan 
ook zelf initiatief nemen in het zoeken van contact. Persoonlijk doe ik dat 
momenteel door het brengen  van kennismakingsbezoeken. Hierin kan 
alles ter sprake komen. Ik neem veel tijd voor deze  bezoeken, maar ben 
in mijn 50%- aanstelling wel beperkt.     
Het Pastorale Team werkt ook aan de vorming van een groepje 
ouderenbezoekers. Enkele gemeenteleden hebben zich inmiddels bereid 
verklaard om er deel van uit te willen maken. De ouderenbezoekers 
hebben tot elk taak om contact te houden met enkele mede- 
gemeenteleden van tachtig jaar en ouder door hen zo mogelijk thuis te 
bezoeken. Zo nodig, en in overleg, schakelen zij het Pastorale Team in.    
Het pastoraat kan door de gemeente worden uitbesteed aan het 
Pastorale Team en de dominee. Dat zou onjuist zijn. De taak is (veel!) te 
omvangrijk. Pastoraat is een taak van de hele gemeente. Lees wat Paulus 
in 1 Cor. 12 schrijft er eens op na. Het is goed, wanneer gemeenteleden 
aan onderling pastoraat doen elkaar te bevragen en aan te spreken op 
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geloof en leven. Dit gebeurt ook en draagt bij aan de opbouw van de 
gemeente. Het zou echter meer kunnen gebeuren. We zitten evenwel 
met een probleem: de Wet op de Privacy. Die zal ergens goed voor zijn, 
maar niet voor gemeenschapsvormende activiteiten. De wet  verhindert 
immers openbaarmaking van wie er tot de gemeente behoren en hoe 
het hen vergaat. Kunnen we een list verzinnen om dit toch voor het 
voetlicht te brengen? 

• Kerk naar buiten:  
In een langdurig proces is de kerk in West-Europa naar de marge van de 
samenleving geschoven. Daardoor is zij, vanuit het centrum gezien, 
minder zichtbaar. Dat is ook in deze contreien het geval. Hebben ze bij 
het benzinestation weet van het bestaan van de Protestantse gemeente 
Oosthoek?   
Om te kunnen communiceren, waar we voor staan- laat me het de schat 
van het Evangelie noemen-, is zichtbaarheid één van de voorwaarden. 
Hoe kunnen we zichtbaar, en daardoor benaderbaar, zijn?  
De diakenen hebben zitting in meerdere overlegorganen, die het welzijn 
betreffen. We zouden op zomeravonden de deuren open kunnen zetten 
voor een zangsamenkomst. En het is mooi om te kunnen melden, dat 
gemeentelid Heinrich Bierman, een verrassend initiatief met het oog op 
Hulster jongeren aan het uitwerken is.  
Bij het kerkzijn naar buiten is ook het contact met andere 
kerkgenootschappen geboden. Het valt me op, dat er in dit opzicht 
weinig overlegorganen bestaan. Afgezien van de interkerkelijke 
samenwerking rondom Wereldgebedsdag heb ik nog geen stappen 
kunnen zetten. Ik hoop hier binnen afzienbare tijd wel aan toe te kunnen 
komen. 
 
ds. Aart van Houweling  

 
Uit de kerkenraad: vergadering van 25 maart 2024 
Opening  
Voorzitter opent de vergadering met het lezen van: Lucas 19 vanaf vers 29-48, 
“De intocht in Jeruzalem”.  
Verslag vergadering  5-2-2024  
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 februari 2024 wordt vastgesteld. 
Actielijst wordt bijgewerkt. 
N.a.v. verslag: 
*N.a.v. een vraag van Rina de Bruijn, werden we geconfronteerd met 
Wereldgebedsdag op 1 maart 2024, er is besloten hier aan mee te doen. De 
Wereldgebedsdag op 1 maart jl. in onze kerk in Hulst werd redelijk goed bezocht. 
Voorstel om ieder jaar mee te doen met Wereldgebedsdag. Jaarlijks zullen we dit 
oecumenisch initiatief in onze kerk (Hulst) organiseren. 
Komende edities zal de kerkenraad het initiatief nemen om een werkgroep 
hiervoor bij elkaar te roepen.  
Voorzitter benoemt ook de betekenis voor de streek van onze diensten, mede 
omdat veel kerken waarschijnlijk binnen afzienbare tijd de deuren zullen sluiten. 
(n.a.v. rapport Kerkenvisie) 
* De kwestie Israël / Palestijnen speelt erg in de gemeente. Als kerkenraad 
kunnen wij ons vinden in het standpunt van de PKN dat wij uitgaan van dubbele 
loyaliteit in de kwestie van de situatie Israël – Palestina.  
In deze context wordt ook genoemde dat onze gemeente ieder jaar aandacht 
heeft voor Kristallnacht, dit als statement tegen antisemitisme. 
Uit Moderamen / scribaat:         
In- en uitgaande post   
* Vraag van de Gemeente Hulst over wel/niet voortzetten van kerkdienst op 4 
mei in de Hof te Zandekerk. 
Antwoord naar de gemeente Hulst gegeven dat we tot en met het 80-jarig 
herdenken van de Tweede Wereldoorlog (2025) deze diensten willen blijven 
voortzetten. Daarna zullen we evalueren (samen met de RK Parochie) en geven 
we een reactie naar de Gemeente Hulst in deze kwestie.  
* Consideratie 2024:  
Ds. Van Houweling licht toe: Het betreft een wijziging inzake de commissie voor 
bijzondere visitaties.  
Kerkenraad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging in de Consideratie 2024 - 
- wijziging Ordinantie 10.5 - toezending rapport Visitatiecommissie. 
Gebruik Blauwe boekje 
Voorzitter Jan-Frans Mulder en ds. Aart van Houweling zullen volgende 
vergadering met een voorstel komen voor een aangepast “liturgie-boekje” (zie 
ook vorige vergadering) en tevens de gang van zaken rond het begin van de 
kerkdienst onder de loupe nemen.  
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Brief Vluchtelingenopvang aan gemeente Hulst 
Voorzitter heeft contact gehad met Burgemeester Jense-v. Haarst van Hulst. De 
gemeente Hulst blijft absoluut niet in gebreke bij de opvang van Vluchtelingen, 
evenals de andere burgerlijke gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Genoemd 
worden: Opvang nabij Partycentrum ’t Spoor; Opvang Reynaertland.  
Eventuele (lagere hoeveelheid) opvang van statushouders ligt eerder bij het COA 
– er is in onze regio minder aanbod van nieuwe mensen dan in de Randstad. 
Brief (waarin aangedrongen wordt op meer opvang door de gemeente) wordt 
derhalve niet verstuurd. 
Rooster kerkdiensten 2025 
Half april 2024 zal de Liturgiecommissie aan Leander doorgeven welke diensten 
in 2025 door de commissie kunnen worden verzorgd. Leander zal verder zorgen 
voor opvulling van de nog openstaande zondagen in 2025.  
Inbreng Aart van Houweling – notitie Voorzet Lichter kerkzijn 
Kerkenraadsleden hebben kennis genomen van de notitie.  
* Ds. Van Houweling stuurt aan op het “pakketjes” maken van alle taken die er 
zijn. Met name de taken van de Diaconie. Net zoals bij de Kerkrentmeesters kun 
je ook bij de Diaconie “Diaconaal Rentmeesters” benoemen. (zonder dat deze 
Kerkenraadslid zijn). 
* Rol liturgie-commissie wordt binnenkort besproken. 
Ds. Van Houweling pleit in het kader van lichter kerkzijn niet voor een liturgische 
commissie en een commissie vieringen, maar voor één commissie met een brede 
opdracht, die verder door het leven zou kunnen gaan als werkgroep vieringen. 
Onder deze commissie kun je verschillende zaken hangen, bijv. Liturgisch 
bloemschikken. 
* Planning gemeente-overleg in najaar – onderwerp: Lichter Kerk  
* Scriba noemt iemand die benaderd mag worden voor bijstand in financiële 
zaken/beheerszaken.  
Kerkrentmeesters 
* Uitreiking van de Kerkenvisie is onlangs gebeurd.  
Gemeenteraad moet het nog bekrachtigen. Wat opvalt: 
- Beheer van de kerken is bij veel kerken dramatisch. 
- We weten niet of we er over 15 jaar nog zijn (Geldt voor Katholieke en 
Protestantse Kerkgebouw(en)) 
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Veel gebouwen mogen niet gesloopt worden omdat het monumenten zijn. 
Deze Kerkenvisie kan wellicht van belang zijn bij het ontwikkelen van de 
bestemmingsplannen.  
Kerk in ’t Midden  
Kerkrentmeester Ad Wolfert is bereid gevonden de redactie van de Kerk in ’t 
Midden te versterken. Hij kan zorgdragen voor het doorsturen van kopij naar en 
communicatie met de drukker. Scriba blijft ook redactielid. 
De mei-editie van de Kerk in ’t Midden zal door Sarina en Ineke worden verzorgd. 
Distributie naar bezorgers in St Jansteen en Hulst. Hulst is geregeld, voor St. 
Jansteen wordt nog iemand gevraagd. Afscheidscadeau dhr. en mevr. Mulder 
wordt verzorgd. 
Vertaal-app in kerkdiensten – Heinrich Bierman bekijkt de mogelijkheden. 
Leander noemt: SchaapSound (bedrijf wat onze geluidsapparatuur verzorgt) 
heeft een partner die zulke dingen doet (vertaal-app etc.). Allemaal digitaal. 
Wellicht ook een mogelijkheid. 
Pastoraal Team / Ouderlingen 
Verslag van 25 maart (overleg Pastoraal Team) wordt ter kennisgeving 
rondgestuurd. 
Bloemen – er lopen 3 lijnen – zondagse bloemengroet, pastorale bloemengroet, 
nieuw-ingekomen. Binnenkort zal scriba overleg met iemand hebben die e.e.a. 
wellicht kan aansturen.  
Sluiting   
Kees van Deijk leest: “Over de drempel” van Theo van Teylingen.  
 
De toekomst van de kerk 
‘‘De toekomst van de kerk’- zo luidt de titel van een boek van Aarnoud van der 
Deijl, predikant te Hoofddorp en eerder in Oost- Souburg en Haamstede. De 
ondertitel luidt: ‘essay vol rouw en hoop’. Het is een in persoonlijke stijl, vlot 
geschreven boek, dat leest als een trein. Je kunt het geen stichtelijk boek 
noemen. Wie in zijn of haar geloof gebouwd wil worden, kan beter een ander 
boek lezen. Het boek dwingt wel tot (geloofs)bezinning. Op de achterflap schrijft 
de uitgever: ‘Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit 
voor te stellen. Gedurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der 
Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw; de fases 
van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. Vanuit zijn persoonlijke 
betrokkenheid analyseert van der Deijl scherp en met mededogen ‘zeven plannen 
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die de kerk niet konden redden’. Maar hij stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat te 
rade bij bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’, zoals Kristien Hemmerechts… 
Mensen die kerkloos waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur 
van groot belang achten. Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, 
niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. 
Alle plannen om de kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered- 
maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de 
beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de 
ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot ‘verarming’ van 
individu en samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek. 
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met ds. Aart van Houweling (email: 
avanhvdm@zaaelandnet.nl, tel. 0117 852402). Wellicht kunnen we het in een 
groep bespreken. Als data staan de maandagavonden 8 en 15 juli genoteerd. 
Exacte tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.  
S. v. p. aanmelden voor 1 juli. Deelnemers ontvangen van te voren een 
uitvoerige samenvatting. 
 
AvH  
 
 
Bij de diensten 
Terugkijken en vooruitblikken 
Op  Goede vrijdag 29 maart was er een avondgebed in de Hof te Zandekerk, een 
mede-initiatief van de 
liturgiecommissie. Dominee Marc 
Loos uit Gent was de voorganger. We 
stonden met de passielezingen, in 
passieliederen (met solo van Mirjam 
van Blarikom en gemeentezang) en 
gebeden stil bij het thema Via 
Dolorosa. 
Zo gingen ook wij meditatief langs de 
verschillende momenten van het 
gedenken van Jezus' lijdensweg, toen 
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en nu in het leven van mensen die Hem willen/wilden navolgen of zelfs het 
hoogste offer brachten. 
Aan het eind van de dienst werden de kleine lichtjes aangestoken vanuit de 
gedachte: (Kruis) Pasen betekent geen ontkenning van het duister, maar 
beaming van het licht. Daarom was het ook nu betekenisvol om de kaarsjes aan 
te steken. 
Eén van onze liederen (592) gaf de woorden te zingen: 
Mogen wij hopen dat bij de dageraad 
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat?  
Wordt dan Gods hemelse vrederijk gesticht 
hier op de aarde in het morgenlicht? 
 
Eerste Paasdag, 31 maart, was de dienst in Hulst met medewerking van ons 
eigen koor Cantabo o.l.v. dirigent Joop Basting. Onze eigen predikant Aart van 
Houweling was de voorganger, we kijken terug op een mooie Paasdienst. 
 
Op 7 april en 28 april waren er nog twee diensten die met medewerking van de 
liturgiecommissie tot stand kwamen. 
Op  7 april, een zangdienst, konden we zelf liederen aandragen die we graag 
wilden zingen, van deze mogelijkheid was goed gebruik gemaakt door de 
gemeenteleden. Een fijne dienst die smaakt naar meer!  
 
Op 28 april was er “een speciale dienst voor jong en oud” Onze ouderling Jan- 
Frans Mulder ging hierin voor. Het was een mooie, waardevolle dienst met grote 
betrokkenheid van de aanwezigen in de kerk. Fijn dat we ook uit andere 
gemeenten gasten mochten ontvangen.  
 
De komende diensten mogen we (naast onze eigen predikant) weer enkele 
gastpredikanten verwelkomen die de diensten voor hun rekening nemen. Fijn 
dat we vaak mensen zien voorgaan die onze gemeente al goed kennen, 
vertrouwde gezichten!  

Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen 
met onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
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Koffiekring in het Poorthuis 
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer een 
ontmoetingsmiddag in het Poorthuis organiseren. 
En wel weer op de tweede dinsdag van de maand. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 
  
De volgende data van de Koffie-Kring zijn: 
Dinsdag 10 september. 
Dinsdag 8 oktober. 
Dinsdag 12 november. 
Dinsdag 10 december. 
  
Ontvangst vanaf 13.30 uur. 
In juni is er nog een koffiemiddag op dinsdag 11 juni. 
  
We bedanken iedereen die deze middagen bezoeken. 
Het is elke keer weer gezellig, om informeel met elkaar om te gaan. 
  
In juli en augustus is het zomerstop. 
Graag verwelkomen we u weer in september.  
We wensen u allen een fijne zomer. 
  
Loes en Rina. 
 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie. Bij storting van een 
collectegift graag o.v.v. collecte of daarbij ook de naam van het gekozen doel. 
IBAN: NL55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Oosthoek 
 
Zondag 2 juni  - Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen 
In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn 
omdat er niet genoeg geld is.  
St. Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Zeeuws-Vlaanderen. 
Zij proberen ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen 
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hebben. Ze helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een 
verjaardagscadeau.  
Meer lezen: https://www.leergeldzvl.nl/ 
 
Zondag 9 juni – Samen voor Zin 
“Samen voor Zin” biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking 
vanuit een samenwerkingsverband van zorginstellingen en levensbeschouwelijke 
organisaties in Zeeland. 
Het samenwerkingsverband heet Samen voor Zin. Hierin doen Tragel,  ‘s Heeren 
Loo, Gors en Philadelphia mee. De  geestelijke verzorging ondersteunt  het 
betekenis en zin geven aan het leven van cliënten. 
Meer lezen: https://samenvoorzin.nl/ 
 
Zondag 16 juni – Het vakantiebureau – Zorgvakanties 
Het vakantiebureau organiseert seniorenvakanties en zorgvakanties. Jaarlijks 
genieten ongeveer 2.300 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding 
nodig hebben van deze zorgvakanties. Zo’n 1.400 betrokken vrijwilligers maken 
deze vakanties mogelijk. Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse 
Stichting Diaconaal Vakantiewerk. 
Meer lezen: https://hetvakantiebureau.nl/ 
 
Zondag 23 juni – Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
Moldavië - Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen 
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge 
werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het 
buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met 
steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt 
op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 
ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in 
het bieden van zorg op maat. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie  
 
Zondag 30 juni – Protestants Sociaal Centrum – Antwerpen 
Sinds 1979 geeft het Protestants Sociaal Centrum (het PSC) in Antwerpen steun 
aan mensen in nood, van welke achtergrond, overtuiging, gender of kleur dan 
ook. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en uitgegroeid 
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tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun vanuit 
overheden, kerken en partners, en in samenwerking met goede bondgenoten. 
Het PSC is een open organisatie: samen voor een betere wereld! 
Meer lezen: https://www.psc-antwerpen.be/ 
 
Zondag 7 juli – Collecte Protestantse Kerk - Pastoraat 
Nederland - Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke 
gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende 
woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat 
voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg 
met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors 
maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed 
mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster  
 
Zondag 14 juli – St. Gain 
Denk je ook weleens: kon ik maar wat doen? Het leed op de wereld kan je soms 
verlammen. Maar juist op plekken waar de nood hoog is, maakt een klein gebaar 
een enorm verschil. GAiN helpt mensen in moeilijke situaties. Door noodhulp en 
langdurige opbouwprojecten. Met hart en handen werken ze aan nieuw 
perspectief voor mensen die geen toekomst meer zien. 
GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals ze zijn en geeft om 
hen. Ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met diezelfde houding willen wij 
ons inzetten voor kinderen en volwassenen in armoede en crisis. 
Meer lezen: https://gainhelpt.nu/ 
 
Zondag 21 juli – Schuldhulpmaatje 
De aanpak van “Schulhulpmaatje" richt zich erop om mensen met financiële 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat 
schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde 
vrijwilligers. De gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen 
met financiële problemen. De maatjes nemen de cliënten niet de 
verantwoordelijkheid uit handen. Doel is: de hulpvrager helpen naar een 
gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. 
Meer lezen: https://schuldhulpmaatje.nl/ 
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Zondag 28 juli – St. Westerlicht (voorheen Palazzoli) 
Een centrum voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 
Westerlicht is een plek voor een luisterend oor en een kop koffie. Voor contact 
met lotgenoten. Gelegenheid om je hart te luchten, afleiding te vinden of voor 
die ene arm om je heen. 
Meer lezen: https://westerlicht.eu/ 
 
Zondag 4 augustus - Bartiméusfonds 
Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat mensen 
die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want het 
gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.  
Het Bartiméusfonds ondersteunt het werk van Bartiméus. Daarnaast bieden ze 
subsidies voor innovatieve initiatieven van derden. En ontwikkelen hun eigen 
projecten, binnen drie thema’s: mobiliteit, onderwijs en werk, en vrije tijd. 
Meer lezen: https://bartimeusfonds.nl/ 
 
Zondag 11 augustus – Kerk in Actie – Zomerzending -  
Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te 
maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. 
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in 
Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer 
over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in 
de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen 
mee. Onder hen zijn veel jongeren! 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/christeninpakistan  
 
Zondag 18 augustus – St. Edukans 
St. Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en 
jongeren in ontwikkelingslanden. Ze zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige 
scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. Ze werken aan 
gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. 
Omdat onderwijs de kans van hun leven is!  
Meer lezen: https://www.edukans.nl/ 
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Zondag 25 augustus - Bloemen 
Met een gift aan de collecte deze zondag ondersteunt u het bloemenfonds van 
onze Diaconie. Hieruit worden de bloemen betaald die wij regelmatig geven aan 
ouderen en anderen die een bloemetje verdienen. 
 
Zondag 1 september – Kerk in Actie – Nederland  - De kliederkerk is er voor 
iedereen 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de 
betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 
creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken 
met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle 
leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster 
  
Groene Kerk 

PG Oosthoek heeft is een Groene Kerk en heeft sinds 
2014  de volgende “groene” aanpassingen gedaan: 
groenekerken.nl 

* Fairtrade koffie en thee. 
* Zoveel mogelijk verlichting is vervangen door spaarlampen. 
* Afvalscheiding volgens gemeentebeleid in de kerk en consistorie. 
* Gebruik van biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke schoonmaak 
producten. 
* Gebruik stenen koffiekopjes en theeglazen, in plaats van wegwerpbekers. 
* Isolatie van kerkgebouw en Poorthuis. 
* Blijvende oriëntatie op meer duurzame keuzes in het brede beleid van PG 
Oosthoek, daarvoor hebben de kerkrentmeesters en diaconie samenwerking 
gezocht. 
* In 2023 is er overleg geweest met ecologisch adviseurs betrokken bij het 
Grenspark Groot Saeftinghe. In dit project geven ze aandacht aan de thema’s 
haven, landbouw en natuur.  
Sarina de Schepper-Dekker, secretaris diaconie 
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Afscheid van mensen 
Marwien de Jong bedankt voor het decennialang verzorgen van de 
kindernevendienst  

Marwien kreeg zondag 12 mei jl. van Sarina de 
Schepper van de kindernevendienst een mooie 
bos bloemen overhandigd als dank voor haar 
jarenlange inzet voor de kindernevendienst. 
Wel 30 jaar heeft Marwien, vertelde ze, met 
tussenpozen de kindernevendienst 
(voornamelijk in Hulst) met regelmaat gedaan. 
Tamar had een mooie bedankkaart voor 
Marwien gemaakt waar de bezoekers van de 
kerkdienst na afloop hun naam op konden 
schrijven. Dankjewel Marwien, fijn dat je dit zo 
lang hebt willen doen voor de kinderen van 
onze gemeente! 
 

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, de lieve kaart en mooie woorden! De 
kindernevendienst heb ik altijd met plezier gedaan, maar na een kleine dertig 
jaar is het tijd om het stokje aan anderen over te geven. Natuurlijk blijf ik de kerk 
nog wel bezoeken.  Groetjes, Marwien 
 
Roel en Ebrien Mulder bedankt voor het jarenlang verzorgen van de Kerk in ’t 
Midden 

Roel en Ebrien zijn “in het zonnetje” 
gezet. Ze ontvingen uit handen van 
voorzitter Jan-Frans Mulder een 
mooie bos bloemen en een attentie 
voor acht jaar lang verzorgen van ons 
kerkblad de “Kerk in ’t Midden”. Ook 
was Ebrien jarenlang notuliste van de 
Kerkenraad.  
 
Heel fijn dat jullie dit zo lang hebben 
gedaan, dankjewel! 
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Het nummer in maart van de Kerk in ’t Midden was de laatste uitgave die 
verzorgd werd door Roel en Ebrien Mulder. Ad Wolfert neemt hun plaats in, in 
de redactie van het Kerkblad en Jeroen Leenknecht zal de distributie voor zijn 
rekening nemen. Fijn dat dit ingevuld is. 
 
Schilderijen geschonken door dhr. H. Schilder  
Op zondag 17 maart jl. ontvingen we officieel enkele schilderijen uit handen van 
ons gemeentelid Harm Schilder. Dhr. Schilder schenkt, de door hemzelf 
gemaakte schilderijen, aan onze Protestantse gemeente Oosthoek. 
 
Al enige tijd waren de schilderijen in ons bezit, maar in maart jl. kregen ze een 
passende plek op een wand in de consistorie. Een mooi moment om dit officieel 
te bekrachtigen. Onze voorzitter Jan-Frans Mulder bedankte dhr. Schilder van 
harte voor de mooie werken. Het betreft: “Hulst bij nacht” en “Noorderlicht”.  
Als u ze eens van dichtbij wilt bekijken, neem gerust een kijkje in de consistorie 
in Hulst na de kerkdienst.  
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Van de Kerkrentmeesterstafel  
De actie kerkbalans is alweer even geleden en we hebben inmiddels alle 
retourbrieven kunnen tellen. Het toegezegde bedrag voor 2024 is in totaal 
€5.999,00. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren. Kerkbalans 2023 
heeft in totaal uiteindelijk €16.684,31 opgeleverd en is nagenoeg gelijk aan 2022. 
Uiteraard hopen we minimaal dit bedrag uiteindelijk ook in 2024 te mogen 
ontvangen. We willen alvast iedereen bedanken die hun retourbrieven 
geretourneerd hebben, alsmede alle (gulle) gevers van dit jaar. 
Voor de tuin in Hulst hebben we nog niemand kunnen vinden welke de tuin 
opnieuw beplant. Dit zal helaas moeten wachten tot het najaar.  
We zijn van plan om in de komende maanden enkele “klus”ochtenden te 
organiseren in de kerk van Hulst. Te denken hierbij valt aan het opruimen, 
herindelen van kasten en serviesgoed etc. Iedereen kan van dienst zijn.  
We zullen de data bekend maken via de mededelingen tijdens de kerkdienst. 
Houdt u de mededelingen in de gaten en zorg dat je erbij bent! 

Groeten, Jeroen, Ad en Leander 

Collectes en giften 
De collecten en giften van de afgelopen periode zullen worden verantwoord in de 
volgende uitgave van de Kerk in’t Midden. 
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Stichting De Kerk in Klooster 
Nieuws en agenda van de St. Kerk in Klooster 
Historische wandeling Hof te Zande Site/Uithof 
Officieel is vanaf september 2023 de historische wandeling 
door de Hof te Zandesite opengesteld. Helaas was het najaar 
en de winter niet altijd de beste tijd om deze route aan de 
hand van een podcast af te leggen. Als stichting hebben we 
niet stil gezeten en hebben de route voor u nog wat 
duidelijker uitgezet met gebruikmaking van extra bewegwijzering en nieuwe 
wandellogo’s. Zie ook de presentatiefilm op onze website (ga naar de pagina 
historische wandeling via www.stichtingdekerkinklooster.nl).  
De route kunt u het beste beginnen bij het hek voor de Hof te Zandekerk, bij de 
parking. Wanneer u de gehele podcast en de bijbehorende infoborden in alle 
rust gaat gebruiken dan zal de wandeling al met al een uur in beslag nemen. 
Verder denken we er als stichting over na om dit jaar een aantal 
nevenactiviteiten te organiseren rond deze nieuwe wandeling.  
Een tweede mogelijkheid is om op een dinsdagavond te wandelen door de 
geschiedenis. Dit kan op verschillende plekken in heel de gemeente Hulst. Op 4 
juni en 17 sept. kan dat ook in Kloosterzande. Ook dan is er een gids aanwezig. 
Opgave via: infopunt@hulstnet.nl. De kosten bedragen € 5,- p.p. Zie voor meer 
info: www.inulst.nl  
 
Komende activiteiten: 

• Op zo. 23 juni aanvang 14.30 uur is er het jaarlijkse tuinconcert in de 
kerktuin met een optreden van o.a. K.H. Cecilia. De toegang is vrij.  

• Op za. 10 augustus hopen we voor de 14e keer het Bernardusfeest te 
kunnen organiseren. Een ambachtelijk en feestelijk gebeuren in de 
kerktuin met een twintigtal kraampjes en veel creatieve producten en 
demonstraties. Komt dat zien! Toegang is vrij.  

• Za. 14 en zo. 15 september zijn er in de Hof te Zandekerk weer de Open 
Monumentendagen. In kerkgebouw Hulst alleen op zaterdag. Het thema 
luidt: routes, netwerk en connecties.  

Voor hen onder ons die ook graag de Hof te Zandekerk van binnen willen 
bezichtigen is die mogelijkheid er zeker. U kunt reserveren via onze website. Wij 
zorgen dan voor een gids ter plaatse en kunnen u van documentatie voorzien. 
Voor overige activiteiten zie: www.stichtingdekerkinklooster.nl .  
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Agenda Protestantse gemeente Oosthoek 
 

 
 

 
 
Agenda:      
 
30 mei 2024  10.00 uur Bijeenkomst vrouwengroep 
 
11 juni 2024  13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis – tot 16.00 uur 
 
20 juni 2024    Bijeenkomst vrouwengroep – afsluiting 
     jaar 
 
24 juni 2024  19.30 uur Vergadering Kerkenraad 
 
8 en 15 juli    Boekbespreking “De Toekomst van de  
     Kerk” 
 
2 september  19.30 uur Vergadering Kerkenraad 
 
10 september  13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis – tot 16.00 uur 
 
14 september       Middag – Open Monumentendag kerk 
     Hulst (ovb) 
 
24 september  20.00 uur Contextueel Bijbellezen - Hulst 
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