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Bijdragen voor het volgend nummer dienen

uiterlijk 30 september 2024 door de redactie te zijn ontvangen.

kim@pgooosthoek.nl

Predikant

Ds. Aart van Houweling

Tel: 	 0117 852402 (bij voorkeur)

Gsm:	 06 57 17 33 29

E-mail: 	 avanhvdm@zeelandnet.nl

Scriba

Ineke Proost

Gsm:	 06 48 91 28 12

E-mail: 	 scribaat@pgoosthoek.nl

Kerkrentmeesters -

rekeningnummer

IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Oosthoek

Diaconie -

rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0332 6026 56

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Oosthoek

Colofon
Redactie

Ad Wolfert

Ineke Proost

E-mailadres

kim@pgoosthoek.nl

Kerk in ‘t Midden -

rekeningnummer

IBAN: NL05 INGB 0000 1155 54

t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek 

o.v.v. bijdrage Kerk in ‘t Midden 2024

Adres/Postadres

Houtmarkt 11, 4561 CX Hulst

Lay-out en druk

Drukkerij DRUWA, Hulst

www.pgoosthoek.nl

Startdienst op 15 september 
in de kerk te Hulst

THEMA: “HET GOEDE LEVEN”
 Iedereen van harte welkom!!
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Kerkdiensten

Zondag 11 augustus, 10.00 uur

Hulst

Voorganger: 

Ds. W. Kaljouw, Zaamslag

1e collecte: 

Kerk in Actie  - Zomerzending		

2e collecte: Kerk

Zondag 18 augustus, 10.00 uur

Kloosterzande 

Heilig Avondmaal - kindernevendienst

Voorganger: 

Ds. A. van Houweling, Zuidzande

1e collecte: St. Edukans			 

2e collecte: Restauratiefonds

	

Zondag 25 augustus, 10.00 uur 

Kloosterzande

Kindernevendienst

Voorganger: 

Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B)

1e Collecte: Bloemen			 

2e collecte: Kerk

Zondag 1 september, 10.00 uur

Hulst

Kindernevendienst

Voorganger: 

Ds. P. Overduin, Hulst

1e collecte: Missionair werk - 

De kliederkerk				  

2e collecte: Kerk

Zondag 8 september, 10.00 uur 

Kloosterzande 

Voorganger: 

Mevr. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland

1e collecte: 

PKN Jonge Generaties	

2e collecte: Kerk

Zondag 15 september, 10.00 uur 

Hulst 

Startdienst

Kindernevendienst

Voorganger: 

Ds. A. van Houweling, Zuidzande

1e collecte: CZWO Project– 

Delta voor Colombia	

2e collecte: Kerk

Zondag 22 september, 10.00 uur 

Kloosterzande

Voorganger: 

Ds. G. van de Weerd, Geertruidenberg

1e collecte: Kerk in Actie - 

Vredeszondag				  

2e collecte: Kerk

Zondag 29 september, 10.00 uur 

Hulst 

Voorganger: 

Ds. W. Peene, Terneuzen

1e collecte: PKN – Missionair werk		

2e collecte: Onderhoudsfonds
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Zondag 6 oktober, 10.00 uur

Kloosterzande

Voorganger: 

Ds. M. van Manen, Breskens

1e collecte: Israëlzondag			 

2e collecte: Kerk

Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Hulst 

Kindernevendienst

Voorganger: 

Dhr. P. Morée, Wemeldinge

1e collecte: Diaconie			 

2e collecte: Kerk

Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Kloosterzande

Voorganger: 

Ds. A. van Houweling, Zuidzande	

1e collecte: Werelddiaconaat		

2e collecte: Kerk

				     

Zondag 27 oktober, 10.00 uur

Hulst 

Voorganger: 

Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B)

1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap	

2e collecte: Kerk

Zondag 3 november, 10.00 uur 

Kloosterzande

Kindernevendienst

Voorganger: 

Mevr. T. Rijke, Terneuzen

1e collecte: Najaarszending		

2e collecte: Kerk

Zondag 10 november, 10.00 uur 

Kloosterzande

Remembrance day 

Voorganger: 

Ds. P. Overduin, Hulst

1e  collecte: Dorcas			 

2e collecte: Restauratiefonds

	

Zondag 17 november , 10.00 uu 

Hulst

Voorganger: 

Mevr. R. de Bruin, Graauw

1e collecte: Leger des Heils		

2e collecte: Kerk

Zondag 24 november, 10.00 uur

Hulst

Gedachteniszondag

Kindernevendienst

Voorganger: 

Ds. A. van Houweling

1e collecte: Rouwzorg – regio 0114	

2e collecte: Kerk

Na alle 
diensten -
koffie
drinken
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Kindernevendiensten

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 

kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, 

er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

DATA KINDERNEVENDIENST

18 augustus  •  25 augustus  •  1 september  •  15 september  •  13 oktober  •  

3 november  •  24 november  •  8 december  •  25 december

De kindernevendienst wordt voorbereid door 

Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via: 

kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812

Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst gemist 

De kerkdiensten, zowel uit Hulst 

als uit Kloosterzande, worden elke 

zondag uitgezonden. U kunt als 

het goed is deze tijdens maar ook 

na kerkdiensttijd beluisteren. 

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

Ook via de website van onze kerk 

kunt u deze website benaderen.

Oppasdienst voor 
de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang 

afhankelijk van beschikbaarheid 

vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere 

kerkdiensten, maar ook voor kerke-

lijke feestdagen en doopdiensten. 

Mail naar : scribaat@pgoosthoek.nl 

of belt u de scriba: 06-48912812
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Meditatie
WIE IS BELANGRIJK?

‘Wie is belangrijk?’, vroeg ik enkele jaren geleden in een dienst aan de aanwezige 

kinderen.  Er verschenen afbeeldingen op het beamerscherm. ‘Is de Grote Smurf 

belangrijk?... Is Rutte belangrijk?... Is Trump belangrijk?’...  Het was verfrissend met 

hoeveel relativeringsvermogen de kinderen reageerden. Zien ze machthebbers en 

hooggeplaatsten minder naar de ogen dan veel volwassenen? 

‘Wie is belangrijk?’ De vraag speelt voor Jezus’ leerlingen. In Mk. 9: 30 t/ m 37 kibbe-

len ze zelfs over de vraag, wie ‘de belangrijkste’ onder hen is. Jezus voegt Zich hierop 

bij hen en zegt:  ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen 

zijn en ieders dienaar’. Hierna gaat Hij over tot  aanschouwelijk onderwijs. Hij neemt 

een kind, Hij zet het in hun midden neer, Hij legt als bescherming Zijn arm om hem 

heen, en spreekt dan de woorden: ‘Wie in mijn naam een zo’ n kind bij zich opneemt, 

neemt Mij op. En wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem, Die Mij gezonden 

heeft.’ Jezus maakt zo duidelijk, wie werkelijk belangrijk is. Dat zijn niet de leerlingen. 

Het is zeker niet zo, dat ze er niet toe doen. Ze zijn geroepen tot navolging en met al 

hun gaven en gebreken in te staan voor de komst van het Koninkrijk van God. Maar 

het draait hierbij niet om hen. Het draait om het kind, dat door Jezus in hun midden 

wordt geplaatst. Pas, wanneer de leerlingen het bij zich opnemen, zich erover ont-

fermen en het geven, wat het nodig heeft om te kunnen groeien, fysiek en in geloof, 

hoop en liefde, wordt hun bestaan werkelijk van belang.  

Het kind staat voor ieder kwetsbaar mens, voor alle kwetsbare groepen, voor alle 

kwetsbare schepselen ook. De vraag aan ons is, hoe belangrijk ze voor ons zijn. 

Mogen ze er zijn, helemaal? Zetten we hen centraal? Geven we hen een veilige plek 

en de nodige aandacht, zodat ze tot groei kunnen komen en zich kunnen vormen in 

verantwoordelijkheid?  Of willen we zelf aan onze trekken komen? Blijven we gevan-

gen in een consumentenhouding? Moet er aan onze ( religieuze) behoeften worden 

voldaan?  

Je kunt bij het kind ook denken aan het kind, het kwetsbare wezentje, in jezelf. Hoe 

belangrijk acht je het? Zorg je er goed voor? Bied je het ruimte? Laat je het zo nodig 

tot rust komen? Of druk je het weg en ga je helemaal op in dat, wat de regering in 

de Troonrede straks wel weer van ons zal vragen: dat we ‘ons sterke land nog beter 

maken’, of iets in die trant? 

AvH
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Bevindingen
ONDERWEG

Zeven maanden ben ik nu onderweg 
als dominee van de Protestantse 
Gemeente Oosthoek in mijn  aanstel-
ling ‘voor het verlenen van structurele 
hulpdiensten’. Wanneer u dit leest, 
heb ik enkele  weekjes vrij. Het is goed 
om even afstand te nemen, andere 
zaken alle prioriteit te geven, zoals 
enkele verhuizingen, klussen in en 
om huis, bezoeken van mijn doch-
ters met hun gezinnen en een korte 
vakantie met Christiane, mijn vrouw.

Inmiddels heb ik contact gelegd op zo’ 
n honderd adressen binnen de kerkelij-
ke gemeente. Ik voel me vaak zeer wel-
kom. Een enkele keer kreeg ik te horen, 
dat men geen prijs stelt op nader 
contact. En een heel enkele keer leidt 
mijn poging tot het leggen van contact 
tot een uitschrijving. De betrokkenen 
evalueren hun betrokkenheid bij kerk 
en geloof en zien dan geen aanleiding 
om hun lidmaatschap voort te zetten. 
Ik wil dit respecteren. Het zorgt voor 
duidelijkheid. Maar ik betreur het om 
meerdere redenen, ten zeerste. Een 
van deze redenen is, dat we in een tijd, 
waarin velen op zichzelf aan zinge-
ving proberen doen, een goed verhaal 
hebben. Het is het verhaal van God 
en mensen. Ik vind het een zeer goed 
verhaal, een bemoedigend verhaal, 
een omvattend verhaal, een bevrijdend 
verhaal. Er worden tal van zeepbellen 
in doorgeprikt. Het wordt toegespitst 
in het Evangelie van Jezus Christus. We 

hebben alle hens aan dek nodig 
om dit verhaal levend te hou-
den en verder te laten klinken.     

Het nieuwe kerkelijk seizoen is aan-
staande. Het Pastoraal Team staat 
inmiddels in de steigers en werkt aan 
de vorming van een groepje ouderen 
bezoekers. De liturgische Commissie 
beraadt zich dezer dagen op haar uit-
eindelijke opdracht en zet een aantal 
diensten met een specifiek karakter uit. 
Het College van Diakenen zal voort-
gaan met haar doorgaans stille werk. 
De kerkrentmeesters zorgen weer voor 
de faciliteiten. Er zal weer deelgeno-
men kunnen worden aan bijeenkom-
sten van de vrouwengroep en contex-
tueel bijbellezen ( een methode van 
bijbellezen, die door menigeen wordt 
beschouwd als grondleggend voor de 
kerk van de toekomst). De leiding van 
de kindernevendienst heeft een aantal 
zondagen vastgesteld, waarop er ne-
vendienst zal worden gehouden. In het 
najaar wordt er een gemeenteberaad 
gehouden. Elders in deze editie meer 
hierover. Er volgt een uitnodiging. En 
vanzelfsprekend- ja, vanzelfsprekend?- 
zijn er de erediensten en vieringen. 
Heb je er lang niet aan deelgenomen, 
weet je zeer welkom. En ja, geroepen. 

Op zondag 15 september houden we 
de dienst bij de aanvang van het win-
terseizoen, de zogenaamde startdienst. 
De liturgische commissie is betrokken 
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bij de voorbereiding. De precieze 
invulling moet nog plaatsvinden. Wel 
is al bekend, dat er een bijzondere ne-
vendienst zal zijn. Deze zal anders dan 
gewoonlijk worden geleid door Hein-
rich Bierman. Hij neemt de kinderen 
langs digitale weg mee naar de tijd van 
de bijbelschrijvers. Hij neemt hiermee 
een voorschot op een cursus, die hij 
wil aanbieden aan geïnteresseerde 
kinderen van ongeveer acht tot dertien 
jaar, kerkelijk en niet- kerkelijk. Ouders 
met kinderen in de basisschoolleeftijd 
ontvangen een uitnodiging om met 
hun kinderen aanwezig te zijn en deel 
te nemen aan een nagesprekje, waarna 
we nog een hapje met elkaar eten.    

Het thema van de startdienst is het 
jaarthema van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Dit thema is: het goede 
leven. Het lijkt misschien aan te sluiten 
bij het bourgondische bestaan, dat 
velen in deze contreien ( ambiëren te) 
leiden- wijntje, treintje, terrasje, dat 
ongeveer. Het staat hier niet helemaal 
los van. Maar er wordt wel in een 
andere blikrichting gekeken. Dat is die 
van het goede leven, waarin God ons 
tegemoet komt, Zijn gerechtigheid 
heerst en vreugde en verwondering 
kunnen groeien, omdat we er mogen 
zijn, in verbondenheid met elkaar en 
met de Ene, de Eeuwige. We zullen op 
meerdere momenten in het komende 
seizoen de vraag stellen: wat maakt 
het leven goed? wat geeft het zin? wat 
kunnen we er in geloof, vertrouwend 
op Gods goedheid, over zeggen? 

Tenslotte nog iets over de onlangs 
gehouden regionale bezinning op de 

toekomst van de kerk. Op 8 juli in Hoek 
en op 15 juli in Hulst kwam een groep 
van over de twee avonden verspreid 
zo’ n dertig betrokken leden van de 
Protestantse Kerk in Nederland bijeen. 
Er was deelname uit meerdere Protes-
tantse Gemeenten in de regio en ook 
uit de Nederlands Gereformeerde Kerk. 
We vonden gespreksstof in het boek 
‘De toekomst van de kerk, essay vol 
rouw en hoop’ van Aarnoud van der 
Deijl, dominee te Hoofddorp en eerder 
in Burg- Haamstede en Souburg. In 
het eerste deel van dit boek komt de 
schrijver met een min of meer weten-
schappelijke analyse van de huidige 
situatie van de kerk, met name de PKN. 
Hij schetst, hoe er door de seculari-
satie een sterke ontkerkelijking heeft 
plaats gevonden. Secularisatie wil zeg-
gen: het christelijk geloof wordt niet 
langer bevestigd en ondersteund door 
een christelijke cultuur; het berust op 
een persoonlijke keuze. Vervolgens 
beschrijft hij, hoe allerlei op zich niet 
zinloze pogingen om de ontkerkelij-
king te stoppen niet hebben geholpen. 
We bespraken deze situatie en gingen 
in op de vraag: wat doet dit ons? Er 
kwam veel reactie. In de analyse werd 
geloof gemist. Er werd zorg uitgespro-
ken. Er werd ook hoop en vertrouwen 
geuit. Het verhaal over de storm op het 
meer, waarbij de leerlingen roepen: 
‘Wij vergaan’, en Jezus vervolgens 
de elementen tot rust brengt, werd 
aangehaald. Er werd gesproken van ac-
ceptatie, maar dan niet met de bedoe-
ling om het bijltje erbij neer te gooien. 
Een deelnemer kwam met het beeld 
van een kind, dat steeds maar nieuwe 
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zandforten aan het strand blijft bou-
wen, wanneer de zee de oude heeft 
overspoeld. Er kwam ook naar voren, 
hoe je steeds weer kunt worstelen 
met de vraag. In dit alles werd van een 
zekere wijsheid getuigd.  De volgende 
vraag luidde: is er hoop voor de kerk? 
Eigenlijk alle deelnemers bleken hoop 
te koesteren, al werd er veel onzeker-
heid geuit over de vorm, waarin de 
kerk van de toekomst zal voortbestaan. 
Tenslotte spraken we over de vraag: 
hoe leven we het geloof?  Op dit punt 
bestond er geen eensluidendheid. De 
een zocht het in de dialoog. Een ander 
beklemtoonde de noodzaak van het 
getuigen. Een derde drong aan op het 
vormen van gespreksgroepen. Een 
vierde wilde inzetten op het met elkaar 

komen tot verwondering over de liefde 

en genade, die van God uitgaan. Een 

vijfde verlangde concentratie op de 

kerntaken van de kerk: vieren, leren, 

dienen, delen. Een zesde wilde de 

Schrift weer gaan spellen. Een zevende 

wilde uit de veelheid van woorden naar 

het liefdevol met elkaar omgaan. Een 

achtste… Collega Wil Kaljouw wees 

er tenslotte op, dat je alle reacties 

met elkaar kunt beschouwen als een 

diamant. Aan alle kanten weerspiegelt 

deze het licht, dat er vanuit de hemel 

op valt. Als organiserende collegae be-

raden we ons op een mogelijk vervolg 

van de zeer waardevolle bezinning. Ik 

eindig met woorden van lied 380 uit 

het Liedboek voor de Kerken uit 1973:

Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog,
op aarde hier, op aarde thans,
ziet gij een bovenaardse glans.

De kalme gang, de kleine taak
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daaglijks nader ons tot God.

Maak in uw liefd’ ons, Heer, bereid
voor vreed’ en licht in eeuwigheid.
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

ds. Aart van Houweling
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Uit de kerkenraad: 

vergadering van 13 mei 2024

Verslag vergadering  25-3-2024 

Verslag van de kerkenraadsvergadering 

van 25 maart 2024 wordt vastgesteld.

Actielijst wordt bijgewerkt.

N.a.v. verslag:

* Jaarlijkse aandacht voor Kristallnacht 

(9 November) in onze PG Oosthoek 

valt vanaf heden onder verantwoor-

ding van de Kerkenraad. 

* Na vergadering liturgiecommissie 

zal contact worden opgenomen met 

preekvoorziener om preekrooster 

2025 verder in te vullen. 

N.a.v. actielijst: Voorlopige datum 

gemeente-overleg : donderdag 17 

oktober 2024 

Uit Moderamen:			

Besluit tussentijds door 
Moderamen genomen:
Akkoord om gezamenlijke dienst op 

Hemelvaart met PKN Axel en NGK Axel 

te houden – dienst in kerk 

NGK Axel om 10.00 uur  (wijziging is 

dat NGK erbij is gekomen, niet bekend 

is of dit eenmalig is of vaker

zal zijn). De kerkenraad bekrachtigt dit 

besluit.

*  Er zijn verschillende mensen 

benaderd om ouderenbezoeker te 

worden. Gelukkig hebben we een aan-

tal toezeggingen. Vanaf najaar 2024 

gaan deze mensen meedraaien. 

Coördinator bloemengroet:

Ina Mulder gaat dit op zich nemen. 

Leden Kascommissie – 

t.b.v. Jaarrekening Diaconie

Jaap Wisse (derde jaar) en 

Jaap van Lith (eerste jaar)

Kerkdiensten – 

terugkijken en vooruitblik

*Zangdienst 7 april –mooie dienst en 

veel positieve reacties. Goed om zo’n 

dienst af en toe te doen. 

*”Speciale dienst voor Jong en Oud” 

op 28 april. Was een mooie dienst en 

werd goed bezocht, 

fijne reacties. De (soortgelijke) dienst 

die vroeger regelmatig in Terneuzen 

voor deze doelgroep werd gehouden 

is er niet meer. Wellicht in de toekomst 

organiseren met “Samen voor Zin”.

*Goede Vrijdag was een mooie, 

speciale dienst, met medewerking 

van de Liturgiecommissie. Er werd 

gebruik gemaakt van een beamer en 

er was veel muzikale inbreng.

Inbreng Aart van Houweling

Missie opnieuw bepalen

In het stuk “Voorzet Lichter Kerkzijn” 

heeft een Aart verwoord wat we als 

missie zouden kunnen zien.

Uit de kerkenraad: 
Vergadering van 13 mei en 24 juni 2024
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Gaat naar volgende vergadering, 

scriba stuurt deze voorzet voor 

de missie rond. 

Eventuele samenwerking zoeken 

met andere gemeenten  

In overleg “Lichter Kerk” zullen we 

eerst wat verder moeten zijn met de 

volgende vraagstukken:

- Clustering taken binnen onze ge-

meente duidelijk hebben.

- Duidelijk hebben waarom we meer 

willen samenwerken. Is het uit geloof 

of om nog iets staande te houden. 

Evaluatiegesprek predikant

Voorzitter geeft aan dat scriba en 

hijzelf een plezierig gesprek hebben 

gehad met predikant. Het gesprek 

wordt kort samengevat.

Uitdaging ligt o.a. bij Lichter Kerk. Als 

waardevol ziet ds. Van Houweling: 

Gemeenschapsvorming. 

Ds. Van Houweling is bezig met positie 

en plek in deze (diverse) gemeente te 

vinden. Frequentie van kerkdiensten 

waarin Ds. Van Houweling voorgaat in 

onze gemeente blijft hetzelfde.

Overleg Kerk en Jongeren 

Er zijn voorstellen om iets voor tieners 

op te zetten. Kerkenraad staat achter 

deze voorstellen. 

Kerkrentmeesters		

Kerk in ’t Midden – stand van zaken 

wordt besproken Ad Wolfert zal het 

doorsturen van kopij m.i.v. het augus-

tusnummer voor zijn rekening nemen 

VOG– kan gratis aangevraagd 

worden voor vrijwilligers

Hier ligt ook een stuk beleid aan ten 

grondslag, voorzitter zal zich hier in 

verdiepen en zo nodig actie onderne-

men.

Kerst – Kerstmarkt

Vorig jaar werd de kerk in Hulst 

gehuurd i.v.m. de kerstmarkt op 

het plein voor de kerk.

Mogelijk kunnen we hier als kerk ook 

zelf in participeren. We denken na over 

de mogelijkheden.

Diaconie

* Diaconie denkt mee met mensen 

(en helpt zo mogelijk) om een korte 

vakantie te hebben.

Samen met Diaconaal werkverband en 

met andere instanties wordt gekeken 

wat het aanbod/de mogelijkheden zijn 

inzake vakanties voor de doelgroep.

E-herkeninning. Diaconie en Kerkrent-

meesters zijn bezig om dit 

aan te vragen.

ZWO: Project Delta in Colombia.  

Insteek is om hier aandacht aan te 

geven in een themadienst. 

Rondvraag	

* Overleg Lichter kerk – nieuwe datum 

begin juni. Data worden voorgesteld 

door scriba 

* Ds. Van Houweling wil graag het 

boek “Toekomst van de Kerk” 

bespreken in de gemeente. 

Er wordt een stuk ingestuurd als kopij 
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in de KIM. 

* Vacature voor Diaconie – is drin-

gend. Zal worden meegenomen naar 

gemeente-overleg oktober.

Sluiting  	

Ineke Proost leest een stukje uit de 

overdenking van ds. Van Houweling

 (“Houden van = Zorgen voor”) in 

de laatste “Kerk in Beeld”.

Uit de kerkenraad: 

vergadering van 24 juni 2024

Opening  

Voorzitter leest een tekst uit Mattheus 

11: 28-30 en gaat voor in gebed.

Vaststellen agenda 

* Voorstel tot afspraak om kennis te 

maken met buurgemeente	

* Bespreking jaarrekening Kerkrent-

meesters wordt doorgeschoven naar 

een volgende vergadering.

Verslag vergadering  13-5-2024  	

Verslag wordt vastgesteld en 

de actielijst bijgewerkt.

Naar aanleiding van 

Verslag 13-5-2024 – 

Afspraken werkwijze Kerk in ’t Midden 

per heden worden doorgenomen. 

Taken worden verdeeld 

over kerkrentmeesters en voorzitter 

en scriba van de kerkenraad.

Uit het Moderamen:

Bezetting kerkenraad – taakgroepen 

In overleg met Geraldine van Heesch is 

afgesproken dat zij een andere functie 

op zich neemt binnen de kerkenraad. 

Ze wordt pastoraal ouderling, per sep-

tember 2024. Kerkenraad gaat hiermee 

akkoord.

Ds. Van Houweling vat samen dat we 

in het overleg Lichter Kerkzijn”, mo-

menteel prioriteit geven aan 

de onderbezetting van de diaconie. 

De diaconietaken zijn opgedeeld in 

clusters. 

We gaan actief vrijwilligers werven en 

hen vragen een clustertaak op zich te 

nemen.

Kerkdiensten 

Scholendienst voor 2025 (samen met 

De Wereldboom)  wordt gepland.

Ds. Van Houweling vraagt of we 

misschien ook een scholendienst in 

Kloosterzande kunnen houden, 

in samenwerking met de basisschool 

in Kloosterzande /scholen in die regio. 

Wordt onderzocht.

Opzet liturgie

We zijn akkoord met de opzet voor 

een nieuwe liturgie, deze opzet ver-

vangt het blauwe boekje.

Zo nodig zal een papieren exemplaar 

tijdens de dienst worden uitgedeeld.

De nieuwe liturgie wordt ook als richt-

lijn opgestuurd naar de gastvoorgan-

gers die bij ons voorgaan.
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Diaconie

Maarten Tanis en Rini Groenewegen 

lichten de jaarrekening 2023 toe.		

				      

Op grond van de jaarstukken en het 

verslag van de kascontrolecommissie 

besluit de kerkenraad het 

college van Diakenen decharge te 

verlenen voor het jaar 2023.

Inbreng Aart van Houweling

Missie bepalen 

De in ‘Voorzet Lichter Kerkzijn’ voor-

gestelde verwoording wordt ongewij-

zigd overgenomen en vastgesteld. 

Mogelijke samenwerking met 

andere gemeenten

De Commissie Lichter Kerkzijn houdt 

zich hiermee bezig. We denken na 

over oriënterende gesprekken.

Start van het seizoen / startzondag

De Startzondag vindt plaats op zondag 

15 september te Hulst. Thema kan 

zijn: ‘Zie, Ik ga iets nieuws beginnen’ 

(belofte van de HEER uit de profetie 

van Jesaja). Voor de organisatie is in 

principe de liturgiecommissie verant-

woordelijk i. s. m. de predikant (Ds. 

Van Houweling).

De liturgiecommissie heeft nog niet 

vergaderd. Wellicht moet er daar-

om een ad hoc commissie worden 

gevormd. We zijn voornemens om 

publiciteit te zoeken via de lokale pers 

en hierbij ook de gemeente in bredere 

zin onder de aandacht te brengen. Het 

moderamen is hiervoor verantwoor-

delijk. Heinrich Bierman is beschikbaar 

om mede leiding te geven aan een 

kindernevendienst, waarin langs digi-

tale weg contact wordt gezocht met 

de wereld, waarin Bijbelse verhalen 

werden opgetekend (Babel). Kinderen 

worden met hun ouders uitgenodigd 

om op de Startzondag aanwezig te 

zijn. Na afloop wordt een contactmo-

ment met de ouders over de toekomst 

van de kindernevendienst beoogd. 

Diaconaat aan jongeren

Heinrich Bierman ( docent technologie 

aan Scalda) is bereid om aan jongeren 

uit de gemeente Hulst 

(8- 13 jaar) in het komende najaar een 

praktische cursus van vijf maandelijkse 

sessies aan te bieden over de moge-

lijkheden en gevaren van de techno-

logie (AI, drones, robots, IOT, delen 

op social media). De kerkenraad is 

akkoord en stelt ruimte beschikbaar. 

Kerkrentmeesters

Om meerdere redenen wordt beslo-

ten om met het Verjaardagsfonds te 

stoppen. 

De kerkenraad gaat akkoord met de 

afschaffing.	

Sluiting  

Geraldine van Heesch besluit met 

een gedicht van Nel Benschop.
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Voorstellen: Geraldine 
van Heesch-Kirpestein
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Geraldine van Heesch wordt pastoraal ouderlinge. Zoals u ook kunt lezen in het 

verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 juni jl. heeft de kerkenraad, in goed 

overleg, besloten dat Geraldine met ingang van september haar taak als diaken 

neerlegt en verder gaat als pastoraal ouderlinge binnen onze kerkenraad. 

We wensen Geraldine veel succes met het voortzetten van haar kerkenraadswerk 

binnen het pastorale team. 

Hoi Ik ben dus Geraldine van Heesch

-Kirpestein, een grote vrouw dus hier 

op deze foto op vakantie met mijn 

man Ad van Heesch in Canada, nog 

niet wetend wat mij boven het hoofd 

hing... Ik ben al een tijdje diaken in 

onze protestante gemeente in Hulst. 

Ik ervaar het zeker als meerwaarde om 

actief lid van de kerk te zijn. Echter er 

is bij mij wederom een ziekte vastge-

steld waardoor ik wat stapjes achteruit 

moet gaan doen en daarom wil ik toch 

graag wel bij de kerk blijven maar in 

een andere functie. Ik wil graag verder 

gaan als pastoraal medewerker en 

ouderlinge zodat ik mijn energie die 

ik heb ( ik heb echt minder energie) 

doordat ik dus polyneuropathie heb 

en dunnevezelneuropathie naast de 

reuma, beter kan verdelen overdag. 

Ik zal nl niet altijd in de kerk kunnen 

zijn omdat mijn lichaam vind ik dan, 

stom doet. Natuurlijk moet ik het wel 

accepteren, ik kan ook niet anders, 

anders had ik natuurlijk allang een 

ander lichaam uitgekozen... En mis-

schien met met mij ook wel andere 

mensen.... ;-) Nou ik ben dus Geraldine 

en woon sinds 2003 in Hulst en zeker 

wel naar tevredenheid. Inmiddels zijn 

wij allemaal flink ingeburgerd in het 

Bourgondische zeeuws vlaanderen. 

Ik kwam niet meteen bij de kerk, dit 

duurde eventjes. Gelukkig ontmoette 

ik Ineke bij de voetbal en na enige tijd 

haalde ze mij weer bij de kerk. Van 

huis uit was ik eerst gereformeerd en 

later werden mijn ouders Christelijk 

Gereformeerd maar dit vond ik voor 

mij toch wat ‘te zwaar”, van daar dat 

ik mij aansloot bij de Protestantse 

Gemeente Oosthoek. Zo zijn onze kin-

deren tegelijkertijd gedoopt in 2008 

en gaan ze zo nu en dan mee naar de 

speciale diensten. Het is moeilijker 

voor de jeugd om in deze tijd in God te 

geloven, helaas. Naast dat ik dieren-

verzorgster ben; wij hebben een paar 

Maine Coon katten en 1 Devon Rex 

en twee honden KaNeel : Ka is een 

weimaraner en Neel een hollandse 

Smoushond, ben ik voordat mijn vader 

naar het verpleeghuis ging ook jaren 

mantelzorger geweest. Nu probeer ik 

mijn draai te vinden met het tekenen 

en aquarellen van kaarten en het ma-

ken van acrylverf schilderijen. Mocht 

u een onderwerp willen op doek of 

kaart; schroom niet en trek mij aan 

den mouw in de kerk. Ook schrijf ik zo 

nu en dan gedichten.

Verder ben ik nog moeder van onze 
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puberdochter Adiënne en word ik in 

september voor de eerst keer oma! 

Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik sta 

sociaal in het leven en help graag de 

mede mens voor al met meer kleur en 

vrolijkheid in het leven te geven samen 

met het geloof in onze Trouwe God. 

In het liedboek staat een enorm mooi 

gedicht van Jan T. Bakker. Daar sluit ik 

graag mee af>>>>>

Hartelijke groet,

Geraldine van Heesch-Kirpestein

Trouwe God,

Wij danken U dat U opraapt

Wat iedereen heeft weggegooid

En over het hoofd gezien.

Leen ons vandaag uw ogen en 

uw aandacht.

En als wij onszelf ervaren als vergeefs,

Neem ons dan in uw handen. 

En vooral:

Laat uw liefde ons allen omarmen.

Amen

Gemeenteavond donderdag 17 oktober te Hulst
Op donderdag 17 oktober om 19.30 
uur willen wij als kerkenraad een 
gemeenteavond in Hulst beleggen. 
Omdat een overleg, een gedachte-
wisseling, na een kerkdienst niet altijd 
handig is kiezen we er voor dit op een 
avond te doen. Wij verzoeken u die 
datum alvast te reserveren. 

De gemeenteavond wordt geen 
vergadering maar een bindingsavond. 
Als kerkenraad van de Protestant-
ste Gemeente Oosthoek hebben wij 
behoefte om samen met u te zoeken 
naar mogelijkheden die er zijn om als 
kleine gemeente enthousiast door te 
kunnen gaan. 

Er gebeurt veel in onze gemeente en 
er is een kleine vitale kern, maar de 
druk op die kern om taken namens 
de gemeente uit te voeren is groot. 

Het is goed om ons te bezinnen op 
de toekomst van onze gemeente 
Oosthoek. Wat gaat goed, wat mag 
er meer en wat kunnen we minder of 
anders doen. Zijn er nieuwe ideeën of 
wensen? Daarnaast is het goed elkaar 
een keer te ontmoeten buiten een 
kerkdienst om en een mooie avond te 
hebben.

We staan er niet alleen voor, we mo-
gen samen doorgaan vertrouwende op 
Hem die ons kracht geeft en ons nooit 
alleen laat!

We beseffen dat een avond weggaan 
voor sommigen onder ons moeilijk 
ligt. Door samen te rijden is dit wellicht 
op te lossen. 

Nadere informatie volgt.
Jan- Frans Mulder



17 Kerk in ‘t Midden | augustus 2024

Bij de diensten
Wijziging Orde van dienst, 
het blauwe boekje en 
de tafelkaarsen.

In de kerkenraadsvergadering 
van 24 juni is besloten het 
protocol voor het aansteken 
van de kaarsen bij de aanvang 
van de dienst te wijzigen. 
De tafelkaarsen worden bij 
de aanvang van de dienst niet 
meer door de ouderling van 
dienst aangestoken. Deze 
worden in het vervolg door de 
koster aangestoken, gelijktijdig 
met de Paaskaars en aan het 
eind van de dienst worden alle 
kaarsen door de koster gedoofd,

Er is al heel wat gesproken 
over het blauwe boekje met 
verschillende orden van dienst. 
Het blauwe boekje komt te 
vervallen en wordt vervangen 
door één Orde van Dienst welke 
gebruikt wordt als richtlijn. 
Voor bijzondere diensten 
zoals doopdienst en avondmaal 
wordt een aangepaste liturgie 
op papier gebruikt, zoals ook al 
gebruikelijk is tijdens de Avond-
maalsviering. 

De nieuwe Orde van Dienst 
ziet er als volgt uit: 

Mededelingen door 
de ambtsdrager van dienst

We gaan staan:
Stilte
Groet
Bemoediging:
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER.
g.: Hemel en aarde maakt Hij.
v.: Altijd blijft Hij trouw.
g.: Nooit laat Hij los
Drempelgebed
Aanvangslied
We gaan zitten
Gebed om ontferming over 
de nood van de wereld.
Glorialied

Rondom het woord
Eventueel gesprek met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezingen met aansluitende liederen
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied

Dienst van Gebeden en Gaven
Dankgebed, voorbeden, 
gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte, 
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande)
Zending en zegen
Gezongen Amen (Liedboek 2013 431C)
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Terugkijken en 
vooruitblikken

Na de rustige zomerperiode gaan we met nieuwe moed weer verder met activiteiten. 

Op zondag 15 september hebben wij onze jaarlijkse Startdienst in Hulst.

Hierin zal ds. A. van Houweling voorgaan met het landelijk afgeleid thema: 

“Zie Ik ga iets nieuws beginnen”. 

De liturgiecommissie zal hier ook een bijdrage aan leveren. De voorbereiding is in volle 

gang. Om het  woord “nieuw” extra aandacht te geven zal er tevens aandacht besteed 

worden aan een initiatief van ons gemeentelid Heinrich Bierman (docent technolo-

gie aan Scalda). Hij geeft een toelichting op de cursus voor jongeren van 8 tot 13 die 

hij voor ons gaat geven over het gebruik maar ook de mogelijke gevaren van nieuwe 

technologie. Hierbij kunt u denken aan:  AI (kunstmatige intelligentie), drones, VR 

(Virtuele Realiteit oftewel virtuele werkelijkheid, schijnwerkelijkheid) en robotica. In de 

kindernevendienst gaat hij de kinderen hierin meenemen. Tijdens of na de koffie kunt u 

in een korte workshop informatie krijgen 

en zelf ervaring opdoen. Het belooft een boeiende ochtend te worden.

Daarnaast wordt er een flyer gemaakt met daarin onze gemeentelijke activiteiten. 

Tijdens deze Startdienst willen wij ook een oproep doen aan mensen die iets voor 

onze gemeente kunnen betekenen.

Zondag 18 augustus 

hebben we 

een Heilig Avondmaalsdienst 

te Kloosterzande, 

onder leiding van 

ds. A. van Houweling. 
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Van de liturgiecommissie 
Na een jaar spontaan aan de slag te zijn geweest hebben wij 

onze rol geëvalueerd en zijn gekomen tot een missie.

“De  liturgiecommissie houdt zich bezig met de vorm en inhoud van de 

liturgie en de vieringen. Zij kan zelf of op verzoek van de kerkenraad voorstellen 

hierover doen. Ook bereidt de commissie een aantal bijzondere diensten voor. 

De commissie als geheel weerspiegelt zo veel mogelijk de veelkleurigheid in 

de geloofsbeleving van de gemeente”.

Om hier handen en voeten aan te geven zal de commissie op zoek gaan naar 

kandidaten voor een uitbreiding, om tot een zo groot mogelijke diversiteit vanuit 

onze gemeente te kunnen komen.

Daar ik inmiddels voorzitter van de Kerkenraad ben geworden, zal er ook vanuit 

deze uitgebreide commissie een nieuwe voorzitter worden gekozen.

Jan- Frans Mulder
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Waarvoor collecteren wij?
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie

Zondag 1 september - Kerk in Actie - Nederland

De kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis 

van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier 

van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. 

De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, 

trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden 

samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 8 september - Protestantse Kerk - Jonge generaties

Nederland - Het hele jaar door met jongeren op weg

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen 

dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse 

Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. 

Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, 

clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, 

tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in 

samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster 

Zondag 15 september  - CZWO - Delta voor Colombia

In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme tweedeling 

in de samenleving. Daarom steunt de Classis Delta kerken en partnerorganisaties die 

zich inzetten voor vrede en verzoening. Zie voor meer informatie stukje over ZWO 

elders in dit blad.

CIRCLE-RIGHT Meer weten: gelovenindedelta.nl/colombia/
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Zondag 22 september - Vredeswerkcollecte Kerk in Actie - Zending

Syrië - Bouw de kerk weer op

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. 

De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer 

is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen 

door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal 

herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. 

Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkensyrie 

Zondag 29 september - Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk

Nederland - De kerk zoekt jongeren op

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met 

de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet 

door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te 

zijn waar zij zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland 

en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. 

De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster 

Zondag 6 oktober - Israëlzondagcollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Israël - Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillen-

de talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In 

het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde 

samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op 

middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten 

gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars 

geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/gesprekisrael 

Zondag 13 oktober - Diaconie
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Zondag 20 oktober - Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren 

zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om 

door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met 

steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame 

landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij 

voor hun rechten kunnen opkomen.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boerenindonesie 

Zondag 27 oktober : Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt al meer dan 200 jaar 

de Bijbel dichtbij. Hun missie is dat iedereen in binnen- en buiteland de Bijbel kan 

ontdekken, ervaren en doorgeven.

Want in de bijbel horen wij Gods boodschap en liefde voor de wereld, die ons in 

beweging brengt en ons pad verlicht.

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: https://www.bijbelgenootschap.nl
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Zending - Werelddiaconaat -
Ontwikkelingssamenwerking
Diaconie/ZWO PG Oosthoek steunt de DELTA VOOR COLOMBIA, 

per 1 september 2023.

In onderstaande tekst een aantal ervaringsverhalen:

Project 1: 
Kinderen in 
achterstandswijken 
weerbaar maken

Jeimy: ‘We zien kinderen echt veranderen’ 

De 26-jarige Jeimy Rodriguez is sociaal werkster bij FPT, de partnerorganisatie van 

Kerk in Actie in Colombia die kinderen uit kwetsbare wijken in wijkcentra een lief-

devolle plek biedt. “Ik heb hier stage gelopen, en ben gebleven”, vertelt ze gedre-

ven. “Jongeren hebben hier zoveel problemen: geweld thuis of op straat, gezinnen 

waar onvoldoende eten is, uitval op school, criminaliteit. Bij FPT leren we kinderen 

en jongeren op een andere manier naar het leven te kijken. Hun omgeving zal niet 

veranderen, maar hoe zij met zaken omgaan, kan wel veranderen. Wij leren hen te 

ontdekken wat hun talenten zijn, om voor zichzelf op te komen en hoe ze goede 

beslissingen kunnen nemen. Ook stimuleren we hen om hun opleiding af te maken. 

We zien kinderen echt veranderen, doordat ze zien dat er veel meer mogelijk is dan 

ze denken!” 

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: kerkinactie.nl/kinderencolombia
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Project 2: 
Sociaal bewogen 
predikanten 

Theoloog Rubén betrokken bij onrecht

Acht jaar geleden heeft Rubén ervoor gekozen om het platteland en zijn vertrouwde 

omgeving te verlaten om theologie te gaan studeren aan de universiteit. Hij heeft 

een aantal pastors in de familie, maar wil niet herhalen wat zij al jaren doen. Hij wil 

nieuwe wegen zoeken. Eerst probeert hij online te studeren, maar dat valt tegen. Hij 

mist het directe contact met de docent en de groepsdynamiek. Daarom stapt hij in 

de bus om 24 uur later in Cali aan te komen. In de regio waar zijn familie woont is 

veel geweld door drugshandel, maar echte armoede en honger kent hij niet, omdat 

ze hun eigen groenten verbouwen. Daarom schokt het hem als hij in één van zijn 

eerste weken in Cali een man uit een vuilnisbak ziet eten. Dat beeld laat een blijven-

de indruk bij hem achter. Vanaf dat moment weet hij zeker dat hij in zijn studie nooit 

wil blijven steken in abstracte reflectie en onderzoek. Zijn studie theologie moet van 

betekenis zijn voor mensen die op straat leven
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Duurzame groenteteelt in gemeenschappelijke moestuin

Cocomopoca komt bovendien op voor de rechten van de inwoners van de 

Chocó-regio. Mede door de inzet van Cocomopoca kreeg een aantal dorpen voor 

het eerst collectieve landrechten (landrechten per dorp, niet per individu).

Goudmijnen. In het dorp Tanando heeft de dorpsgemeenschap een deel van deze 

collectieve grond beschikbaargesteld aan een groep vrouwen om te gebruiken als 

groentetuin. Deze vrouwen zijn allemaal alleenstaand en zorgen als hoofd van hun 

gezin voor hun kinderen of kleinkinderen. Ze werken allemaal als dagloner in één 

van de goudmijnen in de buurt, maar dit biedt hen een zeer onzeker inkomen.

Niets bijzonders? Nu hebben ze een groentetuin! Het lijkt niets bijzonders, een 

groentetuin. Toch is dat het wel: in deze regio is de teelt van eigen groenten groten-

deels verloren gegaan, mede omdat mensen lang geen eigen grond hadden. Daar-

door kwamen veel groenten van buiten. “Groenten van buiten de regio zijn echter 

erg duur, omdat er maar zo weinig wegen zijn. Daarom is het beter en goedkoper als 

we het zelf verbouwen”, vertelt een van de vrouwen.

Cassave en bakbanaan In de moestuin verbouwen de vrouwen biologische groenten, 

zonder chemische kunstmest. De groentetuin draagt zo bij aan gezonde, betaalbare 

voeding. “We zijn twee maanden geleden begonnen. Je zult zien dat we volgend jaar 

volop groenten verbouwen en dat we zelfs tomaten en pepertjes kunnen verkopen!”

CIRCLE-RIGHT Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-

	 agrarische-ontwikkeling-door-afro-colombianen/

Project 3 : 
Duurzame agrarische 

ontwikkeling door 
Afro-Colombianen
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Persbericht - 
Actie Vakantietas 
van Kerk in Actie

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kun-

nen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is 

er niet. Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen 

kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio 

verrassen met een rugzak vol verrassingen. In juli 2024 vond 

de actie voor de vijfde keer plaats.  

Vijf jaar geleden startte de diaconie in Terneuzen, in 2021 nam de diaconie van 

Hulst voor het eerst deel en in datzelfde jaar werd de actie verder uitgespreid 

over alle diaconieën van heel Zeeuws Vlaanderen.  

Met de actie Vakantietas kunnen kerkelijke gemeenten in heel Nederland kinderen 

uit kwetsbare gezinnen verblijden met een rugzak vol vakantie-verrassingen. 

“De vraag is dan natuurlijk wel: hoe bereik je de juiste gezinnen? De diaconieën 

werken daarvoor samen met de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het 

uitdelen van producten, en kennen de gezinnen, kennen de armoede/ financiële 

problemen. Wij hebben de tasjes zelf uitgedeeld op hun vaste uitdeelpunten.” 

De diaconie van Terneuzen bijvoorbeeld, heeft daarnaast wel de ogen en oren 

open gehouden voor andere kinderen met kwetsbare ouders. Ook aan hen zijn 

tasjes uitgedeeld en rondgebracht. Daarnaast is er samenwerking met Stichting 

Present, die ook een tiental tasjes heeft uitgedeeld aan kinderen van ouders die 

in een kwetsbare situatie zitten. 

Prachtig dat deze regionale samenwerking heeft geleid tot het uitdelen van tasjes 

aan kinderen die bekend zijn bij Stichting de Melkkan in Hulst, door PG Oosthoek 

Hulst samen met Caritas Maria Sterre der Zee Hulst.

�

Namens de diaconie van PG Oosthoek.
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Persbericht -
Kerk & Vluchteling

Beste mensen, 

Met deze gelegenheid willen we als Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws Vlaan-

deren onszelf weer even presenteren. Opgericht begin 2004 als oecumenische 

stichting met als doel aandacht voor de problematiek van Vluchtelingen te weten 

Asielzoekers en Statushouders die hier onder ons verblijven. 

De bijbelse opdracht om om te zien naar Vluchtelingen onder ons heeft geleid tot 

deze stichting die deze opdracht gestalte probeert te geven door financiële steun 

en bewustwording van de samenhangende problematiek. 

Financiële steun kunnen we geven door de geldelijke onderteuning van zeer 

diverse kerken hier in Zeeuws Vlaanderen.Vaak wordt een collecte bestemd voor 

onze stichting of zien we individuele giften. Financiële steun bijvoorbeeld in de 

vorm van een tegemoetkoming in reiskosten die asielzoekers noodzakelijk moeten 

maken, aanschaf huishoudelijke bestaansmiddelen e.d. Gelukkig kunnen we heel 

vaak positief reageren op zulke hulpvragen. 

Bewustwording deden we door het organiseren van info bijeenkomsten met een 

bepaald actueel thema, bijvoorbeeld met het indertijd eenmalig zgn. 

“ kinderpardon”, het aanwezig zijn tijdens kerkdiensten waarbij we aandacht 

mochten vragen voor de problematiek van vreemdelingen, organiseren van 

bijeenkomsten waarin we met vluchtelingen konden spreken. 

De laatste jaren is het accent steeds meer komen te liggen op het financieel 

ondersteunen daar waar nodig. Voor bewustwording zoeken we naar andere 

vormen daar e.e.a. samenhangt met de beschikbaarheid van vrijwilligers en 

bestuursleden. Misschien kunnen we samenwerken met andere groeperingen zoals 

bijvoorbeeld JOTA te Oostburg. E.e.a. proberen we wat meer gestalte te geven. 

Met dit bericht weet u in ieder geval dat er een beroep op ons te doen is m.b.t. de 

geschetste problematiek, enerzijds financieel anderzijds m.b.t. bewustwording of 

aandacht voor de vluchteling als onze naaste, een opdracht die sinds al die jaren 

niets van haar actualiteit heeft verloren. 

Rob Hille, Cees Cosijn, Rina Bakker, Ankie Oppeneer, Jilly van den Ameele
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Van de Kerkrentmeesterstafel
Onderhoud

Een van de taken van de kerkrentmeester is het onderhoud van ons kerkgebouw. 

Naast onze eigen bevindingen wordt er tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd en een 

rapport opgesteld door de monumentenwacht.

Aan de hand van dit rapport stellen wij een meerjarenplan op wat als basis dient voor 

onze begroting en het onderhoud wat we moeten / willen uitvoeren. Hoewel er na-

tuurlijk altijd onderhoud nodig zal zijn kunnen we met toch wel enige trots melden 

dat onze kerk in een goede staat verkeerd. 

Uiteraard vraagt het onderhoud ook tijd. Heeft u zin en tijd om af toe een handje toe 

te steken, laat het ons weten! 

  

Collectes en giften

Hierbij de collecten vanaf 10 maart 2024.

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften

Groeten, Ad, Jeroen en Leander

Van de kerkrentmeestertafel… 

 

Collectes en gi,en 

Hierbij de collecten vanaf 10 maart 2024. 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 
10 maart € 56,60 Kerk € 51,40 Zending Indonesië 
17 maart € 80,50 Kerk € 82,37 KIA Rwanda 
24 maart € 33,60 Kerk  € 43,20 ZWO Project Classis Delta 
31 maart € 81,70 Kerk € 110,72 Werelddiaconaat 
7 april € 31,89 Kerk € 53,21 St de Melkkan 
14 april € 58,56 Kerk € 64,85 PSC Antwerpen 
21 april € 34,95 Kerk € 45,30 Voedselbank 
28 april € 46,75 Kerk € 51,87 Noodhulp Gaza 
5 mei € 64,20 Kerk € 85,90 KIA Noodhulp Oekraïne  
12 mei € 43,95 Kerk € 62,80 St de Herberg 
19 mei € 62,40 Restauratiefonds € 61,90 KIA Zending 
26 mei € 50,66 Kerk € 75,50 Zending Colombia 
2 juni € 39,75 Kerk € 37,40 St Leergelden 
9 juni € 38,82 Kerk € 40,25 Samen voor zin 
16 juni € 29,50 Kerk € 34,40 Zorgvakanties 
23 juni € 63,80 Kerk € 77,44 Werelddiaconaat 
30 juni € 44,29 Kerk € 80,52 Prot. Centrum Antwerpen 
7 juli € 61,85 Kerk € 85,90 Pastoraat Gebarentaal 
14 juli € 42,40 Kerk € 43,25 St Gain 
21 juli € 81,05 Kerk € 91,45 Schuldhulpmaatje 
28 juli € 22,38 Kerk € 30,45 St Westerlicht 

 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giZen 

Groeten, 

Ad, Jeroen en Leander 
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Stichting De Kerk in Klooster
Uit de activiteitenkalender van Stichting de kerk in Klooster

BERNARDUS FEEST 

10 augustus is er het 14e traditionele 

Bernardus feest. Een gezellige markt 

met ambachten, heel veel creativiteit, 

streekproducten, kunst, demonstraties 

en voor de kinderen OUD HOLLANDSE 

SPELLETJES. 

Naast de informatietafel over het werk 

en activiteiten van onze stichting niet 

te vergeten de diverse Trappistenbieren, 

beroemde wafels, koffie/thee en fris-

dranken. En natuurlijk de verloting met 

mooie prijzen voor het onderhoud van 

de kerk.

Toegang tot feestterrein is gratis. 

Locatie: kerktuin Hof te Zandekerk te 

Kloosterzande (Wm. de Zwijgerlaan 2). 

DOORLOPENDE ACTIVITEIT IN 

DE HOF TE ZANDE UITHOF: 

Fijn is het te horen van buitenstaan-

ders dat de historische wandeling 

rondom de Hof te Zande kerk goed 

wordt bezocht. Het is een aanrader, 

want u komt veel te weten over het 

gebied. U kunt een podcast via uw 

mobieltje gebruiken en de route lopen 

langs de zes infoborden voor extra 

achtergrond verhalen. Tip: op di. av. 

17/ 09 organiseert #ihulst ter plekke 

een wandeling door de geschiedenis 

(aanmelden via: infopunt@hulstnet.nl) 

OPEN MONUMENTENDAG(EN)

Op zaterdag 14 en zondag 15 

september zijn er ook in onze regio 

weer de Open Monumenten-dagen. 

Op beide middagen kunt u in de 

Hof te Zandekerk terecht van 13.00 - 

17.00 uur. Naast een of meer gidsen is 

er documentatie-materiaal aanwezig 

en kunt u de presentatiefilm over de 

historische wandeling bekijken naast 

een powerpointpresentatie over een 

aantal belangrijke restauraties uit de 

vorige en deze eeuw. 

De Protestantse kerk aan 

de Houtmarkt in Hulst is alleen 

op zaterdagmiddag 14.09 open. 

Volg ons verder via facebook of de website:      

www.stichtingdekerkinklooster.nl
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Agenda -
Protestantse gemeente Oosthoek 

2 september		  19.30 uur	 Vergadering kerkenraad

10 september		  13.30 uur	 Koffiemiddag Poorthuis

					     tot 16.00 uur

14 september    	 12.00 uur	 Open Monumentendag kerk Hulst

					     tot 17.00 uur

					     Thema: Routes, Netwerken en 

					     Connecties

					     www.monumentinhulst.nl

26 september		  10.00 uur	 Startochtend vrouwengroep

8 oktober		  13.30 uur	 Koffiemiddag Poorthuis

					     tot 16.00 uur

14 oktober		  19.30 uur	 Vergadering kerkenraad

17 oktober		  19.30 uur	 Gemeente avond 

					     (zie artikel in kerkblad)

12 november		  13.30 uur	 Koffiemiddag Poorthuis

					     tot 16.00 uur

25 november		  19.30 uur	 Vergadering kerkenraad
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