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Bijdragen voor het volgend nummer dienen
uiterlijk 8 mei 2025 door de redactie te zijn ontvangen.
kim@pgooosthoek.nl
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Kerkdiensten

Zondag 23 maart, 10.00 uur,
Kloosterzande - Derde zondag -
Veertigdagentijd - kindernevendienst

Voorganger: Ds. F. van Vliet, Zaamslag
1¢ collecte: Kerk in Actie - Moldavié

2¢ collecte: Restauratiefonds
www.kerkinactie.nl/kindereninmoldavie

Zondag 30 maart, 10.00 uur, Hulst
Vierde zondag - Veertigdagentijd

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1¢ collecte: Kerk in Actie - Colombia
2¢ collecte: Kerk
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Zondag 6 april, 10.00 uur,
Kloosterzande
Vijfde zondag - Veertigdagentijd

Voorganger:

Drs. N. Roggeband - Baaij, Tholen
1¢ collecte: Kerk in Actie - Zending
2¢ collecte: Kerk
www.kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten

Zondag 13 april, 10.00 uur, Hulst
Zesde zondag - Veertigdagentijd -
Scholendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling
1¢ collecte: PKN Missionair werk
2¢ collecte: Kerk
www.kerkinactie.nl/collecterooster

Donderdag 17 april , 20.00 uur,
Kloosterzande
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. van Houweling

Vrijdag 18 april , 20.00 uur,
Kloosterzande - Goede Vrijdag

Voorganger: mevr. T. Werner, Tilburg

Zaterdag 19 april , 20.00 uur,
Kloosterzande - Stille Zaterdag

Voorganger: ds. P. Overduin, Hulst

Zondag 20 april , 10.00 uur
Hulst - Pasen - Doop- en belijdenis-
dienst - kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling
1¢ collecte: Kerk in Actie -
Noodhulp Oekraine

2¢ collecte: Onderhoudsfonds
www.kerkinactie.nl/oekraine

Zondag 27 april , 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger: Ds. K. Steketee,
Zwijndrecht

1¢ collecte: St. De Melkkan, Hulst

2¢ collecte: Kerk
www.stichtingdemelkkan.jimdofree.com/

Zondag 4 mei, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: ds. B. Hovinga, Terneuzen
1¢ collecte: Kerk in Actie

Noodhulp Soedan

2¢ collecte: Kerk
www.kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 4 mei, 18.45 uur, Basiliek
Hulst — Nationale Dodenherdenking

Met medewerking van:
Rooms-Katholieke voorganger -
aansluitend kranslegging

maart 2025 | Kerk in ‘t Midden o


mailto:kim%40pgooosthoek.nl?subject=
https://www.pgoosthoek.nl

Zondag 4 mei, 18.30 uur,
Hof te Zandekerk Kloosterzande
Nationale Dodenherdenking

Voorganger: ds. A. van Houweling -
aansluitend kranslegging

Zondag 11 mei, 10.00 uur,
Kloosterzande - Kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling
le® collecte: CZWO - Project -
Delta voor Colombia

2¢ collecte: Kerk

Zondag 18 mei, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg
1¢ collecte: Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen

2¢ collecte: Kerk

Zondag 25 mei, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger: Ds. T. Veldhuizen,
Zandhoven (B)

1¢ collecte: St. Leergelden

2¢ collecte: Kerk

Donderdag 29 mei, 9.30 uur
(LET OP afwijkende tijd), AXEL
Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. J. Verlinde, Axel

Zondag 1 juni, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1¢ collecte: Samen voor Zin
2¢ collecte: Kerk
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Zondag 8 juni, 10.00 uur,
Kloosterzande - Pinksteren -
Kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling
1¢ collecte: Kerk in Actie — Zending
Myanmar

2¢ collecte: Restauratiefonds

Zondag 15 juni, 10.00 uur, Hulst
Viering Heilig Avondmaal -
Kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling
1¢ collecte: Westerlicht

(voorheen Palazolli)

2¢ collecte: Kerk

Zondag 22 juni, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd,
Geertruidenberg

1¢ collecte: Binnenlands Diaconaat -
Vluchtelingen

2¢ collecte: Kerk

Zondag 29 juni, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw
1¢ collecte: Werelddiaconaat Moldavié
2¢ collecte: Kerk

N\NA\NS

Na alle diensten -
koffie drinken

Kindernevendiensten @W

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen lg:
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk,
er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

DATA KINDERNEVENDIENST
23 maart - 20 apr - 11 mei - 8 juni - 15 juni

De kindernevendienst wordt voorbereid door
Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via:
kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812
Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst Oppasdienst voor
gemist de kleinsten

De kerkdiensten, zowel uit Hulst
als uit Kloosterzande, worden elke
zondag uitgezonden. U kunt als
het goed is deze tijJdens maar ook
na kerkdiensttijd beluisteren.

Enkel op aanvraag, doorgang
afhankelijk van beschikbaarheid
vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere
kerkdiensten, maar ook voor kerke-
lijke feestdagen en doopdiensten.

Ga naar Mail naar: scribaat@pgoosthoek.nl
www.kerkdienstgemist.nl. of belt u de scriba: 06-48912812
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Meditatie

1 KORINTIERS 15: 8-11

...DOOR ZIJN GENADE...
(1 KOR.15: 10)

Wat zijn we toch geneigd om ons te
laten voorstaan op onze kracht, ook
in de kerk. We willen succesvol zijn
en laten zien dat we ons leven onder
controle hebben.

Paulus doet het tegenovergestelde.

Hij noemt zichzelf een misbaksel en de
minste van de apostelen. Niet omdat
hij een slecht zelfbeeld heeft, maar
omdat zich ervan bewust is wat hij in
zijn leven heeft gedaan. Voordat hij
Jezus kende heeft hij Gods gemeente
vervolgd. Zijn zonden en de gevolgen
daarvan zijn voor hem als een doorn in
het vlees.

Natuurlijk wilde Paulus dit alles liever
niet meer voelen. Maar al wandelend
met Jezus ontdekt hij hoe de bron van
zijn schuld en schaamte getransfor-
meerd wordt tot een bron van leven en
kracht. Juist in zijn eigen tekort, heeft
hij Gods overvloedige liefde ontdekt.
Dat noemen we genade! Het gaat er
niet om wat wij doen, maar het gaat
om wat Christus heeft gedaan.
Daarom zegt Paulus: ‘door zijn
genade ben ik nu wat ik ben’.

En wij maar sterk willen zijn...

Ds. Jan Verlinde
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Bevindingen
ONDERWEG

Op zondag 23 februari vond in de

Hof te Zandekerk de bevestiging in

het ambt van Mirjam van Blarikom en
Annerie van Gorsel plaats, en de her-
bevestiging van Geraldine van Heesch
als zittende ambtsdrager. Ook werd de
termijn van Leander Klanderman met
een half jaar verlengd tot de uiterste
periode binnen de kerkenraad. Ineke
Proost en Sarina de Schepper traden
als ambtsdrager terug, nadat ze hun
termijn met een verlenging van een
jaar hadden uitgediend. We zijn zo als
kerkenraad weer bijna helemaal op
sterkte. Dat geeft reden tot grote dank-
baarheid. Hierbij komt, dat voor de nu
teruggetreden penningmeester van het
College van Kerkrentmeesters Jeroen
Leenknecht een opvolger is gevonden
in de persoon van Jaap van Lith.

Meer hierover elders in dit blad.

In de afgelopen periode is er door de
kerkenraad veel tijd en energie be-
steed aan het op peil brengen van de
organisatie. De focus was, afgezien van
het voortgaande diaconaat, sterk op
de bestuursstructuur gericht. Dat was
nodig, zo concludeerden we bij een
evaluatie van mijn werkzaamheden.
Nu is het tijd om ons, voor zover we
daar niet aan toekwamen, weer meer
te openen naar de gemeente in al haar
verscheidenheid, naar jongeren onder
ons, en naar de samenleving.

Dat laatste kan langs meerdere wegen.
Het kan via het zoeken van het ge-
sprek en de dialoog. Het op eerlijke en
geloofwaardige wijze delen van wat en
Wie ons beweegt is van groot belang
in een wereld vol gebluf, agressie,
leugen, verwarring, angst en soms on-
verholen wanhoop. Zijn hiervoor podia
beschikbaar, of andere mogelijkheden
te vinden of te creéren? Het onszelf
openen naar de samenleving kan zeker
ook via uitbouw van het diaconaat- we
hebben al wat ijzers in het vuur- en

via aanbod van gemeenschap, waar
gemeenschapsvorming onder druk
staat en dreigt te verbrokkelen of is
verbrokkeld.

Alis er wel enige voortgang, aan het
brengen van kennismakingsbezoe-
ken ben ik in de laatste paar maanden
minder toegekomen. Dat had te maken
met andere en tijdelijke prioriteiten. Ik
hoop de komende tijd de draad weer
op te kunnen pakken. Daarbij ga ik als
volgt te werk: |k bel bij u aan. Doet u
open, dan vraag ik u, met de agenda in
de hand, of u er prijs op stelt om een
afspraak te maken. Dat zal ik niet

( meer) doen, wanneer het buiten al
schemerig of donker is. U zou dan
kunnen denken, dat ik een duistere
figuur ben. Dat moeten we natuurlijk
niet hebben.

Overigens kan ik ook op uw verzoek
komen. Dat doe ik van harte. Hierbij

mijn mobiele telefoonnummer nog
eens: 06 57173329.

Een praktisch punt:

Soms is het goed om in de erediensten
en vieringen gebruik te kunnen maken
van een beamer. Dat is bijvoorbeeld
het geval in diensten, waarin er nu een
gedrukte liturgie aan de deelnemers
wordt overhandigd. Het scheelt heel
veel papier en is gepast in een kerke-
lijke gemeente als de onze, die zich

als ‘groen’ afficheert. Ook biedt de
inzet van een beamer de mogelijkheid
om een verhelderend of prikkelend
beeld te delen. Mocht u (anders dan ik)
bedreven zijn in het bedienen van een
beamer of vervaardigen van een
PowerPoint- presentatie en hiermee
iets kunnen en willen betekenen
binnen onze gemeente, meldt u zich
dan s. v. p. bij ondergetekende.

Het gaat op naar Pasen, het feest

van de opwekking tot nieuw leven in
Christus door lijden, sterven en de
dood heen. We zullen het deze keer tot
mijn vreugde weer in drie dagen vieren
en in alle stadia doorlopen. Al doende
raken we aan de diepe en bevrijdende
kern van het christelijk geloof, waar-
over we ons alleen maar kunnen
verwonderen. Doet u/ doe jij mee?

ds. Aart van Houweling
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Uit de kerkenraad

Vergadering van 3 februari 2025

Opening

Voorzitter opent vergadering door
lezing uit Psalm 145 uit de bijbel in Ge-
wone Taal en een stukje uit de bundel
“God is Nabij” van Max Lucado; en gaat
voor in gebed.

Verslag vergadering 25-11-2024
Verslag wordt vastgesteld en actielijst
wordt bijgewerkt.

N.a.v. actielijst

* Voor de vertaalapp wordt gezocht
naar een mogelijkheid zonder gebruik
te hoeven maken van een

laptop in de kerkzaal.

* Inzake: Opstellen beleid “Veilige
Kerk” en specifiek het aanvragen

van VOG's . We volgen beleid hierin
van PKN/Ring. Uitvoering ligt bij de
Kerkrentmeesters (Ad Wolfert). Vanuit
de Kerkenraad is Jan-Frans Mulder de
contactpersoon.

* Kennismakingsgesprek met ZVL
regiogemeente Heikant: gepland in
maart 2025.

* Voor zondag 4 mei (morgendienst)
wordt nog een voorganger gezocht
door preekvoorziener.

Zondag 7 september wordt een
speciale dienst voor iedereen, met als
voorganger Jan-Frans Mulder.
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Uit Moderamen / scribaat:

* We bespreken de ingekomen post.
De Kerstdiensten worden geévalueerd
en we noteren mogelijke aanpassingen
en verbeterpunten.

Komende kerkdiensten

* Wereldgebedsdag 7 maart a.s.

Ds. Van Houweling vormt een voor-
bereidingsgroep uit de PG Oosthoek
en de RK Parochie.

* Dienst 23-2-2025.

Dienst van (her)bevestigen en af-
scheid nemen. Vooraf neemt predikant
contact op met de mensen die (her)
bevestigd worden. De inhoud van

het bevestigingsgedeelte zal worden
gedeeld en (indien gewenst) nader
toegelicht en besproken.

* Doopdienst

Ds. Van Houweling heeft samen met
Pastor C. v. Geloof (Parochie MsdZ)
een gesprek gehad met een mevrouw
die gedoopt wil worden. Een doop-
dienst in onze gemeente wordt op
korte termijn gepland. Tevens zal
mevrouw dan Belijdenis van het
Geloof doen.

Ambtsdragers

Voorstel nieuwe ambtsdragers en
herbevestiging ambtsdrager.

De kerkenraad gaat akkoord met het

(her)bevestigen op 23 februari a.s. van
de volgende gemeenteleden:
* Mirjam van Blarikom-Tomassen
uit Hengstdijk— voor het ambt van
diaken-scriba

* Annerie van Gorsel uit Hulst voor
het ambt van diaken

* Geraldine van Heesch-Kirpestein
uit Hulst in het ambt van ouderling

Kerkenraad is verheugd dat Jaap van
Lith uit Clinge zal toetreden tot het
college van Kerkrentmeesters in de
functie van penningmeester

Moderamen 2025

Het moderamen voor 2025 wordt
vastgesteld: Scriba Mirjam van
Blarikom, Voorzitter Jan-Frans Mulder
en predikant Aart van Houweling.

Plaatselijke regeling -

voorstel wijziging

We nemen de suggesties van de
Classis over betreffende de aanpassin-
gen in onze Plaatselijke Regeling.

We zullen dit in een gemeenteoverleg
(na een kerkdienst) bespreken. Voor-
afgaand hieraan zal een nieuwsbrief
worden rondgestuurd met uitleg.

Evaluatiegesprek predikant
Binnenkort zal een evaluatiegesprek
plaatsvinden met ds. Van Houweling.
Zijn werkverslag zal dienen als basis
voor het gesprek.

Diaconie en Kerkrentmeesters
Lopende zaken worden toegelicht.

Liturgie-commissie

* Er wordt nagedacht binnen de
Liturgiecommissie om meerdere
diensten in de Paascyclus te organise-
ren. Naast de reeds geplande diensten
van Goede Vrijdag en Pasen wordt
gedacht om weer op Witte Donder-
dag en Stille Zaterdag een viering te
houden.

* De bedoeling is om in de zomer-
periode een ZWO-dienst te houden -
Project Delta voor Colombia.

* Ds. Van Houweling en Leander
Klanderman zijn afgevaardigden
vanuit de Kerkenraad naar de Liturgie-
commissie.

* Volgende vergadering van de litur-
giecommissie is voor zomer 2025.

Pastoraat — Pastoraal Team

* Het verzorgen van persoonlijke
kaarten voor 80-plussers die jarig zijn
zal door Geraldine van Heesch worden
gedaan. Adressen worden door Ina
Mulder aan haar doorgegeven.

Sluiting
Kees van Deijk sluit af met lezing van
een stukje uit het boekje “Hoop” van
de PKN.
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Van de
Kerkrent-
meesterstafel

Op 23 februari j.l. hebben we bescheiden afscheid genomen van Jeroen als kerkrent-
meester. In deze dienst kort gememoreerd over zijn termijnen als kerkrentmeester
welke we hier nogmaals benoemen. In 2017 is Jeroen Leenknecht toegetreden tot
het college van kerkrentmeesters. Medio 2017 is hij penningmeester geworden

en hebben van zijn kennis, kunde en inzet gebruik mogen maken bij onder andere
de overdracht van de Hof Te Zande Kerk aan de KIK, de verbouwing van de kerk in
Hulst, de digitalisering van de boekhouding en allerlei randverschijnselen die tijd en
energie kosten. Wij willen Jeroen namens het college van kerkrentmeester hartelijk
danken voor de soepele en fijne samenwerking en we zijn blij dat hij ons op de
achtergrond nog met een aantal taken blijft ondersteunen. Jeroen Bedankt!

Wij zijn ook verheugd dat Jaap van Lith is toegetreden tot het college van Kerkrent-
meesters en de taken van Jeroen gaat overnemen. Welkom Jaap.

We zijn momenteel druk bezig deze bestuurswisseling bij alle banken door te
voeren. Dit is echter nogal een omslachtige procedure welke enige tijd vergt.

We hopen dat u, als gemeentelid, hiervan geen hinder van zult ondervinden.

Ad en Leander

Collectes en giften
Hierbij de collecten vanaf 01.01.2025

Datum Kerkvoogdij Diaconie

05-01 € 44,80 | Kerk € 43,35 | Havenpastoraat

12-01 € 29,33 | Kerk € 47,50 | Binnenlandsdiaconaat
19-01 € 161,55 | Kerk € 172,10 | Oecumenisch werk
26-01 € 26,00 | Restauratiefonds € 30,55 | PKN Jonge Generaties
02-02 € 61,40 | Kerk € 99,20 | Werelddiaconaat
09-02 € 45,50 | Kerk € 36,80 | KIA Noodhulp

16-02 € 51,25 | Kerk € 103,80 | CZWO Delta

23-02 € 75,00 | Kerk € 78,40 | Binnenlandsdiaconaat
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Actie Kerkbalans 2024

In 2024 hebben wij voor € 19457,50 aan giften van u mogen ontvangen.
Dat is een mooi bedrag en een stijging van maar liefst bijna 20% tov 2023
waarbij we nogmaals iedereen bedanken die hier aan heeft bijgedragen.

Actie Kerkbalans 2025

Enige tijd geleden heeft u bericht ontvangen van Actie kerkbalans.

Wij zijn verheugd dat wij weer al een mooi bedrag hebben ontvangen/toegezegd
hebben gekregen. Dankzij uw giften kunnen we de kerk in al zijn facetten kleur
geven. Nog niets toegezegd/ overgemaakt, dan kan dat uiteraard nog steeds

op rekeningnummer IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 t.n.v. Protestantse Gemeente
Oosthoek o.v.v. uw naam en kerkbalans.

Collectebonnen

Voor het bestellen van de collectebonnen kunt u een mail versturen
naar pm-krm@pgoosthoek.nl. Het bedrag kunt u overmaken op reknr:
IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek .
Vermeld bij de opmerkingen uw “naam” en “collectebonnen” i.v.m.

uw traceerbaarheid. Dit is helaas niet af te lezen in onze afschriften.

De Diaconie heeft in 2024
de onderstaande projecten gesteund
voor een totaal bedrag van € 7.576,26:

CZWO Delta - Hulst voor Elkaar - St. Melkkan - Rossing Center
Noodfonds (mei) - Diaconaal werkverband - Caritas Voetreis

Margreet Lucasse - Vakantie tasjes - Voedselbank - Kinderen in de Knel
Praktijkschool Hulst - Tuintjes Hulst voor Elkaar - Warchild

Namens de Diaconie en de kerkrentmeesters hartelijk bedankt,
Jaap, Ad en Leander
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Bij de diensten

Een aantal kanttekeningen bij komende diensten:

Om te beginnen geef ik de Evangelie- lezingen volgens het Oecumenisch
Leesrooster voor de zondagsdiensten en vieringen in de veertigdagentijd en
voor de eerste zondagen van Pasen: Lc. 4: 1- 13 op 9 maart, L. 9: 28 — 36 op
16 maart; Lc. 13: 1t/ m 9 op 23 maart; Lc. 15: 11- 32 op 30 maart; Lc. 20: 9- 19
op 6 april; Lc. 19: 29- 40 op 13 april; Joh. 20: 1- 18 op 20 april; Lc. 24: 13- 35
op 27 april en Lc. 24: 35- 48 op 4 mei.
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Op Palmpasen, zondag 13 april as., vindt de jaarlijkse kerk- en schooldienst in Hulst
plaats. Leerlingen van de Wereldboom te Hulst, die deelnemen aan het de Godsdien-
stig Vormingsonderwijs, en leerkrachten onder wie de GVO- docente zijn druk bezig
met de voorbereidingen. Het draait in deze dienst op Palmzondag om het verhaal over
Jezus' intocht in Jeruzalem. Het zal in verschillende verwerkingen aan de orde komen.
De kinderen hebben een grote inbreng. Het is mooi om zo als kerk en school samen te
kunnen werken. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers.

Na Palmpasen gaan we de Stille Week in. Deze loopt uit op de viering van Pasen in

Drie Dagen. Liturgisch gezien is dit het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We beginnen
op Witte Donderdag in de Hof te Zandekerk met een korte dienst van Schrift en Tafel.
Hierin lezen we de gebruikelijke Schriftgedeelten van deze avond. We bidden en zin-
gen en scharen ons, evenals Jezus’ leerlingen op de nacht van het verraad, rondom de
daarvoor in gereedheid gebrachte tafel en delen daar brood en wijn. Aan het einde van
de viering ruimen we de tafel af en bidden het Luthers avondgebed, waarna we in stilte
heengaan. Over de avondwake op Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag,
die beide ook in de Hof te Zandekerk zullen worden gehouden, leest u elders in dit
blad. Op Paaszondag 20 april mag in de kerk van Hulst de jubel losbarsten, tegen de
machten van dood en verderf in. Bij deze jubel zullen we het feest van de doop vieren.
Corrie Basoski zal de volwassendoop ontvangen, nadat zij Openbare Belijdenis van het
geloof heeft afgelegd. Corrie is op gevorderde leeftijd, opgegroeid in een niet- kerke-
lijk gezin, en heeft al langere tijd de wens om te worden gedoopt. Haar wens gaat nu

in vervulling. Dat ze de vreugde van ons allen hierbij mag ervaren! Zowel op Goede
Vrijdag als Paaszondag werkt Cantabo mee.

Op zondag 11 mei as.is er een dienst in het kader van ZWO, oftewel: Zending, Wereld-
diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze zal mede worden voorbereid door bij
ZWO betrokken gemeenteleden. De projecten, die we samen met de andere kerkelijke
gemeenten in de classis Delta ( die zich uitstrekt over Zeeland en de Zuidhollandse
eilanden) ondersteunen, zullen voor het voetlicht worden gebracht. Wellicht kunnen
we enkele Colombiaanse gasten ontvangen. Met deze dienst plaatst onze kerkelijke
gemeente zich nadrukkelijk in het brede geheel van de wereldwijde gemeente van
Jezus Christus. Nadere bijzonderheden volgen langs andere kanalen.

AvH
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Terugblik

23 februari was er bij ons een bijzondere dienst.

Op donderdagavond 17 oktober had-
den wij een gemeente bindingsavond,
waarbij de noodklok geluid werd over
de drie ontstane cruciale vacatures.
Duidelijk werd die avond dat wij als ge-
meente zelfstandig door wilden gaan.
Na wervend zoeken maar zeker ook
gebed luidden we op 23 februari niet
de noodklok maar met dankbaarheid
de “jubelklok” en konden we met een
gerust hart afscheid nemen van onze
Diaken-scriba Ineke Proost en Diaken
Sarina de Schepper. Zij werden lovend
toegesproken voor hun inzet, maar ook
de plezierige en betrokken samenwer-
king werd geroemd. Mirjam van Blari-
kom werd bevestigd als diaken-scriba
en Annerie van Gorsel als codrdinerend

diaken. Geraldine van Heesch werd
herbevestigd in het ambt van ouder-
ling voor pastoraat. Tevens werd in
deze dienst aandacht gegeven aan het
afscheid van Jeroen Leenknecht als
Kerkrentmeester -Penningmeester. We
zijn blij dat Jaap van Lith deze functie
van Jeroen gaat overnemen.

Leander Klanderman raakte aan het
eind van zijn derde en maximale termijn
als ouderling-Kerkrentmeester. De ker-
kenraad heeft besloten, na overleg met
de Classis, zijn termijn met nog een half
jaar te verlengen. Dit was naar eigen
wens, maar ook goed voor de continu-
iteit van het College van Kerkrentmees-
ters. Hij nam dus nog geen afscheid.

Ook is er even stilgestaan bij onze
enthousiaste en betrokken diaken Mart
Verbrugge die ons helaas ontvallen is.
Het thema van de dienst onder leiding
van ds. Aart van Houweling was: “Wie is
mijn naaste” met aandacht voor “Lief-
de”. Huidige regeringsleiders hanteren
steeds meer de “Liefde” voor zichzelf
en de eigen omgeving. God heeft liefde
voor iedereen, daarin mogen wij Hem
volgen. De ambtsdragers die afscheid
namen kregen een dagboekje “Kom tot
rust” en de nieuwe (her)bevestigden
“Gods liefde elke dag” (Max Lucado)

Ineke en Sarina blijven buiten het
ambt om zeker nog actief binnen
onze gemeente Oosthoek.

En nu verder met een vernieuwd team,
samen in afhankelijk van Hem die ons
de kracht geeft.

JF Mulder

Het mysterie van
een zwarte vlinder

Soms gebeuren er dingen die
opvallend en niet verklaarbaar
zijn. Gebeurt iets toevallig of valt
het ons toe. Zo kan er tijdens een
kerkdienst opeens een zwart
vlindertje rond fladderen.

Dit trekt dan de aandacht.

Zo gebeurde het ook tijdens

de afscheidsdienst, in de Hof

te Zandekerk, van onze ontval-
len diaken Mart. Het vlindertje
fladderde rond en over ons heen.
Mensen die zoiets zien geven daar
een eigen inkleuring aan, zoals;

hij groet ons nog even of het is
goed zo. Daarna hebben wij het
vlindertje niet meer gezien, tot de
afgelopen (her)bevestigingsdienst.
Onze vacatures werden met een
dankbaar hart vervuld. Opeens
kwam het zwarte vlindertje weer
tevoorschijn, alsof bevestigd werd:
“het is goed zo". Het vlindertje

is gevangen en heeft de vrijheid
gekregen.
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Activiteiten

Viering van de Stille Week en Pasen, Protestante Gemeente Oosthoek
Een mooie traditie wordt in ere hersteld! Dit jaar wordt de Stille Week
gevierd in de Hof ter Zande kerk te Kloosterzande.

Op Witte Donderdag vieren we het Heilige Avondmaal als herinnering van
het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden van Jezus met teksten (gezongen en
gesproken), lezingen en liederen en gebeden , naast verstilde muziek en wordt
de kaars gedoofd.

Op Stille Zaterdag bereiden we ons in de Paaswakeviering voor op de Opstanding
van Jezus. We horen centrale Bijbelverhalen over een leven vanuit de duisternis naar
het licht, gedenken onze doop en belijden ons geloof, waarna het licht van de nieuwe
Paaskaars wordt binnengebracht.

De viering van de Stille of Goede Week kan worden opgevat als één dienst in het
geheel die start op donderdag en uitmondt in het Paasfeest. Je wordt uitgenodigd in
de Hof te Zandekerk te Kloosterzande het afscheid, het lijden en de opstanding van
Jezus mee te beleven. En het Paasfeest mee te maken in de protestante kerk van Hulst.

Gemeenteleden die de gewoonte verloren hebben, de weg naar de kerk te vinden,
worden nadrukkelijk uitgenodigd aan deze viering deel te nemen. Verder is iedereen
die door deze viering wordt aangesproken van harte welkom. Het is niet verplicht alle
dagen aanwezig te zijn. leder kan hierin zijn eigen keuze maken. Maar het is de moeite
waard om op deze wijze heel intens ook in deze tijd dit samen met elkaar te beleven.
Zaterdag, na het binnenbrengen van het licht, en het aan elkaar doorgeven van het
licht nemen we vast een voorproefje op het Paasfeest met een hapje en een drankje.

Witte Donderdag, 17 april Stille Zaterdag, 19 april

Hof te Zande Kerk. Aanvang 20:00 Hof te Zande Kerk. Aanvang 20:00
Predikant: Aart van Houweling Predikant: Pieter Overduin

Goede Vrijdag, 18 april Zondag, Eerste Paasdag 20 april

Hof te Zande Kerk. Aanvang 20:00 Protestantse kerk Hulst. Aanvang 10:00
Voorganger: Tineke Werner Predikant: Aart van Houweling
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WACHTEN

op God

vegvolg op thema avonden ‘de toekomst van de kerk’

Tegen de zomer van 2024 werden er twee avonden georganiseerd met als thema
‘de toekomst van de kerk’. We deden dit aan de hand van het gelijknamige boek van
Aarnoud van der Deijl. Deze schetst, hoe er door de secularisatie een sterke ont-
kerkelijking heeft plaats gevonden. Het roept de vraag op: is er hoop voor de kerk?
Daarover spraken de deelnemers door. Het leverde boeiende samenkomsten op
met een bemoedigend aantal deelnemers vanuit meerdere en ook verschillende
kerkelijke gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen. We beloofden een vervolg aan te
bieden. Dat doen we hierbij.

Als voorgangers willen we nu een avond voor kerkelijke gemeenten in Zeeuws-
Vlaanderen houden rondom het boek ‘Wachten op God’ van Andrew Root en

Blair Bertrand. Al is het blikveld breder, het boek sluit inhoudelijk goed aan bij het
thema van eerder de gehouden avonden. Het heeft diepgang, maar laat zich met
het verhalende karakter gemakkelijk lezen, zeker ook voor niet- theologen. Na een
korte inleiding zullen we op meerdere manieren aan de slag gaan, waarbij er ruimte
zal zijn voor ieders inbreng.

De avond wordt gehouden op donderdag 15 mei in de Protestantse Kerk te Hoek.
Aanvang: 19.30 uur. De avond staat op zich. Desgewenst kunnen we er een vervolg
aan geven. Deelnemers ontvangen van tevoren een uitgebreide samenvatting.

U kunt zich bij éen van ons aanmelden.

Met een hartelijke groet,
Johanne, Aart, Wil Johanne Boot, johanneboot@gmail.com
Aart van Houweling, avanhvdm@zeelandnet.nl

Wil Kaljouw, wkaljouw@solcon.nl
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MudRaise:

de leuke variant van
de sponsorloop in
het park!

Op zaterdag 14 juni willen we met zoveel mogelijk
deelnemers uit de kerken van Zeeuws-Vlaanderen meedoen
aan de MudRaise van International Justice Mission (IJM) in Haarlemmermeer.

Dit is een mudrun met als doel om geld op te halen voor IIM, een christelijke
organisatie die zich inzet tegen moderne vormen van slavernij. Ben jij tussen de 10
en 13 jaar? Dan kan jij meedoen! (Met 1 begeleider per 4 kinderen).

We zouden het leuk vinden om vanuit PG Oosthoek met een groepje aan
te kunnen sluiten bij Team Zeeuws-Vlaanderen.

BEN JE GEINTERESSEERD?

Contactpersoon PG Oosthoek:
Annerie van Gorsel, mail dan naar diaconie@pgoosthoek.nl.

Meer informatie? Kijk op https://mudraise.nl
Direct aanmelden? Voeg je dan bij het “Team Zeeuws-Vlaanderen”

Organisatie:
Frank Steenbergen - diaken PKN Terneuzen, tel: 06-41663492

Jong en oud is dus welkom,
sportieve groet,
Annerie

Het komt niet veel voor in onze gemeente

A 4
dat leden honderd jaar worden. Het afgelopen
jaar verjaarde mevr. Geelhoedt- Faas en op
A\ ) , 21 februari mocht Kees Vinke honderd kaarsjes
» - e uitblazen.
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Even voorstellen...

Mirjam van Blarikom
diaken-scriba

Ik ben Mirjam van Blarikom, 38 jaar

en sinds kort nieuw lid van de kerken-
raad als scriba-diaken. Ik zal de taken
van mijn voorgangster Ineke Proost
overnemen en vooral in Kloosterzande
zo nu en dan op zondag functioneren
als ambtsdrager van dienst. Mijn roots
bevinden zich op de Veluwe en 10 jaar
geleden ben ik naar Zeeland verhuisd
om daar in de psychiatrie te gaan wer-
ken. Ik werk als Toegepast psycholoog
bij Zeeuwse Gronden in zowel Terneu-
zen als Middelburg.

Samen met mijn man en 2 dochters
woon ik in de heerlijke stille polder van
Kloosterzande. Ik houd van wandelen
in de natuur, lezen, zingen, hardlopen
en kan erg genieten van mijn vrije tijd in
en rondom het huis met mijn gezin en
onze dieren. Sinds 2020 zijn we betrok-
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ken bij deze gemeente en getrouwd in
de prachtige Hof te Zande kerk. Later
zijn ook onze dochters hier gedoopt.
Vanaf het begin heb ik me altijd erg
thuis gevoeld binnen deze warme
gemeente. Een plek met veel betekenis
voor ons gezin, en daarom ook heel
goed om mijn bijdrage te kunnen leve-
ren. Ik kijk uit naar het kennismaken met
mijn taken en een fijne samenwerking

Jaap van Lith
penningmeester CvK

Jaap van Lith (1953) is geboren op de
boerderij en getogen in een klein dorp-
je aan de Linge in de Betuwe. Na dienst-
plicht, een lange loopbaan bij Banken,
een middelgroot aannemingsbedrijf
GWW, later nog 25 jaar bij een dochter
van een Duitse handelsonderneming

in Nederland heeft hij na het voltooien
van de Beroepsopleiding Makelaars,
voor de Makelaardij gekozen. Dat zijn

werkgebied op het prachtige rivieren-
landschap viel, zal niemand verbazen.
De combinatie Vastgoed en Financién
heeft hij in 2008 geconcretiseerd door
overname van een makelaarskantoor.
In de loop der jaren heeft hij zijn
werkzaamheden (aan- en verkoop
woningen) steeds verder uitgebreid met
taxaties, zakelijke markt en projecten.
De omgang met veel verschillende
mensen en in de financiéle wereld
bezig zijn, bleef toch trekken. Na mijn
pensionering voelde ik toch een gemis
van actief bezig zijn. In het verleden ben
ik bij een drietal verenigingen penning-
meester geweest en toen ik voor de
functie van penningmeester bij de kerk
gevraagd werd, viel er toch weer iets
op z'n plaats. Ik hoop met alle collega’s
een steentje bij de kunnen dragen aan
de kerkelijke gemeenschap.

Mijn hobby'’s zijn : voetbal en wielrennen
Mijn favoriete vakantieland: Italié !

Annerie van Gorsel
(coordinerend) diaken

Ik ben Annerie van Gorsel, 32 jaar, en
samen met Poes woon ik in een klein
kneuterig huisje in Hulst. Het is best
mogelijk dat u mij(n naam) eerder ge-
zien of gehoord hebt, maar ik acht

de kans groter dat u mij nog niet kent.
Laat ik mij hier hoe dan ook even
voorstellen:

Sinds 2003 ben ik af en aan in de kerk

in Hulst te vinden. Door onder andere
studies in onder meer Tilburg en Leuven
ben ik het Hulsterse wat uit het oog
verloren, maar ondertussen heb ik zoals
u wellicht begrijpt de weg terug weten
te vinden.

Ik word enthousiast van de ogen-
schijnlijk kleine dingen als bloemetjes,
bijtjes, regenbogen, geuren, kleuren, en
kippen in de berm. Ik noem maar wat. :)
Vanuit mijn groot hart voor dier, natuur
en sociale rechtvaardigheid, ben ik vrij
recent betrokken geraakt bij het onder-
deel Groene Kerken binnen onze kerk.
Ik ben een idealist met een activistisch
kantje dat graag aan de slag wil, en ik
hoop uiteindelijk mijn enthousiasme
over te kunnen dragen aan u.

Naast mijn betrekking tot de Groene
Kerken mag ik mijzelf sinds afgelopen
23 februari (coérdinerend) diaken noe-
men binnen PG Oosthoek. Concreet
betekent dit dat ik een groot deel van
de taken van Sarina overneem. Voor nu
laat ik het eerst allemaal rustig op me
afkomen, maar ik kijk ernaar uit mijn
bijdrage te mogen leveren binnen de
gemeente.
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Agenda - Stichting De Kerk in Klooster Agenda -

Hof te Zandekerk, Wm. de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande Protesta ntse gemeente o°sthoek
Zondag 23 maart, 15.00 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande 24 maart 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
Michelle Pritchard & Natasja Douma 8 april 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur
Kamermuziek met passie, voor viool en piano
Een gouden duo met een groot hart voor kamermuziek. Natasja Douma is coach- 10 april 19.30 uur Taizé-dienst - H. Catharinakerk Hengstdijk
pianist aan het Koninklijk Conservatorium en is een veelgevraagd kamermusicus. 17 april 10.00 uur Biieenkomst Vrouwenaroe
Dé passie van Michelle Pritchard is kamermuziek en ze concerteert regelmatig met P ’ ) groep
verschillende kamermuziekensembles in zowel Australié als Europa. Deze middag 12 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
brengen ze in een prachtig programma voor piano- en altviool met werken van
Schumann, Frid, Vieuxtemps en Elena Kats-Chernin. 13 mei 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur

22 mei 10.00 uur Bijeenkomst Vrouwengroep
Zondag 11 mei, 15.00 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande

5juni 19.30 uur Taizé-dienst - H. Catharinakerk Hengstdijk
Het Brunsvik String Trio
De drie leden van het Brunsvik String Trio vonden elkaar in hun gezamenlijke zoek- Lol LS i ) PR - 0 L L
tocht om misschien wel de meest intieme vorm van kamermuziek tot leven te 23 juni SO0 v Kerkenraadsvergadering

brengen; het strijktrio.

Het strijktrio, genoemd naar Beethovens ‘onsterfelijke ggliefde’ Josephine von 25 september 19.30 uur Taizé-dienst - H. Catharinakerk Hengstdijk

Brunsvik, bestaat uit violiste Quirine Scheffers, altviolist Asdis Valdimarsdottir en

cellist Michael Stirling. Ze hebben veel opgetreden in binnen- en buitenland en

hebben samengewerkt met artiesten als pianist Klara Wurtz, hoboist Pauline

Oostenrijk en gitarist Izhar Elias. .
Volg ons verder via

Aanvang: 15.00 uur / kerk open 14.30 uur - Prijs: € 15,00 (en vrienden: € 12,50) facebook of de website:
www.pgoosthoek.nl

Zondag 25 mei, 15.00 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande

Muzikaal-poétisch programma

Over Emmaus, of de omgekeerde weg. M.m.v. Ralf Grossert (voordracht)
Pieter Overduin (piano, eindregie) en Anja Overduin (beeld).

i.s.m. stichting kamermuziek-Zeeland

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Tickets: € 10,00

Info en tickets:
www.stichtingdekerkinklooster.nl
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