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Een rustige tijd voor bezinning, 
een zonnige zomerperiode toegewenst 

in hart en ziel!

Kerkdiensten

Donderdag 29 mei, 9.30 uur, AXEL 

(LET OP afwijkende tijd) - Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. J. Verlinde en 

ds. G. Overweg

Zondag 1 juni, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

1e collecte: Samen voor Zin		

2e collecte: Kerk

https://samenvoorzin.nl

Zondag 8 juni , 10.00 uur, 

Kloosterzande

Pinksteren - Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande

1e collecte: Kerk in Actie - 

Zending Myanmar			 

2e collecte: Restauratiefonds

kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 15 juni , 10.00 uur, Hulst 

ZWO dienst - Kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande

1e collecte: CZWO Delta voor Colombia	

2e collecte: Kerk

www.gelovenindedelta.nl/colombia 

Zondag 22 juni , 10.00 uur, 

Kloosterzande

Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, 

Geertruidenberg

1e collecte: Binnenlands Diaconaat - 

Vluchtelingen				  

2e collecte: Kerk

kerkinactie.protestantsekerk.nl/collec-

terooster

Zondag 29 juni, 10.00 uur, Hulst

Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw

1e collecte: Werelddiaconaat Moldavië	

2e collecte: Kerk

kerkinactie.protestantsekerk.nl/collec-

terooster

Zondag 6 juli, 10.00 uur, 

Kloosterzande

Voorganger: Dhr. P. Morée, 

Wemeldinge

1e collecte: St. De Herberg		

2e collecte: Kerk

stichtingdeherberg.nl 

Zondag 13 juli, 10.00 uur, Hulst 

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande 

1e collecte: Schuldhulpmaatje		

2e collecte: Onderhoudsfonds

schuldhulpmaatje.nl

Zondag 20 juli, 10.00 uur, 

Kloosterzande 

Voorganger: ??

1e collecte: Rudolph Stichting		

2e collecte: Kerk 

rudolphstichting.nl

mailto:kim%40pgooosthoek.nl?subject=
https://www.pgoosthoek.nl
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Kindernevendiensten

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 

kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, 

er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

DATA KINDERNEVENDIENST

15 juni. Binnenkort zijn er meer data te vinden in de agenda op onze website.

De kindernevendienst wordt voorbereid door 

Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via: 

kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812

Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst 
gemist 

De kerkdiensten, zowel uit Hulst 

als uit Kloosterzande, worden elke 

zondag uitgezonden. U kunt als 

het goed is deze tijdens maar ook 

na kerkdiensttijd beluisteren. 

Ga naar 

www.kerkdienstgemist.nl.

Oppasdienst voor 
de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang 

afhankelijk van beschikbaarheid 

vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere 

kerkdiensten, maar ook voor kerke-

lijke feestdagen en doopdiensten. 

Mail naar: scribaat@pgoosthoek.nl 

of belt u de scriba: 06-48912812

Zondag 27 juli, 10.00 uur, Hulst 

Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen

1e collecte: Stichting hart voor kinderen	

2e collecte: Kerk 

hartvoorkinderen.nl

Zondag 3 augustus, 10.00 uur, 

Kloosterzande

Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg

1e collecte: PSC Antwerpen		

2e collecte: Kerk

psc-antwerpen.be

Zondag 10 augustus, 10.00 uur, Hulst 

Voorganger: Ds. M. Loos, Gent

1e collecte: Zomer Zending Cuba		

2e collecte: Kerk

kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 17 augustus, 10.00 uur, 

Kloosterzande

Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst

1e collecte: Stichting Gain			 

2e collecte: Kerk 

gainhelpt.nu

Zondag 24 augustus, 10.00, Hulst

Voorganger: Ds. K. Steketee, 

Zwijndrecht

1e collecte: Stichting Edukans 		

2e collecte: Kerk

edukans.nl

Zondag 31 augustus, 10.00, 

Kloosterzande – Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande 

1e collecte: Sibusio Tanzania 		

2e collecte: Kerk 

sibusiso.nl

Zondag 7 september, 10.00,

Kloosterzande – Dienst voor LVB 

Door: Dhr. J.F. Mulder, Sint Jansteen

1e collecte: PKN Jonge generaties 		

2e collecte: Kerk 

kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 14 september, 10:00, Hulst

Voorganger: Drs. N. Roggeband-Baaij, 

Tholen

1e collecte:  Werelddiaconaat Indonesië	

2e collecte: Restauratiefonds 

kerkinactie.nl/collecterooster

Na alle 
diensten -
koffie
drinken

mailto:kindernevendienst%40pgoosthoek.nl?subject=
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:scribaat%40pgoosthoek.nl%20?subject=
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Een tijd voor bezinning!
Langzaam komt de vakantieperiode in zicht. Een tijd van ontspanning, even de riem 

eraf, even tot bezinning komen. Daar zijn we aan toe, zeker in deze onrustige tijd van 

polarisatie. Je bent voor of tegen, je hoort er bij of je hoort er niet bij. Vrede is ver te 

zoeken terwijl we elkaar zo hard nodig hebben. Wereldleiders die in Rome afscheid 

nemen van de Paus, ieder met zijn eigen agenda, waarvan niemand weet wat men 

van hen kan verwachten. Vrede is vandaag de dag heel kwetsbaar. Het Sint Pieters-

plein was vol met mensen en hoogwaardigheidsbekleders met aandacht voor een 

sobere houten kist. Een Paus die een bruggenbouwer was en van eenvoud en een-

heid hield. Nu heb ik persoonlijk niet zo veel met de Paus, maar Franciscus was wel 

heel bijzonder. Hij koos een eigen sobere lijn in een omgeving vol pracht en praal. 

Franciscus van Assisi was zijn voorbeeld, een rijk, vermogend jonge man die zijn 

rijkdom aan de armen gaf en opkwam voor de zwakkere. Hij leefde van 1182 - 1226. 

Hij heeft een gebed geschreven dat vandaag de dag, juist in onze roerige tijd, heel 

actueel is. Een gebed zoals de wereld en ook wij het nodig hebben. Dat gebed wil ik 

graag in een wat aangepaste bewoording met u delen. 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede, 
waar haat het hart verscheurt.
Laat mij daar liefde brengen, 

daar waar wordt beschuldigd,
laat mij daar vergeving schenken. 

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij daar eenheid stichten. 

Waar twijfel knaagt, 
laat me daar geloof brengen. 

Waar dwaling heerst, 
laat me de waarheid uitdragen. 

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat daar hoop doen herleven. 

Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me er vreugde brengen. 

Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me er licht ontsteken. 

Maak dat wij niet zozeer zoeken, 
niet om getroost te worden, 

maar om te troosten. 
Niet om begrepen te worden, 

maar om te begrijpen. 
Niet om bemind te worden, 

maar om te beminnen. 
Want wij ontvangen door te geven. 

Wij vinden door onszelf te verliezen. 
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 

en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven. Amen. 

Aan dit gebed is niets toe te voegen, 
maar hierbij past wel het bekende gezang:

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer’, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil’ge Geest er woon’.

6 Neem ook mijne liefde, Heer’,
‘k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Laat dit ons gebed zijn in een mooie ontspannende periode.

Jan- Frans Mulder
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Bevindingen

ONDERWEG

Op 21 april jl. overleed Paus Francis-

cus. Laten we elkaar in de wereldkerk 

condoleren met het verlies van deze 

betrokken, dicht bij God, de mensen 

en al wat leeft, verkerende kerkvader. 

Kardinaal Re, die hem in een preek, 

voorafgaande aan de begrafenis, nog 

eens uittekende, duidde het verlies. 

Wilde hij zijn collega- kardinalen rich-

ting geven bij de keuze van een nieuwe 

paus?  

Wanneer ik dit schrijf, ligt Pasen nog 

tamelijk vers in het verschiet. We 

vierden het als gemeente in drie dagen 

en haalden hiermee de oude traditie 

weer omhoog. Omdat ik niet de indruk 

heb, dat de lijn in de viering iedereen 

duidelijk is, een korte toelichting:

De viering wordt ingezet op de avond 

van Witte Donderdag. We volgen 

hierbij de Joodse zienswijze, waarin de 

dag begint bij de avond ( zie Gen. 1: 5, 

8 etc.).  We lezen dan het Evangelie van 

de voetwassing en gedenken de instel-

ling van de maaltijd van de Heer ‘in de 

nacht van het verraad’ ( Joh. 13). Op de 

avond van Goede Vrijdag komen we 

samen voor een avondwake. We rich-

ten ons op het kruis, waaraan Christus, 

het Lam van God, dat de zonden van 

de wereld wegneemt ( Joh. 1: 29), 

sterft. Het duister daalt neer, letterlijk 

en figuurlijk. Op de avond van 

Stille Zaterdag ( in de Joodse zienswij-

ze het begin van de nieuwe, eerste dag 

van de week) is het ook nog donker, 

maar het licht van de nieuwe dag dient 

zich al aan. Het is het licht van de op-

gestane en levende Heer Jezus Chris-

tus. Hij vertegenwoordigt een nieuwe 

werkelijkheid, waarin al die chaotise-

rende, desoriënterende, verwoestende 

machten en zelfs de dood het laatste 

woord niet meer hebben.  De Opge-

stane en Levende vertegenwoordigt 

zo het nieuwe, opgewekte, bevrijde 

leven uit God, door de Geest.   Op 

de ochtend van de eerste dag van de 

week ( die wij Eerste Paasdag noemen) 

vieren we deze nieuwe werkelijkheid, 

die in Hem, de Opgestane, stralend 

doorbreekt. Ik vond het heel bijzon-

der, dat Corrie Basoski, die zich op 

hoge leeftijd liet dopen en Openbare 

Belijdenis van het geloof aflegde, ons 

hierbij voorging.

In de viering van de zgn. Drie Dagen 

van Pasen staat de figuur van Jezus 

Christus centraal. We gedenken de 

lijdende, gekruisigde, gestorven en op-

gestane opgestane Heer in een aantal 

op elkaar aansluitende samenkomsten. 

Die voeren op een theologisch zeer 

verantwoorde, beproefde en zorgvul-

dig gestileerde wijze naar het kloppend 

hart van het christelijk geloof en de 

bron van de christelijke liturgie. Alleen 

al gezien de mate van deelname aan 

de viering lijkt me zeker reden om deze 

voort te zetten. 

Op Witte Donderdag 17 april jl. vond in 

Terneuzen The Passion plaats. Hierin 

werd datgene, wat de kerk in drie da-

gen viert, samengevoegd tot één groot 

spektakel. Een dergelijk spektakel 

biedt velen, die niet bekend zijn met 

of vervreemd zijn van het evangelie de 

mogelijkheid om er ( weer) mee in aan-

raking te komen. Dat verdient waar-

dering. Maar blijft The Passion tegelijk 

niet aan de oppervlakte en leidt het 

niet ook af van de kern? En, nog iets: 

moet je het evangelie willen gebruiken 

om je woonplaats en regio op de kaart 

te zetten? 

Een passiespel, dat op mij persoon-

lijk veel indruk maakte, vond plaats 

in Bornhem, bij Gent. Het heette: ‘de 

zoon van de timmerman’. Het werd 

op een fraaie locatie aan de Schelde 

in zeven voorstellingen vertoond. Alle 

hierin optredende personages kwa-

men tot leven. Van zgn. ‘flat characters’ 

was geen sprake. 

Al enkele keren heb ik benadrukt, dat 

de Protestantse Gemeente Oosthoek 

mijns inziens een sterke en vitale kern 

heeft- iets, wat je mag verwachten in 

een leven in verbondenheid met de 

Levende en Opgestane. De gemeente 

heeft ook een brede rand. Er kunnen 

verschillende redenen zijn, waardoor 

je tot die rand zou willen behoren: de 

secularisering, een veranderd levens-

patroon, teleurstelling in het leven en 

misschien wel in de kerkelijke ge-

meenschap in het bijzonder, wat niet 

al. Dat neemt niet weg, dat het  voor 

een geloofsgemeenschap belangrijk 

is, dat er overloop bestaat tussen de 

kern en de rand. En niet alleen met de 

rand. Maar ook met de samenleving. 

We leven immers in één en dezelfde 

werkelijkheid. Dat het in nogal wat 

gevallen ontbreekt aan overloop met 

de rand, merk ik tijdens mijn pogingen 

tot kennismaking. Ze leiden meer dan 

eens tot, in mijn beleving, open en 

warme, soms ook intense ontmoe-

tingen. Maar in een aantal gevallen 

leiden ze ook niet tot een contact. 

Verschillenden van u heb ik nog niet 

thuis getroffen. Anderen geven aan 

‘geen behoefte’ te hebben. Hoe krijgen 

we open lijnen? Willen we open lijnen? 

Het kan niet zonder- niet in de kerk, 

niet in de wereld!

Met een hartelijke groet, 

in Christus verbonden,

ds. Aart van Houweling 
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Van de 
Kerkrent-
meesterstafel
Actie Kerkbalans 2025
Enige tijd geleden heeft u bericht ontvangen van Actie kerkbalans. Wij zijn verheugd 
dat wij weer al een mooi bedrag hebben ontvangen/toegezegd hebben gekregen. 
Dankzij uw giften kunnen we de kerk in al zijn facetten kleur geven. Nog niets 
toegezegd/ overgemaakt, dan kan dat uiteraard nog steeds op rekeningnummer  
IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v. 
uw naam en kerkbalans.  

Collectebonnen
Voor het bestellen van de collectebonnen kunt u een mail versturen 
naar pm-krm@pgoosthoek.nl. Het bedrag kunt u overmaken op reknr: 
IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek . 
Vermeld bij de opmerkingen uw “naam” en “collectebonnen”  i.v.m. 
uw traceerbaarheid. Dit is helaas niet af te lezen in onze afschriften. 

Collectes en giften

Mvg,
Jaap, Ad en Leander

Datum 

2-mrt 51,15€                  Kerk 90,25€                  PSC Antwerpen 

7-mrt Kerk 165,10€               Wereldgebedsdag -Cookeilanden

9-mrt 39,45€                  Kerk 40,04€                  KIA China

16-mrt 67,50€                  Kerk 75,25€                  Missionair werk Kliederkerk

23-mrt 18,55€                  Restauratiefonds 25,20€                  Moldavië

30-mrt 22,60€                  Kerk 38,20€                  Kia Colombia

6-apr 24,90€                  Kerk 26,55€                  KIA Zending 

13-apr 72,50€                  Kerk 127,10€               PKN Missionair werk 

17-apr 74,13€                  Kerk 90,00€                  Oekraïne- Witte donderdag 

20-apr 85,70€                  Kerk 114,25€               Oekraïne 

27-apr 33,50€                  Kerk 36,35€                  St. de Melkkan

4-mei 30,60€                  Kerk 82,25€                  Noodhulp Soedan

Kerkvoogdij Diaconie

Wachten op god
Op donderdag 22 mei houden we als voorgangers een avond voor kerkelijke 

gemeenschappen in Zeeuws- Vlaanderen rondom het boek ‘Wachten op God’ 

van Andrew Root en Blair Bertrand. 

Veel kerken krimpen. Wat doe je dan? De boer op, innoveren? Nieuwe wegen uit-

stippelen, andere doelgroepen aanspreken? Volgens Andrew Root en Blair Bertrand 

kunnen we het beter over een andere boeg gooien. In het boek ‘Wachten op God’ 

gaan ze met ons op zoek naar verhalen en beelden, die kerken kunnen helpen vanuit 

geloof en geduld aan hun gemeente te bouwen. Het boek heeft diepgang, maar laat 

zich met het verhalende karakter gemakkelijk lezen, ook voor niet- theologen. 

Tegen de zomer van 2024 zijn er twee avonden met als thema ‘de toekomst van 

de kerk’ georganiseerd. De komende avond staat op zich, maar biedt ook een vervolg 

op die bijeenkomsten. Rond het boek van Aarnoud van der Deijl ‘De toekomst van 

de kerk’ spraken de deelnemers  toen door over de vraag: is er hoop voor de kerk 

na de secularisatie? Het leverde boeiende samenkomsten op met een bemoedigend 

aantal deelnemers vanuit meerdere en ook verschillende kerkelijke gemeenten in 

Zeeuws- Vlaanderen. 

Daar hopen we nu ook op. Na een korte inleiding gaan we met de inhoud van het 

boek van Root & Bertrand aan de slag. Naast oefenen met wat zij ons aanreiken, 

zal er voldoende ruimte zijn voor ieders inbreng. 

Deze avond staat op zich. Desgewenst komt er een vervolg. Donderdag 22 mei 

om 19.30 bent u van harte welkom in protestante gemeente ‘Onder de Wieken’, 

Lange straat 2 te Hoek. Graag vooraf aanmelden bij de scriba van de PKN Hoek, 

Marinka Mahu (scribaat@pknhoek.nl) of bij ondergetekenden. Na aanmelding 

ontvangt u een uitgebreide samenvatting van het boek van Root & Bertrand. 

Met hartelijke groet, 

Aart van Houweling, avanhvdm@zeelandnet.nl  

Johanne Boot, johanneboot@gmail.com

Wil Kaljouw, wkaljouw@solcon.nl 
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Uit de kerkenraad 
Vergadering van 31 maart 2025

Opening

De voorzitter opent de vergadering 

met een stukje uit een dagboek van 

Max Lucado, waarna we luisteren 

naar een bijzonder paaslied “Aan de 

maaltijd wordt het stil” en gaat voor in 

gebed. 

Verslag vergadering van 3 februari 

2025

Verslag wordt vastgesteld en actielijst 

wordt bijgewerkt. 

Uit het moderamen/scribaat:

Ter kennisneming jaarverslag KIK 

Jaargesprek predikant

Verlenging termijn van een half jaar de 

voorzitter College van Kerkrentmees-

ters.

Plaatselijke regeling

Er is een voorstel in de maak nadat er 

gesprek heeft plaatsgevonden met de 

classis. Vraag was of een persoon of 

personen van buiten onze kerkelijke 

gemeente een ambt kan laten vervul-

len. Voordat een aanpassing van deze 

plaatselijke regeling kan plaatsvinden 

dienen de gemeenteleden deze rege-

ling vast te stellen. Vrienden en gasten 

kunnen in het ambt worden bevestigd, 

mits zij belijdenis afleggen tijdens 

die bevestiging. Indien er een lid het 

ambt draagt maar van een andere kerk 

komt, dient die betreffende gemeente 

toestemming te geven.

Diaconie nieuwe opzet 

De geplande vergadering Diaconie 

over deze opzet heeft nog niet plaats-

gevonden. Wachten op uitkomst voor 

een volgende vergadering. 

Kerkrentmeesters

Beleid Veilige kerk staat op de site. 

Adres wijzigingen moeten zowel naar 

lrp@pgoosthoek.nl gestuurd worden 

als naar Jaap Wisse. 

Liturgiecommissie en komende 

diensten:

Organisatorische aspecten zijn

besproken: Kerk- en schooldienst op 

13 april. De dienst wordt ondersteund 

met een PowerPointpresentatie en 

de technische ondersteuning wordt 

geregeld. Het wordt een actieve dienst 

waarbij de leerlingen van “De Wereld-

boom” een bijdrage leveren. Er worden 

voor na de dienst ook paaseieren 

verstopt. 

Invoering paas cyclus in de Stille week 

wordt tijdens vergadering bekrachtigd. 

Diensten lopen door van donderdag 

tot en met zondag. 

Aart van Houweling stelt voor om tij-

dens de dienst van 11 mei contextueel 

Bijbellezen in een liturgische setting te 

plaatsen. 

De ZWO dienst wordt verplaatst naar 

15 juni in samenwerking met Diaconie 

en Sarina.

Liturgische schikking wordt verzorgd 

door Pleunie Verbrugge en haar vrien-

din Anita en wordt verdeeld in twee 

op zich zelf staande stukken voor elke 

kerk. 

Pastoraal Team

geen bijzonderheden behalve 

VOG aanvragen. 

Jongeren in de kerk 

(kinderen van 10-11-12 jaar. 

Kerk elke week uur openstellen voor 

koffieuurtje. Rooster opstellen om 

mogelijkheid te bieden 

Rondvraag 

Aandacht voor deelnemers Mudrun, 

poster ophangen in kerken

Voorstel nieuwe vergaderdata. 

Iedereen gaat akkoord. Nieuw schema 

wordt binnenkort rondgestuurd. 

Sluiting 

Geraldine sluit af met een gedicht 

uit Dichterbij gedichtendagboek; 

psalm 40. 

VOG vanaf 1 juli 
verplicht voor 
medewerkers en 
vrijwilligers 
protestantse 
gemeenten

Vanaf 1 juli 2025 is de Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor alle mede-

werkers en vrijwilligers binnen de Protestantse Kerk en haar gemeenten. 

Tot de genoemde personen die zo’n VOG moeten hebben behoren in ieder 

geval alle ambtsdragers, alle anderen die namens de gemeente pastorale taken 

hebben, functies waarin men regelmatig (bege)leiding geeft aan minderjarigen 

of kwetsbare mensen en voor vertrouwenspersonen. 

Vanuit onze kerkenraad wordt bekeken voor wie een aanvraag moet worden 

ingediend. 
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Bij de diensten 
Om te beginnen de Evangelielezingen voor de komende periode volgens het Oecu-
menisch Leesrooster: Joh. 14: 15 t/ m 21 ( 1 juni), Joh. 20: 19 t/ m 23 
( 8 juni, Pinksteren), Joh. 3: 1 t/ m 16 ( 15 juni, Zondag van de Drieëenheid), 
Lc. 8: 26 t/ m 39 ( 22 juni), Lc. 9: 51  t/m 62 ( 29 juni), Lc. 10: 1 t/ m 20 ( 6 juli), Lc. 10: 
25 t/ m 37 ( 13 juli), Lc. 10: 39 t/m 42 ( 20 juli), Lc. 11: 1 t/ m 13 ( 27 juli), Lc. 12: 13 t/m 

21 ( 3 augustus), Lc. 12: 32- 40 ( 10 augustus). 

Op 8 juni as. is het Pinksteren. Ik overweeg nog welk thema ik zal kiezen. Wellicht 

wordt het: ‘Als een lopend vuur’, waarbij we stilstaan bij de werking van de Geest in 

en door de geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag. We zullen in elk geval een 

aantal mooie en vreugdevolle Pinksterliederen zingen, niet alleen uit het Liedboek. 

De dienst van zondag 15 juni as. staat in het teken van ZWO ( Zending, Werelddiaconaat 

en Ontwikkelingssamenwerking). We ontvangen dan tenminste één van de deelnemers 

aan een door Kerk in Actie georganiseerde reis naar Colombia. De delegatie heeft er 

een bezoek gebracht aan door Kerk in Actie ondersteunde projecten aldaar.  Zie de 

informatie elders in de Kihm  

Als binnen de kerkelijke gemeente bij ZWO betrokkenen ( Annerie van Gorssel, 

Sarina de Schepper, Rina van Vooren) en enkele andere gemeenteleden zijn we bezig 

geweest met een poging om op zondagmiddag 15 juni as. een benefietconcertje ten 

bate van de bovengenoemde projecten bij de Hof te Zandekerk te organiseren. 

De voorbereidingstijd bleek net te kort. Omdat we onder musici uit de regio veel 

bereidheid proefden om mee te werken, zeggen we: u houdt het tegoed.

Op 13 juli staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan op het leesrooster. 
Omdat dit gedeelte onlangs nog ter sprake kwam, overweeg ik voor deze zondag 
een andere keus te maken. 

Tenslotte ben ik benieuwd naar reacties op de experimentele dienst van 11 mei jl. 

We  beproefden de methode van het contextueel bijbellezen binnen de setting van 

zondagse een eredienst ( niet de eigenlijke setting). Met een aantal voorgangers 

binnen de PKN maak ik me , met het oog op de kerk van de toekomst, sterk voor 

deze manier in de basisbeweging van Latijns- Amerika ontwikkelde van bijbellezen.  

Goede diensten toegewenst!

AvH

Zondag 15 juni  
Kerkdienst in Hulst in het teken van 
de Delta voor Colombia- 
en na afloop Lunchkerk.

• Wereldmaaltijd 

• Gerechten uit diverse streken en landen

• Gemeenteleden mogen hapjes meenemen

• Welk gerecht of hapje verbindt u met uw streek of geboorteland?

Meenemen mag……Delen doen we zeker…

Op reis 
Van 9 t/m 22 mei 2025 gaan, namens de classis Delta,  Anne-Marie de Feijter uit Axel, 

Annelies van der Plas uit Kapelle en Wico Dieleman uit Goes de projecten in Colombia 

bezoeken. In het totaal bestaat het reisgezelschap uit acht vertegenwoordigers van 

diverse PKN-gemeenten in Nederland. Vanuit Kerk in Actie begeleiden Gonda de Haan, 

Nic Rijnbende en Jeannet Bierman de reis. 

De reis volgen via de reisblog
zie: https://www.polarsteps.com/KerkinactieColombia/17051678-kerk-in-ac-

tie-naar-colombia. Uiteraard kunt u ook de app van Polarsteps downloaden en 

de app volgen. Vanaf 10 mei zullen ze dagelijks hun ervaringen en verhalen delen. 

Enkele van bovengenoemden zullen 15 juni aanwezig zijn in de kerkdienst, 

om hun ervaringen en verhalen te delen. 

De diaconie collecte tijdens de dienst is voor Delta voor Colombia: 

storten kan ook: IBAN: NL55 RABO 0332 6026 56 

tnv diaconie protestantse Gemeente Oosthoek ovv: Delta voor Colombia

						    

Voor vragen kunt u terecht bij de ZWO commissieleden van PG Oosthoek. 
Rina van Vooren en Sarina de Schepper-Dekker, diaconie@pgoosthoek.nl

CIRCLE-RIGHT https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/
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Wereldgebedsdag 2025

Op vrijdagavond 7 maart vond de 

viering in het teken van Wereld-

gebedsdag plaats in onze kerk in 

Hulst. Centraal stonden hierin de 

Cookeilanden, een eilandengroep

van 15 eilanden in de Stille Oceaan. 

Deze dienst, voortgekomen uit de 

Vrouwen Wereldgebedsdag, was 

een samenwerking tussen onze 

Protestantse gemeente Oosthoek en 

de Parochie Maria Sterre der Zee. 

Thema: “Ik heb je prachtig gemaakt” 

gebaseerd op Psalm 139: 1-18. 

Als we deze diepe waarheid kunnen 

ontvangen, verandert alles in ons 

leven en beginnen we van binnenuit te 

stralen en te schitteren. Tijdens deze 

dienst hebben we elkaar meerdere 

keren begroet in de Maori taal met: “Kia 

Orana”. Dit betekent: “Moge jij lang en 

goed leven, moge jij schijnen als de 

zon, moge jij dansen met de golven”.

De collecteopbrengst, bedoeld voor de 

vertaling van kinderbijbels in de eigen 

“PoekaPoeka” taal, leverde met een 

aanvulling van de diaconie een mooie 

bijdrage van 400 euro op. 

Scholendienst

Op zondag 13 april hadden wij 

de jaarlijkse scholendienst. Een 

samenwerking met de basisschool 

“De Wereldboom” te Hulst. Het thema 

van deze dienst, die voorgegaan werd 

door ds. Aart van Houweling, was “de 

ezel”. Dit verwijzend naar de intocht in 

Jeruzalem op deze Palmpasen zondag. 

De leerlingen van jong tot oud werkten 

actief mee aan deze dienst door gebed, 

lezen, liedjes en sketches. Er waren op 

school Palmpasenstokken gemaakt, 

waarmee de kinderen door de kerk 

liepen. 

De dienst werd goed bezocht, naast de 

leerlingen en begeleiders waren er veel 

supporters zoals ouders en verdere 

familie. Na de dienst was er koffie, 

limonade en koek, maar ook de 

gelegenheid om nog even chocolade 

eieren te zoeken.

Terugkijken

16

Stille week

Na Palmpasen zijn we de stille week 

ingegaan en hebben de draad na 

jaren weer opgepakt met de viering 

van “Pasen in Drie Dagen” in de Hof 

te Zandekerk te Kloosterzande. Op 

Witte donderdag was er een korte 

dienst van Schrift en Tafel. Op Goede 

Vrijdag stonden we stil bij het lijden en 

sterven van Jezus met tekstlezingen, 

liederen en gebeden. Ook ons 

gelegenheidskoortje “Cantabo” 

leverde een bijdrage door o.a. het lied 

“Als ik een kruis moet dragen”. Daarna 

werd in stilte de Paaskaars gedoofd 

en verlieten we in het schemerdonker 

in stilte de kerk. Op Stille Zaterdag 

was er door de Paaswakeviering de 

voorbereiding op de opstanding van 

Jezus. We stonden stil bij teksten over 

een leven vanuit de duisternis naar het 

licht. Na het gedenken van onze doop 

en de belijdenis van ons geloof werd de 

nieuwe Paaskaars de kerk  binnen 

gedragen. Daarna was er een bijeenzijn 

met elkaar.

1e Paasdag

Op eerste Paasdag was er in Hulst een 

vreugdevolle Paasdienst, die begon 

met het lied “Dit is de dag die de Heer 

ons geeft”. Het graf is leeg en de dood 

is overwonnen!  

Zo was er deze morgen ook het feest 

van de doop. Corrie Basoski heeft 

deze ochtend de volwassendoop 

mogen ontvangen. Ook in deze dienst 

verleende “Cantabo” haar medewerking 

met onder andere het lied: “Pasen is 

opnieuw beginnen”.

� JFM
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Verslag Lezing 
Rouwzorg Regio 0114 
18 maart door Ilja Verstraten
Het thema: ‘Rouw is als… tranen tussen je boterham’ (Marga) zegt het al: rouw is niet 
altijd zichtbaar maar wel aanwezig. Peter, de broer van Ilja kwam om het leven door 
een verkeersongeval. Je broer/zus verliezen is vaak een niet erkend verlies. Er is maar 
weinig literatuur over terwijl het toch de langstdurende relatie is die iemand kan 
hebben. Het is een belangrijke bloedband met uiterlijke gelijkenissen, erfelijkheid, 
karaktereigenschappen, met soms dezelfde humor…Een overleden broer/zus maakt 
deel uit van ons verleden, heden en toekomst.

Het is een individueel proces, een meervoudig verlies dat in elke levensfase een 

andere impact heeft. Impact op je eigen leven maar ook op de gezinsdynamiek: je rol 

verandert, je ouders zijn niet meer dezelfde ouders. Ze zijn vaak innerlijk/emotioneel 

afwezig. Hierdoor voelen kinderen zich soms niet belangrijk meer of gaan ze voor de 

ouders zorgen (parentificatie). Ze proberen het gat te vullen en stellen hun eigen rouw 

uit.

Oudste kinderen in het gezin, zij die zorgen, hebben vaak later geen kinderen om-

dat ze het verdriet van hun ouders niet zelf willen meemaken. Broers/zussen kunnen 

zich ‘naastbestaande’, ‘toeschouwer’ voelen en eenzaam als er niet over gepraat kan 

worden. Signalen worden dan door de omgeving niet (h)erkend zoals het gevoelloos 

vertellen, zingevingsvragen of paniekaanvallen zoveel jaren later…

Hun naam blijven noemen, ruimte geven aan kinderen om te praten, is bouwen als 

gezin aan een veilig nest. Is jouw broer te zien in je verhaal? Mag jouw zus er nog zijn?

Het zou een normaal gespreksonderwerp moeten zijn maar toch leidt het vaak tot 

pijnlijke stiltes als men bv. vraagt hoeveel broers je hebt, alsof er alleen gepraat mag 

worden over levende broers/zussen. 

Ilja vond (h)erkenning in de boeken ‘Broederziel alleen’ en ‘Als je een broer of zus 

verliest…’ van Minke Weggemans. Zij verloor haar broer en richtte in 2003 de Stichting 

Broederziel op. 

Themadag ‘Leven met verlies’ 
voor jongvolwassenen

Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je 

nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggevallen. Speciaal voor 

jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag ‘Leven 

met verlies’. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de 

thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en we zullen 

ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. De dag wordt 

geleid door professionele medewerkers van de Herberg. 

Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? 

Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie dit een waardevolle dag 

zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. 

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl.   

Ilja was jaren bestuurslid van de Stichting, begeleidde workshops en vond zin en 

betekenis in haar werk als afscheidsfotografe en uitvaartbegeleidster. 

In 2008 werd 10 april benoemd als dag voor wie een broer/zus verloor en in 2013 

werd 30 september uitgeroepen als Nationale dag door Giel Beelden. 

Dank aan Ilja voor haar persoonlijke verhaal en haar boodschap van verbondenheid.



21mei 2025 | Kerk in ‘t Midden20 Kerk in ‘t Midden | mei 2025

Opvolging beheer 
Evangelische Boekwinkel Oase 
GEZOCHT
De winkel is in de loop van de jaren vanaf 1973 een bekende plek in Zeeuws-

Vlaanderen geworden en met Gods hulp voor velen tot zegen geweest. 

De winkel wordt gerund met een team van vrijwilligers.

De winkel wil een Oase zijn voor gelovigen en voor hen die zoekend zijn door 

verkoop van een product met een Bijbelse boodschap zoals Bijbels , 

Bijbelstudieboeken of kaarten en andere producten met een Bijbeltekst.

Het is ons gebed dat het werk van de Evangelische Boekwinkel voortgang vindt, 

voordat het bestuur besluit om de activiteit van de winkel dit jaar nog te laten 

beëindigen. Voel je geroepen om een invulling aan de voortgang van de winkel te 

geven, laat het ons weten.

Wij zien met belangstelling  je reactie tegemoet.

Contactgegevens :
Adres winkel 	 Zandstraat 7 , Terneuzen

Tel.       	 0115-695235 / 0115-615487

Mob.    	 06-40398738

E-mail 	 info@boekwinkeloase.nl 

De Hof te Zandekerk doet op 2e Pinksterdag ook de kerk open. U kunt daar terecht 
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Een gids is aanwezig en u kunt ook de prachtige 

historische wandeling maken door de site of uithof met gebruikmaking van
 een podcast. Verder zal er regelmatig muziek worden gespeeld. Entree is gratis. 
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Agenda -
Protestantse gemeente Oosthoek 

23

Volg ons verder via 

facebook of de website: 

www.pgoosthoek.nl

22 mei	 10.00 uur	 Bijeenkomst Vrouwengroep

27 mei	 20.00 uur	 Kerkenraadsvergadering

5 juni	 19.30 uur	 Taizé-viering - H. Catharinakerk Hengstdijk 

10 juni	 13.30 uur	 Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur

24 juni	 20.00 uur	 Kerkenraadsvergadering

9 september 	 13.30 uur 	 Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur

25 september	 19.30 uur	 Taizé-viering - H. Catharinakerk Hengstdijk
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Agenda - Stichting De Kerk in Klooster
Hof te Zandekerk, Wm. de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande

Na de eerste twee concerten i.s.m. Kamermuziek Zeeland zal onze stichting 
nu wat dichter bij huis blijven met de volgende vier culturele activiteiten: 

Zondagmiddag 25 mei het muzikaal - poëtisch programma Emmaüs 
(zie voor info onze facebookpagina  en website voor reservering en tickets). 

Maandag 9 juni

Open Kerkendag 2025 Tweede Pinkstermiddag

U kunt in de kerk terecht vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Een gids is aanwezig en 
u kunt ook de prachtige historische wandeling maken door de site of uithof met 
gebruikmaking van een podcast. Verder zal er regelmatig muziek worden gespeeld. 
Entree is gratis. Voor meer informatie: www.openkerkendag.nl

Zondag 6 juli (tijdens het Molenstraatfeest) 

Ons jaarlijks tuinconcert met het Koninklijk  Harmonieorkest Cecilia.

Aanvang 14.30 uur. Gratis toegang. De kans is groot dat zij ook dit jaar een ander 
orkest meebrengen om het zo tot een prachtig gevarieerd concert te maken. 

Zaterdag 23 augustus hopen we voor de 15e keer het Bernardusfeest te organiseren. 
U weet wel een ambachtelijk gebeuren (met 20 kraampjes) met demonstraties en veel 
natuurproducten en een verloting. Ook aan de kinderen is gedacht. Dit derde lustrum 
zal een extra feestelijk accent krijgen door o.a. de aanwezigheid van een afvaardiging 
uit Koksijde (B) met medewerkers van het Museum Ten Duinen (de oorspronkelijke 
locatie waar de vroegere Cisterciënzer abdij ontstond). Zij zullen ons verrassen met 
een speciale expositie en presentatie over de toenmalige abdij aan de West-Vlaamse 
kust en het leven van de monniken. U kunt vanaf 12.00 – 18.00 uur het feestterrein en 
de kerk gratis bezoeken. De opbrengst is zoals altijd voor het behoud en onderhoud 
van de Hof te Zandewerk en het werk van de Stichting.    

Bezoek onze website:

www.stichtingdekerkinklooster.nl

Vriend van de stichting worden kunt u ook en 

dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief.        

http://www.pgoosthoek.nl
http://www.stichtingdekerkinklooster.nl
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