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Kerkdiensten 

Zondag 23 januari, 11.00 uur, Gebedsdienst voor de eenheid – 

Oecumenische dienst - BASILIEK Hulst  
Voorganger:  Ds. P. Overduin, Hulst en Pastoraal werker R. Grossert 
1e collecte:  Oecumenisch (landelijk) werk  2e collecte:  Kerk 
(Voor het aanmelden voor deze viering in de basiliek dient u zich aan te melden 
op maandag tot en met donderdag tussen 9.30 -11.30 uur op 0114-745000, 
keuzetoets 2 of mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl) 
  
Onderstaande diensten alle onder voorbehoud i.v.m. de coronaregels (houdt 
u facebook en website in de gaten)  
 
Zondag 30 januari , 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger:  Ds. E. Leune, Benthuizen 
1e collecte:  Voedselbank  2e collecte:  Kerk 
 
Zondag 6 februari, 10.00 uur, Hulst – KINDEREN IN DE KERK  - i.s.m. 
basisschool De Wereldboom  Hulst 
Voorganger:  Mevr. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland 
1e collecte:  Nog niet bekend 2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 13 februari, 10.00 uur, Kloosterzande, gemeente-ontmoeting (onder 
voorbehoud), kindernevendienst 
Voorganger:  Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte:  KIA Noodhulp Nepal 2e collecte:  Kerk 
 
Zondag 20 februari,  10.00 uur, Hulst 
Voorganger:  Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte:  CZWO Project  2e collecte:  Kerk 
 
Vrijdag 27 februari, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger:  Ds. G. de Lang, Dordrecht 
1e collecte:  Diaconie  2e collecte:  Restauratiefonds 
   
Zondag 6 maart, 10.00 uur , Kloosterzande (koffie-ontmoeting – onder 
voorbehoud), kindernevendienst 
Voorganger:  Ds. T. Velhuizen, Antwerpen 
1e collecte:  KIA Zending    2e collecte:  Kerk 

about:blank
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Zondag 6 maart, 10.00 uur , Kloosterzande (koffie-ontmoeting – onder 
voorbehoud), kindernevendienst 
Voorganger:  Ds. T. Velhuizen, Antwerpen 
1e collecte:  KIA Zending     2e collecte:  Kerk 
 
Zondag 13 maart, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger:  Ds. M. van Manen, Breskens 
1e collecte:  Binnenlands Diaconaat    2e collecte:  Kerk 
 
Zondag 20 maart, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger:  Ds. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte:  Werelddiaconaat Indonesië 2e collecte:  Kerk 
 
Kindernevendienst  

 
 
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
  
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
  
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 
06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-
11717820. 
 

about:blank


4 
 

Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Meditatie 
Prediker 7: 8 ‘Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter 
geduld dan ongeduld.’ 

Ik weet niet of jullie wel eens van Dirk de Wachter hebben gehoord. Hij is een 
psychiater en een Belg. Zo af en toe schuift deze wonderlijke mens eens aan in 
praatprogramma’s. En als je op internet zijn naam intypt kom je uit bij allemaal 
interessante lezingen en hits. Wat hij voortdurend doet is de illusie doorbreken: 
de voorstellingen die wij in de samenleving maken over wat leven is, en hoe het 
leven zou moeten zijn. 

Als ik aan de Prediker denk, dan denk ik aan zo’n wonderlijk figuur als Dirk de 
Wachter: een Tegenstem in de samenleving; iemand die niet meepraat maar de 
waan van de dag; Een pleitbezorger van wat verstandig en wijs is. Als hij spreekt 
klinken zijn woorden zowel bevreemdend als bevrijdend. Bevreemdend omdat 
ze vaak haaks staan op onze denkbeelden over wat belangrijk en goed is in dit 
leven. En bevrijdend juist omdat ze tegen de algemene verwachtingen ingaan.  

Neem nu Prediker 7: 8 ‘Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, 
beter geduld dan ongeduld.’ Dit zou zomaar een lijfspreuk van iemand kunnen 
worden. Een aanmoediging gedurende je bezigheden om vol te houden en door 
te zetten. 

Want ergens aan beginnen gaat altijd gepaard met dromen, nieuwe energie, 
verwachtingen, denk maar aan een nieuwe baan, relatie of huis. Maar hoe vaak 
is het ook niet zo dat steeds ‘hetzelfde liedje’ klinkt; In wat je nieuw aanvangt – 
die nieuwe baan of relatie - neem je ook jezelf weer mee. Altijd zijn er 
omstandigheden die meedoen en andere mensen… Op een dag is dat nieuwe 
ook weer oud met alles wat daarbij hoort. 

‘Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan 
ongeduld.’  

about:blank
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De Prediker bedoelt het eigenlijk nog veel fundamenteler. Hij begint zijn 
betoog, in vers 1 van hoofdstuk 7 met de stelling: ‘De dag waarop je sterft is 
beter dan de dag waarop je wordt geboren.’  

(resumé) Beter de voltooiing van de dingen dat dat ze beginnen: beter is het om 
te sterven dan om geboren te worden.  

Dit vind ik nou echt vreemd wat hij zegt. Haaks staan deze woorden op mijn 
levensgevoel. En tegelijkertijd proef ik er ook een vleug bevrijding erin. 
Herkenbaar? 

Zou het zoiets betekenen als blijf nu niet steeds haken aan dat begin, maar durf 
het leven te omarmen zoals het is. In alle tijden die het leven kent. Voltooi het, 
bouw het af, volbreng het. Verhoudt je tot je sterfelijkheid. Vraag jezelf niet af 
waarom het vroeger beter was dan nu.  Gevaarlijk is dat. Steeds opnieuw die 
terugtrekkende beweging naar het verleden. Die verheerlijking van wat was, 
goede kans dat je jezelf voor de gek houdt.  En bovenal, het is opnieuw een 
ontkenning van het hier en nu. En hier en nu heb je te leven.  

Zo al mijmerend over de woorden van de Prediker komt dat gezang van Willem 
Barnard bij me boven: 

‘Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd 
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt 
de mensen niet verlaten, Gods Woord zijn toegedaan 
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.’ 
 
Ds. Jan Verlinde 

Beste gemeenteleden, 

Vanaf deze plaats één ieder een gelukkig en hopelijk gezond 2022 toegewenst. 
Helaas kunnen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten, maar zodra dit weer 
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mogelijk is zullen we de wekelijkse diensten weer hervatten. Houd u daarvoor 
uw mail en de socials in de gaten. 
Het komende jaar staat hopelijk in het teken van de zoektocht hoe we ons als 
kerkgemeente in de toekomst willen profileren. Het tekort aan ambtsdragers 
zal in elk geval volop aandacht krijgen. We zullen hier zeker op ingaan tijdens 
het komende gemeenteoverleg. 
De kerkenraad heeft volop ideeën maar zonder hulp is het moeilijk om de 
dagelijkse kerkzaken op niveau te houden, laat staan nieuwe ideeën te 
ontplooien. 
We hopen in elk geval op een mooi jaar waarin we elkaar weer veel kunnen 
ontmoeten! 
 
Namens de kerkenraad, 

Leander Klanderman 

 

 

 
 
Onze kerkdiensten zijn te bezoeken voor iedereen; in de kerk houden we 
natuurlijk rekening met de anderhalve meter-maatregel en gebruiken we het 
mondkapje.  
Gelukkig hebben we voldoende plaats voor alle mensen die onze diensten 
willen bezoeken. 
 
Op 6 februari is er in Hulst een Scholendienst gepland met als voorganger 
Annemieke Koeman- van den Berg uit Rilland en voorbereid samen met het 
team van basisschool De Wereldboom. Klein en groot, u bent allen van harte 
welkom! 
 
Op 13 februari is er na de kerkdienst in Kloosterzande een gemeente-
ontmoeting, verderop in dit blad leest u hierover meer. We hopen u te 
ontmoeten. 
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Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 
In Memoriam mevrouw Marie Leendertse-Dieleman 
Op vrijdag 19 november is overleden Maria Leendertse-Dieleman, in de leeftijd 
van 85 jaar. Marie woonde aan de Industrieweg no. 31 in Hulst. Ze was een 
vrouw die zich het fijnst voelde in haar eigen huis omringd door de mensen van 
wie ze hield. Het geloof in haar leven was een kracht en houvast. Vrijdag 26 
november heeft, voorafgaande aan de begrafenis, de afscheidsdienst 
plaatsgevonden bij Uitvaartcentrum De Ridder in Hulst.  
Marie had de liturgie zelf samengesteld met liederen van vertrouwen.  
Psalm 139 stond daarbij centraal: 'Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik 
mijzelf ooit ken, kent Gij mij'.  Marie laat kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen na. Voor hen willen we bidden om troost en zegen.   
Ds. J.C. Verlinde, Axel 
 
Gemeenteberichten: 
Op het moment van inleveren van de kopij voor deze Kerk in ’t Midden hebben 
we nog te maken met een lockdown. Als deze verlengd wordt is de kans 
aanwezig dat onze kerkdiensten voorlopig nog niet doorgaan. Als er met 
betrekking tot onze diensten zaken veranderen, bijvoorbeeld bij het herstarten 
van de kerkdiensten brengen we u via de mail op de hoogte. Ook zal de actuele 
situatie te volgen zijn op de website en op facebook. 
 
John van der Hoeven, die als ouderling bevestigd zou worden en de taak van 
voorzitter op zich zou nemen kan helaas wegens gezondheidsklachten deze taak 
niet aanvaarden. We vinden het erg jammer maar hebben er alle begrip voor. 
We danken John voor het meedenken met ons de afgelopen tijd. Gelukkig 
kunnen we voor eenmalige taken nog wel een beroep op hem doen. 
Sinds kort is er weer regelmatig kindernevendienst in onze beide kerken. 
Voorbereid door Jané Bierman, Sarina Dekker of Marwien de Jong.  
Belt of mailt u met de scriba. Zij brengt u in contact met Sarina. 
 
Waarvoor collecteren wij?   
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
30 januari 2022 – Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profitorganisatie. Zij werken 
uitsluitend met vrijwilligers en betalen niet voor de voedselpakketten die 
worden samengesteld. Toch maken zij kosten, denk hierbij aan kosten voor de 



8 
 

gebouwen en kosten voor de busjes waarmee de pakketten worden vervoerd. 
Met financiële hulp zijn ze daarom erg blij! 
Meer lezen: https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl 
 
13 februari 2022 – Kerk in Actie - Noodhulp  
Nepal:  Meer werkgelegenheid voor jongeren 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en 
de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze 
arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan 
kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding 
en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers 
of werkgevers. 
Meer lezen: kerkinactie/jongerennepal 
 
20 februari 2022 – CZWO project 
Meer dan 50 gemeenten uit Zuid-West-Nederland ondersteunen samen “Kerk 
in Actie” voor kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië’ 
worden voor een periode van 3 jaar verschillende partners ondersteund op de 
eilanden Java en Papoea. Er krijgen 3 projecten extra aandacht: Duurzame 
landbouw, Opvang van straatkinderen en het opleiden van vrouwen. 
Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-
themas/delta-voor-indonesie 
 
27 februari 2022 – Diaconie 
Deze zondag wordt voor onze Diaconie gecollecteerd, onze Diaconie doneert de 
collecte-opbrengst aan een op dat moment actueel doel in de regio, landelijk of 
de rest van de wereld. 
 
6 maart 2022 – Kerk in Actie - Zending 
40 dagentijd collecte   Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de inwoners van landbouw. Maar 
door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas 
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen 
trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze 
leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met 
moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun 
eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde 
voeding geven. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Meer lezen:  kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
 
13 maart 2022 –Kerk in Actie– Binnenlands diaconaat 
40 dagentijd collecte  -   Kerk zijn doe je met elkaar 
Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent met het leven van 
mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand 
heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om 
van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese 
kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met 
een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en 
anderen te ontmoeten. 
Meer lezen:  kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
Zondag 20 maart - Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
40 dagentijd collecte  - Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft 
begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen 
wonen, is er een opvanghuis 
en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden 
en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo 
kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 
Meer lezen: Kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst. Storten 
op onze bankrekening kan ook. Als u één van de bovenstaande doelen wilt 
steunen kunt u onder vermelding van het doel en de datum, het bedrag 
overmaken op Bankrekening:  NL 55 RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!! 
 
Uit de Kerkenraadsvergadering van 25 november 2021 
 
Scribaat en Moderamen 
* Evaluatie kerkdiensten: Dankdag en Gedachtenisdienst worden 

besproken. Positieve reacties op Gedachtenisdienst met Theo van 
Teylingen die het op geheel eigen wijze mooi en troostvol heeft gedaan.  

* Komende diensten: Tweede Kerst wordt dit jaar samen met Axel 
gevierd. 
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Bloemen vanuit de kerk in Axel (voor Axel en voor Oosthoek) zullen 
deze keer betaald worden door onze Diaconie.  
De liturgische bloemschikking bij Advent en Kerst wordt verzorgd door 
Pleuni Verbrugge.  

*  Kerkdienstrooster 2022: Na een kleine wijziging zal het rooster worden 
verspreid. Wat betreft de Paascyclus, alleen de diensten van Goede Vrijdag  

  en Pasen gaan door.  
  Witte Donderdag en Stille Zaterdag zullen in 2022 vervallen.  
  Mogelijk iets samen met Axel doen op Witte Donderdag/Stille Zaterdag. 
*  Rooster 2023: Wordt aan gewerkt – scriba houdt contact met A.F. hierover. 
*  In KIM oproep voor kerkenraadsleden en vacatures – wordt ook afgekondigd. 
*  Op zondag 13 februari 2022 in Kloosterzande, aansluitend aan de dienst 

plannen we een informatieve gemeentemorgen/middag.  
*  Collectes worden vanaf a.s. zondag weer bij de uitgang gedaan i.v.m. de  
  verslechterende situatie rond corona. 
*  De mensen van Tragel kunnen helaas de komende tijd niet bij de diensten  
  zijn. 
*  Scriba heeft een gesprek gehad met John van der Hoeven. John heeft na  
  veel wikken en wegen besloten zijn taak binnen de kerkenraad (ouderling-

voorzitter) niet te aanvaarden. Hij vindt het erg moeilijk maar voelt zich  
  ertoe genoodzaakt vanwege zijn gezondheid. 
 
Kerkrentmeesters  
Jeroen Leenknecht licht in grote lijnen de posten op de begroting toe en  
beantwoordt de vragen. 
Na een kleine aanpassing wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd.  
 
Diaconie 
Beleidsplan Diaconie komt volgende keer op vergadering na updaten van  
bijlages. 
Groene kerk: 
Er wordt gekeken om verschillende afvalbakken in kerk Hulst te plaatsen zodat 
we afval goed kunnen scheiden. Stukje op Omroep Zeeland over A.v.G. inzake 
de “bomenhub” wordt gedeeld in de kerkenraadsapp. 
 
Nieuwe predikant, Pioniersplek of combinatie hiervan 
Er zijn gesprekken gaande en gepland met verschillende personen.  
In overleg met Arie van der Maas zijn een aantal namen genoemd. Gesprekken 
zullen gevoerd worden door Leander, Ineke, Geraldine (Sarina kan evt. invallen). 
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Voorzitter beroepingscommissie heeft te kennen gegeven het zoeken naar deze 
persoon niet via de beroepingscommissie te willen laten lopen. Kerkenraad 
neemt dit op zich. Op een later moment kan de beroepingscommissie dan weer 
aan de slag. 
 
Pastoraat 
Het Pastoraal Team (Kees van Deijk, Peter Morée, Jan Karremans en Saskia v.d. 
Hoeven) hebben 29 oktober overleg gehad.  Jan geeft weer wat er besproken is. 
De volgende verdeling is ruwweg gemaakt: 
- Kees :   bezoekwerk kant van Hulst (o.m. Heikant, St Jansteen) 
- Jan :   bezoekwerk kant van Kloosterzande 
- Saskia :  bezoekt nieuw ingekomenen (met folder en bloemen), verzorgt 

kaartgroeten 
- Peter :  bezoekt ouderen en zieken en als er naar hem gevraagd wordt 
Jan is het eerste aanspreekpunt van het Pastoraal Team.  
 
Volgende bijeenkomst is 28 januari a.s. 
Voor de volgende KIM zal een stuk over het Pastoraal team worden gemaakt.  
 
Overig 
*  Er wordt mogelijk een gelegenheidskoor opgezet . Zangers en 

muzikanten samen kunnen af en toe bijdragen aan een dienst.  
 
Van de kerkrentmeesters 
Tezamen met dit kerkblad vindt u weer de jaarlijkse actie kerkbalans. Wij zijn u 
allen zeer dankbaar  dat we op een stabiel niveau zitten qua inkomsten uit de 
actie kerkbalans, hiervoor onze dank! Mede door al uw giften kunnen we samen 
onze kerkgemeenschap in stand houden. Uiteraard hopen we dat we dit jaar 
weer op uw steun kunnen en mogen rekenen. 
Als we kijken naar de begroting 2022 dan kunnen we aangeven dat deze is 
goedgekeurd door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken 
Delta. Een aantal belangrijke zaken die we hebben opgenomen in de begroting 
zijn de volgende.  
We hebben begroot om de boekhouding uit te besteden in 2022. Daarnaast is er 
in de begroting ruimte gereserveerd voor een 2de kerkelijk werker die zal 
onderzoeken waar we als gemeente de komende jaren naar toe gaan werken. De 
verwachte lagere verhuurinkomsten vanwege corona en de mindere rente 
opbrengsten op onze spaargelden zijn meegenomen in de begroting.  
Het verwachte tekort wordt daardoor iets meer dan de jaren hiervoor. 
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Op de grens van het oude en het nieuwe jaar hebben we onze kerk in Hulst nog 
geïsoleerd. Op de zolder van het schip is een laag isolatiemateriaal gelegd. 
Tevens is de renovatie van het Poorthuis afgerond. Ook hier is isolatie 
aangebracht.  We hopen hierdoor in de toekomst te kunnen bezuinigen op de 
stookkosten en uiteraard een bijdrage te leveren aan het milieu. Voor komend 
jaar staat het buitenterrein in Hulst op de agenda. Wij hopen dit in de loop van 
het voorjaar te kunnen aanpakken.  
 
Naast de onderhoudspunten is er in de begroting ook ruimte gemaakt om, zolang 
we geen nieuwe predikant hebben, onze kerkelijk werker (dhr. Morée) in te 
blijven huren om kerkelijk werk te kunnen blijven verrichten zolang als nodig is.  
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

28  nov € 73,50 Kerk €  51,80 CZWO 

5 dec € 57,00 Kerk €  69,76 Zending Rwanda 

12 dec € 73,00 kerk €  54,00 Binnenlands Diaconaat 

 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 

PETRUS - Verhalen van geloof, 
hoop en liefde in de Protestantse 
Kerk  

De wekelijkse Petrus-nieuwsbrief 
houdt je op de hoogte van de 
nieuwste verhalen van geloof, 
hoop en liefde uit de 
(wereldwijde) kerk. Meer 
overdenkingen, liederen en 
verhalen vind je 
op petrus.protestantsekerk.nl.  
Vier keer per jaar het magazine 
Petrus in de bus?  

Neem dan een gratis abonnement. 
Voor het aanvragen van een abonnement – ga naar de website 
petrus.protestantsekerk.nl 
 
 

about:blank
about:blank
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Stichting Kerk en Vluchteling  
 
Nieuwsbrief  
 
Contact secretaris: pastor Niek van Waterschoot Bureau Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen telefoon: 0115-616006 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl  
Bankrekeningnummer: Rabobank NL27RABO 01140.26.173  
Website: https://stichtingkenv.nl/  
Facebook: https://www.facebook.com/KerkenVluchteling/  
 
Bijdrage nieuwsbrief.  
Opvang vluchtelingen: door Jilly van den Ameele  
Oproep; door Paula van Harn-Weststrate  
Vooraankondiging:: Niek van Waterschoot  
  
December 2021  
 
OPROEP  
 Als werkgroep Kerk & Vluchteling zijn wij op zoek naar mensen die een warm 
hart hebben voor de kerk en voor de vluchteling. Onze oecumenische stichting 
zet zich al jaren in voor vluchtelingen. We ondersteunen de vluchtelingen in 
Zeeuws-Vlaanderen met donaties die we ontvangen via collectes uit de kerken. 
Onze lijnen zijn kort. We organiseren ook ontmoetingsavonden met 
vluchtelingen, en hebben een tijdje terug een voorlichtingsfilm gemaakt. Ook in 
deze tijden met het coronavirus zijn vluchtelingen nog kwetsbaarder, en blijven 
zij onze aandacht en zorg extra nodig hebben We hebben een fijne werkgroep 
van 7 mensen. Maar het zou wel verfrissend zijn om wat nieuwe mensen in 
onze werkgroep te mogen verwelkomen. Heeft U interesse voor onze 
werkgroep? Mail naar niekvanwa-terschoot@eparochie.nl Of bel ons 06- 
54694239  
 
VOORAANKONDIGING AVOND KERK EN VLUCHTELING ZEEUWSCH-
VLAANDEREN  
Op dinsdag 15 februari 2022 organiseert de Stichting Kerk en Vluchteling een 
avond met politieke partijen uit Terneuzen. Na de inloop vanaf 19.00u begint de 
avond om 19.30u in de Emmauskerk in Terneuzen. Per 1 januari 2022 wordt de 
nieuwe wet inburgering van kracht. We horen graag van de politieke partijen uit 
de raad wat hun visie is op het lokale vluchtelingenbeleid. De avond is vrij 
toegankelijk voor alle belangstellenden.  
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 BESTE MENSEN  
 Wat een vreemde periode hebben we met ons allemaal achter de rug. Corona 
dwong ons ook als stichting Kerk & Vluchteling om de activiteiten te stoppen en 
in “ winterslaap “ te gaan. Maar verzoeken om daar waar nodig geldelijke steun 
te verlenen bleven mondjesmaat doorgaan, zodat wij daar aan konden voldoen. 
Het ging dan o.a. om vervoerskosten van vluchtelingen die om verschillende 
reden naar de ambassade moesten, om gezinshereniging e.d. Gelukkig bleven 
er ook donaties komen van de verschillende kerken zodat ook wij weer zaken 
konden honoreren. Ook individuele donaties mochten we verwelkomen. Heel 
hartelijk dank hiervoor aan een ieder. We gaan er vanuit dat we in de toekomst 
opnieuw ons steentje als stichting kunnen en mogen bijdragen, met uw hulp en 
aandacht. Cees Cosijn Penningmeester.  
 
Twee maanden geleden meldde ik dat ik in de Noodopvang/Pre-POL te Goes 
voorlichting zou gaan geven aan pas in Nederland aangekomen vluchtelingen. 
Alles, werkelijk alles is nieuw voor hen: andere taal, andere cultuur, religie, 
gewoonten, omgeving enz. enz. Ik vertel dan over de procedures die ze moeten 
doorlopen en wat hen zoal te wachten staat in de komende tijd. In Goes doe ik 
dit nu al een periode wel even onderbroken vanwege een Corona uitbraak 
aldaar en inmiddels ben ik ook begonnen in Middelburg in de Noodopvang en 
dat alles steeds met veel plezier. Formeel doe ik dit vrijwilligerswerk namens 
VluchtelingenWerk Nederland en als bestuurslid van Kerk & Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen beschouw ik het werk mede namens die Stichting. De 
communicatie gebeurt op verschillende manieren. Vanwege de urgentie van de 
voorlichting doe ik zo mogelijk aan groepsvoorlichting, groepen van zo’n 20 
man. Bijvoorbeeld aan een groep van mannen die goed Engels spreken. Aan 
groepen mannen die enkel Arabisch spreken en daarvoor heb ik enkele jongens 
ontdekt die Engels studeerden in hun thuisland en dus kunnen optreden als 
tolk. Voor andere talen kan er gebruik gemaakt worden van telefonische tolken. 
Denk aan o.m. Kurdi, Tigrynia, Farsi, Turks.  
Naast de voorlichting m.b.t. de asielprocedure, de interviews door de IND 
(Justitie), vertel ik hen ook over de mogelijkheden hun vrouw en kinderen naar 
Nederland te laten overkomen wanneer ze een vergunning hebben verkregen. 
De meerderheid van de mensen is afkomstig uit Syrië en Jemen. Verder uit 
Turkije (Günes aanhangers), Pakistan, andere landen in het Midden Oosten en 
verschillende landen in zowel west als oost Afrika.  
Naast de procedurele vragen zijn de vragen die bij de mensen leven veel en 
divers en ruime aandacht besteed ik dan ook aan het beantwoorden van 
vragen. Antwoorden krijgen na weken van onzekerheid en ook aandacht 



15 
 

krijgen, naar je geluisterd worden doet velen zichtbaar goed en dat wordt ook 
verbaal geuit.  
De periode in een Noodopvang is moeilijk. Geen privacy, weinig faciliteiten en 
mogelijkheden en ook nauwelijks financiële middelen. Ik schreef het in mijn 
vorige bijdrage al dat ik mezelf troost met de gedachte dat vele vluchtelingen 
overal ter wereld in veel erbarmelijkere omstandigheden verkeren dan hier in 
Goes en Middelburg. Denk eens aan de mensen tussen Polen en Belarus die 
vermalen worden door de politiek en vele andere slechte opvangplekken. Dit 
alles neemt echter niet weg dat Nederland, zich een beschaafd land noemend, 
zou moeten zorgen dat de opvang voor de vluchtelingen, die in ons midden en 
binnen onze grenzen verblijven, beter op orde zou moeten hebben. We hebben 
wel met mensen van doen die, om wat voor reden dan ook, hun huis en haard 
verlaten hebben.  
Jilly van den Ameele  
 
OPVANG VLUCHTELINGEN  
Slaapplek te Goes, Zowel boven, achter het gordijntje, als aan weerskanten 
naast die slaapplek weer andere slaapplekken.  
 

 
   

 
Even napraten na een groepsvoorlichting met enkele deelnemers. Links van mij 
een oud-cliënt Khaled die tolkte. 
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VAKANTIES MET AANDACHT-  voor senioren en mensen met een zorgvraag – 
2022 
Bij Het vakantiebureau kunt u echt vakantie vieren! Genieten van de rust, de 
prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van heerlijke maaltijden. Van 
gezellige uitstapjes en avondprogramma’s, het ontmoeten van nieuwe mensen. 
Maar bovenal bieden wij u een Vakantie met Aandacht: onze vrijwilligers nemen 
de tijd voor u, en staan dag en nacht voor u klaar met een helpende hand en een 
luisterend oor. Dat maakt onze vakantieweken pas echt bijzonder! 
 
Wat is het vakantiebureau? 
Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Daarom zijn onze tarieven 
gebaseerd op wat iemand zonder zorg zou moeten betalen. Bijna alle 
meerkosten voor bijvoorbeeld aanpassingen aan de accommodatie, aanwezige 
hulpmiddelen en deskundige verzorging en begeleiding, zijn voor 
rekening van Het vakantiebureau. 
 
Zorg/begeleiding 
Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, waaronder gediplomeerde 
verpleegkundigen en verzorgenden. Samen zorgen zij voor de organisatie en 
begeleiding bij alle activiteiten. 
Indien u zorg nodig heeft, wordt deze tijdens de vakantie gecontinueerd door 
onze zorgvrijwilligers. Indien nodig, zijn nachtzorg, 24-uurs begeleiding en 
middelen zoals een tillift, douchestoel of rolstoelbus voor u beschikbaar. 
 
Identiteit 
In onze vakantieweken is iedereen van harte welkom. Wij willen vakantie 
bieden voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Vanuit deze 
gedachte organiseren wij onze vakantieweken. 
Onze open-protestants christelijke identiteit komt daarnaast tot uiting door de 
aanwezigheid van een pastor (predikant of geestelijk verzorger) in onze 8-
daagse vakantieweken. Met de pastor kunt u, als u dat wenst, van gedachten 
wisselen over zaken die u bezig houden. De pastor gaat ook voor in de 
zondagse viering in het hotel.  
 
Vervoer 
Mocht vervoer een probleem zijn, het vakantiebureau en de plaatselijke 
Diaconie kijken samen hoe het vervoer geregeld kan worden. 
Ook in 2022 hebben we een mooi aanbod voor u. U kunt vakantie komen vieren 
in een van onze drie hotels, gelegen op prachtige plekken midden in de natuur, 
of een weekje gaan varen met het vakantieschip Prins Willem-Alexander. 
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Er is een mooie vakantiegids en er zijn deelfolders beschikbaar voor specifieke 
doelgroepen. 
 
Wij willen uw vakantie niet alleen zorgeloos, maar ook zo betaalbaar mogelijk 
maken. Als de prijs voor u toch een bezwaar is, zijn er mogelijkheden voor een 
tegemoetkoming in de kosten vanuit het  Vakantiefonds van het 
Vakantiebureau. De diaconie kan samen met u kijken wat er mogelijk is. 
 
Als u interesse heeft om vakantie te vieren met het vakantiebureau of weet u 
iemand voor wie een vakantie meer dan welkom is laat het ons weten. Onze 
Diaconie heeft meer informatie. Mailt u de Diaconie (diaconie@pgoosthoek.nl) 
of mail / bel de scirba  (scribaat@pgoosthoek.nl /06- 48912812). 
 
Protestantse kerk in samenwerking met 
Het vakantiebureau 
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn 
Telefoonnummer: 0343-74 58 96 

   
www.hetvakantiebureau.nl 

Vacature bezorger Kerk in ‘t Midden 

 

Voor ons kerkblad “de Kerk in het Midden”  zijn wij op zoek naar een bezorger 
in Clinge. Vindt u het leuk om te helpen met bezorgen, neem dan contact op 
met scribaat@pgoosthoek.nl en we vertellen u meer over deze vacature! 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Vacature Gastheer / Gastvrouw locatie Hulst en Kloosterzande 
 

 
Voor de locaties Hulst en Kloosterzande zijn wij op zoek naar mensen die het 
leuk vinden gastheer/vrouw te zijn tijdens de kerkdienst. We zijn op zoek naar 
versterking van het team van kosters. 
Meer weten over deze vacature?  neem dan contact op met 
scribaat@pgoosthoek.nl  en wij vertellen u alles wat u wilt weten over deze 
vacature 

 

 

  

 
We hebben als diaconie van PG Oosthoek een extra gift overgemaakt, los van 
ons geplande collecterooster 2022. 

about:blank
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https://www.mensenkinderen.nl/  op de website staan een power point 
presentatie. 
 
Het is nauwelijks voor te stellen, maar in Moldavië en Armenië worden elke 
winter arme mensen in het ziekenhuis opgenomen met bevroren ledematen. 
Vingers, tenen en soms zelfs voeten moeten geamputeerd worden. En elk jaar 
weer horen we dat er mensen doodgevroren zijn… 
Duizenden arme gezinnen en ouderen vechten elke winter tegen 
de meedogenloze vrieskou. Wie geen kolen of hout voor de kachel heeft 
probeert te overleven door zoveel mogelijk kleren aan te trekken en in bed te 
blijven liggen. Maar als je huis een krot is met kieren en gaten, dan is dat niet 
afdoende. Dat heeft vreselijke gevolgen zoals bevriezing van ledematen of zelfs 
mensen die overlijden.  
  
Een onmogelijke keuze 
Vanwege alle ellende - stijgende voedselprijzen, werkloosheid, lage pensioenen, 
corona - liggen mensen ‘s nachts urenlang te klappertanden. Ondertussen 
piekeren ze zich suf: “Kan ik morgen mijn kinderen nog eten geven? Kunnen we 
kolen of hout voor de kachel kopen?” Veel arme gezinnen staan voor een 
onmogelijke keuze: “Besteden we het kleine beetje geld dat we nog hebben aan 
voedsel of aan brandhout?” Het is de keuze tussen honger lijden of kou lijden. 
En sommigen hebben zelfs helemaal geen geld meer... 
  
Een warm gebaar 
We willen daarom een warm gebaar maken en deze kwetsbare medemensen 
helpen. We gunnen ze een warme winter. Help alstublieft mee: 1 zak 
brandhout, kolen of briketten kost ongeveer 30,- Euro. Een gezin heeft 
gemiddeld 10 zakken nodig om de strenge winter door te komen. Uw warme 
gebaar betekent voor deze mensen: (over)leven!! 
 

 
 
 
27 januari 2022      20:00 uur Kerkenraadsvergadering Kloosterzande 
13 februari  2022   11:15 uur  Gemeente-overleg (aansluitend aan kerkdienst  

in Kloosterzande) - onder voorbehoud 

 

about:blank
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