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Kerkdiensten  

Na alle diensten – koffiedrinken    
 
Zondag 21 januari, 11.00 uur, Gebedsdienst voor de eenheid – 
Oecumenische dienst – RK BASILIEK Hulst  
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst en Pastoraal werker R. Grossert  
Collecte: Oecumenisch (landelijk en plaatselijk) werk  
 
Zondag 28 januari, 10.00 uur, Kloosterzande – dienst van bevestiging en 
afscheid - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Kerk in Actie - Jonge generaties  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 4 februari, 10.00 uur, Hulst - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens 
1e collecte: Werelddiaconaat    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 11 februari , 10.00 uur, Kloosterzande - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. K. Steketee, Zwijndrecht 
1e Collecte: Noodhulp Griekenland   2e collecte: Kerk 
  
Zondag 18 februari , 10.00 uur, Hulst (eerste zondag 40-dagentijd) 
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B) 
1e Collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 2e collecte: 

Restauratiefonds 
 
Zondag 25 februari , 10.00 uur, Kloosterzande (tweede zondag 40-dagentijd) - 
Heilig Avondmaal - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e Collecte: Missionair werk - kliederkerk  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 3 maart, 10.00 uur, Hulst – kinderen in de kerk – m.m.v.  
Basisschool De Wereldboom (derde zondag 40-dagentijd) 
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Voorganger: Dhr. T. van Teijlingen, Goes 
1e collecte: St. Amecet - Oeganda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 10 maart, 10.00 uur, Kloosterzande –  
Biddag (vierde zondag 40-dagentijd) - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse 
1 e collecte: Kerk in Actie – Zending Indonesië 2e  collecte: Kerk 
 
Zondag 17 maart, 10.00 uur, Hulst (vijfde zondag 40-dagentijd) - 
kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1 e collecte: Kerk in Actie – Zending Rwanda 2e  collecte: Kerk 
 
Zondag 24 maart, 10.00 uur, Kloosterzande (zesde zondag 40-dagentijd) 
Voorganger: Ds. E. Leune, Benthuizen 
Collecte: CZWO Project – Classis Delta   2e  collecte: Kerk 
 
Vrijdag 29 maart, 19.00 uur, Kloosterzande – Goede Vrijdag 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent (B) 
 
Zondag 31 maart, 10.00 uur, Hulst – Pasen – m.m.v. ons PKN koor - 
kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Werelddiaconaat   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers.  
Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
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Kindernevendiensten 
 

 
 
Kindernevendienst  
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
 
Data kindernevendienst:  
* 28 januari    
* 4 februari   
* 11 februari   
* 25 februari - 40 dagentijd  
* 10 maart  - 40 dagentijd  
* 17 maart    -  40 dagentijd  
* 31 maart  - PASEN  
*  28 april   
* 12 mei  
 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina de Schepper-Dekker, Jané 
Bierman of Marwien de Jong. 
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl.  
Of telefonisch via de scriba: 06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
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Meditatie  
Liedmeditatie: hoe de boodschap van het geboren Kind ook na kerst betekenis 
krijgt in de tijd van Epifanie, Zijn verschijning, in de wereld van alledag.  
 
Wij zingen door de tranen heen (bij Lied 502 *)  
1)Wij zingen door de tranen heen,                                
vér boven onze macht,      
omdat in ongekende nacht 
als blijvend teken van de dag 
één ster ons tegenlacht.  
(refrein:)                                        
Kom en word opnieuw geboren                                 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen; 
met uw warmte breek de nacht!        
2)Een lied voor mensen, nameloos, 
verstoken van elk licht,- 
de hemel doof, geen God te zien, 
geen droom en alle toekomst dicht, 
geen woord, geen vergezicht: (refrein)      
3) Dan toch, door onze tranen heen, 
vér boven onze macht 
God heeft naar mensen omgezien!         Alternatieve kerstvoorstelling  
Dit kind, hier aan het licht gebracht:                 zoals die met Kerst bij de ingang  
zó heeft Hij ons gedacht! (refrein)                    van de Geboortekerk          
4) Ons lied voert over alle nacht               in Bethlehem werd uitgestald                                                                                           

de hoogste boventoon, -   door de Lutherse gemeente  
verwonderd omdat in een kind   aldaar, getekend door de 
God zijn gezicht aan mensen toont,  oorlogssituatie in Gaza, 
en in hun wereld woont (refrein)                     en het geweld in Israël en de             
      Palestijnse gebieden.       
 
Het is vaak interessant om over de ontstaansgeschiedenis van een lied te lezen. 
Het geeft de tekst en soms ook de melodie een extra diepgang en context. 
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Lied 502 dankt zijn bestaan aan de opdracht in 1988 aan kerkmusicus en 
componist Willem Vogel † en liturg en (destijds) predikant van de Oude Kerk te 
A’dam, Sytze de Vries. Laatstgenoemde gaf ook leiding aan de volkskerstzang die 
jaarlijks werd gehouden in een sporthal in de Amsterdamse Bijlmermeer.  
Sytze de Vries kreeg de opdracht ‘een tekst te schrijven, waarin de harde 
werkelijkheid van veel van de bezoekers niet ondergesneeuwd zou worden 
onder zoetige Kerstgedachten. Het was in die jaren dat dit deel van Amsterdam 
nogal fungeerde als het afvalputje van de stad. Werkloosheid, criminaliteit, 
verslaving, gebroken gezinnen, het waren de alom aanwezige grote problemen. 
Hoe kun je dan toch feestvieren?  
Daarom kon de eerste regel niet anders luiden dan ‘Wij zingen door de tranen 
heen’.  
In wezen misschien wel de beste vorm voor een kerstlied. De boodschap van 
Kerst is immers ook allereerst een bemoediging voor ‘wie in het duister gaan’ 
**). 
Het lied is geen ‘bijbellied’ in de strikte zin van het woord dat het een Bijbeltekst 
in liedvorm bedoelt te zijn. Het bevat uiteraard wel alle motieven waarop de 
opdrachtgevers doelden om het levensgevoel te verwoorden zoals dat bij de 
bezoekers van de volkskerstzang leefde in dat deel van Amsterdam. 
 
De dichter verduidelijkt***) de opdracht waaraan het lied moest voldoen als 
volgt: ‘voor veel mensen is de ‘nacht’ realiteit bij uitstek geworden; de 
anonimiteit, de naamloosheid geldt voor velen; eenzaamheid en zinloosheid, 
werkloosheid en zeker in situaties van armoede, (oorlog, onrecht en rampen; 
PJHJO) maken het bestaan onzeker en beklemmend; ‘Godsverduistering’ heerst 
alom’. 
De Vries noemt het lied dan ook ‘allereerst een ‘gebed vanuit de nacht’’. Het 
refrein is een terugkerend gebed dat dit verhaal [de kerstboodschap] van licht in 
de nacht ook ons verhaal zal worden’. De hoop op beter en het uitzicht op 
nieuwe mogelijkheden (vrede en gerechtigheid) zijn alleen nog maar te zien in 
‘één ster’ (couplet 1). Zoals Gods nabijheid alleen maar te zien is in ‘Dit kind, hier 
aan het licht gebracht (couplet 3). 

Dat deze ster de morgenster, Christus, is, zal voor de goede verstaander duidelijk 
zijn. In Openbaring 22,16 heeft Johannes dit visionaire beeld voor ogen, ‘de 
stralende morgenster’. Daarom voert dit lied ‘over alle nacht/ de hoogste 



8 Kerk in ‘t Midden | januari 2024

boventoon’ (couplet 4) en vindt iedereen, die zichzelf verloren waant / (…) hier 
een nieuw en lichtend spoor’. Dit ziende en zingende vinden we ‘bij God zelf 
gehoor!’ Ook al kan menig mensenkind alleen nog maar ‘door de tranen heen’ 
zingen (couplet 1 en 3).  
Het lied kreeg mijns inziens terecht als titel mee: ‘Lied boven onze macht’. De 
dichter bekent dat hij die titel onbewust had ontleend aan Willem Barnard, die 
‘Een lied ver boven mijn macht’ schreef (Liedboek 851). 

Met u hoop ik op dit licht van de Mensenzoon, wiens komst wij in de wereld - zo 
op de tocht – in deze tijd van het kerkjaar Epifanie (Zijn verschijning) al zingend 
blijven verwachten.                                                         
Pieter Overduin, em. predikant te Hulst 
------------------------------------------------------------ 
  *)  Uit Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, uit 2013.              
**)  (bron: e-mail van Sytze de Vries d.d. 29 september 2014 aan de redactie 

van de uitgave het compendium bij het Liedboek).           
***)  In Commentaar bij Zingend Geloven 4.           
 
Dit was de laatste meditatie door ds. Pieter Overduin in de Kerk in 't Midden. Ds. Aart van 
Houweling zal zijn plaats innemen.   
Hartelijk dank Pieter voor de bijdragen die je al die jaren verzorgde! 
 
VERBONDEN 
Op 3 december jl. nam Leontien de Muijnck afscheid als kerkelijk werker en werd 
ik als predikant voor structurele hulpdiensten aan de Protestantse Gemeente de 
Oosthoek verbonden. De wijze, waarop dit gebeurde, heb ik als heel warm 
ervaren. Van mijn vrouw Christiane, aanwezige familieleden en vrienden en 
andere gasten hoorde ik waarderende woorden! De kerkenraad had zorg 
gedragen voor een goede en uitgekiende organisatie. Hartelijk dank! 
Op 4 december jl. ben ik begonnen om me in te werken. Ik heb eerst contact 
gezocht met enkele sleutelfiguren. Ze hebben me goed op weg geholpen. Dat 
neemt niet weg, dat er nog heel veel is te ontdekken. Daarom ben ik ook het 
gemeentekantoor binnengewandeld om me op de hoogte stellen van de 
burgerlijke gemeente. En ik heb een tour gemaakt door het gebied van de 
kerkelijke gemeente. Wat een uitgestrektheid! Hoeveel kernen zijn er, en hoe 
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ogenschijnlijk verschillend zijn deze kernen! Ik hoop ze zo veel mogelijk te leren 
kennen. Wilt u me er bij helpen?  
In mijn werk zal ik, in overleg met de kerkenraad, keuzes moeten maken. Ik heb 
een aanstelling van 0,5 fte. Eerder heb ik al gemeld, dat mijn takenpakket als 
volgt is omschreven:  
a)  in overleg met de kerkenraad komen tot een in actiepunten 

geconcretiseerde visie op het gemeente-zijn vanuit de behoefte aan 
lichter kerk-zijn;  

b) missionaire gemeente- vorming;  
c)  voorgaan in erediensten;  
d)  pastoraat.  
Al is dit al een aardig breed pakket, niet alle predikantswerk valt er onder.  
Momenteel probeer ik her en der bezoeken af te leggen. Het gaat niet lukken om 
op alle adressen in de gemeente uitgebreid kennis te maken. Het gaat om enkele 
honderden adressen. Met het pastoraal team hoop ik binnenkort in gesprek te 
gaan over de vraag, hoe we de lijnen zo veel mogelijk open kunnen houden en, 
zo nodig, leggen. Ik vertrouw erop, dat u contact zoekt, wanneer daarvoor reden 
is. Doen, hoor!  Ja, en wanneer dan? Nou, bijvoorbeeld, wanneer het leven tegen 
zit en je misschien niet weet, hoe je verder moet. Of, wanneer je teleurgesteld 
bent in de kerk. Of, wanneer je je afvraagt, of je nog wel gelooft. Of, wanneer je 
een ontwikkeling bespeurt in je gelooft. Of, wanneer je dankbaar bent en dat 
wilt delen. Je zou het ook kunnen doen, wanneer je met een theologische vraag 
zit. Dat deed het meisje, dat als herder verkleed in de kerstnachtdienst aanwezig 
was. Ze liet me via via weten, dat meneer Google haar had verteld dat engelen 
niet bestaan. Wat ik daarvan van vond?  Ik ben het niet met meneer Google eens 
en zal er in een ander verband op terugkomen. Wilt u een beroep op me doen, 
belt u me dan s. v. p. bij voorkeur op mijn huistelefoon. Lukt het daar niet om 
verbinding te krijgen, zoek dan contact per GSM. U kunt ook mailen. Ik check 
mijn mailbox zeer geregeld. 
 
Afgezien van rouw- en trouwdiensten, zal ik in de regel voorlopig drie keer per 
twee maanden voorgaan. Dit kan zowel het geval zijn in reguliere al bijzondere 
vieringen. Wanneer ik de erop volgende zondag niet voorga, ben ik in principe 
van maandagochtend tot woensdagmiddag in de gemeente Hulst. Ga ik de erop 
volgende zondag wel voor, dan beperkt dit zich van maandagmiddag tot en met 
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dinsdagavond. Inmiddels beschik ik over een prima overnachtingsadres in 
Hengstdijk, waarop ik me zeer thuis voel.  
 
Met een hartelijke groet, in Christus verbonden,       

ds. Aart van Houweling 
tel. 0117 852402/ 06 57173329 

email: avanhvdm@zeelandnet.nl 
 
Bij de diensten 
Terugkijken en vooruitblikken 

Op 3 december in de kerkdienst in Hulst is onze 
nieuwe predikant ds. Aart van Houweling uit 
Zuidzande aan onze gemeente verbonden voor 
een dienstverband van twee jaar. Ook namen 
we in deze dienst afscheid van consulent ds. Jan 
Verlinde en kerkelijk werker Leontien de 
Muijnck. 
 
We kijken terug op een feestelijke dienst. 
Geraldine van Heesch verzorgde het dankwoord 
voor Leontien; Jan en Aart werden bedankt c.q. 
welkom geheten door Sarina de Schepper. 
 
 

 
Op Kerstavond was de dienst in de 
sfeervolle Hof te Zandekerk, met 
voorganger ds. Van Houweling. We 
keken en luisterden naar een mooi 
verhaal verteld door Aart en er was 
bezoek van (kleine) herders uit onze 
gemeente. Het koor werkte mee 
onder  
begeleiding van een klarinet, 
bespeeld door Leander Klanderman. 
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Op Eerste Kerstdag ging ds. Pieter Overduin voor in Hulst, ook hier hoorden we 
een aansprekend spiegelverhaal. Aan deze dienst werd ook meegewerkt door 
ons PKN koor onder leiding van Joop Basting. We genoten van de mooie 
liederen! 
Beide kerstdiensten werden mede voorbereid door de liturgiecommissie, graag 
hoort de commissie feedback over deze diensten. U kunt hiervoor Jan-Frans 
Mulder benaderen, of een reactie insturen naar het scribaat. 
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In de dienst van 28 januari in de Hof te 
Zandekerk in Kloosterzande, wordt Jan-
Frans Mulder uit Sint-Jansteen bevestigd 
als ouderling met als speciale opdracht 
voorzitter van de kerkenraad. De 
kerkenraad is blij dat we versterking 
krijgen. We zien uit naar een fijne 
samenwerking! Tevens zal er in deze dienst 
aandacht zijn voor Jan Traas, hij heeft 
aangegeven te stoppen als koster in de 
reguliere kerkdiensten. Jan is vele jaren 
actief geweest voor onze kerk in diverse 
functies. 
 
 
 

Op 3 maart verwelkomen we in de kerkdienst in Hulst een “oude bekende”, Theo 
van Teijlingen zal dan voorgaan in een “kinderen-in-de-kerk dienst”, die wordt 
voorbereid samen met Basisschool De Wereldboom uit Hulst. Het belooft een 
mooie, inspirerende dienst te worden.  
We hopen u, ook in het nieuwe jaar, weer te ontmoeten in of buiten de kerk! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba,  
tel. 06-48 91 28 12. 
 
In memoriam: Paulina Sinke 
In haar leven heeft Paulina Sinke meerdere kleuren  van het bestaan gezien. 
Daaronder waren vrolijke, sprankelende, lichte kleuren, maar ook donkere.  
Paulina Sinke werd op 24 maart 1932 geboren in het Kruiningen van voor de 
Tweede Wereldoorlog. Ze groeide er op als derde in een gezin met veertien 
kinderen. Dit heeft haar gevormd. Hoe vind je in zo’ n groot gezin ruimte voor 
jezelf: een plekje waar  het licht op je valt? Op twintig- jarige leeftijd trouwde 
Paulina met Job van Burg. Ze kregen zes kinderen. Een van hen werd dood 
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geboren. Het had grote impact op de moeder, die Paulina was.  In 1983 
verongelukte Job van Burg op tragische wijze. Ze bleef achter met twee 
opgroeiende puber- jongens. De oudere kinderen waren de deur al uit. Al snel 
probeerde ze de draad weer op te pakken. Ze ging daarbij door een donker dal. 
Na een aantal jaren ontmoette ze Wil van Heumen. Ze verhuisde uit Kruiningen 
naar Leiderdorp en kwam na verloop van tijd met hem naar Hulst, waar haar 
dochter Marja Totté woonde. In 2013 overleed Wil van Heumen. Opnieuw werd 
het donker in haar leven. Nadat ze opnieuw de draad had opgepakt, begon het 
enkele jaren terug in haar geest te schemeren. Op 12 december jl. doofde haar 
levenslicht. Ze overleed na een ziekenhuis- opname in de Blauwe Hoeve.   
In het leven van Paulina Sinke waren er meerdere duistere perioden. In deze, 
maar zeker niet alleen  in deze perioden bleek Paulina iemand, die het licht 
zoekt, voortdurend. Dit zoeken roept de vragen op, zoals: wat wordt in het licht 
duidelijk? waar komt het vandaan? waar ligt de bron? We zijn mensen en 
kunnen niet door het licht heen kijken. Maar op één punt in de geschiedenis- het 
keerpunt!- hebben we een doorkijk gekregen. Het is op een zeer wonderlijk 
punt, in een kribbe. In deze voederbak voor beesten komt het ter wereld als een 
mens van vlees en bloed. Met de woorden van een oud kerstlied: 

‘Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees’ 

Het is in dit licht, dat alle duister overwint, dat Paulina mag ontwaken tot een 
volkomen en onvoorstelbaar nieuw bestaan.  
De begrafenis vond plaats op 20 december jl. op de Algemene Begraafplaats te 
Hulst, na een dienst van Woord en gebed in dit kerkgebouw.  
Moge de gedachtenis van Paulina Sinke tot zegen zijn. 
Aart van Houweling 
 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
 
Zondag 21 januari; Oecumenisch werk – Plaatselijk en Landelijk 
 
Zondag 28 januari; Kerk in Actie- Jonge Generaties 
Jongeren betrekken bij de Bijbel: dat doet de Protestantse Kerk door het jaar 
heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Honderden 
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jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met 
elkaar in verbinding staan. 
Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen 
aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster   
  
Zondag 4 februari; Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker 
met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende 
zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote 
moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te 
passen aan klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen 
niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen 
en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/klimaatbangladesh 
 
Zondag 11 februari; Collecte Kerk in Actie - Noodhulp  
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen  
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot 
deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. 
Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 
Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures 
een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en 
helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/griekenland   
  
Zondag 18 februari; Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands 
Diaconaat  
 Nederland - Omzien naar gevangenen. 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
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helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden 
in de maatschappij.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/gevangenen   
 
Zondag 25 februari; Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair 
Werk  
 Nederland  - De kliederkerk is er voor iedereen. 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de 
betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 
creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken 
met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle 
leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster   
  
Zondag 3 maart; Stichting Amecet in Oeganda 
Amacet - Schuilplaats van vrede; is een opvanghuis in Soroti Oeganda. Wij zijn 
onderdeel van Jeugd met een Opdracht. Ons opvanghuis is een plek waar 
verwaarloosde kinderen een nieuwe kans krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ 
en komen voor korte of langere tijd bij Amacet te wonen. We zorgen ook voor 
pasgeboren baby’s die hun moeder zijn kwijtgeraakt bij de bevalling.  
 
Zondag 10 maart; Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Zending  
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk. 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. 
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie 
ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. 
Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een 
alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voor over gezonde voeding.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesie   
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Zondag 17 maart; Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Zending  
Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen. 
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten 
leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel 
Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van 
kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de 
stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke 
normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere 
onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, 
menen de oprichters.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/stripboekrwanda   
  
Zondag 24 maart; Delta voor Colombia 
In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme 
tweedeling in de samenleving. Daarom steunt de Classis Delta kerken en 
partnerorganisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening, en die 
predikanten opleiden om van binnenuit veranderingen aan te jagen. In regio’s 
waar nog veel conflicten zijn, proberen we via kerkelijke contacten vrede en 
verzoening te bevorderen. Ook ondersteunen we kinderen, jongeren en 
vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals inheemse groepen en 
vluchtelingen. We werken aan bescherming tegen seksueel geweld en bieden 
hen met vaktrainingen toekomstperspectief.  
 
Zondag 31 maart; Paascollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat   
Colombia - Kansarme jongeren opleiden voor horeca. 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische 
kust. 
Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving 
leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere 
in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid 
voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als 
receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt 
een mentor uit de horecasector.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/jongerenhoreca 
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Uit de kerkenraad: vergadering van 23 november 2023 
Opening 
Sarina opent de vergadering met een gebed van Franciscus van Assisi, “Gebed 
om Kalmte”. 
We verwelkomen in het bijzonder Aart van Houweling en Jan-Frans Mulder. 
Verslag vergadering 16 oktober 2023 
Het Verslag van de vergadering van 16 oktober jl. wordt goedgekeurd.  
Ondertekening volgt digitaal. 
Kerkrentmeesters 
Jaarrekening 2022 
Op grond van de jaarstukken en het verslag van de kascontrolecommissie besluit  
de kerkenraad het college van Kerkrentmeesters decharge te verlenen voor het  
jaar 2022.  
Accountant KKA zal in de toekomst meer ingezet worden. O.a. voor het opstellen  
van jaarrekening en begroting en voor het controleren van de jaarrekening.  
Een controlecommissie vanuit de gemeente is niet meer nodig. 
Begroting 2024 
Begroting 2024 Kerkrentmeesters wordt goedgekeurd door de kerkenraad. 
Overig / notulen  
- Toekomst KIM :  
Omdat de redactieleden van de KIM (familie Mulder) hebben aangegeven te 
gaan stoppen met het werk voor het kerkblad wordt gezocht naar een oplossing. 
Gedacht wordt over een uitgave van 4 keer per jaar i.p.v. 6 keer per jaar. Ook 
worden mogelijkheden onderzocht voor het opstellen van de KIM door derden.  
- Website :  
Overgaan van huidige website naar model website PKN. We blijven voorlopig bij 
de huidige website. 
Moderamen / Scribaat 
De ingekomen post wordt besproken en zal zo nodig door de scriba beantwoord 
worden. 
Scriba heeft samen met Ds. Van Houweling rooster 2024 doorgenomen. Er zijn 
nu 17 diensten in 2024 ingevuld door Aart van Houweling. De bedoeling is om de 
werkzaamheden  3-maandelijks te evalueren met Ds. Van Houweling.  
Kerkenraad – aftreden/toetreden ambtsdragers 
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Jan-Frans Mulder denkt na over ouderlingschap. Er zal informatie verstrekt 
worden over het ouderlingschap. 
Ds. Aart van Houweling – werkzaamheden eerste periode 
Ds. Van Houweling heeft een document over de werkzaamheden gedeeld, we 
nemen dit door. Citaat: “Volgens het contract bestaan mijn werkzaamheden uit: 

- In overleg met de kerkenraad komen tot een in actiepunten 
geconcretiseerde visie op het gemeente-zijn vanuit de behoefte van 
lichter kerk zijn. 

- Missionaire gemeente-opbouw 
- Voorgaan in erediensten 
- Pastoraat” 

Naast de punten die genoemd worden is er “Vorming- en toerusting” en 
“Diaconaat”. 
Vorming en Toerusting, hier is wel aandacht voor maar is iets wat door de 
andere punten heen loopt. 
Diaconaat, dit staat op poten. Er wordt al veel gedaan en het loopt goed. 
Vandaar niet apart genoemd bij de werkzaamheden. Ruggespraak en overleg 
over zaken zal zeker kunnen plaatsvinden tussen Diaconie en Ds. Van Houweling. 
Het plannen van afspraken met bepaalde groepen in de gemeente zal 
plaatsvinden met behulp van de scriba. 
Er wordt gesproken over ontmoetingsbijeenkomsten bij mensen thuis binnen de 
gemeente. Er zal in eerste instantie ingezet worden op de kernen Hulst en 
Kloosterzande. 
Verder worden nog besproken: Avondmaal op locatie Blaauwe Hoeve Hulst en 
Antonius Kloosterzande. Het samen met de gemeente evalueren van het boekje 
met de liturgieën wat we gebruiken (Blauwe boekje) en andere praktische zaken. 
Punten komen terug in komende overleggen. 
Plaatselijke regeling 
Aanpassing Plaatselijke Regeling aan gemeente meegedeeld op 19 november jl. 
Belangrijkste aanpassing : aantal kerkenraadsleden. Kerkenraad gaat akkoord 
met aanpassing van de Plaatselijke Regeling.  
Diaconie: 
Begroting 2024 
Begroting Diaconie 2024 wordt goedgekeurd door de kerkenraad.  
Lopende zaken: E-herkenning, Taken Diaconie i.v.m. stoppen Sarina, 
Kerstattenties. Herdenking Kristallnacht werd vorige jaren gedaan d.m.v. groot 
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verlicht kruis voor ramen kerk in Hulst. Deze keer is er aandacht voor geweest 
d.m.v. aansteken kaars in kerkdienst en toelichting door Ds. Koeman.  
De aandacht voor de Kristallnacht werd deze keer (gezien situatie in Israël/Gaza) 
in een breder perspectief gezet. 
 
Sluiting 
Ineke leest een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa en Jacques Roeleveld: 
“Even iets van God” 
 
Taizedienst te Hengstdijk op 25 januari - aanvang 19.30 uur 
– Heilige Catharinakerk 
Thema van de viering is ‘Heb God lief … en je naaste als jezelf’, over de gelijkenis 
en de vraag van Jezus over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien 
wat het betekent om je naaste lief te hebben. 
De beelden en berichten over geweld in onder meer Oekraïne en Israël en Gaza 
brengen verbijstering, onrust en verdeeldheid in ons eigen land en in 
geloofsgemeenschappen. Er zijn wereldwijde demonstraties voor of de ene of de 
andere partij, er laaien politieke discussies op in eigen land en op sociale media. 
De vraag ‘Hoe ben jij een naaste voor de ander nu’ (gebaseerd op de tekst van 
Lucas 10) is actueel. De oecumenische voorbereidingswerkgroep van de 
Taizéviering denkt dan ook dat het goed is om als christenen van verschillende 
kerken samen te bidden voor vrede en onderling begrip. 
 
Van de Diaconie 

    
 
De Zeeuwse Reinigingsdienst heet ZRD.  
Download de gratis ‘ZRD afval app’  
Met alle informatie over afvalstromen/ afvalproducten. 
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In de kerk hangt per afvalstroom een papieren overzichtje op, met 

voorbeelden van wat wel/niet thuishoort in de betreffende bak. 

Wilt u deze overzichtjes ontvangen op papier of  via 

mail? Laat het ons weten (diaconie of scriba). 

Hieronder staat algemene informatie over het doel van 

het scheiden van afval. 

WAAROM scheiden we ons afval? 
 

PMD afval plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. 
Het plastic wordt in een sorteringsfabriek eerst verder gescheiden in 
verschillende plasticsoorten. Deze gaan daarna door een versnipperaar, worden 
gewassen en tot kleine korrels vermalen. Van die korrels kunnen weer nieuwe 
plastic producten worden gemaakt, zoals shampooflessen, broodtrommels en 
emmers.  

Bij gemeenten waar je plastic verpakkingen bij het restafval gooit, zit er een stap 
tussen. Dan haalt een zogenaamde nascheidings-installatie eerst de plastic 
verpakkingen uit het restafval. 

 
GFT afval groente-, fruit- en tuinafval. 
Composteringsinstallaties maken van ons groente-, fruit- en tuinafval compost 
en groen gas. De land- en tuinbouw gebruikt die compost als bodemverbeteraar 
zodat gewassen beter groeien. Je kunt compost ook voor je eigen tuin gebruiken. 
Het gas wordt onder andere gebruikt om huizen te verwarmen. 
 
Rest afval 
Alleen restafval verbranden we in Nederland. Verbranden is duur en schadelijk 
voor het milieu. 
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Afvoeren van restafval is duur. Terwijl voor gescheiden afval juist geld krijgen.  
Het grootste deel van het afval dat we gescheiden inzamelen, verwerken de 
afvalverbrandingsinstallaties apart. Dit wordt opnieuw gebruikt!  

 
Statiegeld blikjes en plastic flesjes 
Het doel van de maatregel is lege blikjes en lege plastic flesjes te recyclen en zo 
te voorkomen dat een deel in ons milieu belandt. 
welke blikjes: tot 3 liter, niet gedeukt en als er wél een statiegeld logo op staat.  
Plastic flesjes: met statiegeld logo 
 
Papier 
Het inzamelen 100 kilo papier bespaart de kap van 3,3 bomen. Papier en karton 
kunnen wel 7 keer worden gerecycled.  
 
Glas 
Glazen verpakkingsmateriaal mag in de glasbak.  Doel is recyclen. Ook glazen 
verpakkingen van cosmetica, parfum of medicijnen horen in de glasbak. 
! NIET in glasbak: Andere glassoorten, zoals drinkglazen en schalen, spiegels en 
vensterglas.  
Het smeltpunt van deze producten is anders dan dat van verpakkingsglas en deze 
verstoren dus het recycleproces.  
 
Van de Kerkrentmeesterstafel  
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we gaan er als college hopelijk weer een 
goed jaar van maken gezamenlijk met allen die op welke wijze dan ook een 
steentje bijdragen. 
Afgelopen zondag 14 januari hebben we afscheid genomen van Peter Morée. In 
het jaar na het emeritaat van Pieter Overduin bleek het belangrijk om in 
pastorale ondersteuning te voorzien en gelukkig was Peter bereid deze taak in te 
vullen. Nu we weer voorzien zijn van een predikant willen we Peter vanaf deze 
zijde hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
Het is allen wellicht opgevallen dat de kachel in Hulst behoorlijk veel lawaai 
maakt. Nu we het rokerig geurende isolatiemateriaal hebben verwijderd moeten 
we nog in vervangend materiaal voorzien. We zijn ons aan het oriënteren welke 
voorzieningen we nu gaan treffen om de kachel weer optimaal te laten werken. 
In elk geval zijn we blij dat de kachel gewoon werkt in deze koude maanden. 
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Het begin van het nieuwe jaar betekent ook weer dat we de actie kerkbalans 
houden. Landelijk doen vele kerken aan de actie om het benodigde geld te 
genereren om in een sluitende begroting te voorzien. Hou de brievenbus in de 
gaten en help ook (weer) mee! 
Zondag 28 januari is er ruimte in de dienst voor de bevestiging van nieuwe 
ambtsdragers. We willen dan ook aandacht geven aan Jan Traas. Hij heeft te 
kennen gegeven om te stoppen als koster op reguliere zondagen. We willen hem 
vanaf deze plaats alvast bedanken voor de jarenlange inzet als koster en 
ambtsdrager. 
Ad, Jeroen en Leander 
 
Collectes en giften 
 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 
15 okt. € 55,70 Restauratiefonds € 50,75 Diaconie 
22 okt. € 71,65 Kerk € 54,90 KIA Indonesië 
29 okt. € 63,10 Kerk  € 125,00 Gaza-Israël 
5 nov. € 29,05 Kerk € 38,15 Dorcas 
12 nov. € 72,75 Kerk € 74,60 St Leergeld 
19 nov. € 59,30 Onderhoudsfonds € 70,55 Voedselbank 
26 nov. € 60,10 Restauratiefonds € 73,18 Rouwzorg 114 
3 dec. € 146,54 Kerk € 165,72 KIA Oeganda 
10 dec.   € 81,80 ZWO Delta Project 
17 dec. € 72,90 Kerk € 62,50 Binnenlands Diaconaat 
24 dec.   € 346,92 Warchild 
25 dec. € 82,56 Kerk € 189,30 Kinderen in de knel 
31 dec. € 17,80 Restauratiefonds € 17,90 Diaconie 
7 jan. € 50,91 Kerk € 74,50 Haven Evangelisatie 

 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
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Agenda Protestantse gemeente Oosthoek 
 

 
 
 
2024 
 
25 januari   09.30 uur  Bijeenkomst Vrouwengroep 
 
25 januari   19.30 uur  Taizédienst – H. Catharinakerk – Hengstdijk 
 
5 februari   20.00 uur  Vergadering Kerkenraad 
 
13 februari   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur 
 
22 februari   09.30 uur  Bijeenkomst vrouwengroep 
 
12 maart   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis – tot 16.00 uur 
 
18 maart  20.00 uur  Vergadering Kerkenraad 
 
21 maart   09.30 uur  Bijeenkomst vrouwengroep 
 
21 maart   19.30 uur  Taizédienst - H. Catharinakerk  - Hengstdijk 
 
8 april    19.30 uur  Bijeenkomst vrouwengroep 
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