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Kerkdiensten  

Na alle diensten – koffiedrinken    
 
Zondag 26 november 2023, 10.00 uur, Kloosterzande - Gedachteniszondag 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: Rouwzorg regio 0114  2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 3 december, 10.00 uur, Hulst– In dienst treden Ds. Aart van 
Houweling en afscheid Leontien de Muijnck – (1e Advent)  
kindernevendienst en créche 
Voorganger: Ds. J. Verlinde, Axel – Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1 e collecte: Kerk in Actie – Oeganda   2e  collecte: Kerk 
 
Zondag 10 december, 10.00 uur, Kloosterzande (2e Advent) -
kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1 e collecte: Delta voor Colombia   2e  collecte: Kerk 
 
Zondag 17 december, 10.00 uur, Hulst (3e Advent) - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
Collecte: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 2e  collecte: Kerk 
 
Zondag 24 december, 21.00 uur, Kloosterzande – (4e Advent) - Kerstavond – 
m.m.v. ons PKN koor en Kindernevendienstkinderen   (N.B. er is geen 
morgendienst op 24 december) 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
Collecte: Warchild        
 
Maandag 25 december, 10.00 uur, Hulst – 1e Kerstdag – m.m.v. ons PKN koor - 
kindernevendienst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Kinderen in de knel   2e collecte: Kerk 
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Zondag 31 december, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Mevr. L. de Muijnck, Driewegen 
1e collecte: Diaconie    2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 7 januari, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Havenevangelisatie   2e collecte: Onderhoudsfonds 
     
Zondag 14 januari , 10.00 uur, Kloosterzande – afscheid pastoraal werker  
Peter Morée 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e Collecte: Binnenlands Diaconaat samen tegen armoede   
2e collecte: Kerk 
 
Zondag 21 januari, 11.00 uur, Gebedsdienst voor de eenheid – 
Oecumenische dienst – RK BASILIEK Hulst  
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst en Pastoraal werker R. Grossert  
Collecte: Oecumenisch (landelijk en plaatselijk) werk  
 
Zondag 28 januari, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. H. Smeets, Spui 
1e collecte: Kerk in Actie - Jonge generaties 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 4 februari, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Werelddiaconaat   2e collecte: Kerk 
     
Zondag 11 februari , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. K. Steketee, Zwijndrecht 
1e Collecte: Noodhulp Griekenland  2e collecte: Kerk 
 
Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812 
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Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Kindernevendiensten 

 

 
 
Kindernevendienst  
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
Data kindernevendiensten:  
3 december 10 december 17 december 25 december. 
 
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of 
Marwien de Jong. 
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba:  
06-48912812.  
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
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Meditatie  
Kerstfeest in deze tijd?  
We mogen weer uitzien naar het Kerstfeest. Een feest vol lichtjes en sfeer. De 
Kerstboom wordt van stal gehaald, verlichting wordt opgehangen, ook de 
We mogen weer uitzien naar het Kerstfeest. Een feest vol lichtjes en sfeer. De 
Kerstboom wordt van stal gehaald, verlichting wordt opgehangen, ook de 
winkels doen daar enthousiast aan mee. Eten wordt voorbereid, inkopen worden 
gedaan na een blik in een extra dikke folder vol aanbiedingen. We gaan het weer 
gezellig maken. Wie nodigen we uit of voor wie gaan we iets extra’s doen. 
Wenskaarten vliegen naast E-mails in het rond. Fijne, gezegende Kerstdagen! 
Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik vraag mij af of we wel Kerstfeest kunnen 
vieren in deze onrustige tijd met oorlogen zoals in Oekraïne, de strijd tussen de 
Hamas en Israël. Over heel de wereld klinken straks weer de bekende liederen 
zoals: “Stille nacht, heilige nacht” en zoals de engelen zongen: “Vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen”. Dat zing je dan toch met krop in je keel als je de 
kranten leest en beelden in de journaaluitzendingen ziet? 
Maar wacht even, “Stille nacht, heilige nacht” gaat verder dan die kerstsfeer met 
lichtjes en versieringen. Het is een lied met een boodschap voor heel de wereld! 
“Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in 
Bethlehem ’s stal” en verder “Vrede en heil wordt gebracht, aan een wereld 
verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld”! 
Een ander Kerstlied: “Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis, Zijn 
wieg was een kribbe, Zijn troon was Zijn kruis”. Voor het dragen van onze 
zondenlast is Hij mens geworden, in doeken gehuld, liggende in een kribbe. Hij is 
onze verlosser en daardoor mogen wij leven in vrede met God, onze hemelse 
Vader. Dat is de boodschap van Kerst, dat is de boodschap voor een wereld 
verloren in schuld. Door de wereld gaat een levend Woord van troost, van 
vergeving, van verzoening, van hoop en verwachting.  
De blijde boodschap: Joh 3 vers 16: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft”. 
Maar zit de wereld wel echt op die boodschap te wachten? Davids Zoon was niet 
welkom in de wereld. Dat begon al net na zijn geboorte met de kindermoord. En 
voor Zijn kruisdood klonk het “weg met Hem”.  
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Gods plan met de wereld eindigt niet met de kerstgebeurtenis, maar gaat door 
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De wederkomst, het nieuwe 
Jeruzalem. “Gods belofte wordt heerlijk vervuld”. Dan pas zal er echt vrede zijn, 
vrede op aarde. Dit staat lijnrecht tegenover de haat van de wereld, zij willen 
Hem niet kennen. 
Vandaag zien we dat volkeren nog steeds vol haat Israël van de kaart willen 
vegen en de Joden willen uitroeien. Een strijd die al eeuwen bestaat. Het 
antisemitisme neemt weer toe. Er komen zware tijden aan, zoals ook in 1967 bij 
de 6-daagse oorlog, 9 volken vochten met een overmacht tegen Israël. Zij 
hebben zich daaraan vertild. Er gaat nog veel meer gebeuren volgens Zacharia 
12: 2-3 waar wordt gesproken over zware tijden. Alle volkeren op aarde zullen in 
een overmacht strijden tegen Israël, maar zij zullen zich eraan vertillen. Gods 
woord houdt stand in eeuwigheid. De Pruisische Frederik de Grote vroeg aan zijn 
geestelijke waaraan je kunt zien dat God bestaat. Het antwoord was: let op de 
Joden. Het is ook ongelofelijk, als je ziet wat zij door alle eeuwen doorstaan 
hebben, dat het Joodse volk nog steeds bestaat.  
Wat ooit in Jeruzalem begon, zal daar ook eindigen in de grote belofte, het 
nieuwe Jeruzalem! Zo mogen wij door de stal vooruit kijken naar  de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde.  
Wat ons te doen staat is bidden voor het wereldgebeuren met alle ellende die 
plaats vindt. Maar bovenal bidden voor de vrede van Jeruzalem! 
O kom, o kom, Immanuël, 
Verlos uw volk, uw Israël, 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
En open ons het heiligdom; 
Dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
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O kom, die onze Heerser zijt, 
In wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
Verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
In de coronatijd is door de gezamenlijke kerken een prachtige YouTube 
uitvoering gemaakt van dit lied. Nu opeens heel actueel. Zeker de moeite waard 
om het te horen en te zien. 
Dit onder de titel “Eenheid” binnen de toen lege kerken. 
Zoek op Google: Lied van eenheid O kom, o kom Immanuël. 
Gezegende Kerstdagen! 
Jan-Frans Mulder 

EVEN VOORSTELLEN… 
Mijn naam is Aart van Houweling. In de dienst van zondag 3 december a.s., 
waarin Leontien de Muijnck haar werkzaamheden neerlegt, word ik als predikant 
voor structurele hulpdiensten verbonden aan de Protestantse Gemeente  
Oosthoek. In het contract, dat ik met de kerkenraad ben aangegaan, zijn mijn 
taken als volgt omschreven: a) in overleg met de kerkenraad komen tot een in 
actiepunten geconcretiseerde visie op het gemeente-zijn vanuit de behoefte aan 
lichter kerk-zijn; b) missionaire gemeente- vorming; c) voorgaan in erediensten; 
d) pastoraat. Ik ga voor 50% aan de slag. Mijn werkdagen zijn in principe: 
maandag, dinsdag en woensdag(ochtend).  
Ik ben op 28 maart 1957 geboren te Giessenburg, een dorp in de Alblasserwaard. 
Hier ben ik ook opgegroeid. Via mijn moeder heb ik Zeeuws-Vlaamse roots. Na 
nog enkele jaren op het Groningse platteland te hebben gewoond, ben ik in 1976 
begonnen met een studie theologie aan de toen nog bestaande Theologische 
Hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen. Daar studeerde ik in 1986 
af.  Op 4 januari 1987 werd ik als predikant bevestigd in de dorpen Twijzel en 
Kollumerzwaag in het noorden van Friesland. Ik leerde er de beginselen van het 
ambacht van predikant en volg de leerschool nog steeds. Na zes jaar ben ik 
predikant geworden in het Drentse Schoonebeek, aanvankelijk van de 
Gereformeerde Kerk, daarna van de Protestantse Gemeente. In 2014 volgde er 
een beroep van de Protestantse Gemeente de Brug te Oostburg. Per 1 
september jl. ben ik met vervroegd emeritaat gegaan.  Al heel lang ben ik bezig 
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met de vraag, hoe we als kerk het Evangelie in woord en daad communiceren, 
onderling, maar zeker niet minder naar buiten toe. Inspiratie vond ik al doende, 
in literatuurstudie, en vooral ook tijdens studieverloven buiten de landsgrenzen, 
onder meer in Nicaragua, Brazilië en India.  
Mijn hobby’s zijn: lezen ( te hooi en te gras, vooral theologie, filosofie en 
literatuur), voetbal ( alleen nog passief), oudere popmuziek ( Bob Dylan, Neil 
Young, Leonard Cohen, etc.) en wroeten in de tuin.  
Ik ben getrouwd met Christiane Karrer. Ze is Duitse, was tot voor kort Luthers 
predikant in Utrecht en doceert nog bijbelse theologie aan de VU in Amsterdam. 
We hebben allebei een eerder huwelijk achter de rug. Ik heb twee dochters, die 
met hun gezinnen in de buurt van Zwolle wonen. Ook ben ik  opa van vier 
kleinkinderen in de leeftijd tot en met drie jaar.  
Graag maak ik kennis met u. Al zijn we misschien heel verschillend, we hebben 
ongetwijfeld iets te delen, alleen al het gegeven, dat we verbonden zijn in 
Christus. We kunnen elkaar treffen in en rondom vieringen op zondag en 
hoogtijdagen. Desgevraagd bezoek ik u thuis. Misschien bel ik gewoon eens bij u 
aan. Ook bestaan er plannen om ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren. 
Deze zullen bij gemeenteleden aan huis worden gehouden in verschillende 
kernen van de kerkelijke gemeente. Tijdens deze avonden kunnen we in een 
informele sfeer contact met elkaar zoeken en inhoudelijk met elkaar in gesprek 
gaan. Verdere berichtgeving over deze bijeenkomsten volgt via andere kanalen.  
Met een hartelijke groet, 

ds. Aart van Houweling 
Christoffelstraat 7, Zuidzande 
tel. 0117 852402/ email: avanhvdm@zeelandnet.nl.  

 
Van onze kerkelijk werker Leontien 
Vanaf vorig jaar april heb ik met veel plezier aan jullie opdracht aan mij gewerkt: 
een toekomstbestendige gemeente. Samen met jullie mocht ik ontdekken wat 
jullie als gemeente belangrijk vinden en prioriteit aan geven.  De opdracht is 
afgerond en de lijnen naar de toekomst rollen wat uit. Zo is er geïnvesteerd in 
een liturgiecommissie, is er een pastoraal team en was er eind september een 
vrijwilligersmoment (de barbecue). Want jullie gaven aan dat contactmomenten 
belangrijk zijn voor het gemeenteleven. En we gingen/bleven op zoek en in 
gesprek; de taken die nog open liggen mochten door een andere professional 
worden ingevuld en uitgevoerd. Ik ben heel dankbaar dat jullie in Aart 



10 Kerk in ‘t Midden | december 2023

kwaliteiten en motivatie zien die goed bij jullie gemeente passen. Jullie vinden 
vast je weg wel met elkaar. 
Deze opdracht had voor mij een tijdelijk karakter; uitzoeken, onderzoeken, 
adviseren en verder trekken. Het was haast een soort pelgrimsopdracht met een 
duidelijk begin en einde. Voor mij was dat, in combinatie met mijn gewijzigde 
privéomstandigheden ook weer tijd om te heroriënteren op iets anders. Vanaf 1 
november jl. startte ik als ouderenpastor bij de Hervormde gemeente Zierikzee 
voor 8 uur per week. Een en ander valt soepel samen met de verbintenis van 
Aart aan deze gemeente. Hij start, pakt de draad op, rolt hem uit en is bouwend 
aanwezig met zijn structurele hulpdiensten.  
Ik vond jullie hartelijkheid hartverwarmend en het gestelde vertrouwen een 
warm bad om in te werken. Gezien de roerige periode waarin ik in zat en nog wel 
zit heeft dat me erg goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Gods onmisbare 
zegen voor jullie persoonlijk en jullie gemeente. 
Met vriendelijke groet, 
Leontien de Muijnck 
 
Welkom ds. Aart van Houweling – afscheid Leontien de 
Muijnck en Peter Morée 
Er gaat wat veranderen in onze gemeente. Zoals u weet wordt ds. Aart van 
Houweling aan ons verbonden in de dienst van 3 december a.s. in Hulst. We zien 
uit naar een vruchtbare samenwerking. 
 
Sinds 1 november is kerkelijke werker Leontien de Muijnck gestopt met haar 
werk voor onze gemeente. We zijn dankbaar dat Leontien ruim anderhalf jaar 
met ons is opgetrokken. In die tijd heeft ze een onderzoek gedaan in onze 
gemeente en dit heeft geresulteerd in een rapport met waardevolle 
aanbevelingen voor onze Protestantse gemeente Oosthoek. We gaan er samen 
met Aart van Houweling mee aan de slag.  
Leontien, dankjewel voor het onderzoek, maar ook voor je ondersteuning van de 
kerkenraad. Je deed dat op een professionele en fijne manier! 
 
Van pastoraal werker Peter Morée nemen we in de dienst van 14 januari a.s. 
afscheid. Aan Peter zijn we veel dank verschuldigd. Hij heeft het pastoraat de 
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laatste 4 jaar op een professionele en prettige manier opgepakt. De lijntjes met 
Kerkenraad en Pastoraal team waren kort, wat snel en goed werkte.  
Dankjewel Peter! 
 
De laatste tijd hebben Peter en Leontien samen het Pastoraal team mede 
vormgegeven en begeleid.  
Een goede basis is gelegd om mee verder te gaan. 
 
Zowel Peter als Leontien gaan binnenkort nog voor in onze gemeente.  
Fijn om zo elkaar nog tegen te komen. 
 
Afscheid van onze consulent ds. Jan Verlinde 
Ook van ds. Jan Verlinde nemen we afscheid. Jan was onze consulent in de 
afgelopen vacante periode. Een periode van ruim 4 jaar.  
In eerste instantie is er door de kerkenraad onder begeleiding van Jan gezocht 
naar een predikant. Toen dit niet het gewenste resultaat had is er een periode 
geweest waarin de kerkenraad (in regelmatig overleg met Jan) heeft gezocht 
naar wie en wat het beste bij onze gemeente zou passen. O.a. hebben we als 
kerkenraad onder begeleiding van Leontien en Jan, meerdere avonden een boek 
van Bert Bakker besproken, wat heel leerzaam was. Een klankbordgroep is 
gevormd welke uiteindelijk de liturgiecommissie is geworden. 
Dit voorjaar is er in overleg met Jan (en ook Leontien) een profiel voor een 
professional voor onze gemeente opgesteld, dit heeft er uiteindelijk in 
geresulteerd dat we nu een predikant hebben gevonden voor een periode van 2 
jaar. Steeds stond Jan ons met raad en daad terzijde. Hartelijk dank Jan! 
 
Kerkenraad Protestantse gemeente Oosthoek 
 
In memoriam Addy Traas-Waterman 
Na een periode van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper 
aangegane behandelingen is overleden Adriana Pieternella Traas-Waterman, 
Addy. Vrouw van Jan Traas, moeder van Willem en Toin en grootmoeder van 
Renzo en Jarno. Zij werd geboren op 7 april 1939 in Waarde en is overleden op 
30 oktober 2023 in Terneuzen. 
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Addy had geen gemakkelijke jeugd. Na een stukgelopen huwelijk leerde ze Jan 
kennen bij het toneel. Vanaf augustus 1973 waren ze samen. Dus 50 jaar samen. 
Op 21 december 1973 zijn ze getrouwd. 
Door haar jeugd wilde Addy altijd voor iedereen zorgen. Ook was ze 
overbezorgd. Ook als Willem ging reizen. Ze zag leeuwen en beren. 
Met Antoin had Addy een bijzondere band. Addy heeft gewerkt in modezaken. 
Was gek op tuinieren, bloemen en planten op kleur. Lid van de Rozenvereniging. 
Opentuin-dagen waar ook veel buitenlandse interesse voor was. 6000 
bloembollen waren voorafgaand in de grond gegaan. Ze mocht graag truien 
breien voor de jongens. In 2015 kwam de diagnose Parkinson. Addy is altijd 
gelovig geweest. Door het lezen van een boek van Klaas Hendrikse, “Geloven in 
een God die niet bestaat”, waarna Hendrikse als Atheïst werd gezien, zette Addy 
wel aan het denken. Haar geloof is ze er niet door kwijtgeraakt.  
Bij het afscheid lazen we Psalm 121. We denken aan en bidden voor Jan, Willem 
en Sylvia, Toin en Catherine, Renzo en Jarno en hun moeder Carolien. 
Peter Morée, pastoraal werker 
 
Bij de diensten 
Terugkijken en vooruit blikken. 
Op 5 november was er in de kerkdienst in Hulst aandacht voor Dankdag. Er was 
een mooie oogstmand gemaakt door Mart Verbrugge. Na afloop van de dienst 
kon iedereen die dat wou wat meenemen van de producten. 
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We zien uit naar een feestelijke dienst op 3 december in de kerk in Hulst.  
Hierin zal onze nieuwe predikant ds. Aart van Houweling uit Zuidzande aan onze 
gemeente verbonden worden voor een dienstverband van twee jaar.  
Ds. Jan Verlinde uit Axel zal het eerste deel van deze dienst leiden en na het in 
verbinding stellen van ds. Van Houweling zal deze de dienst verder leiden.  
Teven zullen we afscheid nemen van kerkelijk werker Leontien de Muijnck. 
Na de dienst is er gelegenheid om Leontien en ook Jan (als onze consulent van 
de afgelopen 4 jaar) te bedanken en om kennis te maken met Aart. 
Er is kindernevendienst en crèche bij deze dienst en nadien is er koffie en thee 
met iets lekkers. 
Van harte welkom! 
Op Kerstavond is de dienst zoals gebruikelijk in de sfeervolle Hof te Zandekerk, 
voorganger is ds. Van Houweling en op Eerste Kerstdag is de dienst in Hulst met 
als voorganger ds. Pieter Overduin. Aan beide Kerstdiensten wordt meegewerkt 
door de liturgiecommissie en ook zullen deze diensten worden opgeluisterd door 
liederen die gezongen worden door ons PKN koor.  
Verder zal op Kerstavond een bijdrage worden geleverd door de kinderen van de 
Kindernevendienst. Voor beide Kerstdiensten geldt: we laten ons graag 
verrassen en zien er naar uit! 
 
In de dienst van 14 januari 2024 in Kloosterzande, waarin Peter Morée voorgaat, 
zullen we ook afscheid van Peter nemen. De werkzaamheden van Peter zullen 
overgenomen worden door ds. Aart van Houweling. Heel fijn dat Peter ons 
zoveel jaren als Pastoraal werker heeft geholpen. 
Ook in het nieuwe jaar is er op 21 januari weer een oecumenische dienst in de 
RK Basiliek in Hulst. Meer informatie leest u hierover verderop in het kerkblad. 
 
We hopen u te ontmoeten in of buiten de kerk! 
 
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met 
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 
 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
Zondag 3 december Kerk in Actie – Oeganda 
Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie .De komende 
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weken tot aan kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de vlucht. Dit 
keer voor kinderen in Oeganda. In de hoofdstad Kampala leven duizenden 
kinderen op straat. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties, 
die de kinderen opvangen en herenigen met familie> Ze zorgen ervoor dat de 
kinderen weer naar school gaan of een vak leren. Lees meer op: 
kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda en kerkinactie.nl/geeflicht en 
kerkinactie.nl/kerst  
 
Zondag 10 december; Delta voor Colombia 
In 2022 is Jeannet Bierman namens kerk in actie uitgezonden als docent 
praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in 
samenleving en kerk. Ze rust deze  toekomstige predikanten toe om straks met 
hun gemeenteleden om te zien naar anderen.  
 
Zondag 17 december; Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
Volgens schatting zijn er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfstatus. 
Velen zijn arbeidsmigranten, sommigen zijn na een mislukte asielpoging in 
Nederland gebleven omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren 
in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 
voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. 
 
Zondag 24 december: Warchild  
We weten dat we een kind uit de oorlog kunnen halen. 
En dat er elke dag kleine heldendaden nodig zijn om de oorlog uit een kind te 
krijgen. Er zijn veel meer kinderen die steun nodig hebben, dan War Child alleen 
kan helpen. We weten dat we dit niet zonder anderen kunnen. We willen niets 
liever dan onze passie, kennis en aanpak delen. 
Willen we dit goed doen, dan hebben we elkaar nodig. 
Omdat kinderen niet thuishoren in oorlog. Nooit. 
 
Maandag 25 december; Kinderen in de Knel  
Vallen opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderingswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Wij helpen hen graag 
om deze verschrikkelijke tijd door te komen.  
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Zondag 31 december: Diaconie 
Collecte voor onze eigen Diaconie: we steunen hiervan diverse doelen vooral in 
onze regio. Voor internetbankieren : Protestantse Gemeente Oosthoek te Hulst : 
NL22ABNA0603729231 tnv collecte Diaconie. Alvast Hartelijk Dank. 
 
Zondag 7 januari; Havenevangelisatie 
Levend Water - havenevangelisatie Terneuzen-Gent. 
Zeelui zijn vaak twee tot negen maanden aaneengesloten van huis en familie 
weg. Velen weten niet van dit harde zeemansbestaan af. Maar de zeelieden 
worden door ons niet vergeten! 
De naam Levend Water hebben we gekozen met de gedachte aan de zee en aan 
de Bijbel. In Johannes 7 : 38 staat: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En in Openbaring  
22 : 1 staat geschreven: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. 
Daarom willen we de mannen en vrouwen die de zeeën bevaren wijzen op het 
Levende Water, Jezus Christus! 
 
Zondag14 januari; Binnenlands Diaconaat samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland, meer dan een miljoen mensen 
kan de eindjes niet aan elkaar vastknopen. Met de actie samen tegen armoede 
staan kerkelijke gemeenten, gefacilieerd door kerk in actie, op tegen armoede in 
Nederland. 
 
Zondag 21 januari; Oecumenisch werk plaatselijk en landelijk 
 
Zondag 28 januari; Kerk in Actie- Jonge Generaties 
Jongeren betrekken bij de Bijbel dat doet de Protestantse Kerk door het jaar 
heen met een serie van 3 interactieve spellen. Sirkelslag is de eerste. Honderden 
jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met 
elkaar in verbinding staan. 
 
Uit de kerkenraad: vergadering van 16 oktober 2023 
Opening 
Leontien de Muijnck opent de vergadering met gebed. 
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Vaststellen agenda 
Punt 7 op de agenda, Plaatselijke Regeling wordt doorgeschoven naar de 
november-vergadering.  
 
Verslag vergadering 7 september 2023 
Na een tekstuele aanpassing wordt het verslag verder onveranderd 
goedgekeurd. Ondertekening volgt digitaal. 
Naar aanleiding van de actie-lijst: 

- De Wifi-verbinding in Hulst is gerealiseerd. Hij werkt naar behoren. 
- Instructie op afvalbakken is gerealiseerd 

- Er komt geen Pastorale cursus bij de PG Terneuzen 
 
Uit Moderamen / Scribaat 
In- en uitgaande post 
Aanbod van aanschaf volledige orde van dienst voor noodgevallen: wordt niet 
aangeschaft. 
Sarina de Schepper is aanwezig geweest bij bijeenkomst “Niet in je Eendje” van 
Hulst voor Elkaar. Er volgt een verslag in de KIM. 
Punten uit Moderamen /Scribaat 
Het rooster 2024 bevat nog enkele diensten die ingevuld moeten worden, in 
overleg met Aart van Houweling zal het rooster compleet worden gemaakt, er 
zullen ook voorgangers afgezegd worden.  
Schilderijen Dhr. Schilder 
De heer H. Schilder heeft twee zelfgemaakte schilderijen aangeboden aan de 
kerk. We mogen een keuze maken voor één of beide schilderijen. We kiezen het 
schilderij “Zicht op Hulst”. We denken na over een mooie plaats in de hal of in de 
consistorie. Scriba zal per mail de heer Schilder bedanken. (noot scriba: na 
overleg met dhr. Schilder hebben we achteraf toch gekozen voor beide 
schilderijen) 
Komende diensten – Dankdag, Gedachteniszondag 
Diensten worden doorgenomen. 
Waar gaan we naar toe als gemeente / in dienst stellen ds. Aart van Houweling 
Kerkenraad bekrachtigt het besluit om een structureel dienstverband voor 2 jaar 
aan te gaan met ds. Aart van Houweling uit Zuidzande m.i.v. 1 december a.s.  
De dienst van “in verbinding stellen” in verband met de structurele hulpdienst 
van 2 jaar van Aart van Houweling zal op 3 december a.s. zijn in de kerk in Hulst. 
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Ds. Jan Verlinde zal voorgaan en we nemen afscheid van kerkelijk werker 
Leontien de Muijnck. 
Er volgt binnenkort een overleg met ds. Aart van Houweling. Kerkrentmeesters 
handelen zakelijke kant af en aansluitend zal een overleg plaatsvinden met 
enkele kerkenraadsleden over inhoudelijke zaken van het dienstverband. In de 
eerste periode zal o.a. ingezet worden op het leren kennen van de gemeente en 
het samen onderzoeken hoe we lichter kerk kunnen zijn. 
 
Plaatselijke Regeling  
Naar volgende vergadering. 
 
Diaconie 
-  Er wordt bekeken of het project wat Saskia v.d. Hoeven heeft 

aangedragen in het giftenplan wordt opgenomen. 
- Ineke Proost: met Sarina de Schepper is afgestemd dat een 

gedetailleerde takenlijst wordt opgesteld, Ad Wolfert zal bij dit overleg 
aansluiten namens de Kerkrentmeesters. 

 
Kerkrentmeesters: 
-  Gordijnen kerk Hulst hangen deels op, restant volgt in november 
-  Noodverlichting wordt aangelegd 
-  Schoonmaak kerk Hulst is geregeld. Sleutel gaat naar schoonmaakster. 
 
Jaarrekening 2022: 
Leander bespreekt de jaarrekening 2022. Belangrijk punt wat nog nader bekeken 
moet worden: waardering gronden in 2022. Nadat de controlecommissie haar 
goedkeuring heeft gegeven kan de jaarrekening pas getekend worden. In de 
novembervergadering zullen we de goedkeuring officieel bekrachtigen en kan er 
décharge worden verleend. 
 
Rondvraag: 
Kees van Deijk benoemt iemand die pastorale aandacht nodig heeft.  
Naam wordt doorgeven aan Peter Morée. 
Sluiting: 
Leander leest het gedicht “Morgen en Vandaag ‘van Theo van Teylingen. 
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Van de Diaconie 
Vanuit de diaconie ondersteunen we al enige jaren onderstaande Stichting 
Levend Water. 
In deze KihM delen we een gedeelte uit de nieuwsbrief. 
Indien u meer wilt lezen, u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief of een 
donatie wilt doen, kunt u op de website meer informatie vinden. 

 
 
November 2023  
 
Blijdschap  
Op een schip in Terneuzen kwam een groepje zeevarenden kijken naar de 
Bijbels, mutsen en kledingstukken. De zeemannen waren blij met de aandacht en 
de cadeaus die ik voor hen meebracht. Ze bedankten mij met een glimlach, een 
handdruk en een ‘God Bless you, pastor’.  
Alvin, een Filipijnse zeeman, vroeg gericht om een Bijbel. Op mijn vraag: ‘Wat ga 
je er mee doen?’, zei hij: ‘Er in lezen om zo elke dag bemoedigd te worden’. Op 
basis van die belofte kreeg Alvin een Bijbel. We schreven er allebei iets in. Nu is 
deze Bijbel speciaal van zeeman Alvin.  
 
Gratitude  
‘Gratitude’ of te wel dankbaarheid, zo kopte de mail die ik van Pavel kreeg. Het 
was een e-mail naar aanleiding van een scheepsbezoek aan zijn vrachtschip. 
Pavel wilde met mij praten. In gebrekkig Engels en via Google Translate vertelde 
hij van zijn pappa. Tien maanden geleden was zijn vader naar de markt gegaan 
en was niet meer thuis gekomen. Overal heeft hij met zijn moeder gezocht.  
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Van de Diaconie 
Vanuit de diaconie ondersteunen we al enige jaren onderstaande Stichting 
Levend Water. 
In deze KihM delen we een gedeelte uit de nieuwsbrief. 
Indien u meer wilt lezen, u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief of een 
donatie wilt doen, kunt u op de website meer informatie vinden. 

 
 
November 2023  
 
Blijdschap  
Op een schip in Terneuzen kwam een groepje zeevarenden kijken naar de 
Bijbels, mutsen en kledingstukken. De zeemannen waren blij met de aandacht en 
de cadeaus die ik voor hen meebracht. Ze bedankten mij met een glimlach, een 
handdruk en een ‘God Bless you, pastor’.  
Alvin, een Filipijnse zeeman, vroeg gericht om een Bijbel. Op mijn vraag: ‘Wat ga 
je er mee doen?’, zei hij: ‘Er in lezen om zo elke dag bemoedigd te worden’. Op 
basis van die belofte kreeg Alvin een Bijbel. We schreven er allebei iets in. Nu is 
deze Bijbel speciaal van zeeman Alvin.  
 
Gratitude  
‘Gratitude’ of te wel dankbaarheid, zo kopte de mail die ik van Pavel kreeg. Het 
was een e-mail naar aanleiding van een scheepsbezoek aan zijn vrachtschip. 
Pavel wilde met mij praten. In gebrekkig Engels en via Google Translate vertelde 
hij van zijn pappa. Tien maanden geleden was zijn vader naar de markt gegaan 
en was niet meer thuis gekomen. Overal heeft hij met zijn moeder gezocht.  

In elke haven zoekt Pavel naar een mogelijkheid om een kerk te bezoeken. Hij 
vertelde: ‘Daar in de stilte bid ik voor mijn vader en moeder’.  
Het moeilijke is dat zijn werk wel moet doorgaan. Ik heb naar Pavels verhaal 
geluisterd en met hem gebeden. Daarna liet ik hem achter met in mijn 
achterhoofd het verhaal van de wijnschenker Nehemia die ook verdrietig was 
om de moeilijke situatie van zijn familie ver weg in Jeruzalem.  

 
Hoop 
‘Nee, we hebben het druk!’, zei de officier van wacht (de jonge man links op de 
foto). Ik bleef een beetje draaien en vroeg: ‘Waar kom je vandaan?’ ‘Uit de 
Oekraïne’, antwoordde hij. Op mijn doorvragen hoe het thuis was, kwam er een 
bedenkelijke glimlach. Door mijn interesse in hem en het gesprek dat zich 
ontwikkelde, stonden er al vlug verschillende zeemannen om ons heen.  
Een grote Roemeense zeeman (met bril op de foto) zag mij. Hij begreep blijkbaar 
meteen waarvoor ik kwam. Plots wees hij op mij (en ik dacht nu gaan we het 
beleven), verhief zijn stem en zei: ‘Hij brengt hoop!’ De andere zeemannen 
knikten instemmend.  
Voor hen en voor mij pakte dit scheepsbezoek heel bemoedigend uit. Ik vind het 
geweldig om aan zeevarenden in woord en daad te getuigen van die hoop die in 
onze Immanuel, Christus Jezus, geopenbaard is.  
 
Kerstpakketten  
Zoals jullie weten komt Kerst er weer aan. De kerstperiode is voor mij dè 
mogelijkheid om aan de zeevarenden in woord en daad te laten zien dat God ook 
naar hen omziet.  
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Ik wil aan de zeemannen die ik bezoek een kerstpakket geven. Wat zit er in zo’n 
pakket?  
Een muts, een paar sokken, een geduldspelletje, een schrijfboekje met pen, een 
reep chocolade, een rol mentos, fruit, een fles douchegel, een zelfgemaakte 
kerstkaart en een kerstboodschap.  
Een kerstpakket kost ca. € 6,-. Ik kan alleen pakketten uitdelen met jullie hulp! 
Willen jullie mij (weer) ondersteunen door een gift over te maken?  
Namens de zeelui, alvast hartelijk bedankt!  
Alexander Eberson. 

19-11-20203 PG Oosthoek is een Groene Kerk.
www.groenekerken.nl 
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder 
jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, 
omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, 
energieopwekking en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft hiermee 
invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste 
en de God die alles schiep. 

Een terugblik: 
Op de startzondag in 2014 presenteerde de ZWO 
commissie (diaconie) informatie over het 
ontwikkelingsproject NOVA van Kerk in Actie. Er 
werden duurzame producten gepresenteerd, 
waaronder duurzaam geteelde koffie. Sindsdien 
schenken we na de kerkdiensten eerlijke koffie (Fair 
Trade koffie en thee, om op te komen voor eerlijke 
handel). 
In de periode 2014-2020 zijn verschillende themadiensten gehouden rondom dit 
thema, waarbij we o.a. de Gem. Hulst hebben gevraagd het 100-100-100 project 
te presenteren tijdens een startzondag die plaatsvond op de boerderij bij Mart 
Verbrugge. 
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We hebben een drietal themadiensten  gehouden,  in de eerste kwamen een 
aantal gasten op bezoek uit een andere Groene Kerk (uit Zeeuws Vlaanderen),  
om ons te inspireren.  
Een tweede ging over Armoede (in samenwerking met commissieleden van het 
regionale kerkelijke Voedselbankproject – onder dit artikel staat uitleg over dit 
project) en een derde over Vluchtelingen (met presentatie van Kerk en 
Vluchteling) ook dit thema past in onze missie Groene Kerk.  

  stichtingkenv.nl 
Er zijn sinds 2014  jaarlijks “groene” aanpassingen gedaan:  
Zoveel mogelijk verlichting is vervangen door spaarlampen. 
Afvalscheiding volgens gemeentebeleid in de kerk en consistorie. 
Gebruik van biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke schoonmaak 
producten. 
Bewuste keuzes van gebruik stenen koffiekopjes en theeglazen, in plaats van 
wegwerpbekers. 
Isolatie van kerkgebouw en Poorthuis. 
Blijvende oriëntatie op meer duurzame keuzes in het brede beleid van PG 
Oosthoek. 
In 2023 hebben de kerkrentmeesters en diaconie samenwerking gezocht met 
Grenspark Groot Saefthinge. 
 
In aanvulling op bovenstaande plaatsen we een paar kanttekeningen. 

1. Om geïnspireerd aandacht te kunnen blijven geven aan het thema 
Groene Kerk, zoeken we versterking. 
Ieder die zich door het lezen van deze tekst geroepen voelt om te 
reageren en/of mee te denken, mag zich welkom voelen! 
Contact via de diaconie: diaconie@pgoosthoek.nl 

2. Tijdens de coronaperiode is de praktisch aanpak van gescheiden 
afvalinzameling verwaterd. Maar we hebben onlangs nieuwe 
afvalbakken geplaatst en de keukenkastjes uitgeruimd. Er wordt nu ook 
gewerkt aan: instructies over gescheiden afvalinzameling en hernieuwde 
afspraken over inkoop producten.  

• Onderstaande tekst staat ook op onze website, bij  kopje-donaties. 
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Januari 2023 
Het Voedselbankproject 
Opgezet door een werkgroep in Zeeuws-Vlaanderen, die versproducten 
aanlevert aan de Voedselbank. 
Vanuit de Agrarische Natuurvereniging Groene Oogst (ANV) is al heel wat jaren 
geleden, een plan opgevat om samen met de diaconie van de Protestantse 
Gemeente (PG) Terneuzen wekelijks een versproduct aan te leveren bij de 
Voedselbank. 
Vanaf de start is ook Groenteboer Familie de Feijter - ‘Het Boertje’ in Terneuzen 
als leverende partij betrokken. 
Het project wordt ondersteund door: 
ANV, Boertje de Feijter en de diaconieën van: Evangelische Gemeente De 
Kandelaar Terneuzen, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Axel, GKV Hoek, 
GKV Terneuzen en GKV Zaamslag. Caritas van de Elisabethparochie Midden 
Zeeuws Vlaanderen, Protestantse Gemeente (PG) Axel, PG Hoek, PG Oosthoek 
Hulst, PG Philippine- Sas van Gent-Sluiskil, PG Terneuzen en PG Zaamslag 
ondersteunen de werkgroep financieel, naar vermogen en draagkracht. 
PG De Verbinding in West Zeeuws Vlaanderen en de Hervormde Elimkerk in 
Terneuzen, ondersteunen het project middels extra inzamelingen van goederen. 
Caritas H. Maria Sterre der Zee van de Rooms Katholieke kerk Oost Zeeuws 
Vlaanderen, zal vanaf begin 2023 zowel praktisch als financieel gaan participeren 
in dit project. 
Geldstroom: 
Via de diaconie van PG Terneuzen wordt het geld besteed aan de vergoeding van 
de versproducten.  
!!Stortingen rechtstreeks aan de Voedselbank worden NIET voor dit project 
gebruikt. 
Kerken die willen aansluiten bij het project: rdreves@zeelandnet.nl of bellen  
06-20632473. 
Werkwijze werkgroep: 
In de startperiode waren er zo’n 250 gezinnen in beeld, momenteel worden er 
ongeveer 718 pakketten verdeeld over 524 gezinnen.  
Het huidige te besteden bedrag is voor 2023 begroot op wekelijks € 220,00 (dus 
€ 11.440,00). Dat bedrag ligt hoger ten opzichte van 2022 in verband met de 
stijgende kosten. Doch de verwachting is dat het aantal gezinnen verder stijgt, 
wat de kosten mogelijk niet toereikend maakt. 
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Levering en inpakken van de producten vindt wekelijks plaats en wordt om de 
beurt geregeld: 1x per 3 weken door ‘het Boertje’ (producten via de veiling); 
andere woensdagen worden verzorgd door een werkgroep vrijwilligers vanuit de 
ANV en vanaf 2023 1x in ieder geval 1x in de 6 weken door vrijwilligers van 
Caritas H. Maria Sterre der Zee (producten van akkerbouwers en fruittelers).  
Versproducten als: wortelen en groenten, appels, peren, aardappelen, eieren. 

Van de Kerkrentmeestertafel
Wij zijn positief gestemd over de verbintenis aan onze gemeente van ds. A. van 
Houweling uit Zuidzande met het oog op het verlenen van structurele 
hulpdiensten.  Wij zien uit naar een prettige samenwerking.  
Zoals u wellicht heeft gezien zijn de (brandvertragende) gordijnen in onze kerk in 
Hulst inmiddels opgehangen. Het geheel is positief ontvangen en geeft naar 
onze mening een huiselijker gevoeld. En het heeft een positief effect gehad op 
het geluid. (Dit melden onze zeer gewaardeerde organisten!)  

Actie Kerkbalans  
Denk u nog eens aan de actie kerkbalans? Mocht u dit nog niet gedaan hebben 
dan verzoeken we u alsnog een bijdrage te storten. Bij voorbaat dank. 

Vacatures:  
Koster Hof te Zande kerk en/of  Kerk in Hulst 
Ben jij de gastheer in spe, dan horen wij het graag. Het kost ongeveer 3-4 uur 
van uw tijd per 6 weken.  

Collectes en giften 
Datum Kerkvoogdij Diaconie 
15 okt € 55,70 Restauratiefonds € 
22 okt € 71,65 Kerk € 
29 okt € 63,10 Kerk € 
5 nov € 29,05 Kerk € 
12 nov € 72,75 Kerk € 
19 nov € 59,30 Onderhoudsfonds € 

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 

Groeten, Leander, Jeroen en Ad. 
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Oecumenische viering in het kader van de week van gebed 
voor eenheid op zondag 21 januari in de H. Willibrordus 
basiliek om 11.00 uur. Thema: ben jij een naaste voor de 
ander? 

Heb God lief... en je naaste als 
jezelf. Dat is het thema voor de 
Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2024. De gelijkenis en de 
vraag van Jezus over de 
barmhartige Samaritaan: Wie is zijn 
naaste? Jezus laat daarin zien wat 
het betekent om je naaste lief te 
hebben.  

Vol verbijstering, onrust en biddend 
kijken we naar de berichten en 

beelden van het geweld in o.a. Oekraïne en Israël en Gaza. Zowel via de media 
als in  ons eigen land en geloofsgemeenschap zien we hoe dit verdeeldheid 
brengt. De wereldwijde demonstraties voor de ene of de andere partij, de 
politieke discussies die oplaaien in ons eigen land en op sociale media. 'Hoe ben 
jij een naaste voor de ander nu?' hoor ik Jezus in liefde zeggen, gebaseerd om de 
tekst van Lucas 10. Alleen al om bovengenoemde redenen is het goed om als 
christenen van verschillende kerken samen te bidden. Voor vrede en onderling 
begrip. Dat we mogen groeien in de liefde die Jezus voorleefde.  

De Week van gebed voor eenheid van christenen kent een lange gebedstraditie 
die ruim 175 jaar geleden al begon. Nog steeds zien we hoe belangrijk dit gebed 
is: ook de eenheid onder christenen is niet vanzelfsprekend. Onze hoop is dat de 
gebedsweek van 2024 tot een extra stimulans voor vruchtbare samenwerking 
tussen kerkelijke gemeenschappen mag leiden.  
De twee organisatie van de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland 
hebben dit jaar gebruik gemaakt van het materiaal aangedragen door de kerken 
van Burkina Faso, deel uitmakend van de Sahel regio.  
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Past. werker Ralf Grossert en ds. Pieter Overduin hebben de viering voorbereid 
en zijn de voorgangers in deze oecumenische dienst. Verder medewerking: 
organist Marcel Mangnus en naast een cantor enkele lectores. Er is een volledige 
orde van dienst beschikbaar. Na de dienst ontmoeten we elkaar onder het genot 
van een kopje koffie of thee. De collecten zijn voor het landelijke en plaatselijke 
oecumenische kerkenwerk. 

Wij zien uit naar uw komst (een gebedsboekje voor de hele week is verkrijgbaar 
via www.raadvankerken.nl) 

Bericht van stichting de Kerk in Klooster  
Stichting de Kerk in Klooster presenteert: 
Kerstconcert in de Hof te Zandekerk te 
Kloosterzande op zaterdag 16 december. Door 
het  Madrigaalkoor van Muziekschool Zeeland 
o.l.v. Anton de Kort. Aanvang 20.00 uur. 
Zo brengen zij koorwerken ten gehore die de 
kerstboodschap op een verrassende wijze vocaal en 
muzikaal onderstrepen. Zij zingen werk van Nössler, 
Palestrina, Durante, Fauré, Pergolesie, da Vittoria, 
Lotti, maar ook van hedendaagse componisten als 
M. Lauridsen en E. Wtihacre.  
Naast enkele instrumentale intermezzo voor orgel 
zullen er na de pauze met de concertbezoekers ook 

enkele populaire kerstliederen uit m.n. de Engelse kerkmuziektraditie worden 
gezongen.  
Het geheel staat onder leiding van dir. Anton de Kort en als organist bespeelt 
Bram de Wolf o.a. het kistorgel. Al met al belooft het een betekenisvol 
kerstconcert te worden.  
 
De kerk is open om 19.30 uur. 
Toegangsprijs :      € 12,50   
Jeugd tot 14 jaar:   € 7,50   
Vrienden  KiK:       € 10,00   
Toegangskaarten via de website: www.stichtingdekerkinklooster.nl.  
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Agenda Protestantse gemeente Oosthoek 
 

 
 

12 Dec. 2023  13:30 uur  Koffiemiddag Poorthuis – tot 16:00 uur 
 
14 Dec. 2023   9:30 uur  Vrouwenochtend – Kerstviering 
 
9 Jan. 2024  13:30 uur  Koffiemiddag Poorthuis – tot 16:00 uur 
 
17 Jan.2024  Regio-avond ZWO – Jeanet Bierman (uitgezonden 

medewerker KIA - project Delta voor Colombia) te gast – 
Ontmoetingskerk Terneuzen 

 
25 Jan. 2024  19.30 uur  Taizédienst - Heilige Catharinakerk –  

Hengstdijk 
 

5 Feb. 2024  20.00 uur  Vergadering Kerkenraad 
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