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Kerkdiensten  

Na alle diensten – koffiedrinken    
 
Zondag 17 maart, 10.00 uur, Hulst (vijfde zondag 40-dagentijd) - 
kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1 e collecte: Kerk in Actie – Zending Rwanda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 24 maart, 10.00 uur, Kloosterzande (zesde zondag 40-dagentijd) 
Voorganger: Ds. E. Leune, Benthuizen 
1e collecte: CZWO Project –Delta voor Colombia  2e collecte: Kerk 
 
Vrijdag 29 maart, 19.00 uur, Kloosterzande – Goede Vrijdag 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent (B) 
 
Zondag 31 maart, 10.00 uur, Hulst – Pasen – m.m.v. ons PKN koor - 
kindernevendienst 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Werelddiaconaat   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 7 april, 10.00 uur, Kloosterzande, ZANGDIENST – voorbereid en geleid 
door de Liturgiecommissie 
1e collecte: St. De Melkkan    2e collecte: Kerk  
 
Zondag 14 april, 10.00 uur, Hulst  
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: Protestants Sociaal Centrum, Antwerpen 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 21 april, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Dhr. E. Tramper, Krabbendijke 
1e collecte: Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen  2e collecte: Kerk 
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Zondag 28 april , 10.00 uur, Hulst - kindernevendienst 
Voorganger: Dhr. J.F. Mulder, St. Jansteen 
1e Collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Gaza  2e collecte: Kerk 
  
Zaterdag 4 mei, 18.45 uur, Basiliek Hust – Nationale Dodenherdenking 
Met medewerking van: Ds. P. Overduin, Hulst - aansluitend kranslegging  
 
Zaterdag 4 mei, 18.30 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande – Nationale 
Dodenherdenking 
Met medewerking van: Rooms-Katholieke voorganger - aansluitend kranslegging 
 
Zondag 5 mei , 10.00 uur, Kloosterzande  
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e Collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne  2e collecte: Kerk 
 
Donderdag 9 mei, 9.30 uur (LET OP afwijkende tijd), AXEL – Hemelvaartsdag 
Voorganger: Ds. J. Verlinde, Axel 
 
Zondag 12 mei , 10.00 uur, Hulst - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens 
1e Collecte: St. De Herberg    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 19 mei, 10.00 uur, Kloosterzande – Pinksteren 
Voorganger: Dhr. K. Steketee, Zwijndrecht 
1e collecte: Zending Bangladesh   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 26 mei, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1 e collecte: CZWO Project– Delta voor Colombia 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 2 juni, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. A. van Houweling, Zuidzande 
1e collecte: St. Leergeld     2e collecte: Kerk 
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Oppasdienst voor de kleinsten 
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit 
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en 
doopdiensten.  
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek.nl of belt u de scriba: 06-48912812 
  
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen. 
 
Kindernevendiensten 

 

 
 
Kindernevendienst  
Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn 
kleurplaten aanwezig voor de kinderen. 
 
Data kindernevendienst:  
* 17 maart    -  40 dagentijd  
* 31 maart    - PASEN  
* 28 april   
* 12 mei  
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina de Schepper-Dekker, Jané 
Bierman of Marwien de Jong. 
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Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl.  
Of telefonisch via de scriba: 06-48912812 
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via  
06-11717820. 
 
Meditatie  
Waken en bidden 
De hof van Gethsémané, daar lopen Jezus en de discipelen onder de grijsgroene 
bladeren van de olijfbomen. Het is een plaats om tot rust te komen, een plaats 
om te bidden. De Olijfberg kijkt prachtig uit over Jeruzalem. Aan de andere kant 
van de Olijfberg begint de woestijn van Judea. Dat is de woestijn waarin Jezus op 
de proef is gesteld, getest door de duivel, voordat hij met zijn taak ging 
beginnen. Dat was het begin en nu loopt zijn verhaal bijna ten einde. 
Men is actief op zoek naar een manier om Jezus uit de weg te ruimen en Judas 
Iskariot heeft hierin de leiding genomen. Jezus is zich ervan bewust.  
Jezus begint angstig te worden. Hij voelt het naderende onheil. Hij zegt tot zijn 
discipelen: ‘Ik ben diep bedroefd tot stervens toe, blijf hier waken.’ 
Hij Jezus, Mensenzoon, Zoon van God, die zich te midden van zijn angst 
toevertrouwt aan mensen. 
Hij valt ter aarde en bidt: ‘Abba, Vader, U voor wie alles mogelijk is, doe dit 
stoppen. Haal deze drinkbeker van mij weg! Laat me niet deze weg gaan. Maar 
niet wat ik wil, maar wat gij…’ 
Hij Jezus, Mensenzoon, Zoon van God, die zich te midden van zijn angst 
toevertrouwt aan God. 
Tot drie maal toe. 
 
Waken… Wat is dat? Binnen het huidige alledaagse taalgebruik ken ik het alleen 
als datgene wat je doet als iemand stervende is, de laatste nacht, die laatste paar 
uur. De ziel is zich al aan het losmaken, het stervensproces heeft zich al ingezet. 
Dan waak je. Dat is: je blijft erbij. En je bent wakker. Nabijheid, aanwezig zijn, 
niet alleen gelaten worden. Het is een enorme troost. Dichtbij zijn is een leven 
lang belangrijk, voor iedereen, maar in het bijzonder in situaties van verlies. Niet 
alleen staan met je verdriet, dat is de essentie. Dat je wordt gezien, aangeraakt. 
Dat in de moeilijke weg die je moet gaan, je niet alleen bent. Het kan zo 
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betekenisvol zijn voor de ander. Het vormt de wezenlijkheid van het bestaan: het 
is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. 
Nabij zijn in moeilijke momenten, dát is de wezenlijkheid van de liefde. Maar wat 
is dat soms ontzettend moeilijk. Tot drie maal toe vindt Jezus zijn leerlingen 
slapend. Het verhaal vertelt ons: Jezus gaat deze weg alleen. Ondanks Jezus’ 
verlangen hiernaar en behoefte; zelfs zijn leerlingen kunnen hem hierin niet 
nabij zijn. Uiteindelijk is daar slechts de mens en zijn God.  
Maar door het gebed, door de strijd heen, heeft hij de moed gevonden om aan 
te gaan wat op hem afkomt. Dat is de kracht van het gebed, het gebed is de 
plaats waar wij steeds weer moed vinden om de weg te gaan die gegaan moet 
worden. 
Waken, de ander nabij zijn én bidden, je toevertrouwen aan God, laten we ons 
daarin oefenen deze dagen op weg naar Pasen. 
Ds. Jan Verlinde 
 
Bevindingen  
Meer dan drie maanden ben ik nu onderweg. Niet op pelgrimage, maar wel met 
een aparte bestemming. Ik ben op ontdekkingsreis door de Protestantse 
Gemeente Oosthoek. Het is vooralsnog een boeiende reis.  Enkele bevindingen 
tot nu toe: 
Het doet me goed om onderweg hartelijk te worden ontvangen. Soms past een 
bezoek niet meteen en maken we een afspraak. Dat is het lot van de reiziger, die 
op de bonnefooi contact zoekt. 
Ik hoor veel verhalen. Soms zijn ze heel persoonlijk. Dat kan en mag. Er is 
gelegenheid toe en  ruimte voor. Ik ben een voorbijganger, die komt en gaat. De 
verhalen komen en gaan met me mee. Mocht u het niet weten, ik heb een 
belofte afgelegd om voorgoed geheim te houden, wat me vertrouwelijk is 
meegedeeld.  
Mensen hebben verhalen. Zeker degenen, die ik nu onderweg ontmoet, hebben 
verhalen. Ze zetten zichzelf er in neer. Soms zijn de verhalen bemoedigend en 
hoopgevend, soms verdrietig en schrijnend. Nu eens getuigen ze van zelfinzicht, 
dan weer zijn ze doorspekt van levensvragen en ermee samenhangende 
geloofsvragen. De ene keer hoor je vreugde over het bestaan van de kerkelijke 
gemeenschap, een andere keer is er teleurstelling of berusting, omdat het 
moeilijk blijkt om aansluiting te vinden. Er komt veel langs. Het is goed om deze 
verhalen te delen. Waar dit gebeurt en de Geest werkt, vormt zich de 
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geloofsgemeenschap. Het Pastoraal Team wil aan deze vorming bijdragen. Het 
bezint zich op een passende organisatie. Mocht u tips hebben…    
 
De Protestantse Gemeente Oosthoek is divers. Er maken vogels van 
verschillende pluimage van uit. De neuzen staan niet in dezelfde richting, zeker 
niet bij voorbaat. De leden leven in verschillende contexten en in zekere zin ook 
in verschillende tijden. En ze hebben een verschillend geloof, zowel qua inhoud 
als qua intensiteit. Waar de één een sterk geloof heeft, is dat van de tweede 
aangevochten door twijfel, en dat van de derde ‘verwaterd’- dat woord hoor ik 
nogal eens. Hoe het ook zij, we hebben de van God gegeven mogelijkheid om 
elkaar in vieringen te ontmoeten rondom de Schrift en Tafel en dan ook samen 
te klinken in liederen en gebeden. Ook in kleiner en breder verband doen zich 
ontmoetingsmogelijkheden voor. Het is goed om dat te constateren in een tijd, 
waarin steeds meer mensen zich in hun contacten beperken tot soortgenoten, 
zich via social media op basis van algoritmen van informatie laten voorzien, en in 
hun eigen bubble blijven.  
Er is een kleine, toegewijde, serieuze kerkenraad. Onlangs kregen we versterking 
in de persoon van Jan- Frans Mulder, die de functie van ouderling- voorzitter op 
zich heeft genomen. De leden doen binnen hun mogelijkheden, wat ze kunnen. 
Maar ze kunnen niet alles. Ze hebben ondersteuning en medewerking van 
buitenaf nodig. Inbreng vanuit de gemeente is van groot belang. Het College van 
Kerkrentmeesters kan heel goed extra handen gebruiken, d.w.z.: mensen, die 
bereid zijn om klusjes in bijvoorbeeld het onderhoud op te pakken.  Het College 
van Diakenen houdt veel ballen in de lucht. Dat is een zware taak. Het is daarom 
nu bezig om de taken, die het verricht, in pakketjes te bundelen. Nu we zoeken 
naar vormen van ‘lichter kerkzijn’, zien we uit naar gemeenteleden, die zouden 
kunnen helpen om zorg voor zo’ n pakketje te dragen.   
Ik vind het boeiend om te volgen, hoe de geloofsgemeenschap zich ontwikkelt. 
En om me af te vragen, welke rol ik er in kan spelen. Doet u dat ook? 
ds. Aart van Houweling 
 
Uit de kerkenraad: vergadering van 5 februari 2024 
Opening 
Onze nieuwe voorzitter Jan-Frans Mulder opent de vergadering en gaat voor 
in gebed. 
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Kerkrentmeesters 
Toekomst kerkblad Kerk in ’t Midden 
Omdat de familie Mulder stopt met het verzorgen van het Kerkblad “De Kerk 
in ’t Midden” hebben we twee mensen nodig voor de volgende taken: 
a. Iemand die de stukjes verzamelt en doorstuurt naar de drukker 
b. Iemand die de distributie verzorgt. 
Voor de opmaak van het kerkblad zijn offertes opgevraagd bij diverse 
partijen. We kiezen voor een plaatselijke partij met een concurrerend tarief. 
De editie van mei 2024 zal (als er nog geen mensen gevonden zijn) 
samengesteld worden door Sarina de Schepper en Ineke Proost, daarna zal er 
een andere oplossing moeten zijn. 
Ad b. Jeroen Leenknecht kan zelf met zijn bedrijf de voorbereiding verzorgen 
voor de distributie. 
We zoeken dan nog iemand die de stapeltjes kerkbladen distribueert over de 
lopers. Met name voor de omgeving Hulst en Sint-Jansteen. 
Ook zal worden gekeken naar mogelijkheid Kerkblad-adressen in LRP te 
zetten en dit te koppelen aanlooplijsten die de bezorgers van het Kerkblad 
gebruiken. 
Verslag vergadering 23-11-2023 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 november 2023 wordt 
vastgesteld. 
Uit Moderamen / scribaat: 
Recente kerkdiensten 
We praten het verloop van de Avondmaalsdiensten. Ds. Van Houweling zal de 
komende Avondmaalsdienst doen zoals hij gewend is en daarna wordt dit 
geëvalueerd. Er wordt weer gezorgd voor een liturgische schikking bij de 40-
dagentijd en Pasen, bijbehorende teksten worden rondgestuurd door Sarina 
de Schepper. 
Kiezen Moderamen 2024 
Kerkenraad gaat akkoord met de volgende samenstelling: Voorzitter Jan- 
Frans Mulder, scriba Ineke Proost, adviseur ds. Aart van Houweling.  
Vicevoorzitter Kerkenraad: Sarina de Schepper-Dekker. 
Als inbreng van de Diaconie gewenst is zal Mart Verbrugge aansluiten bij het 
Moderamen. 
Vergaderrooster 2024 
Na een aanpassing wordt het vergaderrooster 2024 vastgesteld. 
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Blauwe boekje 
Predikant is vrij om het Blauwe boekje (met liturgieën) te gebruiken en/of te 
volgen. Er is zeker ruimte om van de orden van dienst af te wijken. Er zal een 
voorstel komen voor toekomstig gebruik liturgie / dienstboek/evt. herzien 
Blauwe boekje in onze kerkdiensten. 
Vraag van ds. Van Houweling: Is de huidige liturgie-commissie een liturgie-
commissie voor alle diensten of een commissie voor bijzondere diensten? 
Graag duidelijkheid hierover in volgende vergadering. 
Inbreng ds. Aart van Houweling 
Wanneer en wie - driemaandelijkse evaluatie. 
Moderamen zal samen met ds. Van Houweling de driemaandelijkse evaluatie 
doen. Ds. Van Houweling zou graag iemand van buiten moderamen/ 
kerkenraad hebben voor overleg – mochten er zich situaties voordoen 
die intern moeilijk te bespreken zijn. We denken hier over na. 
Toelichting werktijden predikant 
Soms komen werktijden niet precies uit op maandag, dinsdag en 
woensdagmorgen. Kerkenraad heeft geen bezwaar tegen af en toe schuiven 
met de werktijden door predikant. 
Diaconie 
- Diaconie gaat 4 keer per jaar vergaderen (i.p.v. 6 keer per jaar). A.s. vrijdag   
  is er vergadering samen met Caritas (jaarlijks). 
- Vergaderingen Diaconaal Werkverband- er wordt kritisch naar agenda  
  gekeken. Misschien kan het aantal vergaderingen van dit Werkverband naar   
  beneden. 
Pastoraal Team / Ouderlingen 
Wereldgebedsdag 1 maart 2024 – Rina de Bruin vraagt of er een mogelijkheid 
is voor onze gemeente om aan te sluiten bij “Wereldgebedsdag” evt. samen 
met Katholieke kerk. Ds. Van Houweling zal met een advies komen per mail. 
Mart Verbrugge deelt een artikel uit. Een gemeentelid (en ook Mart 
Verbrugge) wil dit artikel onder aandacht van de kerkenraad brengen.  
Artikel: “Bidden voor Israël cruciaal”. We zullen hier de komende tijd 
(o.a. in de dienst van 1 maart) gevolg aan geven. 
Jan-Frans Mulder benoemt nog een stukje uit de krant waarin wordt vermeld 
dat Hulst-Art interesse heeft in huur van ons kerkgebouw. Meerdere 
kerkgangers hadden hiernaar gevraagd. Er zal navraag worden gedaan 
bij Kerkrentmeesters. 



11maart 2024 | Kerk in ‘t Midden

Sluiting 
Sarina leest: “Heer, maak mij een instrument van uw vrede” uit het Liedboek. 
 
Van de voorzitter van de kerkenraad. 
Met een warm gevoel mag ik terug zien naar de mooie kerkdienst van 28 januari 
in de Hof te Zandekerk, waar ik bevestigd werd als ouderling met als speciale 
opdracht voorzitter van de kerkenraad. Ik voel mij gesteund door alle dank, de 
vele goede wensen en de bemoedigende woorden die ik na mijn bevestiging 
mocht ontvangen. De afgelopen 20 jaar heb ik gezien hoe ambtsdragers en vele 
vrijwilligers de vele ballen in de lucht hielden. Ik voelde mij geroepen om na het 
burgerambt voort te gaan met het kerkelijk ambt. Ik heb dit ambt aanvaard in 
afhankelijkheid van Hem die mij daarvoor de kracht geeft. Ik spreek de hoop uit 
dat meerderen de afweging maken om samen deze gemeente te onderhouden 
en voort te bouwen, samen met Hem! Zo leren wij God nog beter kennen en Zijn 
liefde te ervaren. Hij zal ons daarbij steunen. 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen, 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Jan- Frans Mulder 
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Zondag 21 januari was er 
de OECUMENISCHE 
GEBEDSDIENST IN HET 
KADER VOOR DE EENHEID 
DER CHRISTENEN in de 
Sint Willibrordus basiliek 
te Hulst. uitgaande van de 
r.k. parochie en de prot. 
gemeente Oosthoek.  
Thema: HEB GOD LIEF en 
je naaste als jezelf. 
Pastoraal werker Ralf 
Grossert, ds. Pieter 
Overduin gingen in deze 

viering voor m.m.v. enkele lectores, organist Marcel Mangnus naast cantor Paul 
van Gorsel.  
In deze dienst was er een toepasselijke symboolhandeling met als vraag voor de 
kerkgangers: Wat of wie heeft mij in mijn hart geraakt? Dit naar aanleiding van 
de lezingen uit Leviticus 19 en Lucas 10 over de Barmhartige Samaritaan.  
Tijdens het naar voren brengen van zelf gekozen kleine hartteksten voor op de 
twee grote harten werd een lied van Sela ten gehore gebracht: Laat ons samen 
één zijn. Hartverwarmende woorden werden door vele aanwezigen in hartvorm 
op de harten geprikt. De liederen, de overweging, de gebeden, de woorden van 
bevestiging van liefde (naar 1 Cor. 13) en de orgelmuziek onderstreepten de 
boodschap die centraal stond.  
 
Bijzonder om op deze wijze te worden bepaald bij onze opdracht om door 
naastenliefde werkelijk een verschil te maken in onze huidige (mondiale) 
samenleving, die daar op zoveel fronten naar snakt: “Het is mogelijk! In de 
kracht van de Geest en in radicale gehoorzaamheid aan het onderwijs van Jezus, 
dat we vanuit geloof, hoop en liefde een verschil maken: onze naaste liefhebben. 
Daarom: wees radicaal in je liefde en in het stichten van vrede”.  
 
Dank aan allen die deze viering mede mogelijk maakten, w.o. de mooi verzorgde 
orde van dienst.  
(Foto's: Ralf Grossert; tekst: Pieter Overduin). 
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Bij de diensten 
Terugkijken en vooruitblikken 
 
Afscheid Peter Morée 
In de dienst van 14 januari jl. in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande namen wij 
afscheid van onze pastoraal werker Peter Morée, Peter is in de vacante periode 
van onze gemeente (april 2019 tot december 2023) onze steun en toeverlaat 

geweest op Pastoraal gebied.  
Diaken Sarina de Schepper-Dekker bedankte in 
een toespraak Peter hartelijk en sprak 
waardering uit voor de manier waarop hij 
mensen bijstond in het pastoraat, ook de 
prettige en laagdrempelige samenwerking werd 
genoemd. 
Peter was mede verantwoordelijk voor het 
opzetten en begeleiden van ons Pastoraal 
Team. Dit team nam woensdag 19 januari, 
tijdens een vergadering, ook afscheid van Peter. 
Gelukkig zal Peter nog regelmatig bij ons 
aanwezig zijn als gastvoorganger in de 
kerkdiensten in Kloosterzande en Hulst. 
 

Dienst 21 januari – Oecumenische viering in de Basiliek in Hulst –  terugblik zie  
elders in dit blad. 
 
Bevestiging ouderling Jan-Frans Mulder en afscheid koster Jan Traas 
In een feestelijke dienst in de Hof te Zandekerk is zondag 28 januari Jan-Frans 
Mulder bevestigd in het ambt van ouderling. Jan-Frans gaat de functie van 
voorzitter vervullen in onze kerkenraad. In deze dienst namen we ook afscheid 
van Jan Traas. Jan is gestopt met zijn regelmatige kostersdiensten. Door 
ouderling-kerkrentmeester Leander Klanderman werd Jan bedankt voor ruim 30 
jaar dienst aan onze Protestantse gemeente. Jan heeft de functies van Diaken, 
(Ouderling-)Kerkrentmeester en koster vervuld. Gelukkig wil Jan nog wel invallen 
als koster, als dat nodig is. 
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Bevestiging Jan-Frans Mulder  
 

    Jan Traas met oorkonde 

Viering Wereldgebedsdag  1 maart Hulst 
Op vrijdagavond 1 maart was er in de kerk in Hulst een interkerkelijke 
Gebedsviering in het kader van Wereldgebedsdag. 4 Vrouwen (uit onze 
gemeente en de Rooms-Katholieke parochie) bereidden de viering samen voor 
en lazen o.a. de indrukwekkende verhalen van Palestijnse christenvrouwen. 
Mooi om te weten dat de liturgie van Wereldgebedsdag, met dezelfde opzet, 
over heel de wereld op dezelfde dag in vele kerken wordt gevolgd. Een gevoel 
van verbondenheid was tastbaar aanwezig. 
De diaconie van onze Protestantse gemeente Oosthoek steunt één van de 
projecten van Wereldgebedsdag met een bedrag van € 150,= + een gift die is 
binnengekomen van € 15,=. Gekozen is voor Het Rossing Center.   
Lees meer: https://rossingcenter.org/ 
 
Themadienst samen met Basisschool De Wereldboom op 3 maart in Hulst 
Op 3 maart jl. hadden we in de kerk in Hulst een feestelijke viering met 
troubadour Theo van Teijlingen uit Goes. Thema van de dienst was “Jij hoort er 
ook bij” een fijne “kinderen-in-de-kerk dienst”, die werd voorbereid samen met 
Basisschool De Wereldboom uit Hulst. Een gezellige boel, een volle kerk en de 
kinderen werkten aan bijna alle onderdelen van de dienst mee. Ze hadden mooie 
tekeningen gemaakt over Zacheüs en hadden o.a. ook mooie gebeden gemaakt; 
de opgeschreven gebeden werden aan een tak gehangen. Zo kon iedereen ze 
nog eens nalezen. Er werd gecollecteerd voor het doel Amecet van St. de 
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Figurant. De zus van Theo, Els van Teijlingen zet zich hier al lange tijd voor in. 
Lees meer: www.defigurant.nl/projecten 
       

 
 

Liturgische schikking 
Tijdens de 40-dagentijd en Pasen kunnen we weer  
genieten van de liturgische schikking, iedere zondag  
verandert deze schikking in navolging van het verhaal  
van de lezingen in deze periode.  
Dank Pleuni Verbrugge! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer lezen:  
https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/ 
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Op  Goede vrijdag 29 maart is er dienst om 19.00 uur in de Hof te Zandekerk,  
hierbij wordt er ook meegedacht en meegewerkt door leden van de liturgie- 
commissie.  
 
GOEDE VRIJDAG AVONDGEBED 
In de Stille Week, die met de Palmzondag is begonnen, is er dit jaar alleen op de 
Goede Vrijdag een avondgebed in de Hof te Zandekerk om 19.00 uur. In deze 
dienst gaat als gastpredikant ds. Marc Loos voor. 
Omdat deze viering een sterk meditatief karakter draagt leek het de liturgie 
commissie passend om i.o.m. ds. Loos een aantal passieliederen extra accent te 
geven. 
De ervaring uit eerdere jaren is dat een dienst als deze in de stille week een 
betekenisvolle schakel vormt als voorbereiding op het feest van Pasen. 
Naast organist Joop Basting zal medewerking worden verleend door Mirjam van 
Blarikom, zang, Jeroen Leenknecht (bugel) en Leander Klanderman (klarinet). 
Pieter Overduin zal een aantal liederen op de piano begeleiden. 
We denken aan liederen als lied 573 het zgn. Stabat Mater, dat spreekt over het 
moment dat moeder Maria haar zoon lijdend aan het kruis aanschouwt.  
Wellicht zullen ook een aantal andere passieliederen worden gespeeld of solo 
gezongen. 
Ook zal er aandacht zijn voor de liturgische bloemschikking met een kruis van 
takken, die schuin op de groene bol wordt gelegd. Op een avond als deze vragen 
we ons af: is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een 
letterlijke duisternis over het hele land? Een van God verlaten dag. Kernwoorden 
zijn: ellende en duisternis. 
De meditatieve tekst voor deze avond: 
Het houten kruis dat de wereld draagt. 
Oorverdovende stilte, zouten tranen. 
 
Eerste Paasdag, 31 maart, is er dienst in Hulst met medewerking van ons eigen 
PKN Zangkoor. Dit kleine koor met enthousiaste leden uit onze gemeente onder 
leiding van Joop Basting heeft sinds kort een naam! “CANTABO” (Ik zal zingen)   
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Op 7 april is er een zangdienst, een initiatief van de liturgiecommissie, hiervoor 
kunnen verzoekliederen opgegeven worden. We verwijzen u naar de oproep 
hiervoor elders in de KIM.  
 
Op 28 april is er “een speciale dienst voor jong en oud” voor iedereen dus. Onze 
ouderling Jan- Frans Mulder verzorgt al zo’n 25 jaar om de 5 weken een 
kerkdienst in Dordrecht voor mensen met een verstandelijke beperking en 
kinderen, jongeren die tijdens een gewone kerkdienst door hun beperking, uiting 
of gedrag als storend worden ervaren. Kortom een kerkdienst voor jong tot oud 
waar men zichzelf mag en kan zijn. Daarnaast is er iedere zondag een grote 
groep vaste vrijwilligers aanwezig. Dit gaat uit van de stichting IKAA, 
Interkerkelijk Kommissie Aangepaste Arbeid, waar bijna alle kerken in Dordrecht 
bij aangesloten zijn. Al 55 jaar wordt er iedere zondag een kerkdienst gehouden. 
Uniek in Nederland. Voor meer informatie: www.ikaa.nl  
Kent u mensen die tot deze doelgroep behoren, nodig hen uit. 
 
Op 4 mei zijn er weer de bekende dodenherdenkingsbijeenkomsten zowel in de 
Hof te Zandekerk als in de Basiliek te Hulst. 
 
Op Hemelvaartsdag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in Axel, nadere 
informatie volgt. 
Wij hopen u te ontmoeten in of buiten de kerk! 

Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen 
met onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 

Van de liturgiecommissie 
Een Zangdienst! 
Op zondagmorgen 7 april willen we als commissie een zangdienst organiseren. 
Dit gaat een bijzondere dienst worden waarin natuurlijk veel gezongen wordt. 
Naast schriftlezing en gebed zal er ook een korte overdenking zijn. Liederen 
kunnen komen uit de Joh. de Heer bundel, het Liedboek, de Evangelische 
Liedbundel, het oude Psalm en Gezangen boek, Opwekking, een 
zondagschoolliedje, het maakt niet uit.  
Om zoveel mogelijk mensen bij deze dienst te betrekken vragen wij om 
verzoeknummers aan te leveren voor 29 maart (Goede vrijdag) met daarbij de 
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vermelding waarom dit verzoeklied een wens is, of waarom het lied bijzonder 
aanspreekt, zodat dit bij de aankondiging van het lied gedeeld kan worden. (dit 
kan op verzoek ook anoniem) Zo bouwen wij samen aan deze dienst! Een 
verzoek lied graag aangeven, het liefst via E-mail: vz-kerkenraad@pgoosthoek.nl 
of persoonlijk aan mij. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de 
kinderen. 
Jan- Frans Mulder, namens de liturgiecommissie. 
 
Waarvoor collecteren wij? 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
Zondag 31 maart - Paascollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Colombia - Kansarme jongeren opleiden voor horeca  
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische 
kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen 
omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, 
onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren 
worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als 
kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil 
starten, krijgt een mentor uit de horecasector.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/jongerenhoreca   
 
Zondag 7 april - Stichting De Melkkan 
Stichting de Melkkan is een non-profit organisatie, die geen subsidies ontvangt 
en afhankelijk is van donaties en giften. Er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt 
en het hele budget wordt gebruikt om activiteiten en boodschappen te 
bekostigen. Zij ondersteunen gezinnen, alleenstaande ouders en ouderen uit de 
gehele Gemeente Hulst, die vooral door financiële problemen hun hulp nodig 
hebben. Meer lezen op: https://stichtingdemelkkan.jimdofree.com 
 
Zondag 14 april - Protestants Sociaal Centrum Antwerpen 
Het Protestants Sociaal Centrum geeft steun aan mensen in nood in Antwerpen. 
Het is een warme beweging van en met mensen die samen geloven dat het 
anders kan en daar ook naar handelen. Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, 
goede moed en frisse ideeën. Presentie, daar waar onze ziel ligt. Het PSC wil 
naast mensen staan, aan hun kant: mensen in armoede, mensen op de vlucht, 
mensen op zoek naar een plek, naar een medemens, naar ruimte om zichzelf te 
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zijn en om op te staan. Onze kerk collecteert regelmatig voor het PSC in 
Antwerpen en steunen zo deze mooie organisatie 
Meer lezen: https://www.psc-antwerpen.be/ 
 
Zondag 21 april - Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profitorganisatie. Zij werken 
uitsluitend met vrijwilligers en betalen niet voor de voedselpakketten die 
worden samengesteld. Toch maken zij kosten, denk hierbij aan kosten voor de 
gebouwen en kosten voor de busjes waarmee de pakketten worden vervoerd. 
Met financiële hulp zijn ze daarom erg blij! 
Meer lezen: https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl 
 
Zondag 28 april - Kerk in Actie - Noodhulp Gaza 
De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de 
berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd 
kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een 
veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles.  
Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken 
helpt Kerk in Actie de mensen in nood in Gaza. Niet alleen in Gaza, maar ook 
inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever krijgen hulp. Kerk in Actie 
doet een dringend beroep op ons om de mensen in Gaza, Israël en de Westelijke 
Jordaanoever te steunen, met uw gebed én met uw gift. Doet u mee?  
 
Zondag 5 mei - Kerk in Actie – Noodhulp - Oekraïne - Steun voor inwoners en 
ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in 
de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan 
iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/oekraine  
 
Zondag 12 mei - Stichting de Herberg 
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk 
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dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door 
tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg 
verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat 
de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is er 
voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je 
te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van 
verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.  
Meer lezen: www.pdcdeherberg.nl 
 
Zondag 19 mei - Kerk in Actie – Zending - Bangladesh - Gemeenteopbouw voor 
dorpskerken 
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een 
kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om 
dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een 
programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers 
krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat.  
Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in 
dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh 
 
Zondag 26 mei  - CZWO - Delta voor Colombia 
In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme 
tweedeling in de samenleving. Daarom steunt de Classis Delta kerken en 
partnerorganisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening. Eén van de 
organisaties die gesteund worden: 
In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die kinderen een veilige 
haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de 
markt werken of vuilnis sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen: 
werken in een moestuin, prachtige producten van papier maken, of zelfs een 
koksopleiding. Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze náást deze kinderen gaan 
staan en hen langdurig ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat 
deze kinderen ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. 
Daarom collecteren we vandaag voor dit werk.  
Meer weten: gelovenindedelta.nl/colombia/ 
 



21maart 2024 | Kerk in ‘t Midden

Van de Kerkrentmeesterstafel  
Kerkbalans ligt alweer even achter ons en we zijn zeer verheugd dat velen de 
retourenvelop terug hebben gestuurd. Dank ook aan alle kerkbladverspreiders 
die de brieven hebben rondgebracht. We zijn alle gegevens aan het verwerken 
en hopen de volgende editie u al enkele uitkomsten te kunnen melden. Mocht u 
de retourenvelop nog niet terug hebben gestuurd, geen nood dit kan nog altijd. 
We willen vanaf deze plaats Ebrien en Roel Mulder bedanken voor het vele 
redactioneel werk en de verspreiding van de KihM welke zij verricht hebben. Ze 
gaan stoppen met deze werkzaamheden en we hopen dat zich nog personen 
aandienen zodat het stokje overgedragen kan worden. 
Het voorjaar komt eraan en we hopen dat we in de komende periode de 
kerktuin in Hulst kunnen aankleden met diverse groenaanplanting. 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 
14 jan € 78,76 Kerk € 92,90 Binnenlands Diaconaat 
21 jan  Oecumenische dienst   
28 jan € 105,15 Kerk  € 109,90 PKN Jongeren 

Generaties 
4 feb € 50,05 Kerk € 51,35 Werelddiaconaat 
11 feb € 75,10 Kerk € 77,00 KIA Griekenland 
18 feb € 60,64 Onderhoudsfonds € 65,25 Binnenlands Diaconaat 
25 feb € 67,40 Restauratiefonds € 60,40 Missionair werk, 

kliederkerk 
3 
maart 

€ 100 Kerk € 218,35 St. Amecet Oeganda 

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften 
Groeten, Ad, Jeroen en Leander. 
 
Taizéviering – 21 maart 19.30 uur - kerk Hengstdijk  
Met enthousiasme mag ik u weer namens de voorbereidingsgroep uitnodigen 
voor een Taizé dienst in “ons“ RK kerkje te Hengstdijk, donderdag 21 maart  
a.s., aanvang 19.30. 
Het thema wat we hebben gekozen is ‘ Met de boom des Levens” en past 
vanzelfsprekend binnen de 40 dagen tijd op weg naar Pasen. 
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Zoals u kunt verwachten is naast de liederen de stilte weer het centrale punt 
in deze dienst. Stilte waarin niets hoeft maar waarbinnen ook van alles kan 
gebeuren. 
Aansluitend kunnen we elkaar na de dienst weer ontmoeten zoals 
gebruikelijk. Heel graag tot dan. 
 
Voorbereidingsgroep: Ralf Grossert, Reina Hermans-Koning, Joop Basting, 
Janny Meima, Cees Cosijn ( 06-42825466 ). 
 
ZWO 
Delta voor Colombia levendig van start! 

Jeannet Bierman is 
namens de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) 
uitgezonden naar 
Colombia. In januari 
verbleef ze tijdelijk in 
Nederland en bezocht ze 
verschillende gemeenten 
die de Colombiaanse projecten 
ondersteunen.  
 

Terugblik op de regioavonden in de classis Delta, januari 2024. 
Tussen 14 januari en 18 januari vond er een soort van ZWO marathon plaats, 
binnen de classis Delta. Op zondag 14 januari 2024 ging Jeannet voor in een  
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Diaconale viering in het teken van ‘Delta voor Colombia’ in Wolphaartsdijk.  
In de week erna gaf ze presentaties tijdens de regionale ZWO bijeenkomsten in 
Vrouwenpolder, Zuidland, Terneuzen en  Oosterland. Samen met consulent Nic 
Rijnbende en voorzitter Flip Beukenhorst, verzorgde Jeannet Bierman de  
bijeenkomsten op een interactieve en levendige wijze. Er was live muziek van 
Willy Kamphuis op accordeon (bij een aantal bijeenkomsten), Colombiaanse 
samenzang en veel tijd om met de aanwezigen uit de verschillende wel en niet 
deelnemende gemeenten uit eigen regio, informeel in gesprek te gaan. Tevens 
kon er geproefd worden van de heerlijke  Colombiaanse hapjes die door een 
aantal commissieleden gebakken waren. De opkomst was op alle data goed te 
noemen, de meeste deelnemende gemeenten waren vertegenwoordigd. 
Inhoudelijk:  
Jeannet Bierman doceert praktische theologie aan de theologische faculteit in Cali 
(dit is een van de drie projecten, namelijk 'Sociaal bewogen predikanten 
opleiden’). Jeannet woont twee jaar in Colombia en wist ons al veel te vertellen 
over het land. Ze nam ons ook even mee in haar praktische werkwijze door ons 
een bijbeltekst voor te lezen en na te laten denken over een aantal vragen. 
Vergelijkbaar met de methode contextueel bijbellezen. Dit leverde een aantal 
mooie inzichten en ook bewustwording op! 
De agenda was met name gericht op de inhoud van de projecten, minder op de 
financiële kant, die communicatie blijft via mail verlopen. De focus komt vooral te 
liggen op het (verder) verbonden raken met de inhoud en betrokkenen in 
Colombia. Daarnaast is het mooi elkaar te kunnen enthousiasmeren met mooie 
acties en hopen we op een mooi eindbedrag aan het eind van de projectperiode. 
Meer informatie over dit project vind je op: 
www.kerkinactie.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden 
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Nieuws van de Vrouwengroep 
Het is weer een tijdje geleden dat er een bijdrage vanuit de Vrouwengroep in de 
KihM verscheen. 
Vanuit de groep is het verzoek gekomen om voortaan liever een half uur later te 
starten ( was 09.30 uur). 
Dus dat zal dan zijn op donderdag 21 maart, aanvang om 10.00 uur. 
Die ochtend staat in het teken van Pasen en zal gehouden worden in Het 
Poorthuis te Kloosterzande. Cloosterstraat 10. 
ALLE vrouwen van harte uitgenodigd voor deze viering! 
Mochten er  vanuit jullie ook suggesties voor invulling van deze viering zijn, dan 
vernemen we dat graag. De viering doen we  voor en met elkaar. 
( graag dan een bericht naar inamulder11@gmail.com) 
Wilt u voortaan  ook uitgenodigd worden voor al onze maandelijkse 
ontmoetingen ?  Laat ook dat even weten via een mailtje. 
De ochtend in April zal gehouden worden op donderdag 18 april, 10.00uur. 
De locatie wordt later nog bekend gemaakt. 
In de Petrus-40 dagenkalender staat Lied 16b:  
Behoed mij, o God, 
Ik vertrouw op U. 
U wijst mij de weg ten leven. 
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
Iedereen gezegende 40-dagentijd gewenst, ter voorbereiding van Pasen. 
Hartelijke groet,  
Nelly en Ina 
 
De koffiekring 
De KoffieKring in het Poorthuis in Kloosterzande is in september vorig jaar 
gestart. 
De dinsdagmiddag wordt goed bezocht. 
Het is een informele ontmoeting waar voornamelijk (gezellige) gesprekken 
plaatvinden. Er kunnen ook diverse spelletjes worden gedaan. 
Op de tafel liggen kaartjes, die verkocht worden t.b.v. Stichting de Melkkan in 
Hulst. 
Op dit moment zijn er ongeveer 10 min of meer vaste bezoekers. 
Er kunnen natuurlijk altijd nog mensen bij! 
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Nog even de agenda: 
Tweede dinsdag in de maand, 
dinsdag  9 april  * dinsdag  14 mei * dinsdag  11 juni. 
Inloop van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. 
Van harte welkom. 
Fam. Van Vooren 
 
Actie boodschappenzegels. 
De actie om boodschappenzegels van de supermarkt Plus te sparen is een groot 
succes geworden. 
In de spaardozen die in de kerk en het Poorthuis stonden hebben veel mensen 
hun zegels gedoneerd. 
Ook hebben we persoonlijk nog veel mogen ontvangen. 
Het mooie resultaat is dat we 14 dozen met boodschappen bijeen gespaard 
hebben. 

Dit allemaal t.b.v. Stichting de Melkkan in Hulst. 
Volgende week gaan we de dozen brengen. 
Alle mensen die met ons mee gespaard hebben,  
heel hartelijk dank. 
Ook namens de leiding van Stichting de Melkkan. 
Dank u wel!! 
Fam. Van Vooren. 

 
HOOP  (gedicht van Toon Hermans) 
Geef elkander hoop,   Niet met dure woorden, 
dan gaat alles goed,    een rede of een preek, 
geef elkander hoop,    nee, zo maar bij de slager 
als j'elkaar ontmoet.   Of in de apotheek.    

       Op een caféterrasje,    
       of in de bioscoop, 
      al is het nóg zo vluchtig, 

                      maar geef elkander hoop. 
Met vriendelijke groet, 
Geraldine 



26 Kerk in ‘t Midden | maart 2024

Stichting De Kerk in Klooster presenteert:  
op zaterdag 6 april om 20.00 uur “Van Edith tot Ella…” 
Van een vleugje chanson naar een vleugje jazz en alles wat daar tussen zit.  
 Ieva, Floris en Marjolijn brengen onder andere een eerbetoon aan twee 
iconische dames van de muziekwereld, Edith Piaf en Ella Fitzgerald.  
Laat je meevoeren door de krachtige emotie van Edith Piafs Franse chansons,  
die je recht in het hart zal raken.  
Ze zullen ook de onsterfelijke jazzstandards van Ella Fitzgerald eren. Haar 
legendarische samenwerking met Louis Armstrong heeft prachtige liedjes 
voortgebracht. Deze twee grootheden vormen de rode draad in dit concert, 
maar onderweg nemen we zeker ook allerlei zijpaadjes.  

Laat je verrassen door onderstaande 
getalenteerde muzikanten die hun passie voor 
muziek delen:   
Ieva Zukauskaite: piano, Floris Windey: trompet / 
bugel, Marjolijn Polfliet: zang. 
Ga voor reserveringen naar:                                    
www.stichtingdekerkinklooster.nl  
Hof de Zandekerk, Willem de Zwijgerlaan 2, 
Kloosterzande 
 

ACTIVITEIT ROUWZORG REGIO 0114. 
Op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 verzorgt Het DamesVerband een 
optreden op dinsdag 9 april a.s. in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve, 
Truffinoweg 2 in Hulst.  
Het DamesVerband is een enthousiast driestemmig gezelschap, dat liederen 
brengt die het hart verwarmen en mensen verbinden. Het gezelschap is ontstaan 
uit Vocalband Flash Back, van wie de dames allen lid zijn.  
Het thema van de avond is: “Op het ritme van je hart…een lied in je hart, een lied 
dat je optilt.” De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang 
is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam: 
Katrien v.d. Wiele tel. 06-43122776 kvdwiele@zeelandnet.nl 
Fien Martinet tel. 0114-364050 fmartinet@zeelandnet.nl 
Maggie Sandkuijl tel. 0114-315149 msandkuijl@zeelandnet.nl 
 



27maart 2024 | Kerk in ‘t Midden

Agenda Protestantse gemeente Oosthoek 
 

 
 
12 maart 2024   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis tot 16.00 uur 
 
12 maart 2024   20.00 uur  Contextueel Bijbellezen Hulst 
 
25 maart 2024   19.30 uur  Vergadering Kerkenraad 
 
21 maart 2024   10.00 uur  Bijeenkomst vrouwengroep –  

Poorthuis 
 
21 maart 2024  19.30 uur  Taizé-dienst – H. Catharinakerk  

Hengstdijk 
 
9 april 2024   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis tot 16.00 uur 
 
18 april 2024   10.00 uur  Bijeenkomst vrouwengroep 
 
13 mei 2024   19.30 uur  Vergadering Kerkenraad 
 
14 mei 2024   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis tot 16.00 uur 
 
16 mei 2024   10.00 uur  Bijeenkomst vrouwengroep 
 
11 juni 2024   13.30 uur  Koffiemiddag Poorthuis tot 16.00 uur 
 
20 juni 2024     Bijeenkomst vrouwengroep –  

afsluiting jaar 
 
24 juni 2024   19.30 uur  Vergadering Kerkenraad 
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