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Kerkdiensten

Zondag 24 november, 10.00 uur,
Hulst - Gedachteniszondag -
kindernevendienst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling

1¢ collecte: Rouwzorg - regio 0114
2¢ collecte: Kerk

Zondag 1 december, 10.00 uur,
Kloosterzande - le Advent

Voorganger:

Dhr. P. Morée, Wemeldinge

1¢ collecte: Delta voor Colombia
2¢ collecte: Kerk

Zondag 8 december, 10.00 uur,
Hulst - Heilig Avondmaal - 2¢ Advent
kindernevendienst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1¢ collecte: Kerk in Actie -
Werelddiaconaat Ghana

2¢ collecte: Kerk

Zondag 15 december, 10.00 uur,
Kloosterzande - 3¢ Advent

Voorganger:

Ds. H. Smeets, Spui

1¢ collecte: St. Amecet
2¢ collecte: Kerk

Zondag 22 december, 10.00 uur,
Hulst - 4¢ Advent

Voorganger:

Ds. M. van Manen, Breskens
1¢ collecte: Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen

2¢ collecte: Kerk

Dinsdag 24 december, 21.00 uur,
Kloosterzande
Kerstavond

Voorganger:
Ds. A. van Houweling, Zuidzande
collecte: Warchild

Woensdag 25 december, 10.00 uur,
Hulst

1¢ Kerstdag - m.m.v. koor Cantabo
kindernevendienst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling i.s.m.
liturgiecommissie

1¢ collecte: Kinderen in de Knel
2¢ collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 29 december, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger:

Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B)
1¢ collecte: Dorcas

2¢ collecte: Kerk

Zondag 5 januari, 10.00 uur,
Hulst

Voorganger:

Mevr. L. de Muijnck, Driewegen
1¢ collecte: Havenevangelisatie
2¢ collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 12 januari, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1¢ collecte: Binnenlands Diaconaat
2¢ collecte: Kerk

december 2024 | Kerk in ‘t Midden e



Zondag 19 januari, 10.00 uur,
Hulst - Gebedsdienst voor de eenheid
Oecumenische dienst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling en Pastoraal
werker R. Grossert

Collecte: Oecumenisch (landelijk en
plaatselijk) werk

Zondag 26 januari, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger:

Dhr. P. Morée, Wemeldinge

1¢ collecte: PKN Jonge Generaties
2¢ collecte: Restauratiefonds

Zondag 2 februari, 10.00 uur,
Hulst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1° collecte: Werelddiaconaat

2¢ collecte: Kerk

RECTIFICATIE

Bericht Rouwgroep 0114

Zondag 9 februari, 10.00 uur,
Kloosterzande

Voorganger:

Ds. M. van Manen, Breskens

1¢ collecte: Kerk in Actie Noodhulp
2¢ collecte: Kerk

Zondag 16 februari, 10.00 uur
Hulst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1¢ collecte: CZWO -

Delta voor Colombia

2¢ collecte: Onderhoudsfonds

\N\NS

Na alle diensten -
koffie drinken

In het vorige kerkblad ontbreekt bij de dinsdagavondgroep
de volgende datum: dinsdagavond 17 december

Viering in de week van gebed

voor de eenheid

Op 19 januari as. vindt er een viering in het kader van de week van gebed voor de

eenheid van christenen plaats.

De week van gebed voor de eenheid keert jaarlijks terug. Miljoenen christenen over
de hele wereld bidden hierin samen. Hierdoor ervaren ze verbonden te zijn, met God
en met elkaar. Tegelijk tonen ze verantwoordelijkheid voor anderen. Dat doen ze
door de problemen van de samenleving een plek in de voorbeden te geven.

De viering zal plaatsvinden in de Protestantse Kerk aan de Houtmarkt en begint om
10.00 uur. Voorgangers zijn: Ralf Grossert en ds. Aart van Houweling.

Het thema luidt: ‘Ja, ik geloof".

Van harte welkom!
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Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen !E:
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk,
er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

Kindernevendiensten &

DATA KINDERNEVENDIENST

24 november ¢ 8 december ¢ 25 december

Data voor 2025 bij inleveren kopij nog niet bekend.

Binnenkort zijn deze data te vinden in de agenda op onze website.

De kindernevendienst wordt voorbereid door
Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via:
kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812
Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst gemist Oppasdienst voor

De kerkdiensten, zowel uit Hulst de kleinsten

als uit Kloosterzande, worden elke
zondag uitgezonden. U kunt als

Enkel op aanvraag, doorgang
afhankelijk van beschikbaarheid

het goed is deze tijJdens maar ook
na kerkdiensttijd beluisteren.
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

Ook via de website van onze kerk
kunt u deze website benaderen.

vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere
kerkdiensten, maar ook voor kerke-
lijke feestdagen en doopdiensten.

Mail naar : scribaat@pgoosthoek.nl
of belt u de scriba: 06-48912812
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Meditatie

KERST IN EEN ROMMELIGE WERELD.

We leven momenteel wel in een hele onrustige wereld. Wat eerst rustig was dreigt
onrustig te worden, veiligheid neigt naar onveiligheid te gaan, zekerheid verwordt
richting onzekerheid, zo kan ik nog wel even doorgaan. Oorlogsdreiging, vluchtende
dakloze mensen, merkwaardige natuurrampen, kerken die krimpen, dit alles maakt
de onzekerheid nog groter. Een fijne bloemlezing aan het begin van deze overden-
king. Toch ga ik nog een stapje verder want blijkbaar is het onder de jeugd, maar ook
ouderen, nodig om angst en gruwel te gebruiken om “gezellig” een Halloween feest
te vieren. Een feest van Keltische oorsprong, een feest van de dood en dat allemaal
als de donkere dagen gaan beginnen.

Genoeg duisternis en donkerte en ellende. Er komt ook een feest van LICHT!

De adventstijd breekt aan. Het aloude lied klinkt weer: Hoe zal ik U ontvangen, hoe
wilt Gij zijn ontmoet, O, ‘s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij......... dat is meer dan een uitge-
holde pompoen met gaten en kaarslicht erin. Hier gaat het om het licht van God! “dat
Uw geest ons verlichte” Het licht in de donkere nacht, het licht in de donkere wereld
met alle ellende, verdriet en onveiligheid. Dat is de kern van kerstfeest. 't Licht dezer
wereld is reddend verschenen. 't Woord dat voor d’ eeuwen bij God was, werd vlees,
(Zijn belofte) Christus komt mensen met God weer verenen,(verenigen) Zondaars
verlossen van oordeel en vrees. (we hoeven niet bang te zijn) Hemelen, wilt Uw ge-
zangen ons lenen! (laat het ons horen) ‘'t Licht dezer wereld is reddend verschenen.

Een prachtige blijde boodschap, maar wie hoort het nog, wie ziet het nog, wie ge-
looft het nog? Overal in de wereld wordt het “Stille nacht” gezongen, in allerlei talen.
“David’s zoon, lang verwacht” wordt er dan gezongen. Is hij lang verwacht? Door
wie dan? Door de wereld in schuld? Nou, ik denk dat de wereld daar weinig van wil
weten. Dat Kindje was helemaal niet zo welkom in deze wereld. Kort na de geboor-
tereceptie met de wijzen uit het oosten, werd Hij direct vervolgd. Vluchten moest
Hij, vluchten voor zijn leven. Hij werd meteen vluchteling, hup, naar het buitenland,
Egypte. Een asielzoeker werd Hij.

Nou, dat is nog eens een warm welkom voor een kleine baby. Dat is een geboorte-
feestje van de bovenste plank!

Alle eerstgeborenen jongetjes werden in Israél vermoord door notabene hun eigen
koning die bang was zijn koningschap kwijt te raken. Dit omdat een Koningskind
geboren was, omdat Hij kwam voor de wereld in schuld. lets gruwelijkers kun je niet
bedenken.
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"Vrede op aarde” zongen de engelen bij de herders die lagen bij nacht in het veld.
Nu, die vrede is ver te zoeken. Maar wacht even.....er is gelukkig nog een lied:

Heerlijk klonk het lied der eng’len, in het veld van Efrata:

Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja!

Vrede zal op aarde dagen, GOD HEEFT IN DE MENS BEHAGEN;
Zalig, die naar vrede vragen, JEZUS GEEFT, DIE HOORT ZIJN STEM!

God heeft in de mens behagen. God ziet om naar de mens in de wereld.

Jezus geeft vrede aan wie Hem er om vraagt!

Daarom kwam Zijn zoon op aarde, om de zonde, de dood te overwinnen.

De boodschap van Hoop, de boodschap van Verlossing, de boodschap van Vrede!
De boodschap van Erbarmen, de boodschap van LICHT, de boodschap van Redding.
De zonden, de dood is overwonnen in deze duistere wereld.

De boodschap voor ons, voor u, voor jou en mij. Vrede met God!

Vrede in ons hart en met een hart vol vrede mogen wij in de wereld staan. In Hem,
met Hem en door Hem!

Zo mogen wij schijnen als een licht in de duisternis. Niet een licht vanuit ons zelf,
niet het licht van de kaarsen, niet het licht van die mooie kerstverlichting, maar het
licht van Hem, het licht van Bethlehem.

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt
loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” Johannes 8:12
God die in volle liefde naar ons omziet, naar ons, naar u, naar jou en mij, hoe we ook
zijn. Naar IEDEREEN in deze wereld! Het “Stille nacht” gaat gelukkig verder:

Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.

Ook voor mij hebt G’'Uw rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m’'U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

Gezegende en velichle keusldagen vol hogp en veuvachling, zekev in deze 1!

Jan- Frans Mulder
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Bevindingen

ONDERWEG

Hoe verder? Dat is de vraag op 5
november 2024, de dag, waarop ik dit
stukje tik. Het is de dag, waarop in de
USA de presidentsverkiezingen plaats-
vinden. Hoe verder, wanneer de man
met de geel geverfde kuif de verkie-
zingen wint? Hoe in dat geval verder
met de USA? Hoe in dat geval verder
met de wereld? En ook, hoe verder,
wanneer de desbetreffende de ver-
kiezingen niet wint? De voortekenen
lijken allerminst gunstig. Tegen de tijd,
dat u dit leest, weten we meer. Maar
we kunnen niet in de toekomst kijken.

Hoe verder? Dat was ook de vraag op
de op 17 oktober jl. gehouden ge-
meente- avond. In een opmerkelijk
levendig samenzijn klonken er veel

en ook verschillende stemmen. Een
precies en éénduidig antwoord laat
zich er op voorhand niet uit opmaken.
Duidelijk werd wel, heel duidelijk, dat
de aanwezigen als kerkelijke gemeente
verder willen. In een periode van krimp
willen ze het bijltje er niet bij neer-
gooien. Ook willen ze niet opgaan in
een groter geheel. Ze achten het van
groot belang om het kerk- zijn niet
naar een bovenplaatselijk niveau te
tillen. Het komt er voor hen op aan om
als Protestantse Gemeente Oosthoek
grond aan de voet te houden in de
burgerlijke gemeente Hulst en, voor
zover mogelijk, ook in de verschil-
lende kernen. Ook al kan het zich
hebben vermengd met persoonlijke
belangen, hier spreekt, denk ik, geloof
in God, de Ene, de Eeuwige, Die het
werk van Zijn handen niet loslaat, uit.
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Hoe verder? Het is goed om te be-
seffen, dat we ons als kerkelijke
gemeente in een proces bevinden.
In dit proces zetten we momen-
teel stappen. We staan niet stil. Ik
noem enkele van de stappen:

* Het bezoekwerk met een Pasto-

raal Team en een groepje bezoekers
van gemeenteleden van tachtig jaar
en ouder komt op poten te staan. Er
moet bij worden opgemerkt, dat deze
vormen van bezoekwerk de noodzaak
van het onderlinge omzien naar elkaar
en anderen buiten de eigen kring niet
wegnemen, maar willen stimuleren.

Ik teken hierbij aan, dat ik in de af-
gelopen tijd minder dan eerder ben
toegekomen aan het brengen van ken-
nismakingsbezoeken. Daar zijn twee
redenen voor. De eerste is: het overleg
over de vraag: hoe verder? neemt veel
tijd in beslag. De tweede reden: het is
soms best moeilijk om gemeenteleden
te bereiken, zeker, wanneer je, zoals
ik, in veel gevallen bent aangewezen
op adressen zonder nadere informatie.
Mocht u er prijs op stellen, dat ik eens
langskom om je verhaal te kunnen
doen, voor een kennismakingsbe-
zoek of voor een bezinning in het

licht van het evangelie, neem gerust
contact op om een afspraak te maken
(tel. 0117 852402/ 06 57173329).

e De liturgie- commissie is inmid-
dels omgevormd tot een breed
samengestelde commissie, die onder
meer tot taak heeft om gemeente-
leden bij de erediensten, zowel qua
vormgeving als qua invulling. Deze
commissie kan m. i. een belangrijke



functie vervullen bij de opbouw en
de vernieuwing van de gemeente.

 Het ( vanouds grote) werkveld van
de diaconie is nu onderverdeeld in
‘pakketjes’: Zending, Werelddiaco-
naat en Ontwikkelingssamenwerking;
Groene Kerk; vluchtelingenwerk; de
Actie Schoenendoos; intern diaco-
naat ( binnen de kerkelijke gemeente);
onderhouden van externe lijnen (
zoals naar door de diaconie onder-
steunde organisaties als Caritas en de
Melkkan); opstellen collecterooster;
boekhouding; en- last but not least-
coodrdinatie. Er zijn al beheerders
gevonden voor verschillende van
deze pakketjes, maar nog niet voor
alle. Geinteresseerd? Laat het weten!

De onderverdeling in pakketjes is
doorgevoerd om het diaconale werk
door te laten gaan. Binnen een jaar
gaan we van drie diakenen naar geen
enkele, mits er in januari geen nieuwe
bevestiging plaats zal vinden. Geraldi-
ne van Heesch is binnen de kerkenraad
doorgeschoven naar de functie van
pastorale ouderling. Mart Verbrugge
is ons eind augustus ontvallen. De
ambtstermijn van Sarina de Schepper
eindigt per januari. Door de onderver-
deling lijken we met één nieuwe dia-
ken te kunnen volstaan. Deze neemt
zitting in de kerkenraad en treedt op

als coordinator van het diaconale werk.

Het moge duidelijk zijn, dat de be-
vestiging van tenminste één nieuwe
diaken voor de voortgang van het
proces noodzakelijk is. Hetzelfde
geldt voor een nieuwe scriba, in een
kerkelijke gemeente ‘de spin in het
web’ . Zonder invulling van beide
ambten kan de kerkenraad niet verder.
Dit is urgent! Wat ook urgent is: de

benoeming van een penningmeester
in het College van Kerkrentmeesters.

lets anders. In de nacht van 9 op 10
november brandde er een verlicht
kruis voor de ruit boven het liturgisch
centrum in het kerkgebouw aan de
Houtmarkt, dit ter gedachtenis van

de ‘Kristallnacht’ In deze nacht vond
in Duitsland de eerste door de Nazi’

s georganiseerde openlijke geweld-
pleging tegen de Joden plaats. Het
burgerrecht was hen toen al ont-
nomen. Er werden veertienhonderd
synagogen in brand gestoken, waarbij
het de brandweer werd verboden om
de branden te blussen. Andere Joodse
bezittingen werden vernield. Tiental-
len Joden lieten hierbij het leven. De
kerkenraad heeft besloten om jaarlijks
stil te staan bij deze gruweldaden. Dit
besluit werd genomen in de verga-
dering, waarin tevens werd besloten
om in oecumenisch verband deel te
nemen aan de viering van Wereldge-
bedsdag. Dit jaar werd hierin een door
Palestijnse christenvrouwen uit Beth-
lehem opgestelde liturgie gevolgd. Het
moge duidelijk zijn, dat de kerkenraad
hiermee te midden van het terrorisme
van Hamas en Hezbollah en de niets
en niemand ontziende vergeldings-
drang van de regering Netanjahoe

wil vasthouden aan de door de PKN
geprogrammeerde dubbele loyaliteit
met Joden en lijdende Palestijnen. Al-
len zijn immers kwetsbare schepselen
van God. Zoals ook wij dat zijn. Zoals
ook onze medeschepselen dat zijn.

Ik moet hierbij denken aan de twee
pups op mijn overnachtingsadres:

een hondje en een katje. Het hondje
heet Suus en het katje heet Pluus. Ze
hebben het goed samen. Ze kunnen
prima met elkaar door één deur. Ze
ravotten wat af. Als het uitkomt, slapen
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ze in dezelfde mand. Ze delen hun
vreugde. Kunnen we, ook in onze ei-
gen relaties iets van de beestjes leren?

Nog een punt. Gisteravond togen
pastoor Wiel Wiertz en ondergeteken-
de naar het Ledel Theater in Oostburg
voor een interview door een mede-
werker van de omroep ZVL. We had-
den graag aan de uitnodiging gehoor
gegeven. Het was mooi, dat we vanuit
verschillende kerkgenootschappen
waren gevraagd. In de huidige sa-
menleving ontbreekt de kerk immers
vaak op de gesprekspodia. Hoewel het
interview een half uur duurde, meen-
den we na afloop, dat het zich in een
vloek en een zucht had voltrokken.
Waarover was het gegaan? De beoog-
de interviewer had ons willen bevra-
gen over de veranderende rol van de
kerk in de samenleving. Hij was echter
ziek geworden. Zijn vervangster moest
naar bevind van zaken handelen. Ze
hield minder vast aan het van tevoren
overeengekomen thema. Het leidde
tot een vrij gesprek over persoonlijke
beweegredenen, spiritualiteit, geloof,
en veranderingen in kerk en wereld.

Bij thuiskomst vroeg ik me af: wat heb
ik nu eigenlijk precies gezegd? en wat
had ik willen zeggen? Het kwam on-
geveer hier op neer: in een gesecula-
riseerde samenleving, waarin mensen
zich opsluiten in hun bubbles en eigen
gelijk, komt het ervoor de kerk op

aan om met elkaar te wachten op het
bevrijdende handelen van God en daar
op te antwoorden. Dit laatste ligt niet
meteen in de aard van programma-
tisch denkende, actie- en doelgerichte
mensen van deze tijd. Het weerhield de
theologen Andrew Root en Blair Ber-
trand niet om er kritische, heldere en
aansprekende gedachten bij te ontwik-
kelen. Die tekenden ze op in een niet
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alleen voor vakgenoten, maar ook voor
gemeenteleden goed leesbaar boekje.
Het verscheen onder de titel ‘Wachten
op God' Ter overweging geef ik een
citaat. De schrijvers gaan erin terug
naar de oorsprong van de kerk, die
volgens hen nog voor Pinksteren ligt
en wordt beschreven in Handelingen
1: 'De kerk begint met de opdracht om
te wachten. We willen daaraan toevoe-
gen, dat we dat wachten samen doen.
Voor de leerlingen wordt het wachten
een manier van zijn, terwijl ze eten en
verhalen vertellen, bidden en herin-
neringen ophalen. Alles in afwachting
van en als voorbereiding op Gods
handelen. Vandaag de dag is het niet
anders. De kerk... heeft vaak het gevoel
dat ze zich in een pijnlijke impasse
bevindt. We gaan ervan uit dat we iets
zouden moeten doen, iets anders dan
wachten tot God gaat handelen. Te
vaak geloven we dat we iets anders
zouden moeten doen dan samenzijn,
eten, verhalen vertellen, bidden en
gedenken, waarbij we het steeds weer
hebben over het verhaal van het leven
van Jezus Christus en de betekenis
ervan. Toch ontmoeten we alleen in
dit samenzijn, dit wachten, de leven-
de God. In de ontmoeting met deze
levende God worden we opgeroepen
de wereld in te gaan, om deze God, die
de wereld liefheeft, te volgen. ( blz. 74)

Tenslotte- wachten op God? Het

is goed om te beseffen, dat de kerk
op haar agenda hiervoor veel tijd
vrijmaakt. Dat gebeurt in de advent-
speriode. Die komt eraan. Open je
hierin voor God en voor de ander
en het andere, waarin God tot je
komt. Dan gebeuren er wonderen!

ds. Aart van Houweling



Terugkijken en vooruitblikken

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stonden wij stil bij degenen, die ons in
het afgelopen jaar zijn ontvallen; binnen de kring van onze geloofsgemeenschap,
maar ook daarbuiten.

In deze dienst werden de volgende namen genoemd:
¢ Wilhelmina Poulina Leunis-de Feijter
overleden op 15 november 2023, in de leeftijd van 90 jaar

¢ Paulina van Burg-Sinke
overleden op 12 december 2023, in de leeftijd van 91 jaar

+ Jacoba Harmpje de Lange
overleden op 19 december 2023, in de leeftijd van 82 jaar

¢ Abramdina Suzanna Elisabeth Scheele-Dierx
overleden op 21 januari 2024, in de leeftijd van 80 jaar

¢ Jacoba Janneke Hermans-Rinn
overleden op 26 april 2024, in de leeftijd van 67 jaar

¢ Susanna Johanna van der Meulen-de Meijer
overleden op 4 juni 2024, in de leeftijd van 87 jaar

¢ Mattheus Johannes Verbrugge
overleden op 28 augustus 2024, in de leeftijd van 73 jaar

¢ Leentje Adriana Maaijen-Paans
overleden op 6 oktober 2024, in de leeftijd van 95 jaar

Wij dachten ook aan hen die wij al langer moesten missen.
Onze eigen predikant ds. Aart van Houweling ging in deze Gedachtenisdienst voor.

Alle aanwezigen in de kerk kregen de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor
iemand waar zij aan dachten.

Gedachteniszondag
24 november
in Hulst
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Uit de kerkenraad

Vergadering van 14 oktober 2024

Opening

Voorzitter opent de vergadering door
lezing uit Psalm 1 en geeft een korte
toelichting. Een artikel van Theologie.
nl wordt besproken: “Ambt, als het
piept en kraakt”

Voorzitter gaat vervolgens voor in
gebed.

Voorzitter meldt dat Jeroen Leen-
knecht heeft aangegeven dat hij
m.i.v. 2025 stopt als Kerkrentmeester -
penningmeester. De taak van koster
en activiteiten voor het kerkblad KIM
zal hij blijven doen.

Verslag vergadering 2-9-2024
Verslag wordt vastgesteld en actielijst
wordt bijgewerkt.

N.a.v. actielijst

* Jan-Frans Mulder heeft zijn taak van
voorzitter van de liturgiecommissie
neergelegd, er wordt een nieuwe
voorzitter gezocht.

* N.a.v. Startdienst - kennismaken
met VR-bril na kerkdienst -

Heinrich Bierman zal dit binnenkort
na een kerkdienst aanbieden aan
geinteresseerden.
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Uit Moderamen / scribaat:

In- en uitgaande post

* Mail Inlia: Verzoek aan alle kerken
om zich te beraden of het mogelijk
zou zijn tijdelijk opvang te bieden,

in één van de kerkelijke gebouwen.
De PG Oosthoek ziet op dit moment
geen mogelijkheden. Reactie wordt
gestuurd naar Inlia.

* Mail bijeenkomst Veilige kerk
Ring Zeeuws-Vlaanderen op

14 november in Hoek: Voorzitter
gaat namens onze gemeente.

* Verslag oecumenisch overleg Pasto-
raal Team Parochie met PG Oosthoek:
Er is onder meer gesproken over de
volgende oecumenische vieringen:
Viering van Wereldgebedsdag in maart
2025, deze zal in onze kerk in Hulst
plaatsvinden(evenals in 2024).

Onze voorkeur voor datum viering
Gebedsweek voor de Eenheid in
januari 2025 gaat uit naar 19 januari.

Kerkdiensten

Een enkele keer is het erg lastig om
ambtelijke aanwezigheid te hebben

in de kerkdienst. We bespreken hoe we
dat in voorkomende gevallen het beste
aan kunnen pakken.

Inbreng ds. Van Houweling



Bezetting kerkenraad — taakgroepen
Rooster van aftreden wordt bijge-
werkt: Diaken Sarina de Schepper,
Scriba Ineke Proost en Kerkrentmees-
ter Jeroen Leenknecht treden af.
Geraldine van Heesch is van functie
gewisseld en is ouderling geworden.
Haar termijn loopt eind 2024 af.
Geraldine zal worden herbevestigd.
De ontstane vacatures worden
besproken op de gemeente-avond.
Kort daarna komt een deel van de
kerkenraad bijeen om vervolgstappen
te bespreken.

Diaconie

Kerstmarkt

Op zondagmiddag 22 december a.s.
wordt op de Houtmarkt in Hulst en
(deels) in onze kerk een kerstmarkt ge-
organiseerd door Bezoekersmanage-
ment Hulst. Onze gemeente wil hier
graag aan meewerken. Dit is tevens
een mooie kans om als Protestantse
gemeente meer zichtbaar te worden-
naar buiten toe. Sarina de Schepper
pakt dit op.

Kerstmarkt start om 13.00 uur — kerk-
dienst, welke die dag in Hulst gepland
is, hoeft niet naar andere locatie.

Pastoraal Team / Ouderlingen

Het verslag van het Pastoraal team
(vergadering 2-9-2024) wordt door-
genomen. E zijn nog wat vragen over
het voorstel inzake bloemengroet, er
wordt gevraagd om een uitgewerkt
voorstel.

Kerkrentmeesters

Enkele lopende pachtzaken en de
verhuur van de voormalige pastorie
worden besproken. Er lopen gesprek-
ken over het toepassen van natuur-
vriendelijke oevers bij een deel van
de verpachte gronden van de kerk.

Gemeenteavond 17 oktober a.s.

In de voorbereidingsgroep voor deze
avond zijn er stellingen op papier
gezet.

De avond zal geopend worden door
voorzitter, er zal worden ingezoomd
op de openvallende functies en
aangeven dat we niet verder kunnen
als kerkenraad als deze niet ingevuld
worden.

Ds. Van Houweling zal vervolgens zijn
ervaringen toelichten en aangeven
welke positieve ontwikkelingen gaan-
de zijn en benoemen in welk proces
we zitten.

Na de pauze volgt een open gesprek
aan de hand van de stellingen.
Doelis: kijken en voelen hoe

de gemeente erin staat, wat er

bij de gemeente leeft.

Sluiting

Voorzitter leest Psalm 1 uit

het liedboek en sluit vervolgens
de vergadering.
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Waarvoor collecteren wij?

Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie

Zondag 15 december - St. Amecet (Schuilplaats van vrede)

Amecet is een opvanghuis in Soroti Oeganda. Zij zijn onderdeel van Jeugd met een
Opdracht. Het opvanghuis is een plek waar verwaarloosde kinderen een nieuwe kans
krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of langere tijd bij Amecet
te wonen. Bij Amecet wordt ook gezorgd voor pasgeboren baby's die hun moeder zijn
kwijtgeraakt bij de bevalling. Daarnaast bieden ze kinderen die dat nodig hebben, en
veilige plek.

© Meer lezen: https://www.amecet-childrenshome.com/

Zondag 22 december - Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen verspreidt wekelijks circa 600 voedselpakketten.

De voedselbank is een non-profitorganisatie. Zij werken uitsluitend met vrijwilligers
en betalen niet voor de voedselpakketten die worden samengesteld. Toch maken zij
kosten, denk hierbij aan kosten voor de gebouwen en kosten voor de busjes waarmee
de pakketten worden vervoerd. Met financiéle hulp zijn ze daarom erg blij!

© Meer lezen: https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl

Dinsdag 24 december - Kerstavond - Warchild
Inmiddels een goede traditie in onze gemeente
collecteren op Kerstavond voor Warchild.

Wereldwijd groeien 160 miljoen kinderen op in oorlog. Angst kan hen een leven lang
achtervolgen - en generaties worden doorgegeven. Deze pijn kan War Child nooit
helemaal wegnemen. Wél kunnen ze kinderen een veilige plek geven. Fysiek - en in
hun hoofd. Met creatieve oefeningen en onderwijs leren ze kinderen omgaan met hun
angst, woede of stress. War Child zorgt ervoor dat zij zich weer veilig voelen. Steunt u
ook War Child middels een gift in onze collectezak?

Woensdag 25 december - 1e Kerstdag - Kerstcollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze
wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die
hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwets-
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bare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte!
In de loop van 2024 maken we via de website en op andere manieren bekend
welk kinderproject het meest urgent en daarom het kerstproject van 2024 wordt.

© Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerst

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 29 december - Dorcas

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien
landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. De hulp van Dorcas is nooit
vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het
creéren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen
die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer
zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij
weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi stre-
ven!

© Meer lezen: https://dorcas.nl/

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 5 januari - Havenevangelisatie

Havenevangelisatie Terneuzen-Gent biedt geestelijke ondersteuning op de schepen
door een luisterend oor, gesprek, gebed, Bijbelstudie en vriendschap.Zij ondersteunen
de zeelieden bij ziekenhuisopname en helpen bij het contact leggen met hun gezin
thuis. Als er geld verstuurd moet worden helpt Havenevangelisatie daarbij. Aan chris-
tenen bieden zij de mogelijkheid om een kerk en/of dienst te bezoeken. In de winter-
periode worden mutsen, sjaals en kerstpakketten uitgedeeld. Zo worden de zeelieden
met woord en daad bijgestaan. Een mooi doel!

© Meer lezen? www.levendwater-havenevangelisatie.nl

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 12 januari - Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat -
Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ staan kerkelijke
gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute
nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedsel-
bank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om
mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtko-
men.

© Meer lezen? kerkinactie.nl/samentegenarmoede
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Zondag 19 januari - Oecumenisch (landelijk en plaatselijk) werk

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 26 janauri - Collecte Protestantse Kerk - Jonge generaties
Interactieve bijbelspellen voor jongeren

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast
de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land
spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal
en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwon-
gen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een
mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.

© Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster
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Zondag 2 februari - Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Ethiopié - Aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopié vaker getroffen door langdurige
droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en
veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk
leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet
voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of
winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren.
Zo gaan Ethiopiérs met hun tijd mee.

© Meer lezen? kerkinactie.nl/ethiopie

v kerk Noodhulp en rampen-
"RUEREE  preventie in Ethiopié
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Activiteiten

Zondagmiddag 22 december 2024
Kerstmarkt - Houtmarkt te Hulst

Georganiseerd door infopunt#inulst. Ook in de kerkruimte komen kraampjes te staan
en zullen wij namens PG Oosthoek aanwezig zijn in de kerk.

Het biedt ons de mogelijkheid ‘in verbinding te komen' met inwoners van Hulst:
een kopje koffie, orgelspel met kerstliedjes, kaarsje opsteken en

een kleine presentatie over wie we zijn en welke diensten en
activiteiten we bieden....

Heb je vragen of wil je poosje helpen? Dan horen we dat graag.
Voel je vooral welkom om gezellig langs te komen!

Namens de kerkenraad,

groet Sarina

0611717820
diaconie@pgoosthoek.nl

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Donderdag 23 januari 2025
Presentatie door Stichting Present

Stichting Present werkt vanuit Terneuzen, het werkgebied strekt zich uit over
heel Zeeuws-Vlaanderen. www.stichtingpresent.nl

Op uitnodiging van het diaconaal werkverband Zeeuws Vlaanderen, zal Stichting
Present aanwezig zijn voor een kennismaking en presentatie over hun werk.

We nodigen daarbij ook de leden van IDO en Caritas Zeeuws Vlaanderen uit.
Maar..., alle geinteresseerden zijn welkom! De avond biedt de mogelijkheid elkaar
te leren kennen en te bespreken waarvoor en hoe we elkaar kunnen versterken.

Inloop 19.00u - start 19.30u - einde 22.00u
Terneuzen, Koninginnelaan 4, Wijkgemeente De Ontmoeting

»
Namens het bestuur van het diaconaal werkverband, A.
Voorzitter, AW.S. Buijze-Hamelink p?g"sgent-

Secretaris: C.L. Jansen-de Jonge, rinekejansen@zeelandnet.nl
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Gratis Vierdelige Sessies: Ontdek de Toekomst!

Deze sessies zijn geschikt voor maximaal 12 kinderen (leeftijd 8 tot 13+).
Locatie: Protestantse gemeente Oosthoek in Hulst
Data en tijd: 19 januari - 26 januari - 2 februari - 16 februari, telkens om 14:00 uur

© Gegeven door Heinrich Bierman en Danny Esseling
Meld je snel aan via heinrich@bieresse.com en

ontdek de wonderen van technologie!

Wij bieden een vierdelige gratis sessie van 45-60 minuten,

gericht op de volgende onderwerpen:

INTRODUCTIE TOT Al

1. Watis A.l. en voorbeelden in
het dagelijks leven

. Lesoefening
Teken een afbeelding en kijk of je kunt
repliceren wat je hebt gedaan in woor-
den om dezelfde afbeelding te krijgen
met Al (Belang van talen en precies
kunnen beschrijven wat je ziet).

DRONES

1. Wat is een drone en voorbeelden in
het dagelijks leven

2. Lesoefening
Bouw je eigen drone (of probeer een
simulator). Kijk wie het snelste door de
hindernisbaan kan komen. (Belang van
aerodynamica en de impact van bladen/
gewicht die tijdens de vlucht niet correct
zijn.)
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. Wat is een robot en voorbeelden

in het dagelijks leven

. Lesoefening

Leer een robot met behulp van Al om
door een hindernisbaan te bewegen,
probeer een beetje voetbal met een
robot en concurreer met robothonden
om objecten het snelst te verzamelen.

SLIMME HUIZEN (IOT)

1. Watis een |.O.T en waarom is

het belangrijk en voorbeelden in
het dagelijks leven

. Lesoefening

Stel een slim huis samen op basis van
een paar kerncomponenten. (Leer over
creativiteit en het kunnen mixen van
componenten om een ontwerp te
ELCIOR




De Noodklok Luidt!

We hebben vacatures en wat doen we?

Zoals aangegeven tijdens onze goed bezochte Gemeente- Bindingsavond van

17 oktober zijn er sinds kort belangrijke vacatures ontstaan. Wij zijn op korte termijn
dringend op zoek naar een Diaken, een Scriba en een Kerkrentmeester/penning-
meester. Dat zijn serieuze vacatures die zeker ingevuld moeten worden, willen

wij als Protestantse Gemeente Oosthoek voort blijven bestaan. De conclusie op

17 oktober was dat wij voort willen bestaan.

Dit betekent dat wij samen verantwoordelijk zijn om deze functies in te vervullen.
Als Kerkenraad hebben wij, in het kader van “Lichter Kerk” zijn, gekozen de ambts-
dragers te verlichten door verschillende taken onder te brengen in commissies of
werkgroepjes. je zou kunnen zeggen: “Gedeelde smart is halve smart”, maar smart
klinkt wat pijnlijk, daarom zeg ik liever nog maar een keer: “Samen verantwoorde-
lijk". Als we binnen onze gemeente rond kijken zien we enthousiaste leden die of
behoorlijk op leeftijd zijn of die al een geruime tijd in het verleden een ambt hebben
vervuld. De kerk is geen bedrijf, we moeten het niet alleen zoeken in innovatieve
ideeén, beleidsplannen en wervingscampagnes. Door zo bezig te zijn om de kerk,
onze gemeente voort te laten bestaan vergeten we dat het God is die de kerk bouwt
en leidt. “ora et labora”, bid en werk!

Niet eerst werken en dan bidden, maar biddend werken. We moeten dus wervend
bezig zijn, maar wel met gevouwen handen, ons afhankelijk stellen van Hem die

ons kracht geeft. Eigenlijk weten we niet hoe het nu verder moet. Maar er staat zo'n
mooi en bemoedigend lied in onze liedbundel. Lied 905 “Wie zich door God alleen
laat leiden”. Het is zeker de moeite waard om het hele lied eens door te lezen. Ik
beperk mij tot vers 3 en 4. “Laat dan de stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven
opgewekt. Laat Gods genade u genoeg zijn, die voor u uit Zijn sporen trekt. Hij is het
zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet”. En verder: “Zing maar en
bid en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u
zegent, u brengt naar weiden fris en groen. Wie zich op God alleen verlaat, weet dat
Hij altijd met ons gaat”.

Zo mogen wij samen biddend en zoekend met Hem gemeente van Christus zijn
in het land van Hulst. Onderzoek wat u zelf hierin zou kunnen doen of betekenen.
De nood is hoog! Nadere informatie over de vacatures vind u op onze website:
www.pgoosthoek.nl

Een samenvatting van het verslag van de gemeenteavond is op te vragen
bij de scriba.

Jan- Frans Mulder, voorzitter
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Vacature Scriba

De functie van scriba (die momenteel door Ineke Proost wordt ingevuld) komt begin
volgend jaar vrij. De scriba is “de secretaris” van onze Protestantse gemeente.

Hij/zij vormt samen met de voorzitter en de predikant het dagelijks bestuur (moderamen)
van de kerkenraad. Hij/zij heeft in beeld wat de activiteiten binnen de gemeente zijn en
ondersteunt de kerkenraad met het opmaken van de vergaderagenda en het maken van
verslagen. Ook het maken van het jaarlijkse kerkdienstrooster valt onder de verantwoording
van de scriba evenals de communicatie naar buiten toe in het kerkblad, facebook etc.

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen binnen de kerkenraad en

mede verantwoordelijk te zijn voor wat er zoal gebeurt binnen onze gemeente, spreek

dan één van de kerkenraadsleden aan, of reageer naar: scribaat@pgoosthoek.

Een deeltaak op je nemen van het scribaat behoort zeker tot de mogelijkheden en
Ineke is in de beginperiode natuurlijk beschikbaar als “vraagbaak”.

Vacature Diaconie

In januari neemt Sarina afscheid als diaken.

Een deeltaak vervullen behoort zeker tot de mogelijkheden. Voor een aantal van

de genoemde deeltaken zijn al vrijwilligers gevonden. Dat maakt de taak als diaken al
een stuk lichter en maakt afstemmen en samenwerken mogelijk. We zoeken in ieder
geval nog een opvolger voor de codrdinatie! Een diaken helpt bij het Heilig Avondmaal,
de collectes en maakt deel uit van de kerkenraad.

De diaconie van PG Oosthoek:

Vervult de rol van ambtsdrager van dienst. Biedt praktische hulp aan mensen in armoede,
ziekte of eenzaamheid. Werkt in Hulst samen met Caritas, voor het verlenen van individuele
financiéle noodhulp. Onderhoudt samen korte lijntjes met maatschappelijke organisaties en
Stichtingen in de regio. Zet zich in voor ondersteuning vluchtelingen.

De diaconie is betrokken bij gezamenlijke acties met andere diaconieén in Zeeuws
Vlaanderen. Kiest jaarlijks collectedoelen voor lokale, regionale en wereldwijde projecten.
Schenkt aandacht aan de ZWO (Zending Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking).
Beheert bezittingen zoals landbouwgrond, volkstuintjes en huurwoningen. Zet zich daarbij
en ook binnen de gemeente in voor duurzaamheid (Groene kerk).

De diaconie beheert een eigen mailbox. De diaconie actualiseert iedere vier jaar
het diaconale beleidsplan.

De uitgebreide beschrijving is te vinden op onze website www.pgoosthoek.nl.

@ Kerk in ‘t Midden | december 2024



Van de Kerkrentmeesterstafel

Kerk
tmeesters

Vacature
Penning-
meester

Tot onze grote spijt moet Jeroen door omstandigheden zijn functie binnen het
college van kerkrentmeesters neerleggen en zijn we vanaf 2025 op zoek naar
iemand die de rol van (ouderling) kerkrentmeester in de functie van penning-
meester wil invullen.

Onder leiding van Jeroen hebben we de afgelopen jaren veel taken gedigitaliseerd
waardoor de last veel kleiner is geworden. Door de digitalisering kunnen we nu
ook het penningschap in kleinere taken opdelen. In overleg is veel mogelijk.

Dus heb jij gevoel voor cijfers en ben je bereid om hier enkele uren per week in

te investeren, schroom dan niet om contact met ons te zoeken, ook als je kleinere
deeltaken op je wilt nemen. Samen zoeken we naar een goede invulling van taken
om het werk van PG Oosthoek voort te zetten.

Ad en Leander

Collectes en giften
Hierbij de collecten vanaf 6 oktober 2024.

Datum Kerkvoogdij Diaconie

6 okt € 40,40 | Kerk € 40,45 Israél zondag

13 okt €51,24 | Kerk € 36,79 Diaconie

20 okt € 58,65 | Kerk €62,70 Werelddiaconaat

27 okt € 70,30 | Kerk € 165,45 Nederlands Bijbelgenootschap
3 nov € 45,40 | Kerk € 54,20 Najaarszending

ledereen bedankt voor de gaven en de giften
Groeten, Ad, Jeroen en Leander
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Stichting De Kerk in Klooster

Hof te Zandekerk, Wm. de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande

AGENDA STICHTING DE KERK IN KLOOSTER

Zaterdag 14 december om 20.00 uur

GRATIS* WINTERCONCERT, op weg naar Kerst. Het koor ‘De Hoge Noo(d)t’ uit

onze eigen regio zal sfeervolle liederen ten gehore brengen. Afwisselend zal er ook
pianomuziek ten gehore worden gebracht. Verder mag u genieten van een heerlijke
consumptie en natuurlijk de traditionele gluhwein. Vrijwillige bijdrage wordt zeker op
prijs gesteld.

*) dit i.t.t. wat in de Nieuwsbrief KiK eerder werd vermeld.

VOORUITZICHT MUZIEKPROGRAMMA 2025

Zaterdag 8 februari om 20.00 uur
Optreden muziek/zanggroep Yesterday Papers.
Toegangsprijs: € 15,00; Jeugd tot 14 jaar € 10,00; Vrienden € 12,50.

© Reserveringen en tickets zijn te bestellen via www.stichtingdekerkinklooster.nl

Voor komend jaar zijn we als stichting een samenwerkingsverband voor
vier concerten aangegaan met de stichting Vrienden Kamermuziek Zeeland.
U kunt vast noteren in uw agenda een concert!

Zondag 23 maart om 15.00 uur
Altviool-piano duo Michelle Pritchard & Natascha Douma

Zondag 11 mei om 15.00 uur
Doré Strijkkwartet.

We zijn als stichting verheugd dat we nu ook regelmatig topsolisten in ons programma
kunnen opnemen. Zie tegen die tijd nadere informatie en het te spelen programma op
onze website en facebookpagina.

Verder treft u ook regelmatig aankondigingen aan
van concerten in de Hof te Zandekerk georganiseerd
door Cultureel centrum Den Dullaert.

Voor info mail:
info@stichtingdekerkinklooster.nl

Volg ons verder via
facebook of de website:
www.stichtingdekerkinklooster.nl
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Agenda -
Protestantse gemeente Oosthoek

2024
10 december 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur
19 december 10.00 uur Bijeenkomst Vrouwengroep
22 december 13.00 uur Kerstmarkt op de Houtmarkt en in onze kerk
(zie artikel in dit kerkblad)
2025
14 januari 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur
14 januari 20.00 uur Contextueel Bijbellezen - Hulst
inloop 19.45 uur
19 januari 14.00 uur Kerk Hulst - Technologieles:
“Ontdek de Toekomst” - le sessie
(zie artikel in dit kerkblad)
23 januari 10.00 uur Bijeenkomst Vrouwengroep
26 januari 14.00 uur Kerk Hulst - Technologieles:
“Ontdek de Toekomst” - 2e sessie
2 februari 14.00 uur Kerk Hulst - Technologieles:
“Ontdek de Toekomst” - 3e sessie
11 februari 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur
16 februari 14.00 uur Kerk Hulst - Technologieles:
“Ontdek de Toekomst” - 4e sessie
20 februari 10.00 uur Bijeenkomst Vrouwengroep

Volg ons verder via
facebook of de website:
www.pgoosthoek.nl
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