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GEMEENTEAVOND

17 oktober 2024
19.30 uur in de kerk te Hulst

ledereen van harte welkom!!

Bijdragen voor het volgend nummer dienen
uiterlijk 9 november 2024 door de redactie te zijn ontvangen.
kim@pgooosthoek.nl
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Kerkdiensten

Zondag 20 oktober, 10.00 uur
Kloosterzande

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1¢ collecte: Werelddiaconaat

2¢ collecte: Kerk

Zondag 27 oktober, 10.00 uur
Hulst

Voorganger:

Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven (B)

1¢ collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2¢ collecte: Kerk

Zondag 3 november, 10.00 uur,
Kloosterzande kindernevendienst

Voorganger:

Mevr. T. Rijke, Terneuzen

1¢ collecte: Najaarszending
2¢ collecte: Kerk

Zondag 10 november, 10.00 uur
Kloosterzande
Remembrance day

Voorganger:

Ds. P. Overduin, Hulst

1° collecte: Dorcas

2¢ collecte: Restauratiefonds

Zondag 17 november, 10.00 uur
Hulst

Voorganger:

Mevr. R. de Bruin, Graauw
1¢ collecte: Leger des Heils
2¢ collecte: Kerk

Zondag 24 november, 10.00 uur
Hulst

Gedachteniszondag
kindernevendienst

\N\NS

Na alle diensten -
koffie drinken

Voorganger:

Ds. A. van Houweling

1¢ collecte: Rouwzorg - regio 0114
2¢ collecte: Kerk

Zondag 1 december, 10.00 uur
Kloosterzande
1¢ Advent

Voorganger:

Dhr. P. Morée, Wemeldinge

1¢ collecte: Delta voor Colombia
2¢ collecte: Kerk

Zondag 8 december, 10.00 uur
Hulst

Heilig Avondmaal - 2¢ Advent
kindernevendienst

Voorganger:

Ds. A. van Houweling, Zuidzande
1¢ collecte: Kerk in Actie -
Werelddiaconaat Ghana

2¢ collecte: Kerk

Zondag 15 december, 10.00 uur
Kloosterzande
3¢ Advent

Voorganger:

Ds. H. Smeets, Spui

1¢ collecte: St. Amecet
2¢ collecte: Kerk

Zondag 22 december, 10.00 uur
Hulst
4¢ Advent

Voorganger:

Ds. M. van Manen, Breskens
1¢ collecte: Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen

2¢ collecte: Kerk
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Kindernevendiensten

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen

kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk,
er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

DATA KINDERNEVENDIENST

3 november ¢ 24 november ¢ 8 december ¢ 25 december

De kindernevendienst wordt voorbereid door
Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via:

kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812
Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten, zowel uit Hulst
als uit Kloosterzande, worden elke
zondag uitgezonden. U kunt als
het goed is deze tijJdens maar ook
na kerkdiensttijd beluisteren.

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.

Ook via de website van onze kerk
kunt u deze website benaderen.

Oppasdienst voor
de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang
afhankelijk van beschikbaarheid
vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere
kerkdiensten, maar ook voor kerke-
lijke feestdagen en doopdiensten.

Mail naar : scribaat@pgoosthoek.nl
of belt u de scriba: 06-48912812
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Meditatie

Marcus 1: 15
Dit was wat Jezus zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Als nieuw - Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Hoe blij kan je zijn als iets wat oud is weer wordt opgeknapt, bijvoorbeeld de kastjes
in de keuken. Een laagje frisse verf en een paar nieuwe handgrepen en je zegt tegen
elkaar: ‘de keuken is weer als nieuw".

In de bijbel is dat een terugkerend onderwerp: vernieuwen, opnieuw beginnen, een
frisse start maken. Steeds opnieuw start God opnieuw met de mens, wordt hem een
nieuw begin gegeven. Als Jezus zijn intrede maakt, roept Hij ook op tot een nieuw
begin. 'Kom tot inkeer’ zijn woorden die hij gebruikt. Tot inkeer komen' heeft niet te
maken met het aanbrengen van een laagje frisse verf en een paar nieuwe handgre-
pen, maar gaat dieper. Het gaat over een transformatie van je levensgesteldheid. Het
betreft een levenshouding. Voortaan de dingen bekijken met een andere bril, vanuit
een andere Geest. Bijvoorbeeld hoe je naar jezelf kijkt. Of naar de ander. Of naar de
wereld om je heen. Vanzelfsprekend verschillen wij allen van elkaar. De één is van
nature positiever ingesteld dan de ander. En je vorming in het leven bepaalt sterk hoe
je in het leven staat. Toch mag dat geen excuus zijn om de Bijbelse woorden ter zijde
te schuiven.

Steeds weer worden wij uitgenodigd om de weg naar binnen te maken, de verinner-
lijking. Om daar onze emoties, onze gedachten en handelingen te overleggen met
de Geest van Jezus. Dit is een doorgaande oefening. En geen eenvoudige! Maar het
is wel de kunst van het christelijk leven; Dat wat is steeds bezien vanuit het licht van
Gods Koninkrijk: Hoe spreek je over je collega’s? Hoe vorm je je politieke mening?
Hoe ga je om met je boosheid? Welke verwachting heb je voor de toekomst van
jezelf en die van de wereld?

Bij Jezus zien we dat het gaat het over vergeving, hoop, rechtvaardigheid, barmhar-
tigheid, mens zijn, genade enzovoort, dat zijn dingen die licht brengen in mensen
hun leven. Het gaat mij niet om de ‘goede antwoorden’, maar om je levensinstelling.
Ben je bereid tot inkeer en de dingen brengen in Gods Licht. In de theologie noemen we
dit proces ‘heiliging’. Dat er steeds wordt gezocht in het aardse naar ruimte voor God.
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Maar zoals we allen weten: aandachtig leven is nog niet zo eenvoudig. Daarom is

het goed dat er steeds maar weer plaats is voor een nieuw begin. Tegelijkertijd wijst
dit jaargetijde erop dat het de natuurlijke loop der dingen is dat er 66k vrucht komt.
Dat er uiteindelijk geoogst kan worden. Die verwachting had Jezus en die verwach-

ting mogen ook wij hebben. Voor onszelf en naar elkaar; Dat de vrucht van de Geest

groeit enrijpt in je leven. Meer liefde, meer vrede, meer vreugde en zelfbeheersing,
meer goedheid, meer geduld, vriendelijkheid en goedheid en zachtmoedigheid.

Het begint alles met een eenvoudige beweging. De weg naar binnen, naar je hart.
En alles wat er daar is, mag er zijn. En zoals je bent, met wat er in je is, mag je komen
in Gods Licht en spreek dan een eenvoudig gebed: ‘Heer schijn met uw licht in mijn

leven, doe mij leven in het licht van uw Koninkrijk’. Wie oprecht is in dit bidden, zal

merken, met vallen en opstaan, dat hij veranderd wordt in zijn denken. En zichzelf,
relaties, de wereld om zich heen — gaandeweg - zal bezien met andere ogen.

Ds. Jan Verlinde

Bevindingen

ONDERWEG

Op maandagmiddag 23 september jl.
draaide ik mijn autootje door het hek
het pleintje achter het kerkgebouw
in Hulst op. Het zag er anders uit.
Hoezo anders? Laat ik het zo formu-
leren: goed onderhouden. Wat was
er aan de hand? Kerkrentmeester Ad
Wolfert en eega Marijke waren be-
zig een metamorfose te voltooien.
Hun afrondende werk werd goed-
keurend gadegeslagen door enkele
toevallig aanwezige gemeenteleden
met een scherpe waarneming. De
werklieden repten over een nieuw
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zaaiprogramma. That' s the spirit!
Diezelfde middag zaten we in de con-
sistorie bijeen om afspraken te maken
over het leggen en onderhouden van
contacten met gemeenteleden van
tachtig jaar en ouder. Loes van der
Beek, Janny van den Berg, Nel Frans-
00, Geraldine van Heesch ( ouderling
voor pastoraat) en Ina Mulder hadden
zich bereid verklaard om hiervoor
beschikbaar te zijn. Gezien het grote
aantal adressen en de omvang van
het gebied, had ik verwacht, dat we
over pakweg de helft van het aantal

afspraken zouden kunnen maken.
Mijn inschatting bleek onjuist te zijn.
We konden afspraken over bijna alle
adressen maken. That' s the spirit!

Een avond later vergaderden we
met enkele leden van de liturgi-
sche commissie. Er moest nog één
en ander worden verhapstukt. Er
ontspon zich een vruchtbaar ge-
sprek, waarin we nadachten over
het vergroten van de betrokkenheid
bij de eredienst en het inzetten van
gemeenteleden ( en mogelijk ande-
ren) in de liturgie en eventueel ook
andere vieringen. Binnen afzienbare
tijd vergadert de liturgische commis-
sie als geheel. We gaan ervan uit, dat
er dan spijkers met koppen kunnen
worden geslagen. That' s the spirit!

Eerder al zegden toe Nel Fransoo,
Annerie van Gorssel en Jaap van Lith
toe om een taak, die valt onder de
diaconie, voor hun rekening te willen
nemen. Zo wil Nel zich sterk maken
voor de jaarlijkse Actie Schoenendoos
en Annerie voor Groene Kerk en zet
Jaap zijn kennis in met het oog op de
diaconale goederen. That' s the spirit!
Die spirit is ook wel nodig, want we
missen- ja, missen!- sinds kort twee
diakenen. In deze uitgave leest u het
in memoriam van Mart Verbrugge. En
Geraldine van Heesch is uit de diaco-
nie doorgeschoven naar de functie
van ouderling voor pastoraat naast
Kees van Deijk. Met ingang van januari

legt ook Sarina de Schepper haar taak
neer. Haar termijn zit er dan op.

We hebben spirit nodig- laten we het
de Geest noemen- om de komst van
het Koninkrijk van God, ‘Gods nieuwe
wereld’, te dienen. Daartoe zijn we er
als kerk, als Protestantse Gemeente
Oosthoek, Daarin ligt onze roeping,
ons reden van bestaan. Daar zijn we
goed voor, zeker nu, in het huidige
krachtenveld, dat zich vormt in onze
samenleving en op mondiaal niveau.
Dat vergt van ons, zowel als kerkelijke
gemeente alsook persoonlijk, een
leven in het licht van het Koninkrijk.
Wat dat inhoudt? De vraag zal ko-
mend seizoen geregeld aan de orde
komen. Het nieuwe jaarthema van

de Protestantse Kerk in Nederland,
dat ook al in de startdienst aan de
orde kwam, luidt: ‘Als nieuw, leven

in het licht van Gods Koninkrijk'.

Veel spirit toegewenst!

ds. Aart van Houweling
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IN MEMORIAM

Mattheus Johannes- Mart- Verbrugge

Mart Verbrugge overleed op 28 augustus
jL. thuis te Hengstdijk te midden van zijn
vrouw en kinderen Hij was niet langer
bestand tegen de uitwerking van de uit-
gezaaide kanker, die hem teisterde.

Mart werd geboren op 23 augustus 1951
in het buurtschap Noordstraat. Hij ver-
huisde in zijn jonge jaren met zijn ouders
en jongere zus naar Kloosterzande. In
zijn tienerjaren kreeg hij verkering met
Pleunie van Cadzand uit Axel. Ze trouw-
den in 1972 en betrokken een woning in
Kloosterzande. Ze kregen drie kinderen:
Lonny, Duco en Darlien.

Al op jonge leeftijd wilde Mart boer wor-
den. Toen een oom van hem plotseling
verongelukte, kreeg hij die mogelijkheid.
Hij ging samen met Pleunie op de boer-
derij aan de Oude Havendijk bij camping
de Vogel wonen. Daar bouwden ze een
druk bestaan op met de kinderen, de
latere aanhang, de keuken die een zoete
inval was, het boerenbedrijf, de camping
en de paarden eromheen. Deze beesten
waren Marts grote hobby. Hij reisde naar
de Amish in de Verenigde Staten om en-
kele Vlaamse trekpaarden terug te halen
naar Europa.
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Mart Verbrugge was boer in hart in
nieren. Als boer zag hij zichzelf op grond
van de bijbelse scheppingsverhalen

als rentmeester. Hij mocht behoeden

en bewaren, wat hem door God, de
schepper van hemel en aarde, mede was
toevertrouwd: wat groeit en bloeit in
wonderbaarlijke samenhang. Toen zich
de mogelijkheid voordeed om van de
reguliere landbouw over te stappen naar
de biologische, greep hij deze met beide
handen aan, beslist en weldoordacht. Hij
had een afkeer gekregen aan de groot-
schalige landbouw, de agro- industrie
en de eisen, die de supermarkten ( en
consumenten!) aan de boeren stellen.

Mart was iemand, die zijn eigen weg
ging, maar zijn eigenbelang niet liet
prevaleren. Hij had een scherp oog

voor anderen. Hij zocht met het nodige
inlevingsvermogen mensen op, die het
nodig hadden. Als diaken zette hij zich in
voor vluchtelingen, die moeite hadden
om hun weg te vinden in de samenle-
ving. Ook maakte hij zich sterk voor een
groene kerk. Hij excelleerde tijdens het
contextueel bijbellezen- door hem stee-
vast contactueel bijbellezen genoemd.

Velen zullen Mart missen. Op 28 augus-
tus jl. hielden we in het kerkje te Klooster
in besloten kring een dankdienst voor
zijn leven. We stonden stil bij Psalm 23,
die hem op het lijf was geschreven en
stelden ons het toekomstige Jeruzalem,
neerdalend uit de hemel voor ogen.
Daarna brachten we hem op een door
een Vlaamse hengst voortgetrokken
boerenkar naar zijn graf. Moge de ge-
dachtenis van Mart Pleunie, de kinderen
en kleinkinderen tot zegen zijn.

Ds. Aart van Houweling

Gemeenteavond

Op donderdag 17 oktober om 19.30
uur is er een gemeenteavond belegd.
Die avond willen wij als kerkenraad een
gemeenteavond in Hulst beleggen.

De gemeenteavond wordt geen
vergadering maar een bindingsavond.
Als kerkenraad van de Protestantste
Gemeente Oosthoek hebben wij be-
hoefte om samen met u te zoeken naar
mogelijkheden die er zijn om als kleine
gemeente enthousiast door te kunnen
gaan.

Er gebeurt veel in onze gemeente en
er is een kleine vitale kern, maar de
druk op die kern om taken namens de
gemeente uit te voeren is groot. Het is
goed om ons te bezinnen op de toe-
komst van onze gemeente Oosthoek.
Wat gaat goed, wat mag er meer en
wat kunnen we minder of anders doen.
Zijn er nieuwe ideeén of wensen?
Daarnaast is het goed elkaar een keer
te ontmoeten buiten een kerkdienst
om en een mooie avond te hebben.

We staan er niet alleen voor, we mo-
gen samen doorgaan vertrouwende op
Hem die ons kracht geeft en ons nooit
alleen laat! We beseffen dat een avond
weggaan voor sommigen onder ons
moeilijk ligt. Door samen te rijden is dit
wellicht op te lossen.

U komt toch ook?
Jan- Frans Mulder

oktober 2024 | Kerk in ‘t Midden o



Uit de kerkenraad

Vergadering van 2 september

Opening

We beginnen de vergadering met
een moment van stilte in verband
met het overlijden van Mart.

We steken een kaars aan voor Mart.
Voorzitter leest Jeremia 17: vers 5-8
en gaat vervolgens voor in gebed.

Verslag vergadering 24-6-2024
Verslag van de kerkenraadsvergade-
ring van 24 juni jl. wordt vastgesteld.
Actielijst wordt bijgewerkt.

N.a.v. actie- en besluitenlijst:

* Communicatie met Parochie

inz. Gebedsdienst in maart

Ds. Van Houweling kan binnenkort
aansluiten bij overleg van het
Parochie-team. Voorzitter heeft in
september afspraak met Pastoor
Wiertz. Betreft een algemene kennis-
making. In dit verband zullen we in
het overleg “Lichter Kerk” spreken
over wat naar buiten toe wordt
gecommuniceerd.

* Rooster 2025
We spreken over invulling van enkele
diensten in 2025 waarvoor nog geen
voorganger is.

* Vertaalapp te gebruiken in

kerkdiensten Hier wordt aan gewerkt.
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Uit Moderamen / scribaat:
In- en uitgaande post

Enkele verzoeken van de Classis
worden behandeld. Scriba zal deze
beantwoorden.

Kerkdiensten - startdienst

We volgen het jaarthema van de PKN :
“Als nieuw” — leven in het Koninkrijk
van God. Er zal deze keer iemand zijn
die tijdens de dienst trompet speelt.
Verder willen we drie kleine éénakters
opvoeren naar het bijbeldeel: Werkers
in de wijngaard die allemaal dezelfde
beloning krijgen. Naast twee kerken-
raadsleden zal een derde persoon
worden benaderd hiervoor.

Een uitnodiging per brief voor de
startzondag wordt verzonden naar
ouders van kinderen t/m 13 jaar.
Verder zal een persbericht in het
Zeeuws-Vlaams Advertentieblad ver-
schijnen inzake de Startzondag.

In de startdienst zal Heinrich Bierman
uitleggen wat er bij de kinderneven-
dienst wordt gedaan (kennismaken
met Virtual Reality) en ook wat er na
afloop plaatsvindt wanneer overige
aanwezigen kunnen aansluiten.

Gemeenteavond 17 oktober
Voorbereidingsgroep zal worden
gevormd. We spreken over de inhoud

van deze avond. Het zal "een
Bindingsavond” worden en geen
“vergaderavond”, we denken aan
het thema: “Toekomst".

Bestuurlijk

Rooster van aftreden

Dit gaat naar de vergadering van okto-
ber. We spreken over hoe we gaten in
de bezetting kunnen opvullen en met
welke mensen contact is gelegd.

Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2023

Enkele vragen worden toegelicht door
penningmeester. Opmerkingen naar
aanleiding van controleverslag worden
opgepakt: Een officieel meerjaren-
onderhoudsplan wordt opgesteld en
op basis daarvan wordt de voorziening
vastgesteld. (vanaf jaarrekening 2024)
Op grond van de jaarstukken en het
verslag van de kascontrolecommissie
besluit de kerkenraad het college van
Kerkrentmeesters decharge te verle-
nen voor het jaar 2023.

Kerk in 't Midden

Het proces bij het nieuwe Kerkblad
loopt goed. Drukken en verzorgen
lay-out worden gedaan door Druwa.
Het bundelen en zorgen voor
verzending doet kerkrentmeester
Jeroen Leenknecht.

Voorgesteld wordt om het aantal
bladzijden te maximeren tot 24 of 28
pagina’s. Dit in verband met de kosten.
Ook inzetten op meer digitaal lezen.
(actie Redactie KIM)

E-herkenning

Kerkrentmeester Ad Wolfert is
hiermee bezig. VOG's (Verklaring
Omtrent Gedrag) zullen worden
aangevraagd voor predikant en
vrijwilligers.

Diaconie
Sarina de Schepper deelt enkele
diaconale zaken.

Pastoraal Team / Ouderlingen
Pastoraal Team heeft deze morgen
(2-9-2024) vergaderd. Enkele punten
worden besproken. Bloemen worden
momenteel verzorgd door Ina Mulder,
zij heeft een codrdinerende rol.

Rondvraag

Ds. Van Houweling: RTV Schelde-
mond heeft opnamen gemaakt van
een interview met hemzelf en pastoor
Wiertz, onderwerp: “Toekomst van
de kerk”. Men wil ook filmopnamen
maken. Ds. Van Houweling zou graag
voorbeelden aan kunnen dragen over
hoe we kerk zijn in de samenleving.
Diaconie wordt gevraagd om voor-
beelden aan te geven.

Ineke Proost: Graag eens nadenken
over het samenstellen van een
“smoelenboek”. Wordt een punt
voor de volgende vergadering.

Sluiting
We zingen samen lied 243.
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Terugkijken en vooruitblikken

BiJ DE DIENSTEN

De startzondag op 15 september werd
een bijzondere dienst met als thema:
“Als nieuw, leven in het licht van Gods
Koninkrijk”. Ger Groenewegen werd op
het orgel begeleid door trompetspel
van Annerie van Gorssel. Ds. Aart ven
Houweling koos voor Mattheus 20: 1
t/ m 16, het verhaal over de rechtvaar-
dige landheer, die iedere arbeider met
gelijke munt betaalde hoe lang die
ook gewerkt heeft. Dit voorbeeld leert
ons iets over Gods nieuwe wereld. Om
het verhaal goed voor het voetlicht te
brengen liet Aart drie korte acts aan
het begin van de preek opvoeren door,
Mosje (Jan- Frans Mulder) als werker
van het eerste uur, Martha (Sarina de
Schepper) als werker van het tweede
uur en Eva (Nel Fransoo) als landheer.
Een verrassend gebeuren. Maar dat was
nog niet alles, ook de kinderen hadden

bij de kindernevendienst iets bijzonders.
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Heinrich en Jané Bierman leidden de
kinderen door de digitale wereld en de
kunstmatige intelligentie. Zo konden

zij bijvoorbeeld door een speciale bril
digitaal zien hoe de wereld er in de tijd
van Jezus uit zag. Heinrich gaf daar-

na tijdens het koffiedrinken een korte
presentatie over de komende cursus die
hij jongeren van 8 tot 13 gaat aanbieden
over het mooie maar ook de gevaren
van kunstmatige intelligentie. Er speelt
veel op dit gebied. Nadere informatie
over de cursus volgt. En wie weet komt
er ook een workshop voor de ouderen
onder ons.....

De herfst is weer begonnen en dat
betekent dat ook de voorbereidingen
voor de Kerst op gang gaan komen.
Ons koortje “Cantabo” hoopt in
november weer te beginnen.

Kunt u zingen, zing dan mee!

Op 10 november staat de dienst
te Kloosterzande in het teken
van “Remembrance Day”, met
daarbij bijzondere aandacht
voor 80 jaar bevrijding van

de gemeente Hulst.
Zie volgende pagina.

Op 24 november staat de dienst
te Hulst in het teken van de
gedachteniszondag.

Remembrance day

Zondag 10 november staat
de kerkdienst in het teken van
Remembrance day

80 jaar einde van de 2¢ Wereldoorlog.
Het Thema luidt:

Vrijheid is niet vanzelfsprekend:

we zijn immers tot vrijheid bevrijd!

Vanuit de gedachte: ‘gedenken betekent het verleden

in het heden present stellen met het oog op de toekomst,,

is het nog steeds van groot belang dat we juist in deze spannende wereldtijd
regelmatig stilstaan bij het kostbaar goed van onze vrijheid, maar ook solidariteit
opbrengen voor hen die nog steeds de gevolgen van oorlog ondervinden.

Zo horen we een verhaal over een slachtoffer uit de 2e WO en de inzet van een
verzetsmens....

In 2019 was er een soortgelijke dienst in de Hof te Zandekerk waarin we o.a.
de oorlogsslachtoffers uit de voormalige gemeente Hontenisse herdachten.
Eerder dit jaar werden alle 111 namen genoemd tijdens de herdenking op de
oude begraafplaats te Hulst, ook nu zullen we ons beperken tot die van Hontenisse.

De viering is voorbereid in samenwerking met Stichting Oorlogsgraven
Commonwealth. Onze oud predikant Pieter Overduin is de voorganger,
mw. llse Thuy-v.d.Velde verzorgd. Mede het moment van gedenken.

Onze burgemeester mw. Ilona Jense-van Haarst zal een toespraak houden
en muzikale medewerking wordt verleend door de Bierkaai Brass en
organist Joop Basting.

U bent van harte welkom om
deze bijzondere dienst bij te wonen.
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Waarvoor collecteren wij?

Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie

Zondag 3 november - Kerk in Actie - Najaarszending Ghana
Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in
de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte
wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden
sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de
mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in
eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de armoede te ontsnappen.

© Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 10 november - Dorcas

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien
landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. De hulp van Dorcas is nooit
vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het
creéren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen
die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer
zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat

zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi
streven!

© Meer lezen: https://dorcas.nl/
Zondag 17 november - Leger des Heils

De dienstverlening van het Leger des Heils wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Om in de naam van Jezus Christus menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van
discriminatie. Lokaal, nationaal en internationaal komen zij in actie en strijden ze tegen
armoede en onrecht. Ook over de grens van Nederland ondersteunen zij kwetsbare
mensen bij het leven van een menswaardig en zelfvoorzienend bestaan. Onze diaco-
nie ondersteunt dit werk graag.

© Meer lezen: https://www.legerdesheils.nl/wat-we-doen

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 24 november - Rouwzorg 0114

In Oost Zeeuws-Vlaanderen is rouwzorg 0114 opgezet vanuit RK parochie in samen-
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werking met de Protestantse kerken. De bedoeling is begeleiding te organiseren na
het overlijden van een dierbare. Men werkt in gespreksgroepen, die begeleid worden
door het rouwzorgteam. Dit team (met landelijk certificaat: rouw- en verliesbegelei-
ding) bestaat uit drie personen: een pastor als beroepskracht en op vrijwillige basis:
ervaringsdeskundige en een ervaringsdeskundig maatschappelijk werkster. Zij vormen
de dagelijkse leiding. Zij organiseren de activiteiten van de rouwzorg en ondersteunen
de stuurgroep. Wij collecteren deze zondag voor dit belangrijke werk in onze regio,
van harte bij u aanbevolen.

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 1 december - CZWO - Delta voor Colombia

In Colombia zijn hele generaties opgegroeid met geweld en een enorme tweedeling
in de samenleving. Daarom steunt de Classis Delta kerken en partnerorganisaties die
zich inzetten voor vrede en verzoening, en die predikanten opleiden om van binnen-
uit veranderingen aan te jagen. In regio’s waar nog veel conflicten zijn, proberen we
via kerkelijke contacten vrede en verzoening te bevorderen. Ook ondersteunen we
kinderen, jongeren en vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen, zoals inheemse
groepen en vluchtelingen. We werken aan bescherming tegen seksueel geweld en
bieden hen met vaktraining en toekomstperspectief.

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 8 december 2024 - Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Ghana - Een beter inkomen voor sheaboerinnen

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te
leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrouwen verzamelen
en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. leder jaar leren 15.000
vrouwen om dit zo efficiént mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze
een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen
kracht verder.

© Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boeringhana

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Zondag 15 december - St. Amecet (Schuilplaats van vrede)

Amecet is een opvanghuis in Soroti Oeganda. Zij zijn onderdeel van Jeugd met een
Opdracht. Het opvanghuis is een plek waar verwaarloosde kinderen een nieuwe kans
krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of langere tijd bij Amecet
te wonen. Bij Amecet wordt ook gezorgd voor pasgeboren baby’s die hun moeder zijn
kwijtgeraakt bij de bevalling. Daarnaast bieden ze kinderen die dat nodig hebben, en
veilige plek.

© Meer lezen: https://www.amecet-childrenshome.com/
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Rouwzorg

ROUW IS ALS... nieuw jaarthema 2024-2025

Locatie
Dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 Parochiezaal links van de H.Henricuskerk,
weer rouwgroepen georganiseerd. 's Gravenstraat 169 te Clinge.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk maar je verdriet delen helpt écht. i
Data en tijden

De eerste rouwgroep is op maandagmiddag.
Aanvang 14 uur tot ongeveer 16 uur

Wilt u dit ook, neem dan contact op liefst voor 15 oktober met
het rouwzorgteam of met de plaatselijke contactpersoon.

11 november ¢ 18 november ¢ 25 november

Rouwzorgteam
2 december ¢ 9 december 16 december
Katrien Van de Wiele = kvdwiele@zeelandnet.nl 06-41322776 6 januari » 13 januari
Maggie Sandkuyl msandkuijl@zeelandnet.nl  0114-315149
Fien Marti f i L .nl 114-364 : -
ien Martinet martinet@zeelandnet.n 0 364050 De tweede rouwgroep is op dinsdagavond.
G neroen Aanvang 19.30 uur tot ongeveer 22 uur
SR Hulst e e 0114-316230 12 november « 19 november. e 26 r\oveml.:)er . o
l Clinge Debora Sandifort 0114-630417 3 december ¢ 10 december ¢ 7 januari ¢ 14 januari |
) Graauw via rouwzorgteam 0114-315149
Heikant Marlies Martinet 0114-370555 !
| De derde rouwgroep is maandagavond
Loyl Y el PR apart voor ouders van een overleden kind
Kloosterzande Monique Janse 0114-682609 R i
Koewacht Fien Martinet 0114-364050 Ak tnanrs enine AR EWRaERacham.
Lamswaarde Lia Brooijmans 06-41237846 fanAs A9 UUESeN GnacE SRt SR

10 februari e« 17 februari ¢ 24 februari ¢ 3 maart
10 maart ¢ 17 maart ¢ 24 maart e« 31 maart

0114-345360
0114-314794
Terhole Marleen Dobbelaar 0114-310526
Vogelwaarde Marlies Everaert 0114-671539

Nieuw-Namen Paul de Deckere

Sint Jansteen Greet van Acker

1,0y
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NAZORG- en NEVENACTIVITEITEN 2024-2025
Thema “ROUW IS ALS..."

Locatie: Truffinozaal WZC, De Blaauwe Hoeve te Hulst

22 oktober 2024 van 20 tot 22 uur

“Rouw is als... een prop papier... je kunt het glad strijken
maar de kreukels blijven...”

Lezing door Marinus van den Berg, rouwdeskundige,
bekend schrijver en gewaardeerd spreker die zich verdiept
in het thema en put uit zijn ruime kennis en ervaring.

18 maart 2025 van 20 tot 22 uur

“Rouw is als... tranen tussen je boterham...”
Lezing door llja Verstraten, afscheidsfotografe,
ervaringsdeskundig spreekster en jaren contactpersoon
voor ‘Broederziel’ in Zeeuws-Vlaanderen.

24 mei 2025 om 14 uur

“Rouw is als... een jas die je niet kunt uittrekken...”

Uitwaaitocht (enkel voor wie de rouwgroep volgde) in Clinge

Meer informatie kunt u ook vinden op de website
www.rk-kerk-ozvl.nl/rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl
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In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties
en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet onze kerk
mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver
weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is
dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de
kinderen en volwassenen van onze kerk een
schoenendoos en vullen die met spulletjes die
ze zelf gekocht of verzameld hebben: school-
spullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en
een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in
landen waar kinderen het moeilijk hebben.
Als het toegestaan is in het land van bestem-
ming, krijgen de kinderen ook een boekje met
Bijbelse verhalen. Zo maken ze — vaak voor
het eerst — kennis met het evangelie.

Vorig jaar gingen er meer dan 46.300 dozen
naar onder meer Sierra Leone, Roemenié,
Lesbos, Moldavié, Albanié en Togo.

De jongens en meisjes in deze landen nemen
de mooi versierde schoenendozen stralend
in ontvangst. Kinderen in Moldavié hebben
soms niet eens een eigen knuffel. En jongeren
in Afrika kunnen vaak niet naar school als ze
zelf geen schoolspullen hebben. Door de
doos vol spullen krijgen ze perspectief en
voelen ze zich gezien.

Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenen-
doosactie impactvol. Ze leren wat het is om
tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver
weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat
van waarde is: dat kan een beetje pijn doen,
maar het is ook bijzonder. De actie is een
mooie manier om thema'’s zoals eerlijk delen,
duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk
bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken
hoe je het geloof heel praktisch handen en
voeten kunt geven.

Via de kerk krijgt u een actiefolder waarin u
meer leest over de Schoenendoosactie: hoe
het werkt, en wat er in de doos mag. Voor
de organisatie en het transport van de dozen
is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. We
willen vragen of u die kunt betalen via de
QR-code op de envelop die bij de folder zit.
Maar overmaken of het geld in de envelop
stoppen, mag ook. Deze kan tegelijk met de
doos worden ingeleverd. Helpen jullie ook
mee zoveel mogelijk kinderen blij te maken?
Het inleveren van de dozen kan in één van
onze kerken. Datum van inleveren is uiterlijk
zondag 10 november 2024.

PG Oosthoek Hulst en Kloosterzande
www.pgoosthoek.nl

Nel Fransoo-Sonneveld
Rossinistraat 31, 4561 VP Hulst
nelfransoo44@gmail.com

Tel. 0114-631154 of 06-20641181

Zie je het niet zitten om een schoenendoos
te vullen maar wil je toch wat spulletjes
doneren, in de kerken staat een doos waar
je de spulletjes in kan doen.
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Van de Kerkrentmeesterstafel

We willen vanaf deze plaats Mart Verbrugge postuum bedanken voor de inzet en
belangstelling welke hij toonde bij overleggen over o.a. groene kerk, pachtzaken
en college overschrijdende zaken. Zijn inbreng werd bijzonder gewaardeerd en
daarnaast was hij ook een grote kennisbron en inspirator. In gedachten zijn we bij
Pleunie en haar familie.

Verjaardagsfonds: Vanaf november a.s. zijn we genoodzaakt te stoppen met het
verjaardagfonds. Redenen voor dit besluit zijn de enorm opgelopen kosten voor de
postzegels en de dalende opbrengsten van dit fonds. Per saldo blijft er erg weinig
over. We bedanken vanaf deze plaats Loes van der Beek voor de jarenlange inzet.

KihM: Gezien de oplopende kosten voor het drukken van o.a. deze KihM willen we
verzoeken of het daadwerkelijk noodzakelijk is om een papieren versie te ontvangen.
De KhiM is namelijk ook digitaal te ontvangen. Daarbij besparen niet alleen enorm
op de kosten maar ook het milieu is hiermee gebaat. Geef uw emailadres en wensen
aan ons door via kim@pgoosthoek.nl dan kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Jaarrekening: De jaarrekening van 2023 is in de laatste Kerkenraadsvergadering
vastgesteld. Wilt u deze inzien, neem dan contact op met onze penningmeester
Jeroen Leenknecht of mail naar pm-krm@pgoosthoek.nl.

Onderhoud: We hebben besloten om de luchtverwarmingsketel in de kerk van Hulst
voorlopig aan te houden. Dit betekend dat we het luchtkanaal opnieuw gaan be-
kleden met geluidsisolatie. De bestaande isolatie hebben we afgelopen jaar moeten
verwijderen omdat het meeste verpulvert was en boven de brander

Datum Kerkvoogdij Diaconie

4 aug € 74,05 | Kerk € 103,20 Bartimeusfonds

11 aug € 27 Kerk € 30,00 KIA Zomerzending
18 aug € 46,50 | Restauratiefonds | € 42,70 St Edukans

25 aug € 59,70 | Kerk € 75,40 Bloemen

1 sept € 84,50 | Kerk €67,53 KIA De Kliederkerk

8 sept € 40,05 | Kerk € 49,05 PKN Jonge Generaties
15 sept € 97,55 | Kerk € 75,10 CZWO Project Delta
22 sept € 31,65 | Kerk € 25,47 KIA Vredeszondag
29 sept € 49,40 | Onderhoudsfonds | € 71,25 PKN Missionair werk

ledereen bedankt voor de gaven en de giften
Groeten, Ad, Jeroen en Leander

@ Kerk in ‘t Midden | oktober 2024

Persbericht -
Orgelconcert
Terneuzen

Op D.V. zaterdag 26 oktober hoopt Minne Veldman
een orgelconcert rond Feike Asma te verzorgen in de
Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kerkdreef in Axel.
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat deze organist overleed.

Aanvang 19.30 uur. Deuren open vanaf 19.00 uur.
Entree 10 euro voor volwassenen, tot 14 jaar gratis.

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium

in Zwolle. Met zo'n 50 orgelconcerten per jaar in binnen- en buitenland is hij

een veelgevraagd concertorganist. Van zijn orgelspel verschenen 13 solo-CD’s,
opgenomen op toonaangevende historische orgels in Nederland. Daarnaast
verschenen cd’'s met samenzang. Op internet staan honderden video's van zijn
orgelspel, waaronder ruim 75 complete online-orgelconcerten. Ook trad hij op

als organist en dirigent in het TV-programma Nederland Zingt van de Evangelische
Omroep en gaf hij concerten in Zuid-Afrika, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en
Hongarije.

Als kerkorganist is hij actief sinds 1994, eerst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
te Hasselt en sinds 1998 in de Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en
is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een
kinderkoor. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen
voor orgel onder meer een serie 'Koraalbewerkingen’ (27 delen) en een serie
‘Eenvoudige Psalmbewerkingen’ (4 delen).

© Meer informatie is te vinden op:
www.minneveldman.nl
www.orgelmuziekterneuzen.nl.
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Stichting De Kerk in Klooster

Uit de activiteitenkalender van Stichting de kerk in Klooster

KORTE TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAG(EN) 2024.

We mogen terugkijken op een goed verlopen Open Monumentendag.

Zowel in de kerk van Hulst alsook beide middagen in de Hof te Zandekerk kwamen er
best redelijk wat mensen een kijkje nemen. In Hulst circa 35 personen en over beide
dagen in Kloosterzande ruim 60 bezoekers.

Fijn dat er zowel in Hulst als in Kloosterzande een aantal mensen beschikbaar waren
om de belangstellenden te ontvangen en iets te vertellen over de geschiedenis en

architectuur van de kerken en het Protestantisme.

Er is ook vanuit onze Oosthoekgemeente dankbaar gebruikgemaakt van de prima

verzorgde brochure met toelichtingen over de 45 monumenten in Zeeuws-Vlaanderen.

De drie gemeenten stonden hier garant voor.

Zelfs de Zonnetrein deed de Hof te Zandekerk aan. Een aantal bezoekers maakten ook
gebruik van de wandelroute door de Hof te Zande uithof.

©Tekst en foto: Pieter Overduin.
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Volg ons verder via
facebook of de website:
www.stichtingdekerkinklooster.nl

Agenda -
Protestantse gemeente Oosthoek

17 oktober 19.30 uur Gemeente avond — kerk Hulst

Voor vervoer: neem contact op met de scriba
24 oktober 10.00 uur  Bijeenkomst Vrouwengroep

5 november 20.00 uur Contextueel Bijbellezen - Hulst

inloop 19.45 uur
12 november 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur
21 november 10.00 uur  Bijeenkomst Vrouwengroep
25 november 20.00 uur  Vergadering kerkenraad

10 december 13.30 uur Koffiemiddag Poorthuis - tot 16.00 uur

Volg ons verder via
facebook of de website:
www.pgoosthoek.nl
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GRUENEWEGEN

Korte Nieuwstraat 3 Hulst G R 0 E N E W E G E N

T 0114 31 23 27
www.groenewegenoptometrie.nl C
o

Lid AIN.V.C. & O.V.N.




