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Kerkdiensten

Zondag 16 november, 10:00, Hulst 

Voorganger: Mevr. A. Koeman- v.d. Berg, 

Rilland-Bath

1e collecte: CZWO Project Delta	 	

2e collecte: Kerk

www.gelovenindedelta.nl 

Zondag 23 november, 10:00

Kloosterzande - Gedachteniszondag

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande 	

1e collecte: Rouwzorg Regio 114		

2e collecte: Restauratiefonds 

Rouwzorg

Zondag 30 november, 10:00, Hulst  

1e Adventszondag-  Kindernevendienst

Voorganger: Mevr. R. de Bruin, Graauw

1e collecte: Zending Rwanda		

2e collecte: Kerk

Collecte Kerk in Actie 2025 - Zending 

(Rwanda) | Kerk in Actie

Zondag 7 december, 10:00, 

Kloosterzande 

2e Adventszondag - Kindernevendienst

Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen

1e collecte: Voedselbank			 

2e collecte: Kerk

Vereniging van Voedselbanken Nederland

Zondag 14 december, 10:00, Hulst 

3e Adventszondag

Voorgangers: Ds. B. Fockens, Klarenbeek & 

Ds. P. Overduin, Hulst

1e collecte: Werelddiaconaat 		

2e collecte: Kerk 

Collecte Kerk in Actie 2025 - 

Werelddiaconaat (India, Advent)

Zondag 21 december, 10:00, 

Kloosterzande - 4e Adventszondag- 

Contextueel bijbellezen - Kindernevendienst

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande  

1e collecte: St. Amecet Oeganda		

2e collecte: Kerk 

https://www.amecet-childrenshome.com/ 

Woensdag 24 december, 10:00,

Kloosterzande - Kerstavond 

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande 	

Collecte: Warchild 			

Als de oorlog met je mee vlucht | War Child

Donderdag 25 december, 10:00, Hulst  

1e Kerstdag 

Voorganger: Ds. M van Manen, Breskens

1e collecte: Kinderen in de knel		

2e collecte: Onderhoudsfonds 

Kinderen in de knel | Kerk in Actie

Zondag 28 december, 10:00, Hulst 

Zangdienst i.s.m. liturgiecommissie 

(Niet-ambtelijke dienst)

1e collecte: Diaconie 			 

2e collecte: Kerk

Na alle diensten -
koffie drinken

https://gelovenindedelta.nl
https://www.hmsdz.nl/post/werkgroepen
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-zending-rwanda/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-zending-rwanda/
https://voedselbankennederland.nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-india-advent/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-india-advent/
https://www.amecet-childrenshome.com/
https://www.warchild.nl/?msclkid=12219c24c2871e278d08f4f1da8cf7b5
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/
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Zondag 4 januari, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Dhr. Morée, Wemeldinge

1e collecte: Havenevangelisatie 		

2e collecte: Restauratiefonds

levendwater-havenevangelisatie: contact
 

Zondag 11 januari, 10:00, Hulst

Kindernevendienst

Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg

1e collecte: KIA Noodhulp Oekraïne		

2e collecte: Kerk

Collecte Kerk in Actie 2026 - Noodhulp 

(Oekraïne) | Kerk in Actie
 

Zondag 18 januari, 10:00, Kloosterzande 

- Kindernevendienst

Voorganger: Ds. K. Steketee, Zwijndrecht

1e collecte: PKN Jonge Generaties		

2e collecte: Kerk

Collecte Protestantse Kerk 2026 - Jonge 

generaties (Nederland, spellen) | Kerk in Actie
 

Zondag 25 januari, 10:00, Hulst

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande

1e collecte: Missionair werk	 		

2e collecte: Kerk

Collecte Protestantse Kerk 2026 - Missionair 

werk (Nederland, proefplekken) | Kerk in 

Actie
 

Zondag 1 februari, 10:00, Kloosterzande

Voorganger: Ds. A. van Houweling, 

Zuidzande

1e collecte: KIA Werelddiaconaat		

2e collecte: Kerk

Collecte Kerk in Actie 2026 - 

Werelddiaconaat (Bangladesh) 

Niet aan bergen,

niet aan torende rotsen

ken ik mijn hulp maar hier:

achter mijn ogen als ik aan U denk.

Waar ik aan U denk

raakt ook mijn voet de grond,

mijn schaduw raakt uw aarde.

Niet in de brandende zon,

niet in de tanende maan:

hier: in waar ik adem,

uit waar ik adem,

want ik adem u.

Lloyd Haft naar psalm 121

https://levendwater-havenevangelisatie.nl/contact.html
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-noodhulp-oekraine/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-noodhulp-oekraine/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2026-jonge-generaties-nederland-spellen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2026-jonge-generaties-nederland-spellen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2026-missionair-werk-nederland-proefplekken/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2026-missionair-werk-nederland-proefplekken/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-2026-missionair-werk-nederland-proefplekken/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-collecte-kerk-in-actie-2026-werelddiaconaat-bangladesh/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-collecte-kerk-in-actie-2026-werelddiaconaat-bangladesh/
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Kindernevendiensten

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen 

kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, 

er zijn kleurplaten aanwezig voor de kinderen.

DATA KINDERNEVENDIENST

7 december – 21 december – 11 januari – 18 januari

De kindernevendienst wordt voorbereid door 

Sarina de Schepper-Dekker of Jané Bierman.

Contact via: 

kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba: 06-48912812

Er is een appgroep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 06-11717820.

Kerkdienst 
gemist 

De kerkdiensten, zowel uit Hulst 

als uit Kloosterzande, worden elke 

zondag uitgezonden. U kunt als 

het goed is deze tijdens maar ook 

na kerkdiensttijd beluisteren. 

Ga naar 

www.kerkdienstgemist.nl.

Oppasdienst voor 
de kleinsten

Enkel op aanvraag, doorgang 

afhankelijk van beschikbaarheid 

vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere 

kerkdiensten, maar ook voor kerke-

lijke feestdagen en doopdiensten. 

Mail naar: scribaat@pgoosthoek.nl 

of belt u de scriba: 06-48912812

mailto:kindernevendienst%40pgoosthoek.nl?subject=
http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:scribaat%40pgoosthoek.nl%20?subject=
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Meditatie - De vrede daalt op aarde neer

Een mooi Kerstlied van Joke Buis om deze meditatie te beginnen als opmaat naar Kerst is: 
“Zijn ster aan de hemel, die leidt ons naar de Heiland. Het Kind van Bethlehem, Hij kwam 
als Emanuel. Gods Zoon brengt genezing, herstelt gebroken harten. Zijn liefde straalt, de 
koudste ziel, smelt als sneeuw voor de zon”. Hoe mooi is dat, zeker vandaag de dag waar 
het individualisme steeds sterker wordt en de wereld verhardt, harten verharden. Oorlogen, 
vluchtende mensen, aanslagen, burgeroorlogen, vervolgingen en wat voor ellende al niet 
meer. Het wordt steeds erger. Vrede lijkt ver weg. En dan gaat dat Kerstlied verder door en 
komt het volgende: “In de lucht klinken stemmen, engelen die zingen, Ere zij God, 
Zijn vrede daalt nu neer. Aan wie Hem geloven, geeft Hij het eeuwig leven en Christus 
Koninkrijk houdt stand tot in eeuwigheid”. Laat deze woorden eens goed doordringen. 
Hier zit een grote belofte in voor ons, maar ook voor de wereld. 

Maar wat kunnen wij daar vandaag nog mee. Als je vandaag de dag de krant leest en 
het nieuws volgt dan lijkt vrede en Gods Koninkrijk heel ver weg. Door alle ellende en door 
alle eeuwen heen is er hoop op vrede, wordt uitgekeken naar die vrede! Jaren lang wordt 
“Vrede op aarde in de mens een welbehagen” gezongen. Het “Ere zij God en vrede op 
aarde” wordt straks weer gezongen. Het lijkt een eeuwigheid te duren voor dat het komt.

Toch mogen en moeten wij blijven vertrouwen op Gods Woord, zoals in het oude Luther-
lied “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen” dit is voor iedereen die 
Hem wil kennen. Juist in deze tijd mogen we dat uit volle borst zingen ter versterking van 
ons geloof, niet alleen met woorden, maar ook met ons hart. En dan nog die belofte die 
begint met het 4e couplet: “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duim-
breed wijken”.

Dat betekent dat de beloften toch echt werkelijkheid gaan worden. Daarbij mogen we 
stilstaan met Kerst en vooruitzien naar wat straks komen gaat. De vrede die begint bij dat 
Kindje in de stal van Bethlehem, luisterend naar wat de engelen zongen in de velden van 
Efratha. 

Zacht glanst de dauw op Efratha’s velden,
goud ziet de hemel door zonlicht gekleurd.

Weet iemand nog, wat profeten voorspelden?
Weet iemand wat er die nacht is gebeurd?

Gods liefde raakt de aarde aan, 
komt als Kind de wereld binnen.

De Vredevorst wordt Mensenkind en zal alles overwinnen!

Stil kruipt de morgen door Bethlehems straten,
stemmen vermelden een hemels gezicht.
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Herders, zij hebben hun schapen verlaten,
zij zijn herauten met hemels bericht.

Fluisterend, reizend op Israëls wegen,
hopend, vertrouwend op wat komen zal.

Pelgrim voor God en ook zeker van zegen,
vindt hij die wijs is het Kind in de stal.

Gods liefde raakt de aarde aan, 
komt als Kind de wereld binnen.

De Vredevorst wordt Mensenkind en zal alles overwinnen!

Juichend verschijnen de engelenkoren,
beven en knielen zal heel het heelal.

De dag dat het Kind, wat toen werd geboren,
blinkend en stralend weer terugkomen zal.

Gods liefde biedt de mens herstel, 
komt als Kind de wereld binnen.

De Vredevorst, Immanuel, wie Hem volgt zal overwinnen!

Gezegende Kerstdagen!
Jan- Frans Mulder

Vrede is

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt,

een weiland waar de jonge veulens grazen,

's avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk,

het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.

Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht,

geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht.

Vrede is een opa die verliefd met oma danst,

vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst,

vrede is een oud verhaal dat met een ster begint,

een stal, een houten kribbe... en een kind.

Toon Hermans 
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Onderweg

Ditmaal volsta ik met een toelichting bij enkele speerpunten van het beleid van 

de kerkenraad en daarmee bij werk in uitvoering!

LICHTER KERK:

Bij Lichter Kerk gaat het erom taken, waarvoor we als kerk geplaatst, niet op de schouders 

van enkelen te laten rusten,  maar zoveel mogelijk te verdelen. Voor wat betreft de taken, 

die onder de diaconie vallen, hebben we inmiddels een slag gemaakt. De kerkenraad is 

dan weliswaar bijna voltallig, toch blijven we zoeken naar aanvulling. Voorzitter Jan- Frans 

Mulder heeft dit op het gemeenteberaad op 9 november jl. nog eens benadrukt.

We willen ( meer) samenwerking proberen te zoeken met genabuurde protestantse 

gemeenten en de parochie. Met het oog op diaconale en gemeenschapsvormende taken, 

geldt dit ook voor een welzijnsorganisatie als Hulst voor Elkaar. Niet onbelangrijk is, dat 

vanuit deze organisatie wordt aangegeven, dat veel mensen op zoek zijn naar zingeving. 

We zullen voor de toekomst, in samenwerking moeten investeren. Doel wat ons betreft: 

waar mogelijk krachten bundelen, elkaar aanvullen en versterken. Van ons uit is het hierbij 

niet de bedoeling om nu meteen allerlei nieuwe projecten op te starten. Onze menskracht 

is beperkt. We willen vooralsnog inzetten op ‘laaghangend fruit’, d w.z. op lopende 

activiteiten, die we betrekkelijk gemakkelijk samen kunnen oppakken.  Aangelegen punten 

zijn voor ons: activiteiten op het vlak van jeugd & jongeren, catechese en vorming & 

toerusting. 

Ook willen we nagaan, of het wellicht mogelijk is om in de toekomst een professionele 

kracht te delen met andere protestantse gemeenten. In verband hiermee gaan we in 

gesprek met Corine van Eck, de nieuwe classispredikant.  

MISSIONAIRE GEMEENSCHAPSVORMING:

Het gaat hierbij om de vraag: waartoe zijn we er als kerkelijke gemeente? Wat is onze 

zending, onze missie? 

Jezus sprak als de opgestane Heer bij een verschijning aan Zijn leerlingen: ‘Ik wens jullie 

vrede. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’ ( Joh. 20: 21). Hieraan 

ontlenen we als kerkelijke gemeente ons bestaansrecht. 

In dit verband zoeken we en willen we podia vormen. Het gaat dan om plaatsen, waar 

kerk en samenleving elkaar ontmoeten. We willen op deze podia aanwezig zijn. Zelf 

heb ik een specialisatie in missionaire gemeenschapsvorming gevolgd. Het behoort 

tot mijn takenpakket. Ik ben inzetbaar.  Enkele voorbeelden van recente missionaire 

gemeenschapsvorming: benefietconcert ‘Muziek voor Colombia’- een geslaagd gebeuren, 
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waarbij kerk en samenleving elkaar vonden; de koffiemiddag in Kloosterzande; koffietijd 

in Hulst; de ZWO- dienst in het afgelopen voorjaar met aansluitende wereldmaaltijd; de 

Kerk/ Schooldienst in Hulst;  de viering met anders begaafden;  participatie in activiteiten 

van Hulst voor elkaar ( voedselbank, rondom kerst). 

PASTORAAT:

Een valkuil bij het pastoraat is dat de gerichtheid beperkt blijft tot de meelevende kern van 

de gemeente. We willen de blik meer naar buiten richten, naar de rand en over de rand 

heen. Het Pastoraal Team doet hierbij een dringend beroep op u. Het heeft ‘oren en ogen’ 

nodig. Zeker in een grote streekgemeente met heel diverse kernen als de PG Oosthoek.  

We herstarten met ingang van het komende nummer van de KIM met pastorale bericht-

geving. We zullen dit sober doen. Zo hopen we onderling meelevend pastoraat te 

stimuleren.  De eerste keren zal ik het voor mijn rekening nemen.  Gemeenteleden, die 

niet vermeld willen worden, kunnen dit aangeven. 

EREDIENST EN VIERINGEN

Er was enige tijd terug ruis over de vraag: wie mag er voorgaan binnen onze gemeente? 

De Kerkorde van de PKN is op dit punt niet geheel eenduidig en laat een kleine ruimte 

voor meerdere interpretaties. Het heeft de kerkenraad doen besluiten om voortaan 

onderscheid te maken tussen de ambtelijke eredienst en een niet- ambtelijke viering:

Bij een ambtelijke eredienst draagt de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de liturgie, 

de bediening van het Woord en sacramenten en het verrichten van verdere ambtelijke 

handelingen  over aan een bevoegde voorganger: een predikant of kerkelijk werker met 

preekconsent. En neemt deze na de dienst weer over.

Bij een niet- ambtelijke viering biedt de kerkenraad ruimte aan een of meerdere 

gemeenteleden om leiding te geven aan een samenkomst. De kerkenraad faciliteert de 

viering. Die kan worden ingevuld met getuigenis, geloofsteksten, gebeden, liederen, een 

meditatief moment, etc.. 

Het is aan de liturgiecommissie om de kerkenraad een voorstel te doen voor het houden 

van één of meerdere niet- ambtelijke vieringen per jaar. Binnenkort vindt de eerste plaats. 

Het koor Cantabo is gevraagd om op 28 december een niet- ambtelijke viering voor te 

bereiden. 

De kerkenraad wil zich hiermee houden aan wat de Kerkorde bepaalt over bevoegde 

voorgangers en ruimte maken voor de Geest in de gemeente

ds. Aart van Houweling
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Omzien naar...
Zondag 23 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
In het licht van de voleinding van de hemel en de aarde riepen we in gedachtenis:

Diana van Gessel-van Hattem
	 21-03-1942 - 12-04-2025

Marinus Abraham Hollestelle
	 18-08-1947 - 20-04-2025

Jos Kirpestein
	 14-03-1934 - 29-04 2025

Willemina Anna Geelhoedt-Faas
	 08-10-1924 - 29-05-2025

Johanna Jacoba Quaak- Ramondt
	 24-10-1947 - 29-05-2025)

René Gerardus Alphonse van den Elshout
	 27-06-1949 - 16-07-2025)

Pieter Jozias Jansen Verplanke
	 29-01-1949 - 22-07-2025)

 Jan Martinus Dijks
	 16-12-1929 -  14-08-2025

Wilhelmina Voerman-Mak
	 17-02-1933 - 21-09-2025

Johanna Cornelia Adriana Franse- de Putter
	 09-02-1934 - 30-10-2025

Moge hun gedachtenis tot zegen zijn, in het bijzonder voor degenen, 
die hen het meeste missen!

Geslachten gaan, geslachten zullen komen…. Felicitaties gaan uit naar Stanislav en 
Alina Popovich ( Blauwe Hofke 138, Hulst). Ze ontvingen op 29 oktober jl. na Oleg, 
Veronica en Arthur een vierde kindje. Hij heet Leon. Felicitaties gaan eveneens uit 
naar Pablo en Fatima Alsulayman ( Pastoor Willemsstraat 27, Lamswaarde). 
Ze kregen na Hiba en Dania een derde dochtertje. Haar naam luidt: Eliana.

Meerdere gemeenteleden gaan momenteel een zware en onzekere weg. 
We noemen enkelen van hen. Dhr. Henk Meesen (Eeckenisseweg 1, Lamswaarde) 
onderging bestralingen en volgt nu chemokuren. Mw. Tineke Baljeu-Groenenboom 
(Heerlijkheid 19, St. Jansteen) ondergaat momenteel chemokuren. 

Allen sterkte gewenst, draagkracht en goede moed!   � AvH
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Uit de kerkenraad 
Vergadering van 14 oktober 2025

Opening 
Dominee Aart van Houweling opent 
de vergadering met de tekst uit 
Marcus 1:16 en uit de eerste brief 
uit Petrus over de roeping.

Verslag vergadering 1 september '25

Verslag wordt vastgesteld en actielijst 
wordt bijgewerkt

Uit de gemeente: 
Aart van Houweling

- Voorstel verlenging contract Aart 
van Houweling is per brief aan classis 
voorgelegd. Bespreekpunten zijn 
besproken en hier worden actiepunten 
uit gevormd. Deze bespreekpunten 
worden ook ingebracht ter info aan 
gemeente tijdens de ledenraadpleging 
9 november 2025.

- Samenwerking met Tragel loopt, er 
worden gesprekken ingepland.

- Pastoraat is er ook juist voor plekken 
buiten het gezichtsveld, communicatie 
wie wat doet is aandachtspunt

Uit het Moderamen/scribaat

Agenda ledenraadpleging opgesteld 
na akkoord kerkenraad:

- Plaatselijke regeling

- Verkoop pastorie en splitsing kavel 	
	 met behoud van functie Poorthuis

- Toelichting punten van beleid

- Versterken kerkenraad

Diaconaat
Evaluatie Benefietconcert 12 oktober
Groot succes, veel belangstelling met 
mooie opbrengst, voor herhaling 
vatbaar. 
Terugkoppeling van de Groene 
Kerkenquête volgt nog. 

Kerkrentmeesters

- Beukenboom tuin Hulst is gecheckt 
en vitaal in orde

- Eind van het jaar worden er nieuwe 
kachels geplaatst in het kader van 
“groene kerk”.

Liturgiecommissie en 
komende diensten:

- Bespreken kerst

- Nog in te vullen niet-ambtelijke 
dienst 28 december

Pastoraal team

Koffiedrinken op maandag in Hulst 
wordt voorlopig voortgezet. Aart van 
Houweling vervult hier een grote rol in, 
ook Mirjam van Blarikom zal 1 keer per 
maand aanwezig zijn. Er zijn nog wat 
mensen vanuit de kerk die graag willen 
ondersteunen zo nu en dan. 

Rondvraag

Geen bijzonderheden

Sluiting

Sluiting door de voorzitter. 
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Het gemeenteoverleg
Na de dienst van zondag 9 november te Kloosterzande, na het koffiedrinken, 
was er op verzoek van de kerkenraad een kort ledenoverleg over enkele actuele 
zaken en ontwikkelingen.  

Toelichting van Aart

Eerst was er gelegenheid voor Aart van Houweling om een korte toelichting te 
geven op het beleid van de kerkenraad. Vier punten stonden centraal waar Aart 
aandacht voor vraagt, die ook een rol speelden bij zijn weging om door te gaan 
in onze gemeente Oosthoek. De vier punten zijn: Lichter kerk, Missionaire 
Gemeenschapsvorming, Pastoraat en Erediensten & vieringen. Deze zijn te
 vinden elders in dit nummer.
Daarnaast werd gewezen op de nog bestaande vacatures, het lukt allemaal wel, 
maar we zijn heel kwetsbaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar de diaconie, 
daar gebeurt veel en zien we node uit naar een diaken erbij.

Aanpassing van de Plaatselijke Regeling

Tijdens een overleg met de Classis kwam de mogelijkheid ter sprake om gastleden 
stemrecht en daarmee ook activiteiten of een ambt te kunnen laten vervullen 
binnen onze gemeente Oosthoek. Kortom gastleden te erkennen als belijdende 
leden, zij moeten dan wel belijdend lid zijn van hun thuisgemeente. Daarnaast zal 
de “Procedure aanvraag en verlenen gastlidmaatschap” worden toegepast. 
Dit is conform de Generale Regeling 3 van de PKN. In onze Plaatselijke regeling is 
wel opgenomen dat doopleden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt stem
gerechtigd zijn. Tijdens het gemeenteoverleg is de volgende aanpassing aan 
de orde geweest en goed bevonden.

Was

1.1.	 De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden die 
	 de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt stemgerechtigd.

Wordt

1.1.	 De belijdende leden zijn stemgerechtigd, tevens:
	 - de doopleden van de gemeente die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
	 - de gastleden aan wie de positie als van een belijdend lid is  verleend.
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Pastorie Kloosterstraat 12

Verder was er een mededeling over 
de pastorie. De pastorie staat leeg en 
is een geruime tijd tijdelijk verhuurd 
geweest. De woning is zodanig geda-
teerd (1964) dat verhuur volgens de 
huidige eisen niet meer kan. Dit nog 
los van of we dit wel zouden willen. 
Het College van Kerkrentmeesters is 
met deze situatie al heel lang bezig 
geweest. Het is best lastig. De pastorie 
is gekoppeld aan het Poorthuis. Het 
Poorthuis willen we behouden en de 
pastorie zou verkocht kunnen worden. 
Maar daar zit nu net het probleem. 
Het afsplitsen is bouwkundig lastig, 
maar ook het recht van overpad, het 
vrijhouden van de parkeerplaatsen, 
onderhoud, toegankelijkheid, mogelijk 
overlast met de nieuwe bewoners, enz. 
Afspraken kunnen gemaakt worden, 
maar na verloop van tijd gaat dat toch 
problemen geven. Er is besloten de 
kavel te splitsen, waarbij er ruimte blijft 
voor de activiteiten rond het Poorthuis. 

Het mooiste zou zijn als er een koper is 
die sleutel en beheer van het Poorthuis 
en het terrein op zich zou nemen. Dit is 
voor de verkoop een nadelige insteek. 
Iemand binnen onze gemeente heeft 
aangegeven serieuze belangstelling te 
hebben is buiten de procedures zoals 
taxaties e.d. gehouden. Er zijn tevens 
aanvullende voorwaarden gesteld 
door de Kerkrentmeesters. De proce-
dure om de kavel te splitsen worden 
gestart.

J-F Mulder

Verlenging overeenkomst 
met ds. Aart van Houweling

Na een lange periode van vacant te zijn 
geweest, konden wij met ds. Aart van 
Houweling een overeenkomst aangaan 
van 2 jaar, deze loopt af per 1 decem-
ber. De Kerkenraad heeft Aart gevraagd 
of hij langer bij ons zou willen door-
gaan. De zomervakantie heeft hij benut 
om zijn afweging te maken. Tot onze 
vreugde heeft hij aangegeven door 
te willen gaan. Dit betekende dat wij 
een verzoek bij het Breed Moderamen 
van de Classicale Vergadering Delta 
hebben ingediend om de overeen-
komst met Aart nog een keer te mogen 
verlengen. Zo’n verlenging kan maar 
éénmalig gedaan worden met een 
maximum van twee jaar. Het wil niet 
zeggen dat Aart nog twee jaar blijft. Hij 
maakt zelf daarin de afweging wanneer 
hij met emeritaat wenst te gaan.  Dit 
betekent wel dat wij als Kerkenraad de 
verplichting op ons nemen om al rond 
te kijken hoe wij na Aart verder gaan, 
zodat we voorkomen dat we weer een 
lange periode vacant zijn.

Met veel genoegen hebben we verno-
men dat  het Breed Moderamen van 
de Classicale Vergadering Delta met 
ons verzoek positief heeft ingestemd. 
We zijn dankbaar dat we Aart nog bij 
ons kunnen houden als predikant en 
zien uit naar een verdere gezegende 
samenwerking. 

J-F Mulder
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HET DIACONALE WERKVELD
Eerdere situatie: 
Er was een College van Diakenen, dat, met een eigen verantwoordelijkheid, 
functioneerde onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het bestond 
uit meerdere diakenen, die geregeld vergaderden, en met elkaar ook deel uitmaakten 
van de kerkenraad.  

Huidige/ toekomstige situatie: 
Het College van Diakenen bestaat formeel uit twee leden: Mirjam van Blarikom 

(diaken- scriba) en Annerie van Gorsel ( coördinerend diaken). Omdat Mirjam zich 
toelegt op het scribaat, is Annerie, praktisch beschouwd, de enige diaken in het 
werkveld. Dit veld is te groot om door één diaken te worden bemenst. Het is nu 
onderverdeeld in veldjes, die door tenminste één persoon worden beheerd binnen 
onze gemeente. Steeds is er één aanspreekpunt. Annerie onderhoudt de contacten 
met hen, roept hen zo nodig samen, vervult zo nodig als diaken formele handelin-
gen, en vormt de lijn naar de kerkenraad. Die is eindverantwoordelijk. De kerkenraad 
is tevens klankbord voor de coördinerend diaken. 

Hieronder de pakketjes. Wilt u weten wie er achter welk pakketje zit, of zou je een 
steentje willen bijdragen binnen dit werkveld? stuur gerust een email naar scriba of 
diaconie, of spreek iemand de kerkenraad even aan. Alle hulp is van harte welkom!

Coördinatie: Annerie van Gorsel

•	 ZWO
•	 Groene Kerk 
•	 Vluchtelingenwerk
•	 Penningmeesterschap 
•	 Collecterooster 
•	 Begroting en jaarrekening
•	 Collecte- toelichting in KIM - linkjes
•	 Actie Schoenendoos
•	 Lijnen onderhouden naar externe organisaties 
	 (zoals, St. de Melkkan, Caritas en Tragel)
•	 Beheer woningen
•	 Beheer diaconale gronden
•	 Intern diaconaat
•	 Signaleren van noden van gemeenteleden: Ook een taak voor een ieder van 
	 ons in de gemeente een signalerende functie te hebben naar onze naasten
•	 Actie vakantietas
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Van de 
Kerkrent-
meesterstafel
KihM
Gezien de oplopende kosten voor het drukken van o.a. deze KihM willen we 
verzoeken of het daadwerkelijk noodzakelijk is om een papieren versie te ontvangen. 
De KhiM is namelijk ook digitaal te ontvangen. Daarbij besparen niet alleen enorm op 
de kosten maar ook het milieu is hiermee gebaat en dragen wij bij aan onze status als 
“Groene Kerk”.  Geef uw emailadres en wensen aan ons door via kim@pgoosthoek.nl  
dan kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Collectebonnen
Voor het bestellen van de collectebonnen kunt u een mail versturen 
naar pm-krm@pgoosthoek.nl. Het bedrag kunt u overmaken op 
reknr: IBAN: NL22 ABNA 0603 7292 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosthoek . 
Vermeld bij de opmerkingen uw “naam” en “collectebonnen”  i.v.m. 
uw traceerbaarheid. Dit is helaas niet af te lezen in onze afschriften. 
De penningmeester zorgt er voor dat u de collectebonnen ontvangt.

Collectes en giften

 

Dank voor uw giften en bijdragen. 
Het College van Kerkrentmeesters

Datum 

28-sep 36,40€                  Kerk 33,73€                  PKN Missionair werk Jongeren 

5-okt 39,65€                  Kerk 44,50€                  werelddiaconaat Israël - Palestina

12-okt 25,71€                  Kerk 26,90€                  Bartiméus fonds 

19-okt 52,50€                  Onderhoudsfonds 58,30€                  Leger des Heils

25-okt 37,65€                  kerk 52,65€                  Nederlands/Vlaams bijbelgenooschap

2-nov 67,50€                  Kerk 77,35€                  Dorcas

9-nov 60,22€                  Kerk 92,00€                  KIA Zuid Afrika 

Kerkvoogdij Diaconie
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Bij de diensten 
Op zondag 30 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de adventstijd, 
een periode van hopen en uitzien naar het licht:

‘Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,

hopen, Christus komt, het ware licht.’ ( Lied 465)

De zondagse lezing van het Evangelie komt in het nieuwe kerkelijk jaar in principe 
uit het Evangelie volgens Mattheüs. Het betreft de volgende gedeelten: Mt. 24: 32- 44 
( 30 november), Mt. 3: 1- 12 ( 7 december), Mt. 11: 2- 11 ( 14 december), Mt. 1: 18- 25 
( 21 december), Lc. 2: 1- 20 ( 24 december), Joh. 1: 1- 14 ( 25 december), Mt. 2: 13- 18 
( 28 december), Mt. 2: 1- 12 (  4 januari 2026), Mt. 3: 13- 17 ( 11 januari), Joh. 2: 1- 11 
( 18 januari), Mt. 4: 12- 22 ( 25 januari), Mt. 5: 1- 12 ( 1 februari).

Een toelichting bij enkele samenkomsten:

Op 14 december as. gaat ds. Bert Fockens uit Eerbeek voor. Hij doet dat samen met ds. 
Pieter Overduin. In de dienst zal er,  behalve voor het veertig- jarig ambtsjubileum van 
laatstgenoemde ook en vooral aandacht zijn voor zijn veertig- jarig huwelijksjubileum 
met zijn vrouw Anja. Pieter en Anja, van harte gefeliciteerd! Meer hierover in de vorige 
Kerk in ’t Midden.

Op 21 december as. nemen we weer in een grote kring plaats en gaan we contextueel 
bijbellezen. Verschillende theologen over de hele wereld, onder wie in alle beschei-
denheid ook ondergetekende, zien deze vorm van bijbellezen als van groot belang 
voor de opbouw van de kerk van de toekomst. Aan de hand van een vraag staan we stil 
we bij onze levenswereld, oftewel de context. Vervolgens leggen we een Schriftge-
deelte in ons midden en laten het tot ons spreken. Daarna stellen we de vraag: hoe nu 
verder in onze context? Hieromheen en tussendoor zingen en bidden we. 

Op 24 december as. is het Kerstavond. De dienst zal plaatsvinden in Kloosterzande en 
wordt met aandacht voor ( en misschien ook wel door) jonge en sporadische deel-
nemers aan de eredienst voorbereid vanuit de liturgie- commissie.  Het koor Cantabo 
zingt voorafgaande aan de dienst en een enkel lied in de dienst. Na afloop is er glüh-
wein. 

Op Kerstochtend 25 december as. gaat in Hulst ds. Marien van Manen voor. Cantabo 
verleent opnieuw medewerking.
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Op 28 december as. zal er een niet- ambtelijke viering ( zie boven) worden gehouden. 
Cantabo is, op voordracht van de liturgie- commissie, gevraagd om deze te verzorgen. 
Er zal ongetwijfeld veel in worden gezongen.

Op 25 januari 2026 as. vindt de jaarlijkse Kerk- School- Gezinsdienst plaats. 
Leerlingen en leerkrachten van basisschool De 
Wereldboom te Hulst zullen er weer een belangrijke en speelse inbreng in hebben. 
De oecumenische viering in het kader van de week van het gebed voor de eenheid, 
die voor deze zondag staat gepland, zal later op de dag worden gehouden. Het wordt 
een vesper, in de Protestantse Kerk van Hulst. Aanvang: 19.00 uur.  

De dienst op 1 februari as. wordt weer voorbereid vanuit de liturgische commissie. 
Het thema luidt: mens en machine. Het draait erin om de vraag, of de technologie, die 
zo’ n  enorme invloed heeft op ons bestaan altijd tot zegen is. Kan zij ook goddelijke 
trekken krijgen? Kan zij tot een vloek worden? Heinrich Bierman, gepokt en gemazeld 

in de informatica praat ons bij over de ontwikkelingen. We openen er de Schrift bij. 

Volwassencathecese
Er is vraag naar volwassenencatechese. Het ligt binnen mijn mogelijkheden om met enige 

regelmaat op maandagmiddagen een groepje te starten. Na een bakje koffie of thee met elkaar 

te hebben gedronken, kunnen we een uurtje met elkaar zoeken naar de actuele betekenis van 

het christelijk geloof. Er is veel te ontdekken. Het is ook goed om je geloof te blijven voeden en 

vernieuwen. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met ondergetekende, ds. Aart van Houweling

Cantabo zangdienst  28 december 2025
De Liturgiecommissie heeft Cantabo gevraagd om de dienst zondag 28 december in te vullen als 

b.v. een zangdienst. Dit betekent niet dat het koor de dienst gaat invullen met hun eigen zang, 

want er is dan alleen maar een Kerstrepertoire voorhanden en de Kerst is dan al achter de rug. 

Het is bekend dat onze gemeente graag zingt. Daarom zingen we samen! Het is de bedoeling dat 

verzoeknummers in de liturgie worden verwerkt. Heeft u een lied dat u graag zingt, dan kunt u dat 

opgeven met de reden waarom u dat graag zou willen zingen. Zo kunnen we geloofsbeleving met 

elkaar delen. 

Graag uw verzoeklied opgeven voor zondag 14 december via vz-kerkenraad@pgoosthoek.nl 
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Terugblik op activiteiten van 
het classicale project 'Delta 
voor Colombia'

Op zondag 12 oktober vond het drukbezochte
benefietconcert ‘Muziek voor Colombia’ plaats.  In en om de
Hof te Zande- kerk te Kloosterzande (PG Oosthoek) was een er middag vullend 
programma met optredens van een uitgelezen en gevarieerde keur van regionale 
musici. Tussen de optredens door was er volop gelegenheid om elkaar onder een 
hapje en een drankje te ontmoeten. Het was mooi en dankbaar stemmend om te 
ervaren, hoe kerk en samenleving zich kunnen mixen! 
De opbrengst van het concert: € 1475 Euro! 

Bezoek uit Bogotá
In de laatste week van oktober was er een delegatie van het kinder- en jongeren-
centrum FPT uit Bogotá op bezoek in Zeeland. De eerste activiteit was een kerk-
dienst op 26 oktober in Nieuwe Kerk te Middelburg, m.m.v. ds. Corine van Eck en 
Estatilia Brinkman (Colombiaanse zang en gitaar). In Zeeuws Vlaanderen waren ze te 
gast op de ZWO regiobijeenkomst. Die vond plaats op maandag 27 oktober, PG Axel.

Meer lezen: https://gelovenindedelta.nl/activiteiten-zwo/

Groet, namens de ZWO commissie en werkgroepleden van het benefietconcert, 
PG Oosthoek

Foto: Op de foto staat een Colombiaans meisje, een van de gasten in Zeeland eind oktober. 
Ze heeft samen met anderen de welbekende filigrainkaartjes gemaakt, en is dankzij het FTP 
project nu aan een baan geholpen. 

Binnenkort in dit blad... Van hart tot hart 
In deze nieuwe rubriek in dit kerkblad maken we kennis met elkaar. 
Jong en oud. Iedereen heeft een uniek verhaal – over geloof, het leven, 
zoeken en vinden, vreugde en verdriet. In Van hart tot hart geven we 
gemeenteleden de ruimte om iets van zichzelf te delen: wie ze zijn, 
wat hen beweegt, en wat hun plek is in onze geloofsgemeenschap. 
Deelnemers kunnen zelf weer proberen een opvolger te vinden binnen 
de gemeente of we helpen mee iemand te vinden! 

Vind je het leuk om hier aan mee te doen? 

Laat het weten via scribaat@pgoosthoek.nl 



19december 2025 | Kerk in ‘t Midden

Actieweek Voedselbank 
inzameling boodschappen
van 25 januari tot 1 februari 2026 

Hoe gaat de actie in zijn werk?
Informatie komt in de weken vooraf beschikbaar. 
Via de bekende informatiekanalen. Er worden folders en tasjes uitgedeeld.

Suggesties producten: zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven , soep in blik of 
zak , zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, 
couscous , havermout

Inleverlocaties: Deze zullen bekend worden gemaakt, via onze informatiekanalen: 
FB, website, tijdens kerkdiensten…

Contactgegevens: diaconie@pgoosthoek.nl 

Ter informatie: De Protestantse kerk heeft deze landelijke actie opgezet.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-aan-de-actieweek-voor-de-voedselbank/

Kom tot rust in De Herberg
Het rapport ‘Op de rem’ van de RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) 
dat eind september verscheen, liegt er niet om: we leven in een ‘hypernerveuze’ 
samenleving. Veel, teveel mensen zijn op zoek naar rust en missen verbinding. 
Zelfhulpboekjes zijn niet de oplossing, volgens de onderzoekers. Want daarmee 
word je weer op jezelf teruggeworpen. 

Tot rust komen en nieuwe veerkracht opdoen kan niet op eigen kracht. Daarom doen 
we het in De Herberg met God, met elkaar én onder professionele begeleiding. In De 
Herberg bent u welkom als u verlangt naar rust en herstel, bijvoorbeeld omdat u moe 
bent of last hebt van rouw en verdriet. Een verblijf in De Herberg is mogelijk vanaf twee 
tot zes weken. Het programma bestaat uit Bijbelstudies, begeleidingsgesprekken, crea-
tieve activiteiten, afgewisseld met rustmomenten op de eigen kamer of in de prachtige 
natuur rond Oosterbeek. 

Bent u of kent u iemand aan wie u een verblijf in De Herberg gunt? 
Kijk op www.pdcdeherberg.nl voor informatie over intake en verblijf, 
of bel met 026-334 22 25.
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Tekst: Kees Posthumus • Beeld: Niek Stam

Ambtsdragers komen en gaan. Als de ene stopt, staat de 
andere vaak al klaar. Mirjam van Blarikom (39) volgde 

Ineke Proost (61) op als scriba van de Protestantse 
Gemeente Oosthoek in Zeeuws-Vlaanderen. “Ik zag 

hoe ingewikkeld het was om opvolging te vinden 
voor vertrekkende kerkenraadsleden.”

“Ik zie ernaar 
uit de spin in het 
web zijn”

de Veluwe en ben gelovig 
opgevoed. In de gemeente 
daar vond ik niet wat ik van 
een kerk verwachtte. In deze 
gemeente voel ik mij thuis, 
het is een warm bad. Hecht, 
met elkaar begaan en gastvrij. 
Iedereen blijft voor de koffi  e 
na de dienst.” 

Hoe kijkt u terug op uw tijd 
als scriba?
Proost: “Heel positief! Ik 
was vijf jaar kerkenraadslid, 
waarvan vier jaar scriba. 
Het is een leuke rol, die bij 
me past. In de scribacursus 
die ik volgde, noemde de 
cursusleider de scriba ‘de 
spin in het web’. Het ligt mij 

Uw gemeente in een paar 
zinnen?
Ineke Proost: “Een 
gemeente van mensen 
met een diversiteit aan 
geloofsopvattingen. We 
kerken om en om in 
Kloosterzande en in Hulst, 
met circa 30 kerkgangers 
van de 460 ingeschreven 
doop- en belijdende leden. 
Onze gemeente bestrijkt het 
gebied van de burgerlijke 
gemeente Hulst, een 
derde deel van Zeeuws-
Vlaanderen.”
Mirjam van Blarikom: “Vijf 
jaar geleden trouwden mijn 
man en ik in het kerkje van 
Kloosterzande. Ik kom van 

KOMEN EN GAAN

#protestant68
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Tekst: Kees Posthumus • Beeld: Niek Stam

Ambtsdragers komen en gaan. Als de ene stopt, staat de 
andere vaak al klaar. Mirjam van Blarikom (39) volgde 

Ineke Proost (61) op als scriba van de Protestantse 
Gemeente Oosthoek in Zeeuws-Vlaanderen. “Ik zag 

hoe ingewikkeld het was om opvolging te vinden 
voor vertrekkende kerkenraadsleden.”

“Ik zie ernaar 
uit de spin in het 
web zijn”
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daar vond ik niet wat ik van 
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gemeente voel ik mij thuis, 
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met elkaar begaan en gastvrij. 
Iedereen blijft voor de koffi  e 
na de dienst.” 

Hoe kijkt u terug op uw tijd 
als scriba?
Proost: “Heel positief! Ik 
was vijf jaar kerkenraadslid, 
waarvan vier jaar scriba. 
Het is een leuke rol, die bij 
me past. In de scribacursus 
die ik volgde, noemde de 
cursusleider de scriba ‘de 
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Uw gemeente in een paar 
zinnen?
Ineke Proost: “Een 
gemeente van mensen 
met een diversiteit aan 
geloofsopvattingen. We 
kerken om en om in 
Kloosterzande en in Hulst, 
met circa 30 kerkgangers 
van de 460 ingeschreven 
doop- en belijdende leden. 
Onze gemeente bestrijkt het 
gebied van de burgerlijke 
gemeente Hulst, een 
derde deel van Zeeuws-
Vlaanderen.”
Mirjam van Blarikom: “Vijf 
jaar geleden trouwden mijn 
man en ik in het kerkje van 
Kloosterzande. Ik kom van 

KOMEN EN GAAN

#protestant68

Van Blarikom: “Het was een gespreid 
bedje, alle credits voor Ineke. Zij is 
supergoed georganiseerd, ik ben op 
een andere manier georganiseerd. 
Daarin verschillen wij van elkaar. 
In het begin vreesde ik dat 
mensen een kopie van Ineke 
zouden verwachten, ze zouden 
teleurgesteld zijn!”
Proost (lachend): “Ik hoor geen 

klachten! 
Mijn goede 
raad is iets 
waar ik zelf 
niet goed in 
ben: draag 
werk over 
aan anderen. 
Soms hoort 
de taak 
ook echt bij 
een andere 
persoon of 

een college. Als dat niet zo is, 
zijn er altijd mensen die willen 
helpen, zeker als het een tijdelijke klus 
is. Durf te vragen, denk niet te snel: ik doe 
het zelf wel eventjes.” 

Waar zie je tegenop en waar kijk je 
naar uit?
Van Blarikom: “Lastig lijkt het mij als er 
mensen in de relatief kleine kerkenraad 
uitvallen. Zo zal onze huidige predikant 
vanwege zijn pensioengerechtigde 
leeftijd geen jaren meer blijven.
Ik zie ernaar uit de spin in het 
web zijn, te weten wat er in de 
gemeente speelt en nodig 
is. Nu is Ineke nog een 
vraagbaak in geval van 
nood. Zo herinnerde zij mij 
eraan dat ik moest checken 
of een leeggekomen plek op 
het preekrooster opgevuld was. 
Dat was fi jn, maar ik zie uit naar 
het moment dat ik kan zeggen: 
vraag maar, ik weet alles!”

om op de hoogte te zijn van wat 
er omgaat in de gemeente. Ik vind 
het fi jn om dienstbaar te zijn en om 
vanuit mijn betrokkenheid een taak 
in de kerk op me te nemen.
Moeilijk waren de coronaperiode 
en de ruim vier jaar dat we vacant 
waren, waarvan zelfs een periode 
zonder voorzitter. Verdrietig was 
het overlijden van een van de 
kerkenraadsleden, 
wat in onze kleine 
kerkenraad grote 
impact had.”

Hoe kwam de 
vraag scriba te 
worden tot jou, en 
waarom zei je ‘ja’?
Van Blarikom:
“Had je mij zes 
jaar geleden 
gevraagd of ik 
geloofde dat ik ooit lid zou zijn van 
een protestantse kerkenraad, ik had 
er hartelijk om gelachen. Al snel 
ben ik van deze gemeente gaan 
houden. Wij trouwden er, onze 
kinderen zijn er gedoopt. In deze 
kleine gemeente, met veel mensen 
boven de 70, voelde ik een zekere 
verantwoordelijkheid. Ik zag ook 
hoe ingewikkeld het was opvolging 
te vinden voor vertrekkende 
kerkenraadsleden. Tegelijk zit ik door 
mijn werk in de zorg en ons gezin in 
een van drukste periodes van mijn 
leven. Na een paar gesprekken zei 
ik ‘ja’. De taak is overzichtelijk en is 
grotendeels vanuit huis te doen.”

Hoe verliep de overdracht?
Proost: “Soepel. De dag na mijn 
afscheid en Mirjams bevestiging 
ging ik met een doos met spullen 
en bestanden via Google-drive naar 
haar toe. Na nog een avond samen 
was het rond.”

“Mijn goede raad 

is iets waar ik zelf 

niet goed in ben: 

draag werk over 

aan anderen”
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Agenda - 
Stichting De Kerk in Klooster
Hof te Zandekerk, Wm. de Zwijgerlaan 2 te Kloosterzande

WOENSDAG 17 DECEMBER

Kerstconcert m.m.v. leerlingen en docenten van de Zeeuwse Muziekschool. 

Aanvang 20.00 uur. 

We hebben inmiddels al een aantal namen van musici uit de talentenklas

 van de Muziekschool doorgekregen, die hetzij solo of in samenspel 

hun muzikaal werk zullen uitvoeren.  

Tussen de muziekwerken door zal er ook ruimte zijn voor kerstpoëzie en 

korte inspirerende teksten. En natuurlijk willen we met elkaar een aantal kerstliederen 

zingen met orgel of piano begeleiding.  

Jongeren tot 18 jaar gratis toegang, overige € 5,00. Het programma en 

de kerkruimte zal zeker in kerstsfeer worden aangekleed, en de glühwein en 

warme chocolademelk zullen natuurlijk niet ontbreken. 

Wij hopen u op ons laatste concert van 2025 te mogen begroeten. 

De kerk is open vanaf half acht. 

Tickets/reserveringen: www.stichtingdekerkinklooster.nl     

Bezoek onze website:

www.stichtingdekerkinklooster.nl

Vriend van de stichting worden kunt u ook en 

dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief.   

http://www.stichtingdekerkinklooster.nl
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Agenda -
Protestantse gemeente Oosthoek 
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Volg ons verder via facebook of de website: 

www.pgoosthoek.nl

26 november 		 14.30 - 16.30 uur 	 Koffiemiddag Poorthuis (Caritas)

1 december 		 19.30 uur	 Kerkenraadsvergadering 

9 december 		 14.00 - 16.00 uur 	 Koffiemiddag Poorthuis

16 december		 10.00 uur	 Vrouwengroep – Kerstviering 

				   (Locatie Nelly Jansen)

24 december 		 14.30 - 16.30 uur 	 Koffiemiddag Poorthuis (Caritas)

13 januari 		 20.00 uur 	 Contextueel Bijbellezen  

				   (Locatie Mw. J. v.d. Berg) 
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Heeft u iets voor de agenda in de KIM of 

voor de website geeft u het dan tijdig door 

aan scribaat@pgoosthoek.nl   

Koffietijd!
Koffiedrinken in de kerk in Hulst 
elke maandag van 10:00 - 11:00 uur. 
Wees welkom! 

http://www.pgoosthoek.nl
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